
Op 10 en 11 november 1944 
vond de Razzia van Rotterdam 
plaats. Het was de grootste 
razzia die de Duitse bezetter 
in de Tweede Wereldoorlog 
heeft gehouden. Zo’n 9000 
Rotterdammers werden 
meegevoerd en gedwongen in 
Duitsland te gaan werken. Die 
gebeurtenis wordt ook dit jaar 
weer herdacht in Rotterdam. 
De oud-Rotterdamse Cocky 
Horenberg heeft herinnerin-
gen aan wat haar vader toen 
overkwam op papier gezet. 
Een spannend verhaal over 
een bizarre gebeurtenis.

Mijn vader Gerard Horenberg woonde 
destijds in de Essenburgstraat 70, hoek 
Schelfstraat. Hij had daar een slagerij. 
Mijn vader was 39 en moest in de rij 
mannen aansluiten. Ik was toen negen 
jaar en zie hem nog gaan: in een deken 
gerold wat kleding en er onder zijn 
klompen, met rollandetouw vastge-
bonden. Waar ging dat heen?

List
De mannen zijn op de trein gezet en 
kwamen ’s middags aan in Ermelo, 
waar ze in een kerk pap werd aange-
boden door het Rode Kruis, voor mij 
nog altijd weldoeners. Mijn vader 
bedacht een list. Hij hield daar een 
zuster van het Rode Kruis aan en 
vroeg: “Heeft u voor mij twee Rode 
Kruisbanden met spelden?”
Ze zei: “Ben zo terug.”

Goede boer
Ze kwam het na vijf minuten brengen. 

Hij liet zijn bagage staan en liep ver-
volgens naar het toilet. Band om zijn 
armen gebonden liep hij regelrecht de 
kerk uit door een haag van Duitse sol-
daten. Met bevend hart het pad van de 
kerk uit… Daar stond een vrouw met 
een fi ets te kijken wat er gebeurde. Hij 
zei: “Geef mij je fi ets en ga achterop 
zitten.”

Ze begreep hem gelijk. “Zeg maar 
waar ik heen moet”, vervolgde hij. 
De vrouw zei: “Tweede straat rechts, 
uitfi etsen tot een boerderijen dan 
achterom.”
Daar vertelde hij dat hij was ontsnapt 

als iemand van het Rode Kruis. Hij 
werd door die mensen direct geholpen 
met eten en slaapgelegenheid. De 
volgende dag ging hij ’s avonds en 
’s nachts lopen, terug naar Rotter-
dam. Hij liep alleen als het donker 
was. Overdag probeerde hij met wat 
geluk een goede boer te vinden om te 
verblijven.

Zomerhuisje
Onderweg is hij de heer Bomhof, 
bloemist uit de Middelandsstraat, te-
gengekomen en samen gingen ze terug 
naar Rotjeknor. Na een week was hij 
thuis, doorweekt door de regen. Wij, 

mijn moeder,oma en zus, waren heel 
blij. Dezelfde avond nog ging hij naar 
ons zomerhuisje aan de spoorlijn Rot-
terdam-Den Haag. Daar had hij twee 
geiten en zijn motor. Hij heeft daar 
zes weken gezeten. Thuis moesten we 
zacht praten en geen herrie maken, 
want in het raam in de kamer zat een 
gat. En je kon niemand vertrouwen. 
In de straat woonde hier en daar een 
NSB’er die je kon verraden.

In het zomerhuisje had vader nog wat 
zwarte handel aardappelen en vlees. 
’s Nachts ging hij een koe slachten in 
Hillegersberg. Als ik vroeg ‘Ben je 

dan niet bang?’ zei hij: “Wat is dat, 
bang?”

Bevrijding
Toen kwam al vlug de Bevrijding. 
De motor zat meer dan twee jaar lang 
in een houten kist bij het zomerhuis. 
Die kist zat een meter onder de grond. 
Maar benzine erin en hij liep weer. 
Alle mensen uit de straat mochten een 
stukje bij hem achterop. Wat een feest! 
En iedereen was blij, want de oorlog 
was voorbij!

Cocky Horenberg
Etten-Leur  

 Ontsnapt aan de Rotterdamse razzia   
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 10 november 1944: In de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan worden mannen weggevoerd tijdens de Razzia van Rotterdam. Mannen lopen 
met koffers of zakken bagage over straat. Vrouwen kijken toe vanaf het trottoir. De foto is genomen vanuit het slaapkamerraam van de fotograaf.(foto: 

Collectie H.F. Grimeijer, Stadsarchief Rotterdam)   

- Sinds 2005 -

@deoudrotterdammerde.oud.rotterdammer www.deoudrotterdammer.nl

 Lezers en hun ultieme Rotterdamgevoel   
 In het volgende nummer van De Oud-Rotterdammer publiceren we de inzendingen die bij 
ons binnenkwamen op de oproep aan lezers om hun ultieme Rotterdamgevoel te beschrijven. 
Aanvankelijk was het de bedoeling een selectie daarvan op te nemen in een nieuw boek over 
Rotterdam, maar andere inzichten bij de uitgever hebben er toe geleid dat de verhalen en 
anekdotes niet in het boek komen, maar in de krant.
Over het boek, getiteld ‘Historisch Rotterdam’, gaat u volgende keer in deze krant ook meer 
vernemen. Het betreft een plaatjesalbum dat wordt uitgegeven door zeven vestigingen van de 
supermarkt Plus in Rotterdam. De plaatjes kunnen worden gespaard bij de boodschappen. Die 
actie start in de loop van november.   

 Onthulling Razzia-monument   
 “Op bevel der Duitsche Weermacht moeten alle mannen in den leeftijd van 17 t/m 
40 jaar zich voor den arbeidsinzet aanmelden.” Dit bevel wordt in november 1944 
per pamfl et verspreid in Rotterdam en Schiedam. Daarop volgt de grootste razzia 
die Nederland tijdens de bezetting heeft gekend. Maar liefst 52.000 jongens en 
mannen worden afgevoerd naar Duitsland om daar te werken.

Op 10 november wordt ter nagedachtenis hieraan een monument onthuld in Rot-
terdam. Lees meer op de Oproepjes-pagina in deze krant.   

HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

010 418 23 33  |  www.hess.nl

Basisuitvaart vanaf € 3.675,-

Een uitvaart op maat voor u 
gemaakt vanaf € 4.775,-

010 – 30 74 895
0181 – 700 265 

   www.obitusuitvaart.nl

Rollator 
nodig?

Schinkelse Baan 6, Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122

- Sinds 2005 -
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl
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Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
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Miedema & Zn 010-2188876 Rotterdam
Kleiweg 127b, 3051 GM

Amersfoort-Amsterdam-Bussum-Rotterdam-Utrecht

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22 
(0180) 66 14 90

RIKKOERT.NL

SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
( 0 1 8 2 ) 3 8 2 6 5 1 

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

Een goed verzorgde uitvaart 
voor ieder budget.

Kijk voor meer informatie op de 
website of vraag een folder aan.

Tel: 0181-620115 / 675145

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

Autosloperij
“De Zaag”

Met GRATISophaaldienst!U belt,
De Zaag
snelt!

VRAAGT LOOP, SLOOP- EN SCHADEAUTO’S
Direct RDW vrijwaring.

T. 010-4201897  |  autosloperijdezaag.nl
info@autosloperijdezaag.nl



“Op zaterdagsavond gingen we vaak 
naar de orgelconcerten in de Wilhel-
minakerk in de Oranjeboomstraat 
in de wijk Feijenoord. Daar speelde 
altijd wel een van onze favorieten, 
Feike Asma, Piet van Egmond of een 
ander. Meestal kon je ons vinden op 
de galerij omdat de speeltafel van dit 
prachtige Steendam-orgel vanaf die 
plek goed zichtbaar was. Je kon Feike 
Asma of een van zijn collega’s met de 
handen boven de speeltafel uit zien 
komen als ze een of andere Toccata 
speelden. Dat vonden wij als jongens 
natuurlijk prachtig, wat kon die Feike 
de toetsen beroeren. In onze jongens-
ogen was er maar één werkelijke 
organist in Nederland en dat was Feike 
Asma. Er was in die tijd een jonge or-
ganist, die pas in onze kerk aangesteld 
was en ook vaak naar de concerten 
van oudere collega’s kwam. Als hij 
dan de volgende zondagmorgen dienst 
had, dan hoorde je het repertoire dat 

Feike gespeeld had. Dan dacht ik wel 
eens, dominee preek maar wat korter 
en laat Piet, want zo heette hij, wat 
langer spelen. Vaak klonk het echter 
vanaf de kansel, als de dominee in zijn 
enthousiasme de tijd vergeten was en 
een psalmnummer aan Piet liet weten: 
“Organist zónder vóór of náspel!’’ 
Doordat we regelmatig in andere 
kerken kwamen met mooiere orgels 
hadden we natuurlijk al snel door dat 
het orgel in je eigen kerk niet zoveel 
voorstelde. Maar Piet wist er zoveel 
uit te halen en dan was het gewoon 
een ander orgel.

Wens
Graag wilde ik een keertje boven bij 
de speeltafel kijken. Dus alleen maar 
kijken, want spelen met mijn toch 
wel harmoniumtalent kwam niet in 
me op. Helaas mocht je overal komen 
in de kerk, behalve boven bij het 
orgel. Op een keer werd mijn lang 

gekoesterde wens onverwacht en op 
een nooit gedachte wijze ingevuld. Ik 
zat in de 7e klas van de Graaf Jan van 
Nassauschool (Spijkenissestraat) bij 
meester Houtkamp, een fi jne meester. 
Op een ochtend kwam bovenmeester 
Molenaar binnen met een onbekende 
meneer. Ze stonden even met onze 
meester te praten en ineens zei meester 
Houtkamp: “Jongens, die meneer hier 
is orgelbouwer en die komt het orgel 
in de kerk op het Mijnsherenplein 
stemmen. Hij heeft daar een assistent 
bij nodig en hij zoekt een fl inke knul 
die hem een paar dagen wil assisteren. 
Iedere knul in de klas, ik dus ook, 
stond zowat op de bank en riep met 
opgestoken vinger: ‘ ‘Meester, mees-
ter’.’’ Hij maande ons tot rust en zit-
ten. “Jullie zijn me allemaal even lief. 
Maar ik denk dat ik de oplossing heb, 
wie ik voor dit klusje moet aanwijzen. 
Hij zei, en wees naar het harmonium 
in de klas, waarop ik regelmatig de 
zang mocht begeleiden. Wie speelt er 
tijdens de lessen voor ons op dit orgel? 
Mijn gevoelens stegen naar een kook-
punt, want ik voelde mijn kansen voor 
dit assistentschap bij de orgelstemmer 
met de minuut stijgen. Het bleef stil op 
de vraag van de meester. “Zal ik het 

antwoord dan maar geven, jongens?’’, 
vroeg de meester. “Jullie weten al-
lemaal, dat is Rinus Verheij.’’
Dus mee naar dat organistenheiligdom 
waar ik zo vaak tijdens de kerk-
diensten van had zitten dromen. Het 
werden twee onvergetelijke dagen. Ik 
moest telkens als de stemmer ergens 
boven de orgelkast zat van hem een 
blokje lood verleggen naar een andere 
toets. Ik voelde me een beetje Feike 
Asma. Als hij C riep dan legde ik het 
blokje op C, dan de D enzovoort. Als 
hij even uit de orgelkast kwam voor de 
koffi e of om te eten, dan probeerde hij 

soms het orgel uit. Wat kon die man 
spelen, enorm zeg. Het leek ineens 
een ander orgel. Natuurlijk heb ik ook 
nog even de toetsen mogen aanraken 
en wat was dat een beleving. Toen de 
klus geklaard was, kreeg ik vijf gulden 
van die meneer. Nou, als ik die aan 
hem had moeten betalen om te mogen 
helpen, dan had ik het er graag voor 
over gehad. Om nooit te vergeten.’’

Rinus Verheij
cwmverhey@solcon.nl
(Artikel bewerkt door Rein Wolters.)

 Vijf gulden van de orgelstemmer   
Rinus Verheij  is een fanatieke orgelfanaat. Niet alleen met 
woorden, maar met zijn muzikale vingers ook op de toetsen. De 
84-jarige geboren en getogen Rotterdammer woont in Ermelo, 
waar hij zich tweewekelijks verdiept in alle verhalen in De Oud-
Rotterdammer. De verhalen en reacties over en op het Colosse-
um-orgel voerden hem in gedachten terug naar zijn jeugd.
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 De kerk aan het Mijnsherenplein   

CCtjeCCtje

Weet je wat, laten we maar zeggen dat het 
door het onophoudelijk dicht gooien van de 
Heinenoordtunnel is gekomen. Want dat is 
voor ons Hoekschewaarders echt een ramp. 
En dat duurt trouwens nog tot eind VOL-
GEND jaar dus we kunnen onze lol op.
Maar ja dat onderhoud is noodzakelijk anders 
stort op een gegeven moment de hele boel in 
elkaar. En kunnen we weer een pontje gaan 
regelen in ’s Gravendeel. Daar moet je ook 
niet aan denken. 
Dat werk op zich gaat zo te merken overigens 
wel volgens plan. Ze zitten volgens mij op 
schema en dat is wel eens anders. Een van 
de grote raadsels voor mij is dat als er ergens 
een groot werk wordt aangegaan door iets van 
Gemeente of Rijk het altijd twee keer zo duur 
wordt en twee keer zo lang gaat duren. Kijk 
naar die verbouwing van het binnenhof.

De wereld om ons heen is er in de ondertus-
sentijd ook niet rustiger op geworden, wat 
u? Die beklagenswaardige oen in Moskou 

heeft de boel lekker in brand gestoken. Zou 
zo’n man nou ’s avonds opgewekt in zijn bed 
stappen? Dat vraag ik mij wel eens af. Lekker 
weer gebombardeerd en wat stukjes stad of 
dorp vernietigd en een aantal onschuldige 
mensen naar de andere wereld geholpen. 
Laten we er nog een wodka op nemen.
Wij hebben met z’n allen natuurlijk een té 
gezellig krantje bij elkaar geschreven en 
gelezen om alle ellende van de wereld door te 
gaan zitten nemen maar helemaal kom je er 
toch niet omheen nu die ramp in Israël zich 
aan het voltrekken is. Ook zo’n onoplosbare 
kwestie. Met alle vooroordelen en misvat-
tingen van dien. Wat sommige mensen maar 
niet schijnen te begrijpen is dat je aan de 
ene kant Joden hebt en aan de andere kant 
Israël. En dat is niet hetzelfde. En nou was 
ik persoonlijk altijd voor Israël omdat dat de 
enige enigszins ordentelijke democratie in het 
hele Midden Oosten was, en ik schrijf was, 
want nu is daar meneer Neetanjahoe, ik weet 
zo gauw niet hoe je de naam van de hufter 

schrijft en ik heb geen zin om het op te zoe-
ken, en die is die democratie sluipender wijs 
aan het afbreken. De helft van de bevolking is 
tegen hem, vergeet dat niet.
En vergeet ook niet dat je Palestijnen hebt en 
aan de andere kant Hamas, en dat is ook niet 
hetzelfde. Ergens las ik dat de Hamasmisdadi-
gers in Gaza maar zeventien procent aanhang 
hebben. Als ik lieg, lieg ik in commissie.
Aan de ene kant is Israël is 1948 gesticht op 
de grond van de Palestijnen die niets was 
gevraagd, aan de andere kant is de twee sta-
tenoplossing die op zeker moment alle kans 
van slagen had door Yasser Arafat om zeep 
geholpen. Dat zal Bill Clinton, die zo zijn best 
had gedaan, menige slapeloze nacht hebben 
bezorgd. 
Het is hopeloos. Laten we maar denken aan 
Moos en Saar die langs het strand bij Tel Aviv 
lopen. Dan ziet Moos in de branding een fl es 
drijven. Ondanks waarschuwingen van Saar 
haalt ie die fl es uit het water en neem hem 
mee naar huis. Als ie hem opent WOEIIII!, 
er komt een geest uit. Maar een goeie want 
Moos mag een wens doen. 
Hij pakt een landkaart en zegt tegen de geest: 
“Kijk geest, hier ligt Israël, en kijk eens naar 
de landen er omheen. Allemaal vijanden die 
ons willen vernietigen, overal oorlog, Hamas 
is hier binnengevallen en heeft onze mensen 

vermoord, wij zijn nu Gaza aan het plat 
bombarderen, het zou me een lief ding zijn 
als u een eind aan al die ellende zou kunnen 
maken…” De geest kijkt langdurig naar de 
kaart, slaakt dan een diepe zucht en zegt: “Dat 
is zelfs voor mij te ingewikkeld, je mag een 
andere wens doen.”
“Nou”, zegt Moos, ”dan weet ik wel wat, Saar 
en ik zijn nou zo’n veertig jaar bij elkaar, kunt 
haar weer net zo mooi maken als toen ik haar 
voor het eerst ontmoette.”
De geest kijkt langdurig naar Saar en zegt dan 
tegen Moos: “Geef die kaart nog ’s effe…”   

 Terug van weggeweest   
Het is allemaal domweg te ingewikkeld om uit te leggen waarom, maar ik 
heb jullie dus een aantal weken moeten missen. Wat ik jammer vond. Jullie 
hopelijk ook. De redactie had verzonnen dat ik met vakantie was, maar dat 
duurde wel erg lang. Zult u ook wel gedacht hebben. Hopelijk misten jullie 
mij ook, dat neem ik tenminste maar aan. Wanneer ik een reactie “uit de 
markt” krijg is die in de meeste gevallen positief. 
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Met zorg en toewijding, Regelen, Opbaren, Uitvaartdiensten, Vervoer en Repatriëring 
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Met een nalatenschap aan de Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest zorgt u ervoor dat ook toekomstige generaties van het RPhO kunnen genieten. 
Al bijna 90 jaar ondersteunen de Vrienden dit wereldberoemde orkest, een van de 
belangrijkste iconen van onze stad. 
Met circa 3.000 leden geeft de vereniging steun aan het orkest onder andere door de 
musici te voorzien van de allerbeste instrumenten. 

Bezoek www.vriendenrpho.nl of neem contact op met ons secretariaat 
via info@vriendenrpho.nl of (010) 322 53 09 voor meer informatie. 
Zelfs een bescheiden bijdrage kan van grote betekenis zijn!

Laat uw liefde voor cultuur voortleven: 
Neem een Rotterdams icoon 
op in uw testament!

www.dejongintra.nl/kerstreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste kerstreizen

vanaf p.p.

€ 7996-daagse vliegreis
Kerst in Sevilla

vanaf p.p.

€ 799  reiscode: kdsdk026-daagse busreis
All inclusive Kerst in de Eifel

reiscode: kvsev03

vanaf p.p.

€ 769reiscode: kdnih016-daagse busreis
All inclusive kerst in het Teutoburgerwald

vanaf p.p.

€ 1329reiscode: kdend0313-daagse busreis
Kerst en Oud en Nieuw in het Zwarte Woud

vanaf p.p.

€ 699reiscode: kdmaa025-daagse busreis
Kerst in Maastricht

vanaf p.p.

€ 849reiscode: kdmhe018-daagse busreis
Kerst tussen de Elzas en Zwitserland

Voor elk budget een passend afscheid.  
Alle tarieven op onze website callauitvaartzorg.nl

Voor Crematies & Begrafenissen

 Budget uitvaart  € 1575

Dag & Nacht bereikbaar 06 450 686 58  -  Waar u ook verzekerd bent.

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349 Tel. 0180-820244
Bel Timo

Adverteren?

Wij komen graag 
bij u thuis voor een 

vrijblijvende prijs-
opgave en een 
eerlijk advies!

Oberonweg 256, 3208 PG Spijkenisse 
Tel. 0181-764050

10%
korting

www.meubelstoffeerderij-oudemaas.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

“Oude Maas”

Openingstijden winkel:

Zaterdag van 11.00 – 15.00 uur 
bent u van harte welkom!

HALEN EN BRENGEN 
GRATIS   

OP

FACEBOOK

VOLG

FACEBOOK
scan mijSCAN MIJ

Westhavendomein B.V. • Westhavenplaats 40a • 3131 BT Vlaardingen 
 Tel.: 010-2477477 • E-mail: info@westhavendomein.nl

Volledige ontzorging voor vastgoedeigenaars en VvE’s

www.westhavendomein.nl



Ken je dit nog?  301   Nr.

DKen je dit nog? Een luchtfoto van een deel van het Rotterdamse centrum. U herkent vast gebouwen 
waar u een anekdote over kunt vertellen of herinnering aan heb. Links ziet u bijvoorbeeld de Laurens-
kerk. We zijn benieuwd wat u nog meer op deze foto herkent en wat u er over kunt vertellen, zodat we 
dat kunnen delen met de lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-
Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den Ijssel. Op onze website www.
deoudrotterdammer.nl is de foto beter (groter) te bekijken.  

De ken je dit nog-foto nummer 299 leverde helaas te weinig reacties op om een pagina in 
de krant aan te wijden. Het betrof een foto van een herdenking bij het Nationaal Koop-
vaardijmonument De Boeg aan de Boompjes in 1982. Het oorlogsmonument herdenkt de 
3500 opvarenden van Nederlandse koopvaardijschepen die in de Tweede Wereldoorlog 
het leven verloren. Het monument van Fred Carasso werd op 10 april 1957 door prinses 
Margriet onthuld op de hoek van de Boompjes en de Leuvehaven.   
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De schepen lagen op luttele meters 
van kroegen, bordelen en bars. Dag en 
nacht 24/7 zou men tegenwoordig zeg-
gen was het lawaai, muziek, neonlicht, 
dronken zeelui en dames van plezier. 
Ik noem ze geen hoeren dat klink 
zo banaal maar P.D.ers. Geen plaats 
delict , maar ik bedoel Plezier Dames. 
Elke zeeman uit de hele wereld kende 
Katendrecht. Het verschil met nu is, 
dat de PDers toen echt de baas waren. 
Geen gedwongen prostitutie zoals te-
genwoordig, maar dikke Rotterdamse 
meiden, die korte metten maakten met 
lastige klanten. Ik heb diverse keren 
gezien dat een dronken zeeman naakt 
naar buiten werd gefl ikkerd en zijn 
kleren er achteraan werden gegooid. 
In deze ‘gezellige’ wereld werd ik als 
hulpcommies gedropt.... en ik vond 
het nog leuk ook.

Zegeltang
Het werkterrein waren grote loodsen 
van havenbedrijven, de zogenaamde 
douaneloodsen, De loodsen werden 
gesloten met enorme hangsloten. De 
dienst ving aan om 7 uur. Op de sectie 
kreeg je een zegeltang en sleutels 
voor de loods. In elke loods was een 
kantoortje met een bureau en een kast. 
En dan maar zitten en wachten. Ook 

als een loods leeg was zat je er. Als ik 
de tijd benut had om te studeren,was 
ik advocaat geweest. Als je late dienst 
had moest je tot 23.00 uur werken en 
de dagploegen afl ossen. Dat hield in, 
al de loodsen sluiten,en met vrach-
ten sleutels en zegeltangen van de 
dagploegen richting sectie. Je voelde 
je een lastdier. En maar hopen dat je 
geen loods vergeten was, je liep van 
hot naar her. Was het zo leuk,nou nee, 
maar ik vermaakte we wel ( zie enkele 
anekdotes).

Belastingvrij
Als loodsambtenaar had je eigenlijk 
alleen contact met de loodsbaas. 
Papierencontrole en verzegelen. Boot-
werkers liepen af en aan van de sche-
pen, maar een loodsambtenaar haalde 
het in zijn hoofd deze te controleren. 
Het was not done..Ik ging toen nog 

naar Feyenoord, iedereen rookte, maar 
ik heb daar nooit een banderol gezien. 
Havenwerkers rookten belastingvrij 
dat kun je gerust van mij aannemen. 
Als ik op de kaap een sigaretje rookte 
durf ik te wedden dat ik de enige roker 
op dat schiereiland was die zijn ac-
cijns betaald had.

Boterbazen
Als een bedrijf na kantoortijd wilde 
werken moest dat aangevraagd worden 
door het bedrijf. In de haven wordt 
niet gewerkt per uur, maar per taak 
van vier uur. Dus een dagdienst zijn 
twee taken. Als een bedrijf tot s nacht 
02.00 uur had aangevraagd dan kon 
de ambtenaar in principe de loods om 
02.00 sluiten. Als een schip nog niet 
klaar was, en nog een uurtje meer no-
dig had kon je de loods sluiten, maar 
dat deed je gewoon niet. Je zat dan 

in je eigen tijd te werken Soms werd 
ook gerekt alleen om over te werken. 
De bootwerkers lachten dan van oor 
tot oor, maar de ambtenaar dacht al-
leen maar aan zijn bed. Op een nacht 
stonden er om 02.00 ‘s nachts een paar 
botenbazen voor de deur. Ze hadden 
tegenslag en moesten langer werken. 
Ik had eerder in de nacht al belangstel-
ling gekregen van de bootwerkers en 
vermoedde al iets. Ze wilden kijken 
wie er zat. Ik was het beu en moe en 
zei ik gooi de boel op slot. Maar ja, 
toen het er op aankwam deed ik het 
niet, ik kon er de humor ook wel van 
inzien en bleef eenzaam en alleen 
wachten op de kade. Om 3 uur was 
iedereen klaar en kwam ik in op mijn 
kantoortje bij ‘Klapwijk Rapide’. Voor 
de deur op een vensterbank lag een 
pet vol met guldens en rijksdaalders. 
Ze vonden het zo fi deel van mij, dat 

ze geld ingezameld hadden voor de 
ambtenaar die voor nop langer moest 
blijven. Zo zijn die Rotterdamse 
jongens ook weer. Op de pet stond Jan 
Willem, maar het kostte me tocht veel 
moeite het bedrag terug te geven, ze 
begrepen uiteindelijk wel dat ik dat 
niet kon en niet wilde aannemen. Het 
is toch gelukt, en ik heb wel mijn chef 
ingelicht.

Zo maar een verhaaltje met een knip-
oog. Overal zijn fi lms van gemaakt, 
maar over het echte leven in de havens 
is weinig gedocumenteerd. Jammer, 
maar mijn herinnering blijft.

Gerrit Vis
bageanfe@ziggo.nl  

 Hulpcommies bij de douane in de haven   
Vijftig jaar geleden. Ik pak 
zomaar een periode op sectie 
10. Katendrecht. Het was 
gelegen in een woonwijk in 
Rotterdam Zuid, een soort 
landtong omgeven door de 
Maashaven en de Rijnhaven. 
Er waren nog geen containers 
dus lagen tientallen schepen 
vaak vele dagen voor de wal.

 De Rotterdamse haven was het werkterrein van Gerrit Vis.   
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

                               cvu.nl

Herdacht worden
zoals u bent

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

Rotterdam

Uitvaartcentrum Bergweg

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

“Kies voor de uitvaart die bij u past.

CVU is er voor iedereen in de regio.”

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

Bij ons staat 
persoonlijk
contact, kwaliteit 
en service hoog 
in het vaandel!

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

OF BEL NAAR 0181 - 626 126 OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL REDERIJFORTUNA.NL

BRUNCH- EN DINNER CRUISES WINTERS RONDJE
IJSSELMONDE

70’S & 80’S CRUISE

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, 
koffie, thee, live muziek & entertainment.

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment.

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15 

Nov 12  Dec 10, 26*
Jan 7, 28  Feb 25

Nov 11*, 25 Dec 15*, 25*, 31*
Jan 27  Feb 14*, 24

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00 

€ 49,50 

€ 67,50

Vanaf

Vanaf

* Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaartijden

VANAF

P.P.

VANAF
VANAF

P.P.

€64,50

REDERIJFORTUNA.NL

VANAF

P.P.

VANAF
VANAF

P.P.

€79,50

ZATERDAG 11 NOVEMBER
19:00 UUR 

-
23:30 UUR

DONDERDAG 23 NOVEMBER

14:00 UUR - 19:00 UUR

Bel Mantelfoon voor al je mantelzorgvragen!

0800 777 33 33
Of chat via www.mantelfoon.nl

Zorg jij voor iemand?
Heb je een vraag?

GRATIS

TAPIJT MEUBEL GORDIJN
CENTRUM HOOGVLIET

WIJ
GAAN 
STOPPEN!
De laatste week is
aangebroken dat wij
geopend zijn!

Zaterdag 11 november 
is de laatste verkoopdag!

Kom nog langs en profiteer
van enorm hoge kortingen.

Ook willen wij al ons vaste klanten en 
leveranciers bedanken voor het vertrouwen 
in ons bedrijf en 42 jaar samenwerken!

Wilhelm Tellplaats 18-32

010-4381222
Wijk Oudeland

%
Openingstijden:
Maandag, dinsdag op afspraak
Woensdag vanaf 10.30 tot 16.00 uur
Donderdag vanaf 13.00 tot 16.00 uur
Vrijdag gesloten
Zaterdag 11 november laatste 
verkoopdag vanaf 10.30 tot 16.00 uur

De laatste week!!
Hoge kortingen!

Totale 
Leegverkoop!
Kortingen tot 

wel 90%

#samenvoordieren



Ik was pas op een verjaardag 
en toen vertelde een kennis 
dat hij zijn dochter onlangs 
€80.000 belastingvrij had 
geschonken voor de aankoop 
van haar huis. Ik begrijp hier 
weinig van want zijn doch-
ter is wel op zoek naar een 
huis maar heeft nog niets 
gekocht. En bovendien: de 
jubelton is toch afgeschaft?

De ‘jubelton’ (de schenking voor de 
eigen woning waarvoor eenmalig 
een verhoogde schenkingsvrijstelling 
gold van €106.671 in 2022) is veel 
over te doen geweest. Zoveel, dat de 
wetgeving is aangepast waardoor per 
1 januari 2023 deze vrijstelling voor 
de schenkbelasting aanzienlijk is 
verlaagd naar een bedrag van €28.947 
en met ingang van 1 januari 2024 vol-
ledig wordt afgeschaft. Deze ‘jubel-
ton’ geldt/gold voor alle schenkingen 
aan personen tussen de 18 en 40 jaar 
die het geschonken bedrag gebrui-
ken voor de eigen woning (onder 
meer voor de aankoop van een eigen 

woning of voor de afl ossing van de 
hypotheek op deze eigen woning).

Vanwege de wettelijk geregelde 
spreidingsmogelijkheid voor het doen 
van deze schenking, is het mogelijk 
dat in 2023 toch nog onbelast wordt 
geschonken. Er moet dan in 2022 al 
een deel ten behoeve van deze eigen 
woning zijn geschonken. Dit bedrag 
mag zelfs €1 zijn geweest als er 
maar voor het al in 2022 geschonken 
bedrag vóór 1 maart 2023 aangifte 
schenkbelasting is gedaan, waarbij 

aangegeven is dat het gaat om een 
schenking voor de eigen woning. In 
dat geval mag in 2023 nog de rest 
van de schenking (aanvulling van 
het in 2022 geschonken bedrag tot 
€106.671) gedaan worden.
Vanwege de spreidingsmogelijk-
heid met betrekking tot de besteding 
van het geschonken bedrag is het 
mogelijk dat er op het moment van 
de schenkingen inderdaad nog geen 
eigen woning is. Vereist is wel dat 
deze woning uiterlijk in 2024 wordt 
gekocht (geleverd wordt).

Als het gaat om ouders en kinderen 
kunnen zij er dit jaar ook voor kiezen 
om het hiervoor genoemde bedrag 
van €28.947 belastingvrij te schenken, 
waarbij het kind de schenking naar 
eigen inzicht mag besteden. Omdat u 
het heeft over een veel hoger bedrag 
zal in de situatie van uw kennis en 
zijn dochter dus vermoedelijk al in 
2022, met gebruikmaking van de 
spreidingsmogelijkheden voor het 
doen en besteden van deze schenking, 
een bedrag geschonken zijn.

N.B. In de verschillende jaren van 
schenking moet natuurlijk wel aan 
alle vereisten worden voldaan; zo 
mag het kind ook in 2023 nog geen 40 
jaar zijn. 

TIP
Het einde van het jaar komt weer in 
zicht. Wilt u iets doen aan vermogens-
overheveling, schenk dan voor 1 janu-
ari 2024 bijvoorbeeld aan de kinderen 
of kleinkinderen. De belastingvrije 
bedragen voor 2023 zijn: €6.035 
(ouders aan kinderen) en €2.418 
(grootouders aan kleinkinderen).   

 Jubelton is toch afgeschaft?    
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Terug naar de natuur
De natuurbegraafplaatsen worden 
steeds populairder en er komen er 
ook steeds meer. Op een natuurbe-
graafplaats heb je over het algemeen 
eeuwige grafrust; iets dat velen aan-
spreekt. Er zijn wel voorwaarden. Zo 
moet de kleding van de overledene 
afbreekbaar zijn en mogen ook geen 
brillen of sieraden mee begraven 
worden. En er mag geen grafmonu-
ment worden geplaatst. Het graf op 
een natuurbegraafplaats of voor een 
urn na crematie is wel duurder dan 
voor een gebruikelijke begrafenis. 
Bijzonder is dat je bij leven al een 
plekje mag reserveren, je weet dus 
waar je laatste rustplaats zal zijn.

Nawoonrecht
Vooral bij samengestelde gezinnen 
zien we nog wel eens een testament 
waarbij de echtgenoot/partner, die 
niet de eigenaar is van de woning, 
een zogenoemd ‘nawoonrecht’ krijgt. 
Dat houdt in dat de langstlevende 
echtgenoot/partner een bepaalde 
periode (bijvoorbeeld tussen de een 
en vijf jaar) in de woning mag blijven 
wonen. Soms moet er huur betaald 
worden, maar in alle gevallen moet 
de langstlevende echtgenoot/partner 

op een zeker moment dan de woning 
verlaten. Indien nodig of gewenst, 
kan er eventueel door de langstleven-
de echtgenoot een beroep worden ge-
daan op de wet en het vruchtgebruik 
over de woning worden verkregen.

Testament inzien
Een testament is een persoonlijk 
document dat pas openbaar gemaakt 
hoeft te worden na het overlijden van 
de testateur. Dat wil niet zeggen dat 
potentiële erfgenamen niet nieuws-
gierig kunnen zijn naar de inhoud 
van dit testament. Toch zullen ze die 
nieuwsgierigheid moeten bewaren tot 
het moment dat het overlijden daar is. 
Dit is uiteraard anders als de de eige-
naar van het testament daar toestem-
ming voor geeft. Voor de toekomstige 
erfl ater is het in ieder geval zinvol 
om de inhoud met de executeur te 
bespreken zodat deze weet waar hij 
of zij te zijner tijd aan begint. Mis-

schien is dat wel een extra reden om 
een executeur aan te wijzen die zelf 
geen erfgenaam is en dus geen belang 
heeft bij het testament.

Een negatieve nalatenschap
Vermoedt u/of weet u zeker dat de 
nalatenschap van een overledene 
(waarvan u erfgenaam bent) meer 
schulden dan bezittingen bevat, dan 
kunt u overwegen de nalatenschap te 
verwerpen. Ook wanneer de huurwo-
ning in de oude staat teruggebracht 
moet worden en daar grote kosten 
mee gemoeid zijn, kan het zinvol zijn 
om de nalatenschap te verwerpen. 
Verwerpt u de nalatenschap dan ko-
men uw kinderen in aanmerking om 
te erven. Verwerpen houdt dus ook in 
dat u met de kinderen en kleinkinde-
ren in gesprek moet over het verwer-
pen, omdat zij door plaatsvervulling 
in aanmerking komen om de erfenis 
te aanvaarden of te verwerpen.

Uit de praktijk 

Testamenten worden gemaakt naar 
de ideeën die er op dat moment bij 
partijen leven. Denk daarbij aan: hoe 
partners voor elkaar willen zorgen, wat 
eventuele kinderen mogen erven of juist 
hoe maatschappelijke doelen te steunen. 
Dat houdt ook in dat als u anders over 
de dingen gaat denken u dan ook iets 
met uw testament moet doen. Helaas 
gebeurt dat vaak niet, zodat erfgenamen 
soms met een testament zitten waarvan 
ze vermoeden dat het niet helemaal 
meer met de huidige/laatste wensen van 
de overledene overeenkomt.
Maar ook veranderingen in de persoon-
lijke levenssfeer kunnen aanleiding zijn 
voor een ander testament. De nieuwe 
relatie, kinderen die vanwege de nieuwe 
relatie het contact verbreken of kinde-
ren van de ander met wie het juist heel 
goed klikt; er zijn tal van aanleidingen 
om het testament aan te passen. Daar-
door erven bijvoorbeeld stiefkinderen 
juist wel en komen de legaten niet 
terecht bij de vrienden die buiten beeld 
zijn geraakt. 
Een testament zien wij dan ook als een 
dynamisch document dat zo nu en dan 
aandacht nodig heeft. Niet in de laatste 
plaats omdat niet alleen relaties, kin-
deren en vrienden anders ten opzichte 
van elkaar kunnen komen te staan, maar 
ook omdat wet- en regelgeving zo nu en 
dan verandert. Wilt u ook weten of uw 
huidige testament nog doet wat u voor 
ogen staat, maak dan eens een afspraak 
voor een van onze vrijblijvende spreek-
uren of maak een afspraak bij ons op 
kantoor. Wij helpen u graag op weg.  

?

No spend november  Houd 
uw centen in uw zak; dat is hiervan 
de bedoeling in november of 
anders gezegd: wees u bewust van 
waar u uw geld aan uitgeeft. No 
spend november heeft als doel 
overconsumptie te beperken of te 
voorkomen, dat is beter voor het 
milieu en uiteindelijk ook voor 
uw portemonnee. Er zijn zelfs 
Facebookgroepen waarbij u zich 
kunt aansluiten voor motivatie en 
ondersteuning.

Check de parkeerkos-
ten  Gaat u met de auto op pad 
en schrikt u regelmatig van de 
parkeerkosten? Check dan – voor-
dat u pad gaat – eerst waar u het 
beste kunt parkeren. Een site als 
centrumparkeren.nl helpt u snel 
de beste en goedkoopste parkeer-
plekken te vinden. U kunt de site 
natuurlijk ook voor Rotterdam 
gebruiken.

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam
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CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

VEILING
zaterdag 4 november 2023

vanaf 13:30 uur

van 28 oktober tot 4 november (tot 13:00 uur) kijkdagen!

Opnieuw & Co Rotterdam, Koperstraat 31

kijk voor meer informatie op www.opnieuwenco.nl

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP.

info@computerstoday.nl       www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

COMPUTERHULP
AAN HUISHIER HAD UW

OUD-ROTTERDAMMERTJES
KUNNEN STAAN!
BEL. 0180-820244

ZE ZIJN ER WEER... 
KALENDERS 2024

BESTEL DE KALENDERS VIA HET WINKELTJE OF OP 
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

15,95

12,95

TARIEVEN EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN



Ik, Jaco, ben geboren en getogen 
in de Oranjeboomstraat waar mijn 
ouders het beheer over het CJMV 
gebouw hadden. Mijn vader was lid 
van de vrijwillige brandweer van 
Rotterdam bij de bluseenheid 521 
als Onderbrandmeester en later als 
Brandmeester. Zelf was ik bij de 
jeugdbrandweer. Mijn ouders zijn ge-
trouwd net na de oorlog in 1945. Mijn 
moeder is opgegroeid in de Christi-
aan de Wetstraat en mijn vader op 
het Noordereiland waar mijn oma het 
tabakswinkeltje “Wed.E.v.d.Heuvel-
Stam voor al uw tabakswaren” had. 
Na hun huwelijk zijn mijn ouders gaan 
wonen in de Oranjeboomstraat. Mijn 
lagere schooltijd heb ik doorgebracht 
op de Mr. Th. Heemskerkschool met 
bovenmeester van den Boogaard en 
later bovenmeester Pierhagen. Na 
de lagere school ben ik naar de LTS 
de Vaan gegaan en vervolgens gaan 
werken bij Laagland in de Piekstraat 
.Ik heb toen tegelijkertijd de avond 
MTS, richting Werktuigbouw gevolgd 
en mijn diploma gehaald .In 1970 zijn 
we verhuisd naar Overschie omdat het 
beheer van het verenigingsgebouw 
te bewerkelijk werd voor mijn vader 
en moeder. Wij woonden daar aan de 
Zestienhovensekade waar mijn vader 
zo vanuit de tuin zijn hengel kon 
uitgooien in de Schie. Op 17 Mei 1973 
ben ik getrouwd met Ineke en zijn wij 
samen weer in de Oranjeboomstraat 

gaan wonen, dit duurde echter maar 
kort (tot 1975) want ik moest voor 
mijn werk verhuizen naar Hendrik-
Ido-Ambacht waar we nu nog steeds 
wonen. Onze vier kinderen hebben al 
geruime tijd geleden het ouderlijk huis 
verlaten.

Beneden Rijweg
Ik, Ineke ben geboren en getogen in 
IJsselmonde. Mijn moeder is geboren 
op het Afrikaanderplein en is later 
met haar ouders verhuisd naar de 
Hillevliet. Mijn opa was aanwezig bij 
de eerste wedstrijd van Feyenoord in 
1937. Als “zijn” club verloren had liet 
hij zijn eten staan ,vertelde mijn moe-
der vaak. De liefde voor Feyenoord 
is me dus met de paplepel ingego-
ten. Mijn vader is als baby met het 
gezin vanuit Brabant naar Rotterdam 
gekomen. Mijn opa was elektricien 
en mijn vader en zijn jongste broer 
waren onder andere erg geïnteres-
seerd in radio’s. Zo gebeurde het dat 
het gezin in het bezit kwam van één 
van de eerste exemplaren in IJssel-
monde. Mijn vader had een zeilboot 
en was één van de oprichters van de 
Watersport Vereniging IJsselmonde 
.Hij maakte veel zelf, wat toen nog 
gebruikelijk was. Zo ben ik nog steeds 
in het bezit van de tuig-opbergzak die 
hij zelf op de Pfaff handnaaimachine 
gemaakt had en bij mijn broer staat de 
prijzenkast met alle bij de zeilwedstrij-

den gewonnen prijzen. Mijn moeder 
had met een vriendin samen een kano 
en door de watersport hebben mijn 
ouders elkaar dus ontmoet .In 1939 
zijn ze getrouwd en aan de Beneden 
Rijweg gaan wonen. Kort daarna 
maakte de oorlog helaas een einde aan 
hun belevenissen op het water en werd 
de boot verkocht .Mijn vader voelde 
zich met hart en ziel een “Rotterdam-
mer”. Hij werkte bij de AID, die eerst 
aan de Lombardkade gevestigd was en 
later aan de Glashaven. Vaak werkte 
hij ook in de buitendienst en ging 
dan op zondagavond met de boot van 
Numansdorp naar den Bommel en 
kwam pas vrijdagavond weer terug. 
Iedere zaterdag gingen we met onze 
Volkswagen Kever naar “De stad” 
Je kon daar toen nog gemakkelijk 
parkeren en mijn vader keek graag 
rond bij Kontakt. Ook bij FOKA aan 
de Admiraliteitskade was hij een graag 
geziene klant. In de uitverkoop gingen 
daar fototoestellen voor een cent weg. 
Je moest dan wel in de nacht daarvoor 
al voor de deur gaan zitten om tot één 
van de gelukkigen te behoren. Op de 
“Mart” kocht hij allerlei defecte ap-
paraten die hij zelf repareerde en dan 
weer doorgaf. In IJsselmonde bezocht 
ik de Theo Thijssenschool en daarna 
de MULO aan de Frankendaal. Tot 
aan mijn huwelijk op 17 mei 1973 heb 
ik aan de Beneden Rijweg gewoond, 
waar je toen nog heerlijk kon spelen. 
Waar nu de Beverwaard is lagen tot 
aan de Rijksweg naar Dordt weilanden 
met sloten ,in de zomer dus varen met 
“iets dat op een bootje leek” en in de 
winter zo vanuit de tuin de polder door 
op de schaatsen en met de sleetjes. 

Boven aan de Oostdijk werd de loods 
van Verolme gebouwd en dat was 
één groot speelterrein. Gerard Cox 
woonde een stukje verderop en om 
de hoek, op het Dijkje in Bolnes, Lee 
Towers. Anita Meyer woonde toen in 
”het dorp” aan de burg.v.Slijpelaan.

Getrouwd
In 1971 werd ik door een kennis ge-
introduceerd bij de Gemengde Groep 
16 plussers van de CJV Feijenoord en 
korte tijd later is “de vonk overgesla-
gen” tijdens één van de weekenden 
in het kamphuis Ahoy in Oosterhout 
waar de groep tweemaal per jaar 
verbleef. In 1972 zijn we verloofd 
(dat ging toen nog zo) en op 17 mei 
1973 getrouwd op het stadhuis van 
Rotterdam.

Privérondleiding
De medewerkers van het Stadhuis 
vonden het zo leuk dat wij na 50 jaar 
op dezelfde plaatsen daar weer foto’s 
wilden maken ,dat ze ons en onze 
familie spontaan een privérondleiding 
aanboden waar wij dankbaar gebruik 
van hebben gemaakt.

Vaak zijn we van plan geweest om 
terug te keren naar “onze stad” maar 
door div. omstandigheden is het er niet 
van gekomen. Wél zijn we regelmatig 
in Rotterdam te vinden op de plekken 
waar onze jeugdherinneringen liggen, 
want je kunt ons wel uit Rotterdam 
halen maar Rotterdam niet uit ons!!

Jaco en Ineke v.d.Heuvel-Malipaard

Na 50 jaar weer in het stadhuis
Jaco en Ineke van den Heuvel trouwden vijftig jaar geleden in het 
Rotterdamse stadhuis. Dit jaar waren ze daar terug. In dit verhaal 
halen ze herinneringen op aan hun Rotterdams verleden.  “Toen 
wij in 1975 uit Rotterdam vertrokken, niet met de “Edam, die 
oude schuit, maar gewoon met de verhuiswagen, bleef ons hart 
daar voor altijd achter.”
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Na vijftig jaar weer op de trappen van het Stadhuis in Rotterdam.

De trouwfoto van vijftig jaar geleden.

Een slimme vader

Graag wil ik mijn verhaal 
vertellen van m’n vader, die 
de razzia kon ontwijken, Mijn 
vader werkte toen de razzia 
begon in de bakkerij Van ‘t 
Hof aan de Dordtsestraatweg 
in Rotterdam Zuid. Zoals vele 
mannen werd hij afgevoerd 
vanuit de bakkerij.

Mijn vader, een slimme man, liep via 
de Groene zoom, richting Feyenoord 
stadion, en kwam halverwege een tand-
artspraktijk tegen. Z’n brein werkte su-
persnel. Hij is bij de tandarts naar bin-
nen geschoten, uit wanhoop, en beval , 
kiezen trekken nu! Daar zijn alle kiezen 
rechts onder getrokken. Met een grote 
wond in z’n mond sloot hij weer aan in 
de rij naar het Feyenoord stadion. Daar 
aangekomen werden de mannen min of 
meer gekeurd voor verder transport. Bij 
de aanblik van m’n vaders grote wond 
in z’n mond werd hij teruggestuurd en 
kon gelukkig weer naar huis. Groot was 
de hilariteit thuis en omgeving dat hij 
er weer was. Zelf was ik 4 jaar , dus 
dat kan ik me niet herinneren, maar het 
verhaal is vele jaren verteld en nog eens 
en nog eens.
Zelf ben ik 16 mei 1940 geboren. Twee 
dagen na het bombardement van Rotter-
dam. Mijn moeder is na het bombar-
dement haar familie gaan zoeken in de 
stad , terwijl ze hoog zwanger was van 
mij. Ze heeft over overleden personen 
heen moeten stappen. Wat een drama 
moet dat geweest zijn.
Twee dagen later op 16 mei dus, 
kondigden ik me aan. Maar, ,,, het was 
spertijd, je mocht niet de straat op, dus 
ook de vroedvrouw kon niet gewaar-
schuwd worden. Weer was m’n vader 
slim! Wij woonden in de Rozengaarde 
op Tuindorp Vreewijk. Recht tegenover 
onze straat stond en staat nog steeds, 
Hotel Het.Witte Paard. Daar waren op 
dat moment de Duitsers in gestatio-
neerd. Met z’n handen omhoog is m’n 
vader naar het hotel gelopen en heeft 
geprobeerd om te vertellen dat zijn 
vrouw hulp nodig had met bevallen. Hij 
sprak natuurlijk geen Duits .Er is toen 
een Duitse arts mee gegaan en die heeft 
mij op de wereld gezet. Hoe bizar zal 
dat geweest zijn.
Dit verhaal heb ik nooit geweten, totdat 
m’n oudste zus het 10 jaar geleden 
tegen mij verteld heeft. Ik denk door de 
schaamte, de oorlog, de haat, hebben 
mijn ouders daar nooit over verteld.
Nog even over de hongerwinter. Mijn 
vader was dus bakker en in de honger 
winter broodbezorger. Hij liep met 
een broodkar, zoals gebruikelijk was. 
Hij begreep dat niet iedereen zomaar 
brood kon kopen, want dat was op de 
bon. En er was honger. Hij is bewust 
van z’n broodkar weggelopen, zodat de 
mensen het brood konden stelen. Bij z’n 
baas, W van ‘t Hof, vertelde hij dat ie 
overvallen was. Een oorlogsheld, besef 
ik nu, zoveel jaren later.

Annie van Kuijk-Kuijper
anniekuijk@chello.nu
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Taxatie van oude boeken in Papendrecht en Brielle
  De in den lande bekende taxateur Arie Molendijk taxeert op vrijdag 
3 november oude boeken in Papendrecht en op 17 november in 
Brielle. Molendijk werkt al jaren samen met de Vrije Universiteit, 
de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en overheidsin-
stellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te taxeren 
voorafgaand aan een veiling. Onlangs heeft hij zijn 3000e taxatie-
dag gevierd in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. “De taxaties 
die ik verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten 
van vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties vinden alleen 
plaats op mijn taxatiedagen, dus niet via foto’s, telefoon of per 
e-mail”, aldus Molendijk.
De kosten voor een taxatie zijn vijf euro voor één tot ongeveer tien 
boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere collecties/bi-
bliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot vijf-
tig euro. “U krijgt altijd alle aandacht en uitleg. Een taxatierapport 
is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken 
met een waarde vanaf tweehonderd euro en tegen een van tevoren 
afgesproken tarief.” Voor meer Informatie en andere taxatiedagen: 
www.molendijkboeken.nl

Rotterdams Openbaar Vervoer Museum weer open
  Zaterdag 4 november is het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum weer open. Behalve aandacht voor de Schindlertrams 
op deze speciale Schindlerdag (zie elders op deze pagina’s) is in het museum weer van alles te zien en te doen voor jong en 
oud. De kleintjes kunnen een ritje maken in de mini-tram en mini-bus uit Jeugdland of meedoen met de museumspeurtocht. 
De grote collectie van historische trams, bussen en metro’s kan bekeken worden en bij het Wachthuis wordt veel lekkers 
geserveerd. De museumwinkel verkoopt van alles om thuis van te genieten: boeken, modellen en oude RET-attributen. Meer 
informatie: www.rovm.nl

Theatervoorstellingen over Razzia van Rotterdam en Schiedam
  Stichting Het Lage Licht houdt tien gratis theatervoorstellingen over de Razzia van Rotterdam en Schiedam. Elders op 
deze pagina’s kunt u lezen waar en wanneer precies. Na de voorstelling gaan de spelers in gesprek met een van de laatste 
getuigen of hun kinderen. Tot slot brengt een spoken word artiest de gebeurtenissen van toen in verband met de realiteit van 
nu. Spel: Hendrik – Rico Verbeek/Maurice Vonk, Jan – Roan Sukhraj, Kees – Vinnie Inpijn. Spoken word: KMR Tekst: Willy 
Hilverda, regie: Mariëlle van de Griendt. Zie ook elders op deze pagina’s.

Tweede editie Hillegersbergse Herfstconcerten
  In de Fonteinkerk in Hillegersberg worden ook dit jaar weer drie 
herfstconcerten gegeven onder de noemer Hillegersbergse Herfst-
concerten. Bedoeling is, dat zoveel mogelijk mensen drempelvrij 
kennis kunnen maken met in dit geval kleinschalige uitvoeringen 
van klassieke muziek met hier en daar een lichte toets. De toegang 
tot deze concerten is gratis. Na afl oop van de concerten zijn be-
zoekers onverplicht in de gelegenheid om met een kleine fi nanciële 
bijdrage de Hillegersbergse Herfstconcerten te ondersteunen. 
De concerten zeer gevarieerd en in ieder concert maakt u kennis 
met andere componisten. Het wordt vast en zeker genieten van 
prachtige muziek, die met overgave wordt gespeeld. Zie ook elders 
op deze pagina’s.

Zes zondagochtendconcerten in De Doelen
  Hij is altijd een zeer graag geziene gast tijdens de Zondagochtend-
concerten in De Doelen: Jan Vayne. De virtuoze pianist neemt u 
zondag 12 november mee in een meeslepende muzikale reis tijdens 
zijn indrukwekkende soloconcerten. Pure, sfeervolle concerten 
die klassieke muziek toegankelijk maken voor een groot publiek. 
Dit doet hij door bijvoorbeeld ook klassieke en populaire muziek 
te combineren. Hij neemt u deze ochtend mee door eeuwen, 
landen en muziekgenres. Met zijn onbegrensde techniek en op een 
interactieve manier – in dialoog met zijn publiek – ontstaat er door 
de improvisaties onverwachte en volstrekt unieke muziek. Elders op 
deze pagina’s meer over het concert van Jan Vayne.
Na het concert van Jan Vayne staan nog de volgende zondag-
ochtendconcerten gepland. Meezingconcert de Wannabiezz (10 
december), een Schotse ochtend met Rapalje (17 december), 
White Christmas in De Doelen (24 december), Tour de Toon – Ode 
aan Toon Hermans en Van Smartlap tot Opera (10 maart).

 Vrijdag 3 november en vrijdag 17 november

Taxatie van oude boeken 
door Arie Molendijk
  Op vrijdag 3 november in de 
bibliotheek van Papendrecht, 
Markt 22 van 13.00 tot 15.30 
uur. Vrijdag 17 november in het 
Bastion Hotel in Brielle, Amer 1 
van 13.00 tot 15.30 uur. Taxateur 
Arie Molendijk taxeert daar uw 
oude boeken zoals oude (staten)
bijbels, atlassen, geïllustreerde 
werken en reisboeken, hand-
schriften, oude brieven, foto’s, 
ansichtkaarten en prenten. Voor 
meer informatie: zie elders op 
deze pagina’s.

    Zaterdag 4 november 

    In het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum aan de Kootsekade 19 in Rotterdam is 
zaterdag november weer open voor publiek. De laatste museumdag van 2023 staat in het 
teken van de  Schindlertrams . Deze Zwitserse trams zorgden in 1957 voor opzienbarende 
verbeteringen van het comfort voor de trampassagiers en de RET-medewerkers. Het 
museum heeft twee  Schindlers  in de collectie. De  gelede Schindler  242 is na twee jaren 
van ingrijpend restaureren klaar om als nieuw pronkstuk van de collectie aan het publiek 
getoond te worden. En de  kleine Schindler  15 zal op 4 november rijden op museumtramlijn 
11 tussen Rotterdam Centraal en de museumremise. In de remise is een digitale presen-
tatie te zien over de  Schindlertrams  bij de RET en over de restauratie van  gelede Schindler
242. Lees verder elders op deze pagina of op www.rovm.nl

  Maandag 6 tot en met 10 en 12 tot en met 16 november

Houd Moed!: theatervoorstelling over razzia van Rotterdam en Schie-
dam
            In ‘Houd Moed!’ vertellen drie jongemannen hoe ze tijdens de razzia van Rotterdam en 
Schiedam zijn opgepakt en wat ze hebben meegemaakt in de Duitse werkkampen. De 
voorstelling is gebaseerd op verhalen van overlevenden, dagboeken en brieven. De voor-
stelling is gratis te zien op de volgende locaties:

maandag 6 november  16.00 en 19.00 uur, Muziektheater De Ontmoeting, Koningin-
nelaan 9, 3181 GK Rozenburg.
dinsdag 7 november  13.15 uur, Huis van de Wijk Lage Land, Remmet van Milplaats 
15, 3067 AN Rotterdam.
woensdag 8 november  19.00 uur, Bibliotheek Schiedam, Lange Haven 145, 3111 
CD Schiedam.
donderdag 9 november  13.00 uur, De Romeynshof, Stresemannplaats 8, 3068 JL 
Rotterdam.
vrijdag 10 november  13.00 uur, De Maaskamerm, Westerkade 27, 3016 CM Rot-
terdam.
zondag 12 november  14.00 uur, lezing Erik J. De Jager over Reis van de Razzia, 
15.15 uur voorstelling in Dig it Up, Nieuwe Binnenweg 13-b, 3014 GA Rotterdam.
maandag 13 november  13.00 uur, Huis van de Wijk Oriënt, Kobehof 5, 3067 MC 
Rotterdam.
dinsdag 14 november  13.00 uur, De Buurvrouw, Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam
woensdag 15 november  13.15 uur, Huis van de Wijk Zevenkamp, Ambachtsplein 
141, 3068 GV Rotterdam
donderdag 16 november  13.00 uur, Huis van de Wijk De Hoekstee, Mercatorweg 
50, 3151 CJ Hoek van Holland.
            Meer Informatie: Dafne Toet, tel. 06-29438066 of dafne.toet@gmail.com, https://www.
hetlagelicht.nl, https://razziamonument.nl
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Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl ●Metrohalte Hesseplaats

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril
ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult
ontvangt u een vrijblijvend advies over uw brilsterkte en
uw ooggezondheid.
Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939

50+ OOGZORGWEKEN GGRRAATTIISSOOOOGGZZOORRGGCCOONNSSUULLTTVVeerrlleennggdd tt//mm
3300--1111--22002233



  De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam  

Jazzmiddag met Dutch Swing College Band
  In de Queens Lounge aan boord van ss Rotterdam is het zondagmiddag 12 november weer swingen geblazen met de Dutch 
Swing College Band. De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Vanaf 16.00 uur 
kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde band. Het ss Rotterdam heeft 
een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip 
opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de 
Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel 
bij want: op=op!

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn die 
ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, 
papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn 
of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction 
Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 
030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren 
miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Al-
lemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor 
een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer 
informatie: 030-6063944. Donderdag 27 april is Heritage Auction Europe gesloten.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? Herken-
baar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of 
zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis 
MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten be-
oordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. 
Donderdag 27 april is Heritage Auction Europe gesloten.   

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

              Zaterdagen 11, 18 en 25 november

Hillegersbergse Herfstconcerten in Fonteinkerk
            Onder de naam Hillegersbergse 
Herfstconcerten vinden in 
november 2023 voor de tweede 
keer een drietal concerten plaats 
op de zaterdagmiddag in de 
Fonteinkerk in Hillegersberg. In 
het eerste concert op zaterdag-
middag 11 november treedt 
het Pianotrio Capelle aan met 
muziek van Anton Arensky en 
Joaquin Turina. Zaterdagmiddag 
18 november maken fl uitist Bi-
anca de Vrind-Zegers en pianist 
Jelger hun opwachting met een 
rijk geschakeerd programma 
met werken van onder andere Henri Dutilleux en Charles-Marie Widor. Zaterdagmiddag 25 
november verschijnen violist Godelieve van Zijl en de Zuid-Afrikaanse pianist Alexander 
Chater in een programma met muziek van Schubert, Bach en Dvorák. Godelieve van Zijl 
speelt daarnaast een solo voor viool van haar eigen hand uit 2015 en Alexander Chater 
Impromptu’s van Schubert solistisch. De concerten beginnen alle drie op zaterdagmiddag 
om 15.00 uur in de kerkzaal met zijn uitstekende akoestiek. De kerkzaal is open om 14.30 
uur.

              Zondag 12 november

Orgelconcert in de Laurenskerk
            Op zondag 12 november be-
speelt organist Peter Kofl er het 
hoofdorgel van de Laurenskerk. 
Aanvang: 15:00 uur tot 16:00 uur 
(deur open 14:30 uur). Toegang: 
Normaal € 9,50/ Vrienden € 7,50/ 
CJP tm 26 jaar € 5,00/ tm 12 
jaar gratis Kaarten via de website 
www.laurenskerkrotterdam.
nl en ook voor aanvang aan de 
kassa verkrijgbaar. Zie ook elders 
op deze pagina’s voor meer 
informatie.

              Zondag 12 november

Zondagochtendconcert Jan Vayne in De Doelen
            Pianist Jan Vayne opent zondag 12 november de reeks zondagochtendconcerten van 
komend seizoen in De Doelen in Rotterdam. Kaarten en meer informatie via www.zondag-
ochtendconcerten.nl of tel. 010-4225244.

              Zondag 12 november

Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
            Zondag 12 november om 16.00 uur treedt de Dutch Swing College Band op aan boord 
van ss Rotterdam in de Queens Lounge. Info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 
0900-9203. Voor meer informatie: zie ook elders op deze pagina.

              Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
            Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn 
of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 
uur terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aanslui-
tend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag 
zijn er ook gratis taxaties op kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. 
Meer info elders op deze pagina.

              Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
            Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis 
en vrijblijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u 
elke donderdag terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij 
Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

              Elke donderdag

Kunst en curiosa
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein Heritage Auction Europe houdt in 
IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa des-
kundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage 
Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar 
te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.           
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

Fysiotherapeut Mark van Engelen bij het Phystrac-apparaat, waarmee 

al sinds 2011 uitstekende resultaten worden geboekt.

Niet kunnen slapen door dove of tintelende handen? 

Behandeling Carpaal Tunnel 
Syndroom zeer succesvol 
Bij het Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland aan de Stationsstraat 1 

in Pijnacker is het sinds 2011 mogelijk om het carpaal tunnel syn-
droom (CTS) effectief te bestrijden. Als één van de weinige praktijken 

in Zuid-Holland is er bij onze praktijk een behandelmethode 
beschikbaar die mensen met een CTS doeltreffend helpt.

Na tien tot twaalf korte behande-

lingen zijn patiënten dikwijls al 

van hun klachten af en veelal 

kunnen er zelfs operaties mee 

voorkomen worden. Er zijn in 

Nederland slechts enkele 

praktijken die dit zogeheten 

Phystrac-apparaat gebruiken. Bij 

de huisarts hoeft geen verwijzing 

te worden gehaald voor een 

behandeling met het tractie-

apparaat. De behandelingen 

worden ook in 2023 gewoon door 

de zorgverzekeraar vergoed uit 

alle aanvullende verzekeringen 

voor fysiotherapie. “Nu het 

apparaat al ruim 11 jaar in gebruik 

is, zijn wij zeer tevreden met de 

geboekte resultaten.” Deze blijken 

in 80 procent van de gevallen ‘uit-

stekend’ te zijn, vertelt Mark van 

Engelen, één van de acht 

aangesloten fysiotherapeuten en 

de eigenaar van Carpaal Tunnel 

Centrum Zuid-Holland. Recent is 

er weer één extra Phystrac-appa-

raat besteld, om op deze manier 

nog meer patiënten van dienst te 

kunnen zijn. “Dit was een logische 

stap want de toestroom van 

nieuwe patiënten blijft op een 

zeer hoog niveau. Het feit dat wij 

de enige praktijk in Nederland zijn 

met acht Phystrac-apparaten, 

geeft aan hoe bijzonder dit is”.

Het carpaal tunnel syndroom is 

een aandoening, die doorgaans 

wordt veroorzaakt door druk op 

de mediaanzenuw. Deze bevindt 

zich net boven het polsgewricht. 

De carpale tunnel is de naam van 

het gebied waar de midden-

handsbeenderen, de dwarse 

polsgewrichtsband (carpaal 

ligament), de mediaanzenuw en 

de pezen zich bevinden. Druk op 

de mediaanzenuw kan veroor-

zaakt worden door letsel of 

werkzaamheden waarbij frequent 

repeterende handelingen worden 

verricht, zoals typen, wringen en 

forse krachtsuitoefeningen met 

de hand. De klachten komen met 

name voor bij vrouwen van alle 

leeftijden, vooral bij een leeftijd 

van 40 jaar of ouder en tijdens of 

na zwangerschap.

De belangrijkste symptomen 
zijn: nachtelijke pijn, spier-
krachtsverlies, een doof/ 
tintelend of stijf gevoel in de 
hand en in de vingers, onder 
meer bij computergebruik, 
fietsen en autorijden.

Het Phystrac-apparaat behandelt 

het syndroom door mechanische 

tractie. Volgens Van Engelen is de 

methode ‘goed te verdragen’ en 

zijn de resultaten vaak al binnen  

3 tot 4 weken merkbaar. Bij de 

praktijk is er de beschikking over 

voldoende parkeergelegenheid.

De openingstijden zijn ruim en er 

is mogelijkheid om ook ’s avonds 

en op zaterdag behandeld te 

worden. Mocht u last hebben van 

deze aandoening dan is een 

behandeling met het Phystracap-

paraat sterk aan te bevelen!

Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland 
Stationsstraat 1, 2641 GH, Pijnacker 

Tel: 015-3030259 
info@fysiotherapie-pijnacker-centrum.nl 

www.carpaaltunnelcentrum.nl 
Facebook: Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland

 

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl 
  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

Autovakan�es All Inclusive e  
Naar gastvrij hotels met een heerlijke  
All Inclusive vakan�e met ‘s avonds gra�s drankjes 

Busvakan�es All Inclusive e  
Luxe bus excursievakan�es met veel extra’s 
naar gastvrij hotels op de mooiste plekjes!  

Autovakan�es arrangementen n  
Autovakan�es met aantrekkelijke arrangementen  
voor leuk vermaak �jdens uw vakan�e 

Fietsts-s  s- & wandelvakan�eses 
Fietsen & wandelen in de mooie toeris�sche streken 
en natuurgebieden, geselecteerd door BTR Reizen 

Riviercruiseses 
Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren, 
volledig verzorgd, mooie vaarroutes & programma 

Kersts -t  t- & nieuwsjaarsreizenen 
Sfeervolle autoreizen, busvakan�es & riviercruises  
met kerstprogramma’s 

Bekijk het aanbod en boek uw vakantie
www.allegoedsvakanties.nl   |  0318 - 48 51 83

Nooit te oud 
voor vakantie!

Bekijk het aanbod en boek uw vakantie
www.allegoedsvakanties.nl   |  0318 - 48 51 83

Nooit te oud 
voor vakantie!
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Ik ben geboren in 1957 en getogen op 
het Koningin Emmaplein 2 als dochter 
van Ger van Iersel, monumentaal 
kunstenaar en Gerdina van Iersel- 
Kooiman, advocaat en procureur. Op 
nr 2 woonde tevoren Mr. G. Oskam, 
beroemd advocaat en bekend schaker. 
Veel grootmeesters sliepen bij hem 
in de jaren dertig, zoals Aljechin 
en Euwe. Mijn moeder is door hem 
advocaat geworden en beëdigd in 
1948 als één van de eerste vrouwelijke 
advocaten te Rotterdam. Zij heeft, na 
zijn overlijden, zijn praktijk voorge-
zet. Na de oorlog moest woonruimte 
beschikbaar gesteld worden, vanwege 
het beperkte woonaanbod door het 
bombardement. Op nr. 2 heeft onder 
andere het Rotterdamse toneel ge-
woond met Co van Dijk.
Het pand op nr. 2 is bijzonder door 
zijn Jugendstil plafonds op de eerste 
etage met een kamer en suite, een 
grote wit marmeren hal en prachtige  
houten trappen. Per etage gaan er twee 
trappen van veelal 13 treden naar de 
volgende etage. Halverwege is een toi-
letruimte, zo groot dat dit op de derde 
etage mijn baby/ kleuterkamer was. 
In totaal met een souterrain zijn er 5 
etages. Mijn moeder had haar prak-

tijkruimte op de eerste en mijn vader 
zijn atelier op de tweede etage. Wij 
woonden op de derde etage en mijn 
kamer was op zolder. Hier was ook 
een grote spannende zolder met het 
archief van mijn moeder en ontwerpen 
van mijn vader. In het souterrain was 
een tuinkamer en het kolenhok. Later 
werd er een verwarmingsinstallatie 
geplaatst in de oude souterrainkeuken. 
In de kerstvakantie lagen mijn broer 
en ik over de trappen om alle koperen 
roedes te poetsen van de traplopers.

Bisschop
Onze buurman was op nummer 3 en 
4 de bisschop van Rotterdam. Eerst 
monseigneur Janssen, daarna Simonis 
en later Behr. In dit pand was een lift 
geplaatst. Iets héél bijzonders toen. 
Wij zijn niet katholiek, maar hadden 
toch een bijzondere band met deze 
buurmannen en de zusters die voor 
hen zorgden. Monseigneur Janssen 
had een speelgoedtrein op zolder, waar 
mijn broer en ik in de kerstvakantie 
mee mochten spelen, samen met hem 
op onze knieën. We noemden hem 
‘Oom bisschop’. Uit Rome terug-
komend, had hij altijd een cadeautje 
voor ons. Met Sinterklaas kwam de 

“echte goed heiligman” bij ons in vol 
ornaat inclusief mijter de cadeautjes 
brengen. Wij holden, na de bel, naar 
beneden de vele trappen af en waren 
altijd iets te laat en zagen net nog de 
goedheiligman weggaan en een zwarte 
handschoen rond de deur van de 
vicaris. Een wasmand vol pakjes stond 
dan op de mat.
Monseigneur Simonis heeft deels 
de traditie voortgezet. Hij signeerde 
zijn berichten aan ons met “oom bis-
schop”. Ik kreeg onder andere boekjes 
van Anna Terruwe met gedichten. 
Mijn ouders vertelden mij later dat 
Monseigneur Simonis bij hen regel-
matig een glas wijn kwam drinken. Hij 
vroeg dan van alles, onder andere “hoe 
licht u uw dochter voor?”
Op nummer 1 is nog steeds uitgeve-
rij Ad. Donker. De keurige heer Ad 
Donker nam altijd zijn gleufhoed voor 
mij af en zei: “dag jonge juffrouw”. 
Zijn zoon heeft later de uitgeverij 
voortgezet (en nu zijn vrouw) en een 
boek over het werk van mijn vader 
uitgegeven in 2015. Een tijdje was een 
deel van nr. 1 verhuurd aan de NVSH.
Monseigneur Behr stond het dichtste 
bij ons als gezin. Hij was vroeger 
aalmoezenier bij het leger geweest 

en stond dichtbij de maatschappij. 
Met ons huwelijk kregen wij een heel 
hartelijke brief en een rond mooi wit-
tebrood gevuld met bloemen.
Op het plein woonden amper gezin-
nen. Er waren vooral bedrijven. 
Mijn vriendinnetjes woonden in de 
muizenpolder (nu Schoonoord). de 
Calandstraat en de Westerstraat. Er 
waren weinig winkels. Wel was er de 
vishandel Schmidt op het Vasteland, 
ijzerwinkel ‘Sleutel’ en bakkerij Puk-
kel in de van Vollenhovenstraat. Een 
visstal van Wapenaar met gefrituurde 
vis en een dame op grote klompen 
stond op de Westzeedijk. Boodschap-
pen werden verder gedaan in de Witte 

de Withstraat. De lagere school was 
De Rotterdamse Schoolvereniging 
aan de Schiedamsesingel. Hij bestaat 
nog steeds. Het huidige Westerha-
venkwartier met restaurants, bestond 
toen uit pakhuizen. Op het plein is 
altijd een rosarium geweest met gras 
in het midden waarop een prachtige 
bloemenvaas staat van Berlage aan de 
voorzijde bij de oude roodbruine beuk.

Ester Haver Droeze-van Iersel
haverdroeze@planet.nl

‘Rijkeluishofje’ aan Koningin Emmaplein
Het Koningin Emmaplein kwam tot stand door de Maatschappij tot Exploitatie van bouwgronden West-
zeedijk te Rotterdam. De huizen op het plein zijn gebouwd in de uitbundige Neorenaissancestijl van de 
Rotterdamse architect J.C. van Wijk tussen 1888 en 1890. Het werd ‘het rijkeluishofje’ genoemd.

Koningin Emmaplein in 1980.

Een sfeervolle actiefoto van foto-
graaf Henk Hartog. Het is 1968. Wij 
zien een echtpaar dat in het chique 
restaurant Old Dutch keurig aan tafel 
bediend wordt door chef-ober Gerrit 
van Dijk. Ik noteerde zijn naam in 
1992 achterop de foto, die zich in het 
O.D.-archief bevindt. Waarom deed 
ik dat? Ik schreef en produceerde in 
dat jaar een boek over Old Dutch ter 
gelegenheid van het 60-jarig bestaan. 
In 1932 opende Old Dutch aan de 
Coolsingel de deuren en was meteen 
een geliefd culinair trefpunt. De zaak 
werd totaal verwoest in mei 1940. De 
gebroeders Mannes, destijds eigena-
ren, zaten niet bij de pakken neer en 
al in december 1940 heropende Old 
Dutch in een noodboerderij aan de 
Rochussenstraat. Wij zijn ruim 80 jaar 
verder, en het restaurant is nog steeds 
springlevend. Dat hebben wij mede te 
danken aan de aimabele zakenman Jan 
Voerman sr. die de zaak in 1992 nieuw 
leven inblies. In het nieuwe millen-
nium werd bedrijfsleider Aad van der 
Stel eigenaar. Die verkocht Old Dutch 
vorig jaar weer door aan investeerder 
Roeland Voerman, zoon van Jan. Old 

Dutch neemt als restaurant de derde 
plek in qua 010-naam-ancieteit. (De 
Pijp dateert van 1898 en het Parkhotel 
is van 1922). Old Dutch had van 1957 
tot 1974 onafgebroken een Michelin-

ster, dus over de kwaliteit van de keu-
ken heeft nooit een gast kunnen kla-
gen. Terug naar de foto. De gerechten 
aan tafel uitserveren zien wij nu nog 
maar weinig, Vrijwel alle eetzaken 

hanteren tegenwoordig ‘plateservice’. 
Prima, maar in Old Dutch wordt de 
oude traditie nog steeds gehandhaafd. 
Zo dragen obers er ook nog smokings 
en branden er áltijd kaarsen op de met 

wit linnen gedekte tafels. Grappig 
detail: de wijnfles in de koeler wordt, 
zoals het ‘heurt’, afgedekt met een 
servet. Tja, een dergelijk actie vind je 
eigenlijk nergens meer in onze stad.

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Old Dutch
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V A C A T U R E  A L E R T

W I J  Z OE K E N
CHAUFFEURS TREVVEL SAMEN
ROTTERDAM & OMGEVING
Vervoer jij graag mensen met een indicatie naar hun
bestemmingen? Houd jij van een gezellig praatje 
tijdens het werk? Vind je goede service  belangrijk en sta 
je graag voor mensen klaar? 

CHAUFFEURS LEERLINGENVERVOER
Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug 
naar huis? Heb je graag contact  met verschillende soorten 
kinderen waarbij elk  kind uniek is op zijn of haar eigen manier? 

t je hem haalt.STUUR JE SOLLICITATIE NAAR
werken@trevvel.nl

Meer info 
  op

Ontvang 
bonus van max. 
1000 euro of wij 

verzorgen je 
taxipas!*

*Check de voorwaarden op trevvel.nl.

CCHHAAUUFFFFEEUURS

ERERER
Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug Vervoer jij graag kinderen veilig en vertrouwd naar school en terug 

kinderen waarbij elk  kind uniek is op zijn of haar eigen manier? 

Ontvang 
bonus van max. 
1000 euro of wij 

verzorgen je 
taxipas!*SSSSSS

Achteraf gezien had ik veel eerder
bij Trevvel moeten gaan werken.
PE T R A BR A ND, CH AUF F EUR T R E V V EL

ROTTERDAM & OMGEVING

WADDINXVEEN
GOUWEPLEIN 48
0182 - 61 78 68 0172 - 21 40 76

BOSKOOP
KONINGINNEWEG 4

010 - 421 55 03

ROTTERDAM
HESSEPLAATS 5

DE GOUDEN
INRUILWEKEN
€32,50 PER GRAM 
14K GOUD*

*ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

 w w w . r o b e r t d e n h a a g . n l
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1991 tot 2005 voor fusiekrant Rot-
terdams Dagblad. Excelsior kwam 
nogal eens op mijn pad, want de 
club had altijd wel een nieuwtje dat 
een plek in de krant waard was.

Seksshop
In de 95 jaar is Charlois altijd de 
basis gebleven met repetitieruimte 
in Timotheus, daarna De Grot aan 
de Doklaan en de 4e Technische 
School aan de Huismanstraat. Sinds 
1978 woont de Drumfanfare in 
gebouw De Schalmei aan de Krab-
bendijkestraat 520 in Pendrecht. 
Over de historie van De Grot is een 
apart boek te schrijven. John de 
Ruijter zou er zeker een hoofdstuk 
in krijgen. De ex-taxirijder exploi-
teerde in de voormalige feestzaal 
Zuid een door velen bezochte (eer-
ste) seksshop op Rotterdam-Zuid, 
maar ging ten gronde aan allerlei 
regels waar zijn nering van het be-
stuur van de deelgemeente Charlois 
aan moest voldoen. Zijn gevecht 

tegen de gevestigde orde kwamen 
via mij in de krant, maar natuurlijk 
ook de argumenten van Charlois 
om er het licht uit te draaien.
Gevechten leverde Excelsior samen 
met collega muziekkorpsen om een 
eigen muziekhal, in de volksmond 
een ‘hoempahal’, van de grond te 
krijgen. Heel wat vergaderingen 
waren nodig voor de benodigde 
vergunningen en het sluitend krij-
gen van de fi nanciering. Uiteinde-
lijk is het bouwen gelukt op een 
stuk grond naast de metrobaan en 
werd dat het domein voor onder 
meer vijf muziekgroepen. Het pand 
heet sinds 45 jaar De Schalmei.
Excelsior is altijd met haar tijd 
meegegaan en heeft zich in de jaren 
‘70 van de vorige eeuw succesvol 

ontwikkeld als showkorps, waarbij 
de naam offi cieel werd veranderd 
in Drumfanfare. Vanaf 1950 had 
de vereniging ook een bloeiende 
jeugdafdeling, die ruim 50 jaar 
heeft bestaan. Door de veranderen-
de belangstelling en samenstelling 
van de jeugd heeft deze afdeling 
helaas enkele jaren geleden opge-
houden met bestaan. 

Showkorps
Als showkorps heeft Excelsior 
veel roemruchte en spraakmakende 
optredens mogen verzorgen in 
binnen- en buitenland, zoals in 
Nice, Denemarken, Parijs, Jersey 
en Sicilië. Veel tv-optredens staan 
ook in de geschiedenisboeken 
van Excelsior opgetekend. Net als 

de herinneringen aan optredens 
met bekende artiesten zoals Anita 
Meijer, Gerard Joling en Frans 
Bauer met zijn Ahoy-shows doen 
de harten van vele (oud)leden 
telkens sneller kloppen.
Excelsior’s deelname in 1979 
aan het jaarevenement ‘Battles 
of Flowers’ op het kanaal-eiland 
Jersey duikt af en toe op in mijn 
geheugen. Het uitstapje duurde één 
week en ging met 2 touringcars 
van de fi rma Mook uit Amsterdam. 
Maarten, een ruige Mokumer, was 
een van de chauffeurs. Hij had 
een stevige bek met dialectische 
woorden en uitdrukkingen. Maar 
de rondborstige man was ook wel 
eens in de war. Zo noemde hij mij 
schrijver voor een racistische krant, 
terwijl hij bedoelde socialistische 
krant. Leden van Excelsior tikten 
hem na de vergissing op zijn 
vingers. In de bus van Maarten 
leerde ik de behendigheid van het 
‘klauwtje graaien’. Had ik nog 
nooit gedaan, dus verloor ik het 
raad- en gokspel in het begin vaak. 
Ik zie de winnende vuisten van 
onder anderen Dik Otto en Cor de 
Jongste nog altijd in mijn richting 
fl itsen. De chauffeur van de andere 
bus verdween na aankomst met de 
draagvleugelboot, na een gesprek 
met een net gearriveerde Engelse 
mevrouw aan de bar, naar zijn 
hotelkamer. Kennelijk liefde op 
het eerste gezicht tussen hem en 
de moeder van twee kinderen in 
het bijzijn van hun oma. Wat ze in 
die kamer hebben uitgespookt was 
op de terugreis te merken aan zijn 
suffe rijgedrag.
Drumfanfare Excelsior treedt de 
laatste jaren nog uitsluitend op 
in een bigbandformatie en wil 
in die samenstelling de nodige 
aandacht besteden aan het 95-jarig 
jubileum. Vrijdag 10 november 
is er een concert in De Schalmei. 
Aanvang 20.00 uur. Voorts is er 
een reünie voor leden en oud-leden 
op de oprichtingsdatum vrijdag 
24 november vanaf 20.00 uur in 
De Schalmei. Iedereen mag het 
jubileum komen mee vieren. Ook 
hoopt het bestuur op de reünie veel 
oud-leden te mogen verwelkomen. 
Informatie bij Marcel Schoonen: 
06-5155795. Reacties: reinwol@
outlook.com

Charlois en Excelsior zijn al 95 jaar elkaars evenknie en kunnen niet zonder elkaar. Dus niet 
de voetbalclub uit Kralingen-Oost, maar de gelijknamige drumfanfare van Zuid. Volgende 
maand viert de muziekvereniging feest omdat op 24 november 1928 de eerste muziekno-
ten dwarrelden van het Tamboer en Pijperkorps door gebouw Timotheus aan de Boergoen-
sestraat in Charlois.

Naderhand is de naam veranderd in 
Drumfanfare. Gezien de hoge leeftijd 
zijn er vanzelfsprekend geen leden 
van het eerste uur meer, maar door 
hun nazaten wordt Excelsior spring-
levend gehouden.
Voor Charlois heb ik een zwak. Het 
was 60 jaar mijn journalistieke aan-
dacht- en werkgebied voor verdwe-
nen dagblad Het Vrije Volk en vanaf 

 Excelsior musiceerde meerma-
len op het eiland Sicilië. Fotoar-

chief Excelsior   

 Excelsior (95) 
viert feest   

 Gezellig babbelen toen Excelsior 90 jaar was geworden. Foto Rein Wolters   

 Even proberen te spelen op de sax op Jersey, rechts Rob van de Rest. Foto verzameling 
Rein Wolters   

Niet in het houthok

Het was 11 november 1944. Ik 
keek door het raam en zag in de 
straat gewapende Duitse soldaten 
en mannen die zich bij hen verza-
melden.

Buiten werd omgeroepen dat alle mannen 
tussen 17 en 40 jaar zich moesten mel-
den: de razzia van Rotterdam. Zij zouden 
worden weggevoerd voor tewerkstelling in 
Duitsland, de “Arbeitseinsatz”. Wij, vader, 
moeder, mijn broertje en ik, woonden op de 
2e verdieping van een etagewoning in de 
Witte van Haemstedestraat. Op de 4e etage 
hadden wij een zolder, die binnendoor via 
nog twee trappen bereikbaar was. Mijn va-
der had daar een kolenhok getimmerd, met 
daarnaast een houthok. Het houthok bestond 
uit een bovenste helft, waarin hout voor de 
kachel werd opgeslagen, met daaronder een 
loze ruimte, een schuilplaats waar hij zich in 
geval van nood kon verstoppen.

Door de straat schalde uit luidsprekers de 
onheilspellende mededeling dat huiszoeking 
zou worden gedaan en dat tegen degenen 
die zich niet zouden melden, zware repre-
sailles zouden worden genomen. Ik herinner 
mij het overleg tussen mijn ouders: vader 
zou zich verstoppen in het houthok. Mijn 
broertje en ik waren danig in de war door de 
aanwezigheid van de soldaten en de dreige-
menten die wij via de luidsprekers hoorden. 
Huilend vroegen wij vader om zich niet in 
het houthok te verstoppen maar om met 
de Duitse soldaten mee te gaan. Een niet 
onbelangrijke bijkomstigheid was dat mijn 
ouders onenigheid hadden met de beneden-
buren en bang waren dat, als de buurman 
meeging, de buurvrouw mijn vader zou kun-
nen verraden.

Mijn vader nam afscheid en ging naar het 
verzamelpunt. Even later werd er aangebeld 
en kwam een grote Duitse soldaat, een 
zware winterjas aan en een geweer over de 
schouder, met stampende laarzen de twee 
trappen op. Hij keek in de kamers en vroeg 
of er nog meer vertrekken waren.

Mijn moeder wees hem de zolder, maar toen 
hij zag dat hij daarvoor nog twee trappen 
omhoog moest, gebaarde hij dat hij daarvan 
afzag. De schuilplaats zou dus niet ontdekt 
zijn!

Mijn vader is met de trein afgevoerd 
richting Duitsland, maar is erin geslaagd 
om op het station in Putten te ontsnappen. 
Daar is hij ondergebracht bij een weduwe, 
wier man en zoons bij de razzia van Putten 
in oktober 1944 naar concentratiekampen 
waren afgevoerd. Van Putten werd hij naar 
Nijkerk gebracht, waar hij korte tijd bij een 
bakker kon onderduiken. Daarna is hij, voor 
zover ik weet, lopend naar huis gekomen. 
De Ondergrondse heeft hem vervolgens van 
valse papieren voorzien. De tewerkstelling 
in Duitsland is hem zo bespaard gebleven.

Jan van Zijst
j.van.zijst@gmail.com  
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Rotterdamse 
Natte T-doek
Ja hoor, hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte Rot-
terdamse T-Doek! 
Met een handig ophanglussie 
eraan. Uitgevoerd in groen-
wit-groene kleuren van de 
Rotterdamse vlag.

Rotterdamse 
Iconen – 
Maand-
kalender 
Toen en nu 
2024

Hij is er weer: de jaarlijkse 
maandkalender van Herco 
Kruik. Met prachtige foto’s 
van Rotterdamse iconen van 
toen en nu.

Rotterdam Scheur-
kalender 2024
Herco Kruik heeft weer 
een nieuwe Rotter-
dam Scheurkalender 
uitgebracht voor 2024, 
vol weetjes, grappen, 
uitspraken en meer 
over Rotterdam.

Rotterdam gefotogra-
feerd 1960-1970
Fotograaf Henk Hertog 
fotografeerde in de jaren 
‘60 op allerlei plaatsen en 
bij tal van gebeurtenissen 
in Rotterdam. Dit boek 
gaat over de periode 1960-1970 
en is een feest der herkenning of 
een echte blikopener.

Rotterdam Vreewijk in 
de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does legden 
op foto de wijk Vreewijk in 
Rotterdam vast, zoals die er 
in de 20e eeuw uitzag. Ook 
De Vaan en de Valkeniersbuurt 
komen aan bod.

Het grootste van 
he grootste

Rijk geïllustreerd 
boek over leven en 
werk van Abraham 
Tuschinski.

De Oud-Rotterdam-
mer Mok

De enige echte De Oud-Rotter-
dammer Mok voor een lekker 
bakkie pleur of een teetje

Het korps de baas

Een boek over de geschie-
denis van de Rotterdamse 
politie aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen of 
politiechefs die leiding ga-
ven aan het korps. Geschreven 
door Jan Jacob Mekes.

Rotterdamse bijna-
men
Met de juiste mix van hu-
mor en nuchterheid geeft 
de Rotterdammer graag 
bijnamen aan gebouwen, 
kunstwerken, straten en 
beroemde stadsgenoten. 
Herco Kruik verzamelt ze en 
selecteerde er 1000. Verplichte kost voor elke 
(oud-) Rotterdammer!

Rotterdam Crooswijk 
in de 20e eeuw

Weer zo’n leuk wijken-
boek van Tinus en Bep de 
Does, vol foto’s. Ditmaal 
van Crooswijk in de 20e 
eeuw.

Passage Rotterdam 
1879-1940

Herman Romer beschreef 
de historie van Rotterdams 
vooroorlogs winkelpaleis 
de Passage, dat op 14 mei 1940 
door Duitse bommen werd 
vernield.

Rotterdam 
door de 
tijd deel 2 
– Blijdorp, 
Bergpolder, 
Liskwartier
Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken van 
vervlogen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam Oude en 
Nieuwe Westen in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek over 
het Rotterdam van de 
linkermaasoever, zeg maar 
tussen de Westensingel en de Delftse 
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen van 
weleer. 

Rotterdam Feijen-
oord-Noordereiland 
in de 20e eeuw
Opnieuw legden Bep 
en Tinus de Does een 
Rotterdamse wijk vast: 
Feijenoord en Noorder-
eiland. Met maar liefst 
225 foto’s.

9,95
12,95 15,95

9,95

14,95

7,95

14,25
29,95 8,50

14,95

19,00

22,95

Een broek vol 
chocolade

Grappige verhalen 
over een zorgzame 
dochter met haar 
dementerende moeder 
worden afgewisseld 
met hun kafkaëske 
belevenissen binnen een 
verpleeghuis. 19,95

Onderweg Naar 
Zuid 

Adri Vermaat Over de 
supporters door dik en 
dun. Over de identiteit 
van de meest markante 
club van Nederland.  

22,99

14,95 14,95
Rijnmond van-
uit de wolken

Unieke lucht-
foto’s van 
fotograaf Bart 
Hofmeester van 
delen van Rot-
terdam en omliggende plaatsen. 1950-1990

39,95

Waters-
noodramp 
en Delta-
werken 
vanuit de 
wolken

Met unieke 
luchtfoto’s van foto-
graaf Bart Hofmeester van de 
Watersnoodramp in 1953 en 
de periode daarna. 39,95

Poffen
Dit is het tweede boek 
van de inmiddels over-
leden schrijver Peter 
Bakker over het Noor-
dereiland. Een boek 
vol verhalen en foto’s 
over winkels van 
vroeger in dit stukje 
van Rotterdam.

24,95

De 
Rotter-
damse 
Hand in 
Hand-
doek

Uitgevoerd in dezelfde groen-wit-groene 
kleuren van de Rotterdamse vlag, is van 100 
procent katoen en is 40 bij 60 
centimeter. Met ophanglus.

 
9,95 

Wilt u een van deze boeken over Rotterdam bestellen? 
Ga naar onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl

(De genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief verzendkosten.)
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Reünie Davidsstraat
Enige jaren geleden hebben er in “De 
Oud Rotterdammer” diverse stukjes 
gestaan over de Davidsstraat. Het 
geheel heeft toen geleid tot een reünie 
van enkele oud-bewoners. Helaas 
heeft men toen niet alle oud-bewoners 
kunnen bereiken en waren zij dus ook 
niet aanwezig. Inmiddels hebben, 
dankzij de bijzondere inspanning van 
Tino Bijvoets, een paar oud-bewoners 
t.w. Ed Kircher, Jan Kortekaas en 
Herman de Heer elkaar, na meer dan 
65 jaar, weer gevonden en recente-
lijk ontmoet bij ARA-v.d. Valk in 
Zwijndrecht. Tijdens dit samenzijn, 
waarbij uiteraard vele herinneringen 
zijn opgehaald, vroegen wij ons 
vanzelfsprekend af waar, naast de 
eerder genoemde reünisten, iedereen 
is gebleven en hoe het met hem / 
haar gaat.  Om hierin duidelijkheid te 
krijgen doen we een oproep om als je 
geïnteresseerd bent in een contact met 
oud-bewoners, een mailtje te sturen 
naar één van onderstaande namen, 
bellen mag ook. We zouden het tevens 
op prijs stellen als je laat weten of 
je interesse hebt voor een reünie op 
grotere schaal.

Oud-bewoners van de Davidsstraat:
Tino Bijvoets (m.byvoets@upcmail.
nl)(010-4610379),, Ed Kircher 
(E.Kircher1945@kpnmail.nl)(06-
55103344), Jan Kortekaas(Jan@
kortekaasovl.nl) (06-55905777) en 
Herman de Heer (deheer.groenewe-
gen@casema.nl)(030-6036856)..

Filmclub zoekt cameraliefheb-
bers
Wij zijn een fi lmclub met nog maar 
13 leden, variërend in leeftijd van 
61 tot en met 92 jaar. Wij hebben 
als fi lmclub de komende tijd diverse 
fi lmprojecten op de rol, en komen 
daardoor wat leden tekort. De afge-
lopen periode heeft fi lmclub Phoenix 
diverse fi lmprojecten verwezenlijkt, 
zoals: Maquette van Brielle, te zien 
in het historisch museum, de fi lm 
perpetuum mobilé, het gieten van de 
vrijheidsklok Catharijnekerk, plus 
gefi lmde opnames van regio dorpen 
zoals Tinte, Zuidland, Bernisse en Ab-

benbroek. Filmclub Phoenix zoekt nu 
begeleidende cameraliefhebbers voor 
de komende projecten, die samen met 
onze drone-pilot opnames maakt, o.a. 
van resterende dorpen op Voorne en 
Putten ectetera. De fi lmclub hoopt op 
reacties, van enthousiaste cameralief-
hebbers, die het zo leuk vinden dat 
ze denken ‘Ja Ik zou best lid willen 
worden van die club’. Voor meer 
informatie: kijk op www.videoclub-
phoenix.nl

DOR in dozen
Ik heb de eerste 4vier jaargangen vd 
Oud Rotterdammer in tweeOud Rot-

terdammer opbergdozen. Gratis bij 
ophalen. Anders tegen verzendkosten.

Peter Vermeulen
peter.anita@kpnmail.nl

Tine Schulze
Gezocht: Tine Schulze, een vroegere 
klasgenote in de Jaren 1962 tot en met 
1964 op de Mathenesser H.B.S.. In die 
tijd woonde zij op de Nieuwe Binnen-
weg en vanaf begin november 1971 in 
Capelle aan den IJssel. Graag wil ik 
weten hoe het met haar gaat.

Henk Terpstra

Boomkensdiep 28
2904 EJ Capelle aan den IJssel
tel. 010-4515192

Winterlezingen HAL/Vereni-
ging De Lijn
Traditioneel gezien betekent de 
herfst de start van onze drukbezochte 
gratis winterlezingen. Vereniging 
De Lijn stelt zich ten doel het rijke 
maritieme verleden van de HAL en 
andere maritieme onderwerpen via een 
“ontdekkingstocht” aan u te presente-
ren. Zes keer per jaar organiseert De 
Lijn bijzondere maritieme lezingen 
waarbij wij u graag uitnodigen op het 
ss Rotterdam, een schip vol historie en 
elegantie.
Zaterdag 28 oktober is er een lezing 
van Martien Hoegen, voorzitter 
van De Lijn, over 150 jaar Holland 
America Line. Aanvang 14.00 uur 
op het B-deck in Odyssee Room. De 
ontvangst is in de la Fontaine Room.
Zaterdag 25 november spreekt de heer 
Ernst Lohmann, lid van De Lijn, over 
kunst en cultuur ms Rotterdam VII.
De lezingen zijn vrij toegankelijk voor 
iedereen (leden en niet-leden). Neem 
gerust uw vrienden of kennissen mee. 
Wij kijken ernaar uit u te mogen 
verwelkomen op bovengenoemde data 
aan boord va het ss Rotterdam 3de 
Katendrechtsehoofd 25, 3072 te Rot-
terdam. U wordt ontvangen aan boord 
met een kopje koffi e, thee of frisdrank. 
Voor meer informatie: kijk op www.
verenigingdelijn.nl

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Onthulling Razzia-monument
Vrijdag 10 november wordt het Razzia-
monument in Rotterdam offi cieel onthuld 
door razziaveteranen en nabestaanden. 
Tot de sprekers behoren kunstenares 
Anne Wenzel, die het monument ver-
vaardigde, en burgemeester Aboutaleb. 
De bijeenkomst aan de Parkkade 1 duurt 
van 14.45 tot 15.55 uur. Een werkgroep 
werkt intensief en nauw samen om de 
onthulling tot een groot succes te maken. 
We zijn verheugd dat we daarbij worden 
geholpen door studenten van Albeda 
MBO en Zadkine MBO. Zo wordt de 
Rotterdamse oorlogsgeschiedenis ook 
voor jongeren tastbaar. Verder zijn we 
bijzonder trots dat de fameuze Mariniers-
kapel der Koninklijke Marine de onthul-
ling letterlijk en fi guurlijk luister bijzet. 

René Versluis en Jan Willem Cleijpool 
Stichting Razzia Monument Rotterdam 

Actie ‘Stoelen voor de 
Doelen’ geslaagd
Dinsdag 31 oktober 
heropende de Doelen haar 
Jurriaanse Zaal na een maan-
denlange verbouwing die in 
nauwe samenwerking met 
de gemeente Rotterdam tot 
een goed einde is gebracht. 
Met de heropening vierde 
de Doelen het eind van de 
wervingsactie ‘Stoelen voor 
de Doelen’ waarmee ruim € 
344.000 werd opgehaald om 
de nieuwe stoelen te fi nancie-
ren. Naast de nieuwe stoelen 
kreeg de zaal een vernieuwd 
luchtbehandelingssysteem en 
duurzame zaalverlichting. 

Volwassen € 16,75
Seniortarief € 14,95

Kinderen € 9,25

of maak een
Rotterdam

Havenrondvaart
75 minuten

www.spido.nl

NU!!
Boek

Volw. € 49,95 | Kind* € 34,95 

Zondag 19 november Volw. € 49,95 

High Wine Cruise
Driedubbel genieten voor de wijnliefhebber. Uitgebreide Havenrondvaart
van ca. 3 uur met 3 heerlijke wijnen en 3 bijpassende gerechten. 

High Tea Cruise
Uitgebreide havenrondvaart van ca. 3 uur terwijl u geniet van verschillende 
theesoorten met heerlijke diverse zoete en hartige lekkernijen.
Zondag 3 december   Volw. € 42,95 | Kind* € 30,95 
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Noordereiland
Ik heb met genoegen het artikel van 
Pim Venhorst in De Oud-Rotter-
dammer van 3 oktober gelezen over 
opgroeien op het Noordereiland, ik 
heb als 14 jarige jongen als matroosje 
bij mijn vader op de stoomsleepboot 
vaak langs het zwembad gevaren, 
1954-1960. Later ben ik aan de wal 
gaan werken en in 1964 begon ik als 
vertegenwoordiger voor een Elektro-
technische groothandel ( Technische 
Unie) in Rotterdam en was mijn werk-
gebied Rotterdam Zuid en het Noor-
dereiland, ik kwam daar onder andere 
bij de fa Plomp op het Hofmanplein, 
Lugthart op de Pr. Hendrikkade, De 
Jong op de Maaskade – tegenover het 
zwembad, maar volgens mij was het 
toen al weg- ook kwam ik bij de huis-
houdelijke art. winkel Mientjes en bij 
Ames – ook Pr Hendrikkade-die zat 
pal onder de spoorbrug gelijk rechts 
vanaf Zuid en nog een Elektrofi rma 
aan de andere kant. Daar ben ik even 
de naam van kwijt.
Maar goed, het zwembad; het zwem-
bad is later gebruikt als DOLFIRO-
DAM voor de dolfi jnen en zeehon-
denshow en is destijds neergelegd in 
Scharendijke aan de binnenzijde van 
de Brouwersdam. Ik ben daar nog met 
mijn kinderen rond het jaar 1970 nog 
naar de Dolfi jnenshow gaan kijken.
Wie geniet van zijn herinneringen, 
leeft in feite tweemaal.

Wim den Boer
Zwijndrecht
wimpia@kpnplanet.nl

Aan de marktkraam
Jaren geleden stond een man voor 
mijn kraam ,die al mijn fl esjes olie 
omgooide. “Meneer, waar ben U 
mee bezig ? Wat zoekt U?” vroeg ik. 
“Ik heb rijwielolie, naaimachineolie, 
kettingolie, poetsolie, derailleurolie… 
waar heeft U het voor nodig? “Ik moet 
mijn pistool schoonmaken!”, was het 
korte antwoord…
Een fl inke vrouw met een fl ink vo-
lume vroeg mij bijna smekend: “Heeft 
U aub een goed zadel voor mij? Nu 
heb ik het gevoel dat ik verkracht 
word….”
Mijn Nederlandse buurman stond 
zijn cliëntèle in het Turks vloeiend te 
woord. Hij kreeg heel veel com-
plimentjes van zijn Turkse klanten 
dat hij zo goed Turks sprak. Ik was 
daar een beetje jaloers op. Ik kon 
me aardig verstaanbaar maken in het 
Engels, Duits, Frans, Pasar Maleis en 
Noors. Mijn eerste vriendin was een 
Noorse en ik ging ook af en toe naar 
de Noorse Zeemanskerk om het bij 
te houden. Als je dat een beetje onder 
de knie hebt, dan versta je ook een 
beetje Deens en Zweeds. Maar Turks 
daar had ik geen kaas van gegeten. Na 
jaren kwam ik er achter dat mijn buur-
man Vloeiend Turks had geleerd door 
zijn verblijf in een Turkse huis van 
bewaring! Zijn misdaad was dat hij 

had gesjoemeld met invoerdocumen-
ten van tweedehands auto-onderdelen 
naar Turkije….
Mijn buurvrouw stond met verschil-
lende handel, onder andere ook met 
design paraplu’s. Vraagt een klant: 
“Heeft U er nog een met een panter-
motief? Mijn buurvrouw reageerde 
met: “Die mag ik niet meer verkopen, 
die zijn beschermd!”

Rob van Olphen
robvanolphen@icloud.com

Luxor
Vanwege vakantie nr. 297 pas nu 
gelezen. Luxor daar bewaar ik vele 
herinneringen aan. Omdat ik erg jong 
was, kan ik mij wellicht niet alles 
meer goed herinneren. Op zondagoch-
tend gingen wij in de 50e jaren naar 
de KPC in Luxor. Ik dacht voluit de 
Kunstzinnige Propaganda Commissie, 
maar ik kan fout hebben, waar mijn 
Opa achternaam Kelder penningmees-
ter van was. Ik heb daar met mijn 
moeder en familie vele fi lms gezien, 
vooral de dikke en de dunne, Stan 
Laurel en Oliver Hardy waren favo-
riet, zowel met en zonder geluid. Als 
kleine jongen van een jaar of 8 was dit 
een hele onderneming. Begon s-och-
tends om 09.30 uur al. Wij woonden 
in het oude gedeelte van Hilligersberg, 
met lijn 10, vanaf de Straatweg naar 
omgeving Hofplein, kleine stukje 
lopen en waren wij bij Luxor. Lijn 10 
was dezelfde tram, welke nu rond rijdt 

als museumtram. Op latere leeftijd 
Luxor bezocht tijdens voorstellingen 
van Toon Hermans en André van 
Duin. Ik kan mij herinneren, dat alles 
rondom Luxor één grote zandvlakte 
was. Hilton moest toen nog gebouwd 
worden. Wij liepen op stalen plaaten 
naar Luxor. Volgens mij was in de 
omgeving ook een noodschool voor 
bijzonder onderwijs gevestigd. Naast 
Luxor staat Hotel Centraal, dat waren 
toen der tijd de enige gebouwen, die ik 
mij kan herinneren. Laatst heeft onze 
dochter met toneelvereniging Gunda 
uit Nieuwenhoorn-Hellevoetsluis in 
oude Luxor toneeluitvoering gespeeld. 
Leuk om herinnering mee te delen.

Rob Swaep
r.swaep@upcmail.nl

Poppenkast
Over het voorpagina-artikel in De 
Oud-Rotterdammer het volgende. 
Wanneer mijn geheugen me niet in 
de steek laat, stond de toenmalige 
poppenkast op het Binnenwegplein 
schuin tegenover de ingang van de 
winkel van Jungerhans waar ook 
gelijk de Coolsingel begint. Verder 
Dappere Dodo op TV – de tekst van 
het liedje zit onuitwisbaar in mijn 
hoofd “Jongens meisjes wat een pret 
Dappere Dodo gaat naar bed maar 
hij komt de volgende keer met z’n 
avonturen wéér”. Verder inderdaad 
zoals de briefschrijver aangeeft 
Koperen Ko,dikwijls te zien op de 

Oude Binnenweg waar hij in z’n witte 
outfi t vrolijk liep rond te “marcheren” 
om op zijn manier muziek te maken. 
Verder: wie herinnert zich niet in de 
vijfttiger jaren op de woensdagmid-
dag de ‘bloedstollende’ (vanuit toen 
kinderogen) toen nog met zwart-witte 
televisiebeelden van de serie ‘Morgen 
gebeurt het’ met onder andere Ton 
Lensink als professor Plano en verdere 

(top)acteurs Frits Butzelaar en John 
Soer!

Hans Augustijn
augustijn@casema.nl
tel. 06 13872115

Gered door een boom
Het is geen herinnering van lang 
geleden maar van 24 oktober j.l. 
maar heel bijzonder voor mij. Ik ga 
die dag boodschappen halen en loop 
richting Binnenhof ik slalom om een 
hekje en begin verder te lopen en 
blijf met mijn voet achter een steen 
haken. En tot mijn grote schrik begin 
ik te struikelen en dat was een aardig 
stukje (dat ik nog ben blijven staan 
is nog een raadsel) dus gelukkig niet 
top zwaar en....voor ik ter aarde zou 
storten stond daar mijn reddende 
engel de boom. Ik sloeg in een refl ex 
mijn armen om hem heen en joepie 
gelukkig niet gevallen. Ik stond van 
schrik een poosje nog na te bibberen 
en loop weer door en daar staat een 
hele aardige mevrouw in een scoot-
mobiel die het had zien gebeuren en 
er ook nogal van was geschrokken en 
net zo blij was als ik dat het goed was 
afgelopen. Na nog even na babbelen 
ben ik verder gegaan met boodschap-
pen halen. Onderweg bedacht ik, ik 
ga een foto te maken van de boom die 
mij heeft gered. Zo gezegd zo gedaan 
want ik denk er maar niet te veel over 
na hoe het anders had afgelopen als 
de boom er niet was geweest. Dus 
eind goed al goed en ik hoop dat de 
boom nog heel lang bij Otto Hahn 
mag blijven staan.

Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Flessenpost... in de stad
Flessenpost is niet echt meer van deze tijd, maar toch spoelden er zaterdag 21 oktober zeven fl essen met een boodschap 
aan in Rotterdam. Alle plekken, die allemaal iets te maken hebben met water, zee of haven, zijn te raden door verschil-
lende hints goed te volgen. U vindt die tekstuele hints op de website van het Luxor Theater. Op de social mediakanalen 
van het Luxor Theater zijn sinds vrijdag 20 oktober ook beeldende hints te zien.
Het gaat allemaal om een promotieactie voor de theaterproductie ‘Message in a Bottle’. Dat is een universeel verhaal 
over verlies, angst, overleven, hoop en liefde. Geïnspireerd door de gepassioneerde en iconische muziek van Sting, met 
onder andere ‘Every Breath You Take’, ‘Roxanne’, ‘Walking On The Moon’. Met een mix van opwindende dansstijlen, 
energiek voetenwerk en een adembenemend atletisch vermogen, vertelt  Message in a Bottle  een verenigend en opbeurend 
verhaal over menselijkheid en hoop. Het is het nieuwste meesterwerk van choreograaf Kate Prince op de legendarische 
muziek van Sting. Kate Prince is bekend van onder andere West End-hits als  Some Like it Hip Hop ,  Into the Hoods  en  Eve-
rybody’s Talking About Jamie . Eens te meer laat ‘ZooNation: The Kate Prince Company’ hun talent zien in het vertellen 
van verbazingwekkend mooie dansverhalen.  Message in a Bottle  is van woensdag 15 tot en met zondag 19 november te 
zien in het oude Luxor Theater in Rotterdam. Kaarten zijn te koop via de website van het Luxor Theater. 

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederland)

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Adverteren:
Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44 
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl 

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van 
gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Administratie, webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers



Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. huisdiertje; 7. boomvrucht; 12. Russisch ruimtestation; 13. station van Ajax; 14. familielid; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. 
boterton; 19. Europeaan; 21. langspeelplaat (afk.); 22. brandje; 24. niet slagen (falen); 27. halsboord; 28. vangwerktuig; 30. soort 
dakbedekking; 31. Europeaan; 32. brandkast; 33. opstootje; 35. deel van bestek; 37. lusteloos; 38. aanzienlijk vermogen; 41. 
roeipen; 42. oude taal; 44. christelijke omroep (afk.); 46. tropische houtsoort; 47. geweidragende dier; 48. tegen de wind opzeilen; 
49. plaats in Noord-Holland; 50. wild zwijn; 52. langs (via); 54. hoogdravend praten of spreken; 56. slaapplaats; 58. leniging van 
smart (medeleven); 61. schrijfgerei; 62. geledingsbaan voor prikkels; 64. explosieven opruimingsdienst (afk.); 65. bakentonnetje; 
67. verwaande houding; 68. sterke drank; 70. zuivelproduct; 72. meisjesnaam; 73. voortreffelijk (prachtig); 76. klein hertje; 77. 
gedeputeerde staten (afk.); 78. Franse stad aan de Moezel; 79. vlug en levendig; 81. benevole lector (afk.); 82. gesloten; 83 
kamerplant (aloësoort); 84. ontkenning; 86. mistig; 87. aantekening maken.

Verticaal
  1. tentwagen door paarden getrokken; 2. lengtemaat (afk.); 3. baardje; 4. openbaar vervoermiddel; 5. soldaten rugtas; 6. spijs-
kaart; 7. niet vast op de benen; 8. salaris; 9. gevangenis; 10. openbaar ministerie (afk.); 11. met ontblote boezem; 16. vochtig 
koud; 18. groef in karton; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. waardering (eer); 23. bedehuis; 25. chanson; 26. boeren hemd; 
27. stamkroeg; 29. innerlijk concentreren; 32. rijk familielid; 34. haarkrul; 36. model staan voor een fotograaf; 37. spoedig; 39. 
water bij Amsterdam; 40. maalinrichting; 42. intens plezier (lust); 43. sfeerverlichting; 45. grappenmaker; 46. jongensnaam; 51. 
heidemeertje; 53. Zweedse munt; 54. aansporen tot snelheid; 55. heldendicht; 56. plaats in Zwitserland; 57. moed en lef; 59. 
rivier in Duitsland; 60. omhoog hijsen; 62. naaisteek; 63. zwaaien; 66. gewicht; 67. wilde haver; 69. bloeimaand; 71. koeienmaag; 
73. gemalen graan; 74. hoofd van een moskee; 75. graafschap in Engeland; 78. afgemat; 80. sprookjes� guur; 82. televisie (afk.); 
85. Europees record (afk.).   

De oplossing van de puzzel van vorige keer ging over de herfst en luidde:

Pas op voor gladde gevallen bladeren

Velen stuurden weer de juiste oplossing in. En uit al die inzendingen hebben we de drie prijswinnaars geloot die 
ieder een waardebon van 30 euro voor restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord krijgen toegestuurd, te 
besteden bij de huur van een bowlingbaan of fl uisterboot. De drie prijswinnaars zijn: mevr. J.C. Tijssen-van Dulst 
(Rozenburg), Nico van Rooij (Oud-Beijerland) en fam. Buijsman (Rhoon).

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer vijf prij-
zen klaarliggen. Het zijn exemplaren van het boek 
‘Het grootste van het grootste’ over het leven van 
Abraham Tuschinski.

Wilt u ook meedingen naar deze prijs, zorg dan 
dat uw oplossing van de puzzel voor donderdag 10 
november bij ons binnen is. Stuur uw oplossing naar info@deoudrotterdammer.nl 
of naar De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan 
den IJssel.  
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Horizontaal 1. huisdiertje; 7. boomvrucht; 12. Russisch ruimtestation; 13. station van Ajax; 14. familiel-
id; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. boterton; 19. Europeaan; 21. langspeelplaat (afk.); 22. brandje;
24. niet slagen (falen); 27. halsboord; 28. vangwerktuig; 30. soort dakbedekking; 31. Europeaan; 32.
brandkast; 33. opstootje; 35. deel van bestek; 37. lusteloos; 38. aanzienlijk vermogen; 41. roeipen; 42.
oude taal; 44. christelijke omroep (afk.); 46. tropische houtsoort; 47. geweidragend dier; 48. tegen de
wind opzeilen; 49. plaats in Noord-Holland; 50. wild zwijn; 52. langs (via); 54. hoogdravend praten of
spreken; 56. slaapplaats; 58. leniging van smart (medeleven); 61. schrijfgerei; 62. geledingsbaan voor
prikkels; 64. explosieven opruimingsdienst (afk.); 65. bakentonnetje; 67. verwaande houding; 68. sterke
drank; 70. zuivelproduct; 72. meisjesnaam; 73. voortreffelijk (prachtig); 76. klein hertje; 77. gedeputeer-
de staten (afk.); 78. Franse stad aan de Moezel; 79. vlug en levendig; 81. benevole lector (afk.); 82.
gesloten; 83 kamerplant (aloësoort); 84. ontkenning; 86. mistig; 87. aantekening maken.

Verticaal  1. tentwagen door paarden getrokken; 2. lengtemaat (afk.); 3. baardje; 4. openbaar vervoer-
middel; 5. soldaten rugtas; 6. spijskaart; 7. niet vast op de benen; 8. salaris; 9. gevangenis; 10. openbaar
ministerie (afk.); 11. met ontblote boezem; 16. vochtig koud; 18. groef in karton; 20. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 21. waardering (eer); 23. bedehuis; 25. chanson; 26. boeren hemd; 27. stamkroeg; 29.
innerlijk concentreren; 32. rijk familielid; 34. haarkrul; 36. model staan voor een fotograaf; 37. spoedig;
39. water bij Amsterdam; 40. maalinrichting; 42. intens plezier (lust); 43. sfeerverlichting; 45. grappen-
maker; 46. jongensnaam; 51. heidemeertje; 53. Zweedse munt; 54. aansporen tot snelheid; 55. helden-
dicht; 56. plaats in Zwitserland; 57. moed en lef; 59. rivier in Duitsland; 60. omhoog hijsen; 62. naaisteek;
63. zwaaien; 66. gewicht; 67. wilde haver; 69. bloeimaand; 71. koeienmaag; 73. gemalen graan; 74.
hoofd van een moskee; 75. graafschap in Engeland; 78. afgemat; 80. sprookjesfiguur; 82. televisie (afk.);
85. Europees record (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

,
:

Dancing de Wieck 
Wie kan nog iets vertellen over de 
bar en dancing de Wieck, destijds op 
de West Blaak ik was er eens. Daar 
was de band van Ab de Molenaar 
met Coen van Orsouw zanger Marcel 
Tielemans zangeres Sanny Day 
Of Suzy Mòller en Deense dacht 
ik.Ook Joke Bruis heeft er gezongen. 
De prijzen van de dranken waren 
tamelijk hoog wat ik weet was dat het 
dansvloertje vanaf de onderkant werd 
verlicht war bijzonder was.  

Jan Rutte
jlrutte@kpnmail.nl

Foto Johanna van Lenningh 
gezocht
Ik ben op zoek naar een foto van 
Johanna van Lenningh, geboren op 30 
juli 1912 te Rotterdam en wonende in 
de tijd op de Treubstraat 2b-1 Rotter-
dam-Bergpolder Zij was een dochter 
van David Hendrik van Lenningh en 
Wilhelmina Helena Cramer.

Dik Happé
dikhappee@gmail.com

Grammofoonplaatjes gezocht
Wij zoeken grammofoonplaatjes 
welke wij draaien bij/voor onze 
senioren Alle soorten muziek zoals 
jazz/klassiek maar ook populair zoals 
Elvis,Sinatra etc. Bel even telefoon-
nummer 06-20205171

John Dallau
dallau37@gmail.com

Boekenbeurs
Stichting Ons Rotterdam heeft de 
afgelopen maand een aantal mooie 
verzamelingen Rotterdam-boeken 
geschonken gekregen. Er valt voor 
verzamelaars veel te kiezen op de 
eerst volgende boekenbeurs van zater-
dag 4 november van 10.00 tot 13.00 
uur. Het hele jaar door kunt u op de 
eerste zaterdag van de maand bij St. 
Ons Rotterdam terecht voor het kopen 

van tweedehands Rotterdamse boeken, 
voor een zacht prijsje. Ook ansicht-
kaarten en oude exemplaren van ons 
tijdschrift zijn te verkrijgen. U bent 
van harte welkom bij St. Ons Rotter-
dam, Kerkwervesingel 53, Rotterdam-
Pendrecht. Voor informatie e-mail: 
boeken@onsrotterdam.nl en/of tel: 
010-4804513 (maandag t/m vrijdag 
van 13.00-16.00 uur.) Kijk ook eens 
op onze website: www.onsrotterdam.
nl en op onze facebookpagina.

Andere Tijden-special Razzia 
van Rotterdam
Op 10 november vindt in Rotter-
dam de onthulling plaats van het 
razziamonument. Aanleiding voor 
Andere Tijden  om met de laatst levende 
mannen en de kinderen die zonder 
vader achterbleven terug te blikken 
op deze tragedie.  Andere Tijden  is het 
geschiedenisprogramma van de NTR. 
Uitzending: De razzia van Rotterdam  is 
vrijdag 3 november te zien om 22.20 
uur bij de NTR op NPO 2.

De Gunst
Na 19 jaar serieuze studie weet ik best wel veel aangaande de historie Rot-
terdamse horeca. Voor mijn nieuwe boek Rotterdamse Restaurants (ondertitel: 
1900 – heden) ben ik naarstig op zoek naar de nodige info over hotelcafé-
restaurant De Gunst aan de Brielselaan. Wie kwamen daar zoal? Hoe was de 
sfeer? Hoe zag het interieur er uit? Hoe was de bediening? Wie was lang de 
eigenaar? En ook niet onbelangrijk: hoe was de culinaire kwaliteit van het 
geserveerde eten? Alstublieft, helpt u mij! Ik weet totaal niks over De Gunst.

  Reacties: jorisboddaert@gmail.com óf tel. 06-18849644.   

Oppassen in woningen iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T 0578 - 614 235
I www.iwbepe.nl

vrije tijd... vakantietijd!
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Horizontaal 1. huisdiertje; 7. boomvrucht; 12. Russisch ruimtestation; 13. station van Ajax; 14. familiel-
id; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. boterton; 19. Europeaan; 21. langspeelplaat (afk.); 22. brandje;
24. niet slagen (falen); 27. halsboord; 28. vangwerktuig; 30. soort dakbedekking; 31. Europeaan; 32.
brandkast; 33. opstootje; 35. deel van bestek; 37. lusteloos; 38. aanzienlijk vermogen; 41. roeipen; 42.
oude taal; 44. christelijke omroep (afk.); 46. tropische houtsoort; 47. geweidragend dier; 48. tegen de
wind opzeilen; 49. plaats in Noord-Holland; 50. wild zwijn; 52. langs (via); 54. hoogdravend praten of
spreken; 56. slaapplaats; 58. leniging van smart (medeleven); 61. schrijfgerei; 62. geledingsbaan voor
prikkels; 64. explosieven opruimingsdienst (afk.); 65. bakentonnetje; 67. verwaande houding; 68. sterke
drank; 70. zuivelproduct; 72. meisjesnaam; 73. voortreffelijk (prachtig); 76. klein hertje; 77. gedeputeer-
de staten (afk.); 78. Franse stad aan de Moezel; 79. vlug en levendig; 81. benevole lector (afk.); 82.
gesloten; 83 kamerplant (aloësoort); 84. ontkenning; 86. mistig; 87. aantekening maken.

Verticaal  1. tentwagen door paarden getrokken; 2. lengtemaat (afk.); 3. baardje; 4. openbaar vervoer-
middel; 5. soldaten rugtas; 6. spijskaart; 7. niet vast op de benen; 8. salaris; 9. gevangenis; 10. openbaar
ministerie (afk.); 11. met ontblote boezem; 16. vochtig koud; 18. groef in karton; 20. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 21. waardering (eer); 23. bedehuis; 25. chanson; 26. boeren hemd; 27. stamkroeg; 29.
innerlijk concentreren; 32. rijk familielid; 34. haarkrul; 36. model staan voor een fotograaf; 37. spoedig;
39. water bij Amsterdam; 40. maalinrichting; 42. intens plezier (lust); 43. sfeerverlichting; 45. grappen-
maker; 46. jongensnaam; 51. heidemeertje; 53. Zweedse munt; 54. aansporen tot snelheid; 55. helden-
dicht; 56. plaats in Zwitserland; 57. moed en lef; 59. rivier in Duitsland; 60. omhoog hijsen; 62. naaisteek;
63. zwaaien; 66. gewicht; 67. wilde haver; 69. bloeimaand; 71. koeienmaag; 73. gemalen graan; 74.
hoofd van een moskee; 75. graafschap in Engeland; 78. afgemat; 80. sprookjesfiguur; 82. televisie (afk.);
85. Europees record (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

,
:

Tel. 0180-820244Bel Timo:
Adverteren?
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Ja, wij vieren December in onze straat
Straat:

Naam       Adres                                                              Telefoon                                             E-mail                 Handtekening

1

2

3

4

5

CONTACTPERSOON

Het is bijna december. Een mooie tijd om samen met je 
buren het jaar feestelijk af te sluiten met een sfeervolle 

straatactiviteit. Daar knapt iedere straat van op! Wat past 
bij jullie? De gezelligheid van Kerst? De warmte van Oud 
& Nieuw? Of een andere feestelijke bijeenkomst? Het kan 

allemaal! Opzoomer Mee helpt een handje met 
drie aanbiedingen. Wooncomplexen van meer dan 50 

woningen mogen trouwens ook meedoen. De aanbiedingen 
gelden uitsluitend in de gemeente Rotterdam.

De kleine lettertjes Zorg dat 5 buren de bon ondertekenen. Aanmelden betekent niet dat je automatisch meedoet. Meer informatie over hoe we je aanmelding beoordelen vind je op opzoomermee.nl/spelregels. 
Opzoomer Mee gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en gebruikt deze om je aanvraag af te handelen en je te informeren over het Opzoomeren. Meer weten? Opzoomermee.nl/privacy-policy

Wij gaan het volgende doen:

Vul hieronder 5 namen van buren in (verschillende adressen) die de aanvraag ondersteunen

Aanmeldbon

December zonder den
Hoef jij geen echte 
‘gewone’ denneboom, 

maar liever een 
alternatief? Kijk op 

opzoomermee.nl/
kerstboom voor 

inspiratie.Co
lo
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Vul de bon in en 
stuur hem op naar: 
Opzoomer Mee, 
Antwoordnummer 
3122 
3000 WB Rotterdam
(een postzegel 
is niet nodig)

Of app een foto 
van je ingevulde 
bon naar 
010 213 10 55

  Bijdrage
  maximaal 
  175 euro
                    Warme chocomelk, 
decemberbingo, chocoladeletters 
en gedichten rond 5 december, 
een sfeervol decemberfeest bij 
een knapperende vuurkorf of 
samen met de buren van oliebollen 
genieten. Opzoomer Mee steunt 
jullie idee, jullie straatactiviteit(en), 
met maximaal 175 euro. Aan goede 
voorbeelden is geen gebrek. 
Kijk maar op opzoomermee.nl/
december. 

                 Een kerstboom
                   van 5 meter
                Begin december komen 
                er weer 500 prachtige 
dennenbomen van vijf meter aan 
in Rotterdam. Willen jullie ook 
zo’n mooie Opzoomer-
kerstboom in de straat? Zorg 
dan dat je aanvraag vóór 
28 november binnen is. 
Stadsbeheer plaatst de 
kerstboom op 6 december.

alternatief? Kijk op 
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Stadsbeheer plaatst de 
kerstboom op 6 december. kerstboom voor 

inspiratie.

Aanmelden kan via 
opzoomermee.nl/december
of scan de QR
of vul de aanmeldbon inDecember zonder den

Hoef jij geen echte 
‘gewone’ denneboom, 

maar liever een 

 prachtige 
dennenbomen van vijf meter aan 
in Rotterdam. Willen jullie ook 

Drie eenvoudige spelregels: 
jullie versieren de boom, geven er 
een leuk feest bij en ruimen samen
     de boom na de feestdagen op.

               Feestpakketje
                  Opzoomer Mee zou 
                  Opzoomer Mee niet
       zijn zonder kers op 

de taart. Elke straat kan op 7 en 
8 december met een afhaalkaart 
een feestpakketje ophalen bij 
Opzoomer Mee. Bij zo’n bezoekje 
hoort natuurlijk warme chocomelk 
en wat lekkers. Bovendien 
heb je grote kans op een 
cadeaukaart om jullie 
straatfeest nog 
feestelijker te maken.

Over de bijdrage
Onze bijdrage is maximaal 
175 euro. Kies je ook voor de 
kerstboom? Dan is de 
maximale bijdrage 
100 euro.

Let op 
de deadlines
Je kunt tot halverwege 
december een bijdrage 
aanvragen. 
Wil je ook de 
kerstboom? 
Dan moet je aanvraag 
uiterlijk 28 november 
bij ons binnen zijn.

Wij vragen het 
volgende aan:

Bijdrage van maximaal 175 euro

Kerstboom van 5 meter Geef de plek aan: 

Feestpakketje Opzoomer Mee (stuur ons de afhaalkaart)
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