
“Pas op, achter je!! Waar 
dan?? Daar daar!!” We 
schreeuwden het uit als klei-
ne kinderen verzameld voor 
de poppenkast. Jan Klaassen 
was de held en Katrijn zijn 
vriendin. En natuurlijk was 
er altijd de boef. Herkenbaar 
aan zijn streepjespak of liever 
gezegd gevangeniskledij. 
Jan Klaassen zo af en toe de 
onbenul zelf, die vaak niks in 
de gaten had en telkens weer 
een beroep op de kinderen 
deed om uit te kijken. Om 
even later met een plank tus-
sen de armen geklemd op de 
houten kop van de boef los te 
slaan. 

Hoef je nu niet meer mee aan te 
komen, denk ik zo. Met die kastijding 
bedoel ik. Geen idee meer waar die 
poppenkast nou stond in Rotterdam. 
Het kan op het Eendrachtsplein zijn 
geweest of ergens op de Binnenweg, 
maar net zo goed op het plein bij Ter-
Meulen waar altijd wat te doen was.

Koperen Ko
In mijn herinnering was het zomer en 
scheen daar altijd de zon. En je hoorde 
zijn best wel krakerige schelle stem al 
van in de verte. ,,Verse stroopwafels, 
overheerlijk hoor!” Je kon de lekkere 
geur van die traktatie al ruiken. Een 
al wat oudere magere heer met een 
karretje die druk bezig was met wafel-
ijzer, bolletjes deeg en een pot stroop. 
En klandizie genoeg daar. Ze gingen 
letterlijk als zoete broodjes over de 
denkbeeldige toonbank.

Ik hoorde een zware trommel in de 
verte en toen ik wat dichterbij was 
gekomen ook de zilveren belletjes op 
zijn hoed weer vrolijk opklinken. Hij 
droeg een grote trom achter op zijn 
rug, die hij via een lange riem met 
zijn voet bediende. Met een accordeon 
of trekharmonica zoals wij die ook 
noemden speelde de man in zijn witte 
overal de vrolijkste deuntjes. De echte 
Rotterdammer herkent hem natuurlijk 
al. Ik heb het over Koperen Ko. Een 
rasstraatmuzikant die daar op dat plein 
ook vaak te vinden was. Het inspi-
reerde waarschijnlijk Wim Sonneveld 
die er nog het liedje van Nikkelen 

Nelis over maakte. Het was ook op 
dat plein in de buurt van die twee 
levensgrote zilveren schijven die op de 
wind mee deinden. Nooit bereikbaar 
voor springende kinderen die dachten 
dat gevaarte een duwtje te kunnen 
geven. Een kunstwerk jawel. Hoe kom 
je op het idee om zoiets te creëren. 
Natuurlijk wel een blikvanger zo.

Amazing Stroopwafels
Maar hoor, daar waren de bekende 
klanken van de Amazing Stroopwa-
fels. Een prachtig straatbandje. Altijd 
in voor een grap en een grol waarbij 
de bassist tijdens het spelen zijn 

instrument regelmatig hard liet rond 
draaien en teisterde met de nodige 
harde klappen. De bekende liedjes als 
Ome Kobus, Radijs, Heb meelij Jet 
en de Dievenwagen gingen er in als 
koek of was het de stroopwafel bij het 
samengestroomde publiek. En niet te 
vergeten de evergreen het prachtige 
Oude Maasweg. Vrolijke gasten waren 
het zonder poeha.

Dappere Dodo
Ook bij mijn allereerste ervaring met 
de televisie kwam de poppenkast in 
beeld. Zelfs met het bekende gordijn-
tje die open getrokken werd en de 

voorstelling ging over Dappere Dodo 
en zijn vrienden. Maar hoe ontvanke-
lijk waren we toen nog voor dergelijke 
verhalen. Niet alleen bij de poppen-
kast, maar ook bij de voorstelling die 
we zelf maakten. Het leek een beetje 
op de televisie als bestond die toen 
nog niet. Het was een simpel karton-
nen raamwerk waar vloeipapier in 
gespannen was. Het had wat weg van 
de zandtovenaar Gert van der Vijver. 
Die man die met zand strooit, gooit en 
schuift op een glasplaat en waarmee 
hij allerlei beelden maakt.

Lees verder op pagina 3.
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 Faas Wilkes geëerd met muurschildering   
 De legendarische voetballer Servaes (Faas) Wilkes (1923-2006), geboren in Crooswijk en 
getogen in het Oude Noorden, zou 13 oktober 100 jaar zijn geworden. Op zijn geboortedag 
kreeg de voetballer die Nederland op de voetbalkaart heeft gezet, een groot eerbetoon met een 
muurschildering van formaat in zijn wijk het Oude Noorden in Rotterdam.
Faas Wilkes wordt gezien als één van de beste en sierlijkste Nederlandse voetballers aller 
tijden. Hij speelde voor het Nederlands elftal,Xerxes, Inter Milaan, Torino, Valencia, VVV, 
Levante en Fortuna’54. 
Ricardo van Zwol schilderde de ode voor Faas Wilkes in het Oude Noorden waar hij opgroei-
de. Faas kijkt uit over de Rotte naar het Schuttersveld waar hij als kind voetbalde bij HION.   

 Volkskracht steunt 72 doelen   
 Maar liefst 72 initiatieven in Rotterdam krijgen fi nanciële steun van Stichting Be-
vordering van Volkskracht. In totaal wordt daar 3 miljoen euro voor uitgetrokken.

    Museum Boijmans Van Beuningen is één van de organisaties die in de prijzen is 
gevallen bij de 100 jaar Volkskracht Awards. Het museum krijgt van de stichting 
150.000 euro!.Dit wordt besteed aan het project ‘Snakken naar Boijmans’, waarin 
het museum haar monumentale gebouw, nu gesloten voor renovatie, openstelt 
gedurende drie weken in de zomer van 2024.   

  Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Incl. alle koelingskosten.
- Laatste verzorging, verv oerskosten, 

uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels), 
plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 50 
consumpties. 

Uitvaart compleet  € 4750,-

v.a € 3500,- 

-  Budget 
uitvaart € 1575,-

-  Basis 
uitvaart

Mient 16c • 2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 30 65 26 09 •       Andersgedenkmonumenten

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.
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Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl
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Miedema & Zn 010-2188876 Rotterdam
Kleiweg 127b, 3051 GM

Amersfoort-Amsterdam-Bussum-Rotterdam-Utrecht

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Westhavendomein B.V. • Westhavenplaats 40a • 3131 BT Vlaardingen 
 Tel.: 010-2477477 • E-mail: info@westhavendomein.nl

Volledige ontzorging voor vastgoedeigenaars en VvE’s

www.westhavendomein.nl

TAPIJT MEUBEL GORDIJNTAPIJT MEUBEL GORDIJN
CENTRUM HOOGVLIETCENTRUM HOOGVLIET

WIJ
GAAN GAAN 
STOPPEN!STOPPEN!
TOTALE
LEEGVERKOOP
TOT 70% KORTING
HOGE KORTINGEN
KOM SNEL LANGS

Wilhelm Tellplaats 18-32

010-4381222
Wijk Oudeland

%
Openingstijden:
Maandag, dinsdag op afspraak
Woensdag vanaf 10.30 tot 16.00 uur
Donderdag vanaf 13.00 tot 16.00 uur
Vrijdag gesloten
Zaterdag vanaf 10.30 tot 16.00 uur

Nog 

2
weken

Nog

3
weken

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

OF BEL NAAR 0181 - 626 126 OF BEL NAAR 0181 - 626 126
REDERIJFORTUNA.NL REDERIJFORTUNA.NL

BRUNCH- EN DINNER CRUISES WINTERS RONDJE
IJSSELMONDE

70’S & 80’S CRUISE

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, 
koffie, thee, live muziek & entertainment.

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment.

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15 

Nov 12  Dec 10, 26*
Jan 7, 28  Feb 25

Nov 11*, 25 Dec 15*, 25*, 31*
Jan 27  Feb 14*, 24

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00 

€ 49,50 

€ 67,50

Vanaf

Vanaf

* Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaartijden

VANAF

P.P.

VANAF
VANAF

P.P.

€64,50

REDERIJFORTUNA.NL

VANAF

P.P.

VANAF
VANAF

P.P.

€79,50

ZATERDAG 11 NOVEMBER
19:00 UUR 

-
23:30 UUR

DONDERDAG 23 NOVEMBER

14:00 UUR - 19:00 UUR

Bel Mantelfoon voor al je mantelzorgvragen!

0800 777 33 33
Of chat via www.mantelfoon.nl

Zorg jij voor iemand?
Heb je een vraag?

GRATIS



 Al hadden wij de veel eenvoudigere 
versie van vloeipapier waarachter het 
zwarte silhouet verscheen van een bos 
of huis en de fi guren die allerlei zelf 
verzonnen avonturen beleefden. Met 
een kaars of zaklantaarn beschenen 
kon je daar mooie bewegende beelden 
van maken en zo je eigen verhalen 
vertellen. Net zoals dat familielid die 
met zijn handen in een lichtschijnsel 
de leukste dieren als schaduw op het 
witte behang kon toveren. Prachtige 
vlinders, beren en kruipende slangen. 
Verder dan een simpel hertje of kroko-
dil ben ik zelf nooit gekomen. 

Kijkdoos
Tja en dan had je ook nog de kijkdoos. 
Wat een fröbelwerk was dat. Je 
bekleedde een oude schoenendoos aan 
de binnenkant met zwart of gekleurd 
papier. Daarna knipte je allerlei plaat-
jes van personen uit tijdschriften die 
je op een stuk karton plakte en netjes 
rechtop in de doos bevestigde. Wat 
gaten bedekt met papier in het deksel 
van de doos creëerde de juiste licht-
inval en met een uitgesneden luikje 

aan de voorkant zorgde je voor een 
kijkgat, waardoor de uitverkorene een 
blik op het schouwspel kon werpen. 
En na betaling van een paar centen 
mochten je vriendjes en de vrienden 
van je vriendjes het tafereel bekijken. 
Toch een mooi verdienmodel.

Rups en treintje
Over doosjes gesproken, sneuvelde 
de gevangen rups bij u ook altijd zo 
snel in het lucifersdoosje? Zo stil lag 
ie er bij, terwijl ik hem toch een vers 
blaadje sla had gegeven. Oké ik was 
hem ook wel even vergeten. Er waren 
dus een paar dagen overheen gegaan 
voor ik dat doosje weer opende. 
Maar misschien was ie helemaal niet 
dood en druk bezig in een vlinder te 
veranderen. Helaas was ik van die 
ontwikkeling van dat beestje toen nog 
niet op de hoogte. Bovendien waren 
er andere zaken die mij bezig hielden. 
Een nieuw spel die ik met mijn zus 
ontdekt had. Dat was nadat we door 
gebrek aan vrijwillige passagiers een 
beetje klaar waren met dat treintje 
spelen. U kent dat wel, de rij stoelen 

die je achter elkaar plaatste. Daar 
kwam die fl uit en pannenkoek van 
de stationschef die je met Sinterklaas 
had gekregen nog goed van pas. En of 
het mijn zus was of ik die op dat idee 
kwam, maar het leek ons een mooie 
uitdaging om van achter naar voren te 
klimmen over die rij stoelen. Je wilt 
immers niet naast het denkbeeldige 
perron terecht komen.

Doodsangsten
En ineens was daar dat water. Of was 
het lava? Nee dat kenden we nog niet, 
de hele vloer was een zee geworden. 
En om geen natte voeten te krijgen 
waren we wel genoodzaakt om van 
meubelstuk naar meubelstuk te klim-
men. Een leuk spelletje als we alleen 
thuis waren. Net zo als de trap op en 
af klimmen zonder de treden te raken. 
Dat kon nog bij ons door de uitsparin-
gen in het zijpaneel van de trap. Kon 
trouwens nog best pijnlijk zijn voor je 
voeten. Maar onze grootste uitdaging 
bestond uit het buitenom klimmen 
van het ene kamertje van ons huis 
naar het andere. Tot afgrijzen van de 
overburen van de Rochussenstraat die 
doodsangsten uitstonden bij de aanblik 

van onze levensgevaarlijke capriolen. 
Nou vonden wij dat het wel veilig kon 
over dat afdakje van ons zonnescherm, 
maar daar dachten onze ouders heel 
anders over. Die zagen dat afdak van 
het zonnescherm die maar met een 
paar roestige haken aan de muur vast 
zat al met ons erbij van driehoog 
omlaag tuimelen.

Tuchtiging
Enfi n, de oude kranten die ik voor de 
zekerheid in mijn broek had gestopt 

voor het pak slaag dat er zeker aan 
zat te komen hielp maar ten dele. 
Ze werden veel te vroeg ontdekt en 
hoewel mijn vader er de lol wel van 
in zag weerhield het hem niet van een 
fl inke tuchtiging. Al hield ie het deze 
keer maar bij een paar fi kse klappen. 
De schrik zat er goed in bij hem, maar 
achteraf gezien ook wel bij ons.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl  

 Kindertijd met kijkdoos en Jan Klaassen   
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 Straatmuzikant Koperen Ko in 1974. Zijn echte naam was Johannes Willem Leiendecker. (foto: 

Met zorg en toewijding, Regelen, Opbaren, Uitvaartdiensten, Vervoer en Repatriëring 
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Die naam was natuurlijk ook een 
miskleun voor liedjes met een Ne-
derlandse tekst. Dat vriendje ging op 
zekere dag emigreren naar Zuid-Afri-
ka waar al een broer van hem woonde. 
Een jonger broertje van mijn vriendje 
wilde zijn plaats innemen maar hij 
bleek nog erger te zijn dan a-muzikaal. 
Mijn eigen broer Ton, wel muzikaal, 
was de oplossing en we gingen samen 
zelfgemaakte liedjes zingen op feest-
jes van vrienden en bekenden.

Speelzelf-dagen
We waren ook lid van de KAJ , dat 
stond voor Katholieke Arbeiders 
Jeugd en die hadden eenmaal per jaar 
een cabaretavond om de kas te spek-
ken. Zo’n avond bestond uit sketches, 
iemand die accordeon kon spelen en 
natuurlijk The Tunecrackers. In die 
tijd schreven de kranten nog resencies 
van diverse feestavonden en tot ons 
genoegen schreven ze over ons dat 
het leuk en verfrissend was. Diezelfde 
KAJ organisatie organiseerde jaarlijks 
‘Speelzelf’-dagen, waarbij iedereen 

die iets kon zingen of spelen kon 
meedoen om de prijzen.
Wij speelden in die tijd ook mondhar-
monica. Mijn broer Ton bespeelde de 
bas en de vineta en ik speelde solo. 
Ton heeft later nog les gehad bij het 
Hotcha trio. Op die ‘Speelzelf’-dagen 
wonnen wij een eerste en tweede prijs. 
Daarna kregen wij een telefoontje van 
een Rotterdams theaterbureau of wij 
een keer een proefoptreden wilden 
doen. Een vaste medewerker van dat 
bureau had ons zien optreden op die 
‘Speelzelf’-dag en daar melding van 
gemaakt. Zo mochten wij een proef-
optreden verzorgen in gebouw Palace 
in Rotterdam. Wij werden op de bühne 
geïntroduceerd door Lou Bandy
Ook toen schreven de kranten positief 
over ons. Daarna meldden zich meer 
theaterbureaus zodat wij praktisch 
elke vrijdag, zaterdag en vaak zondags 
ergens een optreden mochten verzor-
gen in programma’s waarin altijd wel 
een van de Nederlandse sterren uit 
de variétéwereld stonden zoals Willy 
Vervoort, Annie de Reuver, Frans 

van Dusschoten, Herbert Joeks en 
Les deus Jateux. Ook de Nederlandse 
radio kwam en wij mochten zo’n 20 
uitzendingen verzorgen als inter-
mezzo bij de Skymasters, AVRO’s 
dansorkest. Daarna meldde zich de 
Belgische radio, destijds heette dat de 
BRT, en wij mochten meewerken aan 
een avond met het omroeporkest van 
Fernand Terby Via Tonny Eyk van het 
accordeonduo Les deux Jateux kwa-
men wij terecht bij Addy Kleyngeld, 
accordeonist en opnameleider bij het 
platenmerk CNR. Hij zorgde ervoor 
dat wij bij CNR een contract kregen. 
En zo ontstond onze eerste grammo-
foonplaat met de titel ‘Fanfare’. CNR 
vond ook dat de naam The Tunecrac-
kers niet paste bij Nederlandstalige 
muziek, dus werd de plaat uitgebracht 
onder de naam Pim en Ton. In Rot-
terdam waren er in die tijd grammo-
foonplatenwinkels van Simonis. Zij 
benaderden ons met de vraag of wij de 
plaat in hun etalage ten gehore wilde 
brengen en verder mee te helpen met 
de verkoop ervan. Natuurlijk wilden 
wij dat en in die tijd zond de televisie 
nog niet hele dagen uit dus het zag 
zwart van de mensen. Er was weer wat 
te doen in Rotterdam-zuid.

Tuney Tunes
Er volgden nog meer platen, waarvan 

er een paar onder weer andere namen 
werden uitgebracht, bijvoorbeeld 
platen die meer geschikt waren voor 
carnaval of een ander feest. Ook 
mochten wij meewerken aan een 
LP vol feestmeezingers met o.a. de 
Harmoniazusjes uit Limburg en alles 
onder leiding van Addy Kleyngeld. 
Inmiddels had het muziekmaandblad 
Tuney Tunes ook positief over ons 
geschreven. Maar de televisie ging 
meer uitzenden en de mensen bleven 
daardoor vaker thuis. Bedrijfsfeesten, 
personeelsavonden werden steeds 
minder georganiseerd dus heel 
langzaam verdween het variété.
Enkele jaren geleden meldde 
de KRO zich met de vraag 

of wij geïnterviewd wilden worden 
voor het programma ‘Theater van het 
sentiment’. Natuurlijk wilden wij dat. 
Naar aanleiding daarvan kwam ook 
Radio Waddinxveen om nog eens over 
vroeger te praten en onze platen te 
draaien. En dat na zoveel jaren. Anno 
2022 is het alleen nog maar terug-
denken aan een ontzettend leuke en 
succesvolle tijd.

Pim Venhorst
w.venhorst2@telfort.nl  

Het begon 70 jaar terug met The Tunecrackers
Muziek heeft in mijn leven altijd een rol gespeeld. Ik begin met 
de situatie van 70 jaar geleden Ik had toen een vriendje die het 
onder andere leuk vond om grappige tekstjes te schrijven die 
we dan later van een melodietje voorzagen. We zongen dat sa-
men onder de verzonnen naam The Tunecrackers en, achteraf 
gezien, het leek nergens op maar we waren van de straat.

 The Tunecrackers   
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

Bij ons staat 
persoonlijk
contact, kwaliteit 
en service hoog 
in het vaandel!

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

www.dejongintra.nl/kerstreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste kerstreizen

vanaf p.p.

€ 7796-daagse busreis
Kerst in stijlvol Praag

vanaf p.p.

€ 659  reiscode: kdhdb015-daagse busreis
Kerst in historisch Heidelberg

reiscode: kdpra03

vanaf p.p.

€ 1055reiscode: kddry017-daagse busreis
Kerst in Schotland

vanaf p.p.

€ 1299reiscode: kdopa0412-daagse busreis
Kerst en Oud en Nieuw in Kroatië

vanaf p.p.

€ 669reiscode: kdtri015-daagse busreis
Kerst in Trier aan de Moezel

vanaf p.p.

€ 629reiscode: kdzla015-daagse busreis
Kerst in Drenthe

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Tel. 0180-820244
Bel Timo

Adverteren?



Ken je dit nog? 
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Ken je dit nog? Herkent u de plek op deze foto? Kunt u iets vertellen over het beeld of over het gebouw 
op de foto? Heeft u er bijzondere herinneringen aan? Wij zijn benieuwd naar uw verhalen en anekdo-
tes, die we graag delen met onze lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Op onze website 
www.deoudrotterdammer.nl is de foto beter (groter) te bekijken.  

Marjanne Bol: “Dit is bakkerij van der Zijden in 
de Jonker Fransstraat. De eerste 5 jaar van ons 
huwelijk woonden wij in de Jonker Fransstraat. 
Ingang J.F straat en we keken uit op de Admiraal 
de Ruiterweg. Elke dag haalde ik vers brood 
en op zaterdag de bekende Drentse Stoet. Het 
was maar een kleine winkel. De bakkerij was 
er achter. Op zaterdag stond je buiten in de rij. 
Toen wij na 5 jaar verhuisden naar Zwijndrecht 
zijn we nog lang op zaterdag naar onze eigen 
bakkerij gegaan. Tot dat deel van de J.F straat is 
afgebroken.”

Joop Dahlhaus: “Volgens mij is het op de hoek 
van de Dirk Smitstraat/Jonker Fransstraat. Fa-
milie van mij woonde aan de overzijde. Het was 
een school waar ik op heb gezeten en daarachter 
een gymnastiekzaal. Op de andere hoek zat een 
bakker waar je ‘s morgens heel vroeg al brood 
kon halen. Soms werkten ze al om 5.00 uur in de 
morgen om brood te bakken.”

Arie Koornwinder: “Beide panden op de foto 
roepen bij mij mooie herinneringen op. Het 
betreft het korte gedeelte van de Dirk Smits-
straat, dat loopt van de Jonker Fransstraat naar 
de Linker Rottekade. Het gebouw rechts als 
de school waar ik een groot gedeelte van mijn 
voortgezette opleiding heb genoten en het pand 
van bakker v.d.Zijden waar we in de pauze 
menig puddingbroodje kochten, voor zover het 
zakgeld het toeliet. Ik begon mijn opleiding 
aan de Willem de Zwijger MULO-school in 
september 1944 in het enige nog overeind 

staande gebouw midden in de kale puinvlakte 
in de Jan van Loonslaan. Al na enkele maanden 
werden de lessen stopgezet wegens gebrek 
aan stroom en kolen: het betekende het begin 
van de “hongerwinter”. Pas enkele maanden 
na de bevrijding in september 1945 werden de 
lessen hervat in de school in de Dirk Smitsstraat 
om na enkele jaren voor mij te eindigen in de 
Boschje-school aan de Linker Rottekade. Bijna 
80 jaar geleden maar nog vers en vreugdevol in 
het geheugen.”

Ton Langeweg: “dit is de hoek Jonkerfrans-
straat/Dirk Smit. Daar zat Bakker vd Zijden. Er 
stond een mooie jonge blonde dame achter de 
toonbank in de jaren ‘70. Die is nu op leeftijd 
denk ik,net zoals ik.”

Ronald van der Meer: “De bakkerswinkel was 
gevestigd op de hoek van de Jonker Frans-
straat en de Dirk Smitstraat. Het grote gebouw 
naast de winkel staat er nog en daar was in de 
tijd dat ik hier als mulo-scholier in de pauzes 
rondsjouwde al het Nivon gevestigd. Alleen 
het Nivon-gebouw staat er nog. Ik denk dat 
de foto begin jaren zeventig is genomen, in 
de verte zien we de gymnastiektoren van wat 
toen de Mammoet-school werd genoemd, hoek 
Heer Bokelweg en Schiekade. De tussenlig-
gende bebouwing van Rechter Rottekade en 
Noordplein was al gesloopt. Ik zat op de Willem 
de Zwijgermulo, die stond aan wat wel “het 
Boschje” werd genoemd, maar offi cieel was het 
Admiraal de Ruyterweg 4, tegenwoordig staat er 

een woonfl at dat het adres Pompenburg 42 heeft. 
Vanuit school hadden we uitzicht op het tijde-
lijke Ahoy-gebouw dat op de plaats kwam van 
Heliport en waar we weleens via de achterdeur 
een bezoekje brachten aan tentoonstellingen. 
Ach, je moest wat, een kantine hadden de scho-
len nog niet. In de pauze moest je naar buiten te 
brood op eten, wandelend door de buurt, veelal 
de Jonker Fransstraat.”

Gerard A. Sloos: “We zien hier de Jonker Frans-
straat met bakkerij Van der Zijden op de hoek 
van de Dirk Smitsstraat. In het grote statige 
school -gebouw naast de bakkerij was destijds 
(medio jaren 50) een zogenaamd 7e leerjaar 
gevestigd. In die tijd werden leerlingen op de 
basisschool namelijk in januari en juli ingeschre-
ven. Ik behoorde tot eerste categorie. Daarom 
moest ik nog een halfjaar opvullen en heb ik in 
dat gebouw een half jaar, het 7e leerjaar gevolgd. 
Bijzonderheid is, dat daar mijn onderwijzer 
Jan Boon (1911-1974), beter bekend onder zijn 
pseudoniem Tjarlie Robinson, was. Een heel bij-
zondere man met wie ook letterlijk wel eens aan 
de stok heb gehad. Een zeer boeiende verteller 
over zijn geboorteland Indonesië en hij maakte 
prachtige tekeningen op het schoolbord, maar 
hand ook losse handjes. Maar dat kon toen nog 
en daar is mijns inziens niets mis mee! Destijds 
was hij ook de initiator van de jaarlijks in Den 
Haag georganiseerde ‘Pasar Malang’, die tot op 
de dag van vandaag nog bestaat!”

Leo Goedegebuure: “Jazeker herken ik die hoek 
Jonker Fransstraat-Dirk Smitsstraat. Bakker van 
der Zijden zat op de rij winkels waar mijn vader 
een kruidenierswinkel heeft gehad. Ik woonde 
daar in de periode 1957-1970 van m’n derde 
tot mijn zestiende jaar. In de winkel van mijn 
vader werd je nog achter de toonbank bediend. 
De witte/bruine suiker, de bruine en witte bonen 
werden nog afgewogen. Na een bezoek bij 
Amerikaanse familie werd het tijd voor een mi-
nisupermarkt, 2 winkelwagentjes en 10 metalen 
mandjes met 1 pad in en 1 pad uit. Circa 1965 is 
dat gebeurd. In die tijd ging ik bij bakker van der 
Zijden droppies kopen voor een stuiver of een 
dubbeltje terwijl mijn vader ze in de winkel had. 
Maar ook ons brood werd daar gekocht want 
dat had mijn vader nog niet in het assortiment. 
Voor oud en nieuw was het kerstbomenjacht, 
de bomen lagen achter de bakkerij (denk ik) 

opgeslagen. Om 24 uur waren de bomen op het 
kruispunt opgestapeld en ze werden in de brand 
gestoken. Op de rij van bakker van der Zijden 
zat ook nog de tapijtenhal, behanger Hunten-
burg, slager Piet van der Ende, de Rijwielbeurs 
en ook nog een groentezaak als ik me niet 
vergis, maar dat weet ik niet zeker. Om de hoek 
bij de bakker liep je naar een gebouw waar ook 
sportruimtes waren en daar heb ook wel gesport. 
Ook Beatrix is door de Jonker Fransstraat gere-
den Wij woonden op Jonker Fransstraat 33A..”

Lydia Kalishoek-Blankenstein: “Even een 
reactie uit Brielle. De foto komt mij heel bekend 
voor. Bakkerij van der Zijden was namelijk 
familie van mij. Jan en Gre van der Zijden. Gre 
van der Zijden van de Heuvel was nl een zus van 
mijn oma. Mijn oma Cato Blankenstein van de 
Heuvel was de oudste uit een groot gezin en Gre 
de jongste. Het gezin bestond uit vader moeder 
en 8 kinderen. Ze woonden boven de zaak. Jan 
bakte het brood en andere lekkere dingen en 
Gre stond in de winkel. Het leuke is dat mijn 
moeder haar tante een aantal keren in de winkel 
bijgestaan heeft toen ze zonder verkoopster 
zaten. Dat was een paar keer het geval tijdens 
trouwerijen van een van de kinderen. Ik vond 
het prachtig als wij daar op visite gingen. Want 
dan kreeg je altijd iets lekkers. En zoveel waren 
wij niet gewend in de jaren vijftig. Dus goede 
herinneringen.”

Dik Happe: “Op de Jonker Fransstraat no.15 
a-b zat vanaf Juni 1929 -1977 de brood- en ban-
ketbakker Johannes Hendrikus Petrus van der 
Zijden afkomstig uit Voorburg. Vanaf de Jonker 
Fransstraat kijk je de Dirk Smitsstraat in waar 
links op no.76 het schoolgebouw voor gewoon 
lager onderwijs de Hugo de Grootschool zat, in 
dit gebouw had men ook een aantal klaslokalen 
voor de Algemene Beroep school in gebruik die 
om de hoek van de Dirk Smitsstraat een stuk 
verder op de Linker Rottekade no.95 zat, met 
hun praktijklokalen voor metaalbewerker en 
houtbewerken met nog een gymlokaal. Als je 
buiten langs de brood en banketwinkel liep was 
er altijd een lekkere lucht van het bakken van 
het brood die je nu eigenlijk niet zoveel meer in 
Rotterdam zal ruiken. Ook de gebakjes waren 
voortreffelijk. Het was er altijd even druk.”

Lees verder op pagina 18.

 De heerlijke lucht van gebakken brood   
Niet te geloven zoveel reacties we binnenkregen op de Ken je dit nog-
foto van het pand van bakkerij Van der Zijden aan de Jonker Frans-
straat. We hadden nooit gedacht dat die foto zoveel los zou maken. 
Meer reacties dan op een pagina kunnen en daarom nog een vervolgje 
op de tante Post-pagina. Lezen maar!
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

€ 6,25
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 42,50

Normale prijs van € 6,17 tot € 9,62 per maaltijd

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan. 
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de 
(basis) verzekering.  
  
Behandeling aan huis mogelijk!

Een goed verzorgde uitvaart 
voor ieder budget.

Kijk voor meer informatie op de 
website of vraag een folder aan.

Tel: 0181-620115 / 675145

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

Jubileum
concert

Zondagmiddag
22 oktober 2023

Rotterdam

Kaarten, programma, etc,

rotterdamsoperakoor.nl

ELKE DINSDAG, WOENSDAG
ÉN DONDERDAG GEOPEND
VOOR EEN CULINAIR VERRASSEND DINER!

LEEFGOED.NL
GROENENDIJK 325 NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Middenbaan 93, 2991 CS Barendrecht, tel. 0180-453 111

OKTOBER:  BROEKENMAAND!

2e BROEK

50% KORTING
Zolang de voorraad strekt

#samenvoordieren



Tijdens het organiseren van 
de uitvaart van mijn moe-
der heeft een zus zich wel 
heel erg dominant opgesteld 
waardoor de uitvaart er naar 
mijn idee heel anders uit is 
gaan zien dan mijn moeder 
had gewild. Hoe kun je dit 
voorkomen?

Het organiseren van de uitvaart is 
vaak een stressvolle gebeurtenis. Een 
dierbare is net overleden en dan moe-
ten er ineens een heleboel besluiten 
worden genomen. Bij die besluiten is 
het goed om in gedachten te houden 
wat de wet er over zegt. Artikel 18 
van de Wet op de lijkbezorging stelt 
namelijk: ‘De lijkbezorging geschiedt 
overeenkomstig de wens of de ver-
moedelijke wens van de overledene, 
tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd 
kan worden’.

De uitvaart moet dus niet naar idee 
en wens van de nabestaanden worden 
georganiseerd, maar naar de wens of 
vermoedelijke wens van de overle-

dene. De wetgever heeft er voor de 
zekerheid aan toegevoegd dat die 
wensen wel redelijk en uitvoerbaar 
moeten zijn.

Voordat ze zelf aan de slag gaan, moe-
ten de nabestaanden zich dus eerst 
afvragen: Wat zou de overledene heb-
ben gewild? Het is dan natuurlijk wel 
zo prettig en handig als daar iets over 
op papier staat. Ook daar voorziet de 
wet in: artikel 19 van diezelfde wet 
geeft een ieder van 16 jaar of ouder de 
gelegenheid om op welke manier dan 

ook aan te geven welke wensen hij/zij 
heeft ten aanzien van de uitvaart. Een 
veel gebruikte methode is die van de 
voorgedrukte boekjes die uitvaart-
ondernemers beschikbaar hebben en 
waarin u kunt aangeven welke wensen 
u heeft ten aanzien van de uitvaart. 
Begraven of cremeren, welke kist, 
wat voor een rouwkaart, koffi e na of 
een glas wijn; je kunt het zo gek niet 
bedenken.

De persoon van 16 jaar of ouder kan 
aangeven hoe hij/zij de uitvaart ziet, 

maar we komen ook verklaringen 
tegen waarin staat dat een bepaalde 
persoon niet op de uitvaart welkom is 
(denk bijvoorbeeld aan de ex-echtge-
noot of een kind waar onmin mee is).

Een goede manier om onenigheid te 
voorkomen en het zo goed mogelijk 
te regelen, is om in het testament 
een uitvaartexecuteur te benoemen 
(en een opvolger) en deze persoon 
instructies mee te geven omtrent de 
uitvaart. Het is daarbij van belang 
dat de nabestaanden weten wie de 
uitvaartexecuteur is zodat deze ook 
aan de slag kan als het zover is. Wij, 
als RegisterExecuteur, nemen die 
instructies altijd op in ons Digitaal 
Nalatenschapsdossier zodat ze altijd 
en overal beschikbaar zijn. 

Uiteraard is de uitvaartexecuteur 
gebonden aan de wensen van de 
overledene, maar de praktijk vraagt 
toch altijd om enig improvisatietalent 
en dan is overleg met de nabestaan-
den gewenst. Er is uiteindelijk een 
dierbare overleden. Laat daarom de 
uitvaart niet de eerste hindernis zijn in 
de afwikkeling van de nalatenschap of 
de rest van het leven en regel ook dit 
van tevoren.  

 Onenigheid over de uitvaart   
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Veranderen van gevolmach-
tigde
Heeft u in uw levenstestament een 
medisch gevolmachtigde benoemd 
en wilt u toch liever iemand anders 
dan kan dat vrij eenvoudig. Omdat 
u deze volmacht zelf kunt opzeggen 
door dit schriftelijk te verklaren aan 
de gevolmachtigde, kunt u ook on-
derhands zelf een andere (schriftelijk) 
persoon benoemen. Wisselt u van 
gevolmachtigde, informeer dan ook 
de notaris die het levenstestament 
heeft opgesteld zodat het ook in het 
centraal Levenstestamentenregister 
aangepast kan worden. Vraag de 
notaris naar de kosten. 

Een legaat vrij van recht en 
kosten
In testamenten is vaak te lezen dat 
het legaat vrij van rechten en kosten 
is. Dit betekent dat de persoon of de 
instelling die het legaat toebedeeld 
is, het legaat netto ontvangt. De 
eventueel verschuldigde erfbelasting 
(rechten) wordt dan uit de nalaten-
schap betaald. Zijn er ook kosten 
gemoeid met het overmaken van het 
bedrag (bankkosten bij betaling aan 
een erfgenaam in het buitenland bij-
voorbeeld) of de afgifte van een goed 

dan komen ook die voor rekening van 
de nalatenschap. 

Testament doorhalen 
Een testament doorscheuren is niet 
voldoende om een testament ongeldig 
te laten verklaren. Wilt u van uw tes-
tament af dan is daar gek genoeg een 
nieuw testament voor nodig. In dit 
testament komt alleen maar te staan 
dat u alle voorgaande laatste wilsbe-
schikkingen (inclusief codicillen) laat 
vervallen. Wilt u de eerder opge-
maakte codicillen in stand laten dan 
moet dit apart opgenomen worden in 
het ‘nieuwe’ testament (door deze uit 
te sluiten van vervallenverklaring). 
Is het testament doorgehaald dan is 
de wet weer van toepassing. Hoewel 
de wet vaak voldoende is, vinden wij 
een eenvoudig testament – met daarin 
in elk geval de wettelijke verdeling, 
een uitsluitingsclausule en executeur 
– toch vaak aan te raden 

Opgepast met opzeggen
Heeft u een nieuw energiecontract 
afgesloten na 1 juni 2023 pas dan op 
als u eerder naar een nieuwe energie-
leverancier wilt overstappen dan aan 
het einde van de looptijd van uw con-
tract. Sinds 1 juni mag de energiele-
verancier het verlies dat hij maakt in 
rekening brengen. Die heeft namelijk 
energie voor uw ingekocht die u niet 
meer gaat afnemen. Vraag eerst bij 
de energieleverancier op hoe hoog de 
opzegboete is voor u overstapt.

Verdelen of voorschot
Een nalatenschap is pas afgewikkeld 
en kan pas verdeeld worden als alle 
schulden en belastingen zijn betaald. 
Het is niet ongebruikelijk om een 
voorschot uit te keren aan erfgena-
men in afwachting van de defi nitieve 
bedragen. Betaal dan bij voorkeur 
aan alle erfgenamen een gelijk bedrag 
of een naar rato gelijk bedrag.  

Uit de praktijk

Na overlijden van een partner komt er 
veel op je af. Als langstlevende sta je 
er vaak alleen voor na soms een drukke 
periode van verzorgen en/of ziekenhuis-
bezoek en moet het vaak allemaal alleen 
doen. Allerlei instellingen informeren 
je en hebben vragen waar je wat mee 
moet. Er kan een testament zijn dat 
uitgevoerd moet worden, rekeningen 
betaald, aangifte gedaan en niet in de 
laatste plaats het verlies aanvaarden en 
een plek geven. Dat laatste kan soms 
jaren duren. En het dagelijkse leven 
gaat door. Juist dan is hulp en onder-
steuning welkom. Die steun is er vaak 
van kinderen, goede vrienden, familie 
en/of de executeur uit het testament van 
de overledene. 
Zijn wij van Akto de executeur, dan ma-
ken we afspraken met de echtgenoot of 
partner; wat doet hij of zij en wat doen 
wij? Welke vragen zijn er en hoe gaan 
we die oplossen? Wat is direct belang-
rijk en wat kan later wel? Door samen 
te werken en overzicht te houden is het 
verlies niet minder maar kan de langst-
levende het door het verdelen van de 
last net wat makkelijker dragen. Uitein-
delijk moet een ieder verder leven, maar 
door lastige zaken uit handen te nemen 
en hem/haar goede informatie en advies 
te geven, sta je als langstlevende echt-
genoot of partner net wat steviger. Een 
gemiddelde afwikkeling kost, inclusief 
wachttijd op de aanslag erfbelasting, 
vaak een jaar. De meeste inspanningen 
liggen in de eerste maanden, daarna 
wordt het wat rustiger. Ook dan zijn we 
er nog voor een luisterend oor.  

?

Rente shoppen  De rente op 
spaarrekeningen bij de grootban-
ken blijft nog steeds achter bij de 
kleinere spelers. Zet u uw geld 
wat langer vast dan is 3% rente al 
haalbaar bij banken waar het spaar-
geld beschermd is vanwege het 
depositogarantiestelsel (€100.000 
per rekeninghouder).

Bewaar uw bonnetjes  Be-
sparen begint met inzicht. Door 
uw bonnetjes van aankopen te be-
waren en ze eens per maand door 
te nemen en op te tellen, krijgt u 
inzicht in uw uitgavenpatroon en 
kunt u analyseren wat wel en geen 
goede aankopen waren. 

Neem een kaart  Veel grotere 
ketens kennen lidmaatschappen of 
klantenkaarten waarmee u korting 
kunt krijgen. U krijgt korting (en 
een dikke portemonnee van alle 
kaarten).

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP.

info@computerstoday.nl       www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

COMPUTERHULP
AAN HUIS

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

COMPUTERHULP
AAN HUISHIER HAD UW

OUD-ROTTERDAMMERTJES
KUNNEN STAAN!
BEL. 0180-820244

Ongeveer een maand geleden is De Oud-
Rotterdammer op bezoek geweest bij Stichting 
Oranjebeek. De vraag die ons gesteld is: kunnen wij een 
ludieke brug slaan tussen nu en vroeger. 
Wie is Stichting Oranjebeek? Directeur Marco Bakker 
legt het uit “ Wij van Oranjebeek geloven erin dat 
iedereen een plek verdient in de maatschappij, of je 
nu jong of oud bent.  Een grote groep jongeren tussen 
de 17 en 28 jaar (rond de 75.000 ) die in de Randstad 
woont, heeft het extra moeilijk. Het lukt hen matig 
tot moeizaam om in verbinding met de maatschappij 
te komen. Middels diverse projecten nemen wij de 
jongeren mee de maatschappij in.”

Wat hebben wij als De Oud Rotterdammer gedaan:
Voor dit project hebben bij de foto die anno 2023 is 
gemaakt een foto gezocht uit het verleden. De jongeren 
hebben dit keer foto’s gemaakt van diverse locaties in 
Rotterdam en zij vonden het een leuke uitdaging om 
bekende en minder bekende locaties te fotograferen. 

De vraag aan onze lezers is of zij via ons aan de 
deelnemers willen vertellen wat de herinneringen zijn 
aan dezelfde plek of de directe omgeving vroeger. 
Reageren kan via info@deoudrotterdammer.nl en 
vermeld dan het onderwerp Oranjebeek Foto en het 
nummer van de foto waarop gereageerd wordt.

Nieuw: Mayenhage 200 het 
nieuwe winkelcentrum

Oud: Voor de foto van 
toen zijn we terug in 1976 
Sporthal Asterlo, gezien 
vanaf de Meyerhage

Nieuw: De Grote Beer in 
Alexanderpolder

Oud: Als we naar links kij-
ken en gaan naar 1983 zien 
we Metrostation 
Oosterflank

Nieuw: Nirvana in het 
Zuiderpark

Oud: 1956 op bezoek bij de 
buren Rooms-Katholieke 
Sport Vereniging ‘Spartaan” 
Het complex is geopend 
door bisschop M.A. Jansen

Nieuw: Kunstwerk bij het 
Alexandrium gezien vanaf 
de Kleine Beer

Oud: We kijken naar rechts 
in 1975 en zien de 
Semiramistuin

Nieuw: Rotterdam Ahoy 
Voorzijde

Oud: 65 jaar geleden 
werd het oorspronkelijke 
complex gebouwd en in 
gebruik genomen in 1970 
en officieel geopend in 
1971

Nieuw: Parkeergarage 
Alexandrium

Oud in 1953: We kijken 
naar rechts vanaf dezelfde 
plek naar het spoorviaduct 
over de nieuwe Hoofdweg 
van Rotterdam naar Gouda

De OudDe OudDe Oud

Over
vroeger 

  & nu

& Foto 1

Foto 3

Foto 5

Foto 2

Foto 4

Foto 6

Foto: Ilyas

Foto: Rowan

Foto: Ilyas

Foto: Jeffrey



tram daar al vaak langs zien komen. 
Toen ik een jaar of 6 was, mocht ik 
een keer opstappen. Mee met Oom 
Dick en Tante Annie naar de Tenel-
laplassen in Oostvoorne. We werden 
afgezet bij het stationnetje. Ik herinner 
me dat ook onze bakker Bejo,van de 
Ossenisseweg, met zijn zoon er stond. 
Die jongen stapte alleen op, terwijl ik 
het toch een hele onderneming vond. 
De wereld was toen niet veel groter 
dan de eigen straat, het speelplein, het 
Zuiderpark en bezoekjes aan Oma en 
Opa in Rotterdam-Noord.

Stationsgebouwtjes
Het trammetje ging langs, hoe toe-
passelijk, zwembad de Tramput en 
verdween naar Rhoon en Poortugaal, 
Hoogvliet en zo de oude Spijkenisser-
brug over. Daar moest het spoorrails 
zich ergens vertakken. Richting Hel-
levoetsluis of Brielle. Dat weet ik niet 
meer. Langs de toenmalige baan kom 
je hier en daar nog stationsgebouwtjes 
tegen. Nu is het vaak een restaurant. 
Mooie herinnering uit mijn jeugd dus. 
Zwemmen met oom Dick. Een dag 
met de tram. En spelen in de gemeen-
schappelijke achtertuin van de flat, 
met een tentje. Dat was de vakantie 
zo’n beetje.

Oude knarren
Nu zitten we regelmatig lekker in 
Zeeland en hebben we tijd voor het 
treintje. Het museum wordt bestiert 
door oude knarren. Stuk voor stuk 
vrijwilligers. We moesten haast maken 
want het inchecken zou zijn tijd 
vergen.
We werden opgevangen op het per-
ron. Een aantal oude tramexemplaren 
stonden er te pronken. Ook een van 

het type dat ik me maar al te goed her-
innerde. Het nummer van de Amazing 
Stroopwafels: “De moordenaar” kwam 
in me op. Het trammetje heeft deze 
illustere bijnaam gekregen omdat hij 
menig slachtoffer heeft gemaakt.

De Amazing Stroopwafels zongen:
In de verte hoor je mensen praten
De bakfiets aan de kant gelaten
En dan in eens is iedereen op straat
Je hoort al gauw hij heeft weer toe 
geslagen
Je hoeft weer verder niets te vragen
Want hij grijpt een ieder vroeg of laat
En heel lang wordt er nog gesproken
Hoe het slachtoffer moet zijn wegge-
doken
Van wat de een gehoord heeft wat een 
ander zei
De moordenaar hij staat er zwijgend bij
De moordenaar hij rijdt je klem
En of je voor je leven rent
Op niets verdacht in eens is hij daar
De moordenaar…..

Sympathieke chaos
De oude knarren van de vrijwilligers-
organisatie hadden afspraken gemaakt 

over het aantal mensen dat in de trams 
mochten plaatsnemen. Het waren 
goede afspraken, alleen wisten ze 
het niet van elkaar. Dit veroorzaakte 
nog een beetje sympathieke chaos. 
Vooral omdat de kinderwagens in de 
aparte bagageruimte moesten worden 
geplaatst, zoals het vroeger ook ging. 
We stapten de houten wagon in. 
Houten banken, houten vloer. Veel van 
deze treinstellen zijn later in het land-
schap neergezet als vakantiehuisje. 
Het was een fraai exemplaar waar we 
in werden gezet. Mooi en zorgvuldig 
gerestaureerd. Alles blinkend schoon 
en goed in de vernis. Oude reclame 
bordjes van Zwanenburg worst en 
RVS verzekeringen. Ook aanwijzingen 
voor het uitstappen op gebiedende 
toon. Het ritje kon beginnen. Piepend 
en knarsend kwam het trammetje op 
gang.

Praten als liefhebberij
Net achter de openstaande scheidings-
deur had zich een klein gezelschap 
gevestigd. Een veertiger in oud pak 
met stropdas. Een beetje uit de toon 
viel hij wel. Voorts een echtpaar, 
waarvan hij het zwijgen tot kunst had 
verheven en zij daarentegen het praten 
als liefhebberij had gekozen. We reden 
nog maar net of het ging los. Treinreis-
je in de Pyreneeën; de Haagse tram; 
Familie aangelegenheden; foto’s van 
vroeger op de telefoon; citaten uit de 
Wikipedia; opsommingen van Joodse 
schrijvers, we konden ons er niet aan 
onttrekken. De vrouw praatte te hard 
want ze moest boven het tramgeluid 
uitkomen. Ik ben nog even opgestaan 
om de prachtig houten tussendeur 
dicht te trekken. Maar dat vond ze 
maar niets. Na 3 minuten trok ze deze 
weer open. Misschien had ik nog as-

sertiever moeten zijn en haar moeten 
uitleggen dat we dit toch echt niet al-
lemaal hoeven te horen. Haar verhaal 
ging verder. Ze vervolgde met de man-
nen die in haar geïnteresseerd waren 
geweest. Of ze er wel of geen klik mee 
had; of het goede partijen zouden zijn 
geweest en dat ze de eer aan en ander 
heeft gelaten. Haar gestropdaste reis-
genoot merkte in een adempauze op: 
“Met maar enkele mensen in het leven 
heb je een dusdanig diep gesprek dat 
je aan enkele woorden slechts genoeg 
hebt”. Het kwartje viel iets te hard bij 
haar. Ze moest zich herpakken, maar 
deed ook dat met volle overgave en ze 
ratelde weer door.

Fluitsignaal
Het treintje was intussen bij Schouwen 
aangekomen. De locomotief moest 
worden ontkoppeld en weer aan de 
andere kant van de wagons worden 
geplaatst. We hadden de tijd. En dat 
was maar goed ook. Er werden nog 
wat passagiers van een boottochtje 
ingeladen en na het fluitsignaal van de 
wankele stationschef gingen we terug. 
Een prachtig tochtje. Haast moet je 
niet hebben.
Een paar dagen later lees ik op Face-
book deze quote van Herman Finkers: 
“Heden is geheel belangeloos van ons 
heengegaan: tante Sjaan. Wij herin-
neren ons de vele verhalen die we van 
haar horen mochten en we hopen dat 
we de rust hebben gevonden die we 
zochten.”
En ik keek onwillekeurig terug op dat 
leuke ritje met de tram. Complimenten 
aan de vrijwilligers van de RDM!

Willem Ravestein
willem.ravestein@gmail.com

De moordenaar stond er zwijgend bij
Sommige bezienswaardighe-
den staan op je lijstje voor 
later. Nu is later. We hebben 
geboekt voor een reisje met 
het RTM-treintje van Ouddorp 
over de Brouwersdam. Het 
moest er eens van komen. 
Terug naar mijn jeugd.

Het RTM-treintje is een van mijn 
vroegste herinneringen. We woonden 
op Pendrecht en vanaf Charlois reed 
de trein/tram naar Hoogvliet. Bij de 
Wielewaal was een halte. Ik had de 
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Het treintje waarmee Willem Ravestein terugging naar z’n jeugd.

Vertrek van de laatste Rotterdamse Tramweg Maatschappij (RTM) tram, bijgenaamd “De Moor-
denaar”, op de Beijerlandselaan met in de wagons het resterende en opgebroken spoor van de 

voormalige tramlijn Rotterdam-Hoeksche Waard. (foto: Stadsarchief Rotterdam)

Helga
Het was net na de oorlog, in 
1946 en 1947, in de Herman 
Costerstraat in Rotterdam Zuid 
heel gewoon dat je op elkaars 
broertjes of zusjes paste. Ook 
van je buurmeisjes. Om de 
beurt pasten wij uren op. We 
zaten op de stoep te wachten 
op een spelletje en pasten on-
dertussen op elkaars buurkin-
deren. Zo konden wij toch een 
spelletje meedoen.

Wij deden spelletjes voor de deur, pak-
ten het buurkind over, zodat zijn zusje 
ook een spelletje kon meedoen. Met 
touwtje springen of hnkelpinkel, dat 
was heel gewoon. Zorg voor elkaar.
Ik, negen jaar oud, zat op Pinksterzater-
dag met Helga, 3 jaar oud, mijn kleine 
buurmeisje op schoot. Ze was hangerig 
en warm. Ik zat te wachten op mijn 
beurt voor een spelletje hinkelpinkel. 
Helga hing uren tegen mij aan. Mijn 
vriendinnetjes riepen: “Jij bent aan de 
beurt!”
Ik zei: “Ik blijf liever bij Helga. Ze is 
een beejte slaperig, Helga ligt zo lekker 
warm tegen mij aan.”
Ik wilde haar ook niet aan een ander 
geven.
We gingen allemaal rond half zes naar 
binnen om te eten.
De andere dag, Pinksterzondagochtend, 
speelden wij weer voor de deur van 
Helga. Toen zag ik de vader van Helga 
met een wit gezicht zijn huis binnen-
gaan. Vader kwam waarschijnlijk uit het 
ziekenhuis. Helga was overleden, dat 
kleine poppetje.
Ik kan mij niet herinneren dat er over 
Helga werd gesproken. Op de Briel-
selaan werkte een steenhouwer aan de 
steen van Helga. De steen stond er (in 
mijn beleving) maanden in zijn werk-
atelier. Ik ging er altijd kijken. Het heeft 
mijn leven getekend. Ik was en ben nog 
steeds, 84 jaar oud, een overbezorgde 
moeder, tante en familiemens.

Mieke Ruseler de Bruin
Lengweg 219
3192 Bj Hoogvliet Rotterdam
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Bijzonder orgelconcert met orkest en koor in Laurenskerk
Met het concert op woensdag 1 november in de Laurenskerk gaat een langgekoesterde wens van organist Hayo 
Boerema en dirigent Wiecher Mandemaker in vervulling. Nu het hoofdorgel in de Laurenskerk binnen afzienbare 
tijd gaat zwijgen vanwege de langverwachte restauratie, grepen zij hun kans om een extra mooi concertprogram-
ma neer te zetten. Het  Orgelconcert  van Francis Poulenc zal fl onkeren als nooit tevoren! Poulenc liet zich voor dit 
concert voor orgel, strijkers en pauken inspireren door Bachs  Fantasie in g . Dit virtuoze werk is een kolfje naar de 
hand van Laurensorganist Boerema. Ook klinken vocale juweeltjes van Poulenc voor mannenkoor en vrouwen-
koor. Deze laten zich op Allerheiligen prachtig combineren met Durufl és  Requiem , dit keer in de versie voor koor, 
orgel, trompetten, pauken, harp en strijkers.  Op het programma staan:  Bach / Fantasie in g, BWV 542, Poulenc / 
Litanies à la vierge noire, Poulenc / Quatre petites prières de saint François d’Assise, Poulenc / Orgelconcert en 
Durufl é / Requiem. Meer informatie en kaarten via www.laurensvocaal.nl

Najaarsconcert Calandkoor Rotterdam
Het Calandkoor, dat onder leiding staat van dirigente Marlous Smit jr., brengt een aantal bekende en minder 
bekende liederen ten gehore. De overbekende organist Aad van der Hoeven en de begaafde fl uitiste Marie-Chris-
tine Goergen verlenen hun medewerking aan dit concert. Samen met het koor zorgen zij voor een fantastische 
muzikale middag.
Het gemengde Calandkoor werd opgericht in 1980. Het koor telt ongeveer 40 leden in de leeftijd van 50 tot 90 
jaar. Ook dit jaar zijn de leden vol enthousiasme aan de slag gegaan met het mooie, gevarieerde programma dat 
Marlous Smit heeft samengesteld. Het koor zingt o.a. ‘Wohl mir, dass ich Jesum habe’, ‘Plaisir d’amour‘, ‘Land 
of hope and glory‘ en vele andere melodieën. De liederen worden afgewisseld met fl uitspel van Marie-Christine 
Goergen en orgelspel van Aad van der Hoeven, die het koor ook bij enkele liederen zal begeleiden.

Concert met Martin Mans en zanggroep in Fonteinkerk
In de Fonteinkerk in Krimpen aan den IJssel geeft The Martin Mans Formation een bijzonder concert in de aanloop 
naar Advent. Martin Mans bespeelt, naast zijn koordirectie, het kerkorgel en wisselt de mannenzang af met impro-
visaties over adventsthema’s. The Martin Mans Formation zingt arrangementen zoals: ‘O kom, O kom Immanuel, 
Ik kniel aan Uwe kribbe neer, Christmastide en Joy to te world. Het concert is een initiatief van de Stichting Kerk 
in Actie. Met het project ‘Samen in Actie voor Oekraïne’ vestigt de organisatie de aandacht op de aanhoudende 
oorlogssituatie in Oekraïne. Bij de uitgang is bovendien een collecte voor dit doel. Het concert biedt de luisteraar 
een afwisselend programma met zang, orgelimprovisaties en samenzang van bekende adventsliederen. Meer 
informatie: zie elders op deze pagina’s en op www.martinmans.nl.

Zes zondagochtendconcerten in De Doelen
            Hij is altijd een zeer graag geziene gast tijdens de Zondagochtendconcerten in De Doelen: Jan Vayne. De virtu-
oze pianist neemt u zondag 12 november mee in een meeslepende muzikale reis tijdens zijn indrukwekkende 
soloconcerten. Pure, sfeervolle concerten die klassieke muziek toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit 
doet hij door bijvoorbeeld ook klassieke en populaire muziek te combineren. Hij neemt u deze ochtend mee door 
eeuwen, landen en muziekgenres. Met zijn onbegrensde techniek en op een interactieve manier – in dialoog met 
zijn publiek – ontstaat er door de improvisaties onverwachte en volstrekt unieke muziek. Elders op deze pagina’s 
meer over het concert van Jan Vayne.
Na het concert van Jan Vayne staan nog de volgende zondagochtendconcerten gepland. Meezingconcert de 
Wannabiezz (10 december), een Schotse ochtend met Rapalje (17 december), White Christmas in De Doelen (24 
december), Tour de Toon – Ode aan Toon Hermans en Van Smartlap tot Opera (10 maart).

 Woensdag 1 november

Orgelconcert Poulenc en Requiem Duruflé in Laurenskerk
  In de Laurenskerk is woensdag 1 november een bijzonder concert van de Laurenscantorij, het 
Laurensorkest, organist Hayo Boerema en dirigent Wiecher Mandemaker. Samen brengen zij 
het orgelconcert van Francis Poulenc ten gehore in de versie voor mannenkoor en vrouwenkoor. 
Aanvang: 20.15 uur. Meer informatie en kaarten via www.laurensvocaal.nl (Zie ook elders op deze 
pagina’s.)

    Zondag 5 november

Najaarsconcert Calandkoor Rotterdam
  Het Calandkoor geeft op zondag 5 november 2023 een zeer gevarieerd najaarsconcert. Locatie: St. 
Caeciliakerk aan de Zocherstraat 90 te Rotterdam-Lage Land. Aanvang 14.30 uur. Entree € 12,50 
inclusief programmaboekje. Meer informatie: www.calandkoor.nl.
    Woensdag 8 november

Op weg naar Advent met The Martin Mans Formation
  Op woensdag 8 november geeft Martin Mans met de zanggroep The Martin Mans Formation een 
concert in De Fonteinkerk aan de Burg. Aalberslaan 41 in Krimpen aan den IJssel. Het programma 
is een vooruitblik naar advent en er is ook een actie voor Oekraïne aan verbonden. Aanvang: 20.00 
uur. Deuren open om 19.30 uur. Toegang: 10 euro per persoon bij reservering. Reserveren kan 
op www.martinmans.nl/toegangskaarten Prijs aan de zaal is 12,50 euro pe persoon. Zie elders op 
deze pagina voor meer informatie.

    Zondag 12 november

Zondagochtendconcert Jan Vayne in De 
Doelen
  Pianist Jan Vayne opent zondag 12 november de reeks 
zondagochtendconcerten van komend seizoen in De 
Doelen in Rotterdam. Kaarten en meer informatie via 
www.zondagochtendconcerten.nl of tel. 010-4225244.
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Jazzmiddag met Dutch Swing College Band
            In de Queens Lounge aan boord van ss Rotterdam is het zondagmiddag 12 november weer swingen gebla-
zen met de Dutch Swing College Band. De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer 
van start gegaan! Vanaf 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de 
wereldberoemde band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank 
Sinatra en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet 
deze traditie voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 
0900-9203. De vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

A Night in Vegas: Elvis-spek-
takel in Nieuwe Luxor
            Gordon Davis, Ciaran Houlihan en 
Emilio Santoro zijn de allerbeste 
Elvis Presley Tribute artiesten ter 
wereld. Woensdag 15 november 
zijn ze te zien in het Nieuwe Luxor 
Theater tijdens ‘A Night in Vegas’. 
Deze 3 wereldsterren worden bege-
leid door de, uit Wales komende en 
legendarische 10-koppige Graceland 
Band, die al jarenlang de meest 
getalenteerde Elvis Tribute Artists tot 
grote hoogte laten stijgen op de verschillende aansprekende podia ter wereld. ‘A Night in Vegas’ is een complete 
en unieke Elvis ervaring die in Europa zijn gelijke niet kent. Verlies jezelf in een wereld van ‘Jailhouse Rock’ tot 
aan ‘Burning Love’. Heerlijk om alles nog eens opnieuw te beleven en om er vooral geen moment van te missen. 
Dus, trek aan die blue suede shoes want ‘It’s now or never’!

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postze-
gelalbums van opa op zolder. Waar 
zijn de munten van pa eigenlijk 
gebleven? En zijn die ansichtkaarten 
bestemd voor het oud papier? U 
bent niet de enige met vragen over 
een verzameling munten, postze-
gels, papiergeld, ansichtkaarten of 
penningen. Daarom houdt Heritage 
Auction Europe elke woensdag een 
open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil 
laten beoordelen, kan tussen 10.00 
en 16.00 uur terecht bij de Heritage 
Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of 
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
            In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek 
eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe 
op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. Donderdag 27 
april is Heritage Auction Europe gesloten.

Kunst en curiosa
            Is dat schilderij van een bekende 
schilder? Zouden die snuisterijtjes 
op zolder nog wat opbrengen op een 
veiling? Herkenbaar? U bent niet de 
enige met vragen over kunst, curiosa 
of andere verzamelobjecten. Vaak 
gekregen van familie, vrienden of zelf 
met zorg verzameld. Het ligt er al ja-
ren, maar wat is het eigenlijk waard? 
Om die vraag te beantwoorden, houdt 
veilinghuis MPO in IJsselstein elke 
donderdag een open inloopdag. Wie 
deze dag zijn of haar stukken gratis 
en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de Heritage Auc-
tion Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Donderdag 27   april is Heritage Auction Europe gesloten.           

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Zondag 12 november

Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
  Zondag 12 november om 16.00 uur treedt de Dutch Swing College Band op aan boord van ss Rot-
terdam in de Queens Lounge. Info/verkoop: Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. Voor 
meer informatie: zie ook elders op deze pagina.

    Woensdag 15 november

Beleef het grootste Elvis spektakel ter wereld in Rotterdam
  Voor het grootste Elvis spektakel ter wereld moet je woensdag 15 november in Rotterdam zijn. De 
drie allerbeste Elvis Tribute Artist van overal ter wereld én tevens allemaal in hun muzikale carrière 
op Graceland zelf bekroond tot de beste van de wereld, nemen u mee naar de rock ’n roll-jaren 
uit de 50’s tot aan de spectaculaire show die Elvis in Las Vegas wist neer te zetten in de jaren 70! 
Deze avond kan bijgewoond worden door tickets te bestellen via www.luxortheater.nl en zal plaats-
vinden in de grote zaal van het Nieuwe Luxor Theater, Posthumalaan 1 in Rotterdam. Kaartverkoop 
is uitsluitend via de website.

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op 
kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur.

    Elke donderdag

Kunst en curiosa
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein 
elke donderdag   een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoorde-
len. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 
7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor 
meer inlichtingen: bel 030-6063944. 
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Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl ●Metrohalte Hesseplaats

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril
ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult
ontvangt u een vrijblijvend advies over uw brilsterkte en
uw ooggezondheid.
Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederland)

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?
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                               cvu.nl

Herdacht worden
zoals u bent

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

Rotterdam

Uitvaartcentrum Bergweg

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

“Kies voor de uitvaart die bij u past.

CVU is er voor iedereen in de regio.”

Kijk even op www.starstijlmeubelen.nl 

Westvlietweg 98, 
2495 AD Den Haag
Tel: 070 398 9778

Voor klassieke banken 
moet u gewoon bij 
Star Stijlmeubelen zijn

Dragersvereniging

Rijnmond

Gezocht : Dragers
Dragersvereniging Rijnmond zoekt dragers ter uitbreiding van haar dragersteam. 
Dragers assisteren uitvaartondernemingen. Meestal bij begrafenissen en soms bij 
crematies. Hun belangrijkste taak is de gekiste overledene op een respectvolle wijze 
naar het graf te begeleiden, op de schouder of m.b.v. een rijdende baar.

Als dragers van DVR moet je minstens twee tot drie dagen (of dagdelen) per week 
beschikbaar zijn, over een auto beschikken en kunnen werken in teamverband.

Bij DVR blijf je altijd ‘baas’ over je eigen tijd en krijg je een ruime vergoeding per verricht 
werk. Het dragerschap valt uitstekend te combineren met parttime- of continuwerk.

Nadere informatie bij de secretaris van DVR, 
René Knape, telefoon 06-22462229 of 
via e-mail secretaris@dragersrijnmond.nl. 
Direct solliciteren mag ook!

Vollebregt Brommobielen
Edisonlaan 30, Bleiswijk. 
Tel. 0105219218. info@vollebregtbrommobiel.nl
www.ligierstorevollebregt.nl

45
km

Ligier Myli
Myli Days t/m 28 oktober

Van 16 tot 99 jaar met AM-rijbewijs                         Nu ook electrisch

Bij Vollebregt krijgt u meer!
4 Meer Voorraad
4 Meer Voordeel
4 Meer Service
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Een van de zeven letterdames was 
Derkjen Geertrui Hermina (Truus) 
Bens, wonende Rosestraat 322 in de 
wijk Feijenoord, dochter van het echt-
paar Rob en Caroline Bens~Blaauw. 
Haar ouders vertoefden in het hoek-
pand met de Rose Spoorstraat zeven 
dagen per week achter de tapkast van 
hun populaire café Sport. Dat was: de 
‘huiskamer’ voor buurtgenoten, wer-
kers van het aangrenzende gemeente-
lijk Groothandelsterrein en voor veel 
supporters van Feyenoord van buiten 
Rotterdam. Truus’ broer, Jan Bens, 
voetbalde ooit bij Feyenoord en was 
trainer van voetbalvereniging Wilhel-
mina in Australië, een club met een 
Nederlandse achtergrond. Haar andere 
broer, Rob Bens jr., verkocht sjaals en 
hoofdtextiel op warenmarkten. Ook 
opende hij een modewinkel aan de 
Bergselaan. Die is er nog steeds.
De vijf van het genoemde gezin zijn 
overleden. Dochter Caroline van 
Truus Lamens-Bens (clamens@
xs4all.nl) trof in de nalatenschap 

van haar moeder gegevens van haar 
grootouders aan en hun lokaal voor 
‘vriendschap, nieuwtjes, sociaal 
verkeer en het nuttigen van de inhoud 
van glazen of kelkjes’. Populair in die 
jaren waren naast bier het advocaatje 
met slagroom, citroentje met suiker 
en een ‘alebessie’. Caroline heeft de 
nodige herinneringen aan haar opa 
en oma, ‘de vader en moeder’ van de 
Rosestraat. Maar de leemtes in haar 
geheugen hoopt ze te vullen met her-
inneringen van lezers van deze krant 
aan café Sport. Natuurlijk beseft ze dat 
ze het moet hebben van mensen van 
hoge leeftijd. Café Sport sloot begin 
jaren zeventig al. De laatste kastelein 
was Rob, zoon van Jan Bens.

Telefooncel
Over herinneringen gesproken: die 
heb ikzelf vanaf 1960. Ik mocht toen 
kranten bezorgen voor Het Vrije Volk 
op het Noordereiland. Het afhalen van 
de kranten was een zijzaaltje van café 
Sport in de Rosestraat. Toen leerde ik 

de oma en opa van Caroline kennen. 
Ik dronk er soms limonade en pakte 
bij het wachten op de auto met kranten 
een keu en liet de ballen ketsen. Als ik 
na de bezorging mijn lege krantentas 
terug in het zaaltje bracht, kreeg ik af 
en toe een kop soep van tante Calien. 
Soms ook een resterend kontje van 
een Kips leverworst. Een paar jaar 
later kwam ik te wonen naast hun café 
en moest nogal eens bellen voor mijn 
vrijwillige verenigingswerk. Met een 
handje dubbeltjes voor de automaat 
ging ik aan de slag in de telefooncel. 
Thuis had ik geen telefoon. Tot erger-
nis van Rob, die als het te lang duurde 
bozig op de celdeur bonkte. Ik dronk 
dan een biertje en maakte gebbetjes 
met mensen aan de toog. Griendwer-
ker Bart van Dongen stond stijf van 
de reumatiek, maar wist zijn glas toch 
aar zijn lippen te brengen zonder te 
morsen. Zijn zoon Adrie reed door 
de straten met een ijskar van ijssalon 
van de Feijenoordse IJscentrale uit de 
Oranjeboomstraat. ’s Middags kon je 

Rob Bens beter niet lastigvallen, want 
dan klaverjaste hij, Jan de Bakker en 
Simon Schoenenboer met het mes op 
tafel. Tussendoor dronken de broers 
Aadje en Rinus Hardenbol hun biertje 
en stuwden ze met hun verhalen het 
Feyenoordgehalte naar een hoger 
niveau. Kortom, het was een gezel-
lige boel, die ik een aantal jaren heb 
mogen meebeleven.

Hema
Dat meebeleven geldt ook voor de 
Hema, waar we elk jaar met bestuurs-
leden van buurtvereniging Bevrijding 
van de Polderbuurt honderden Sin-
terklaascadeautjes gingen kopen. Een 
verkoopster liep met ons mee langs de 

schappen. Ze noteerde onze keuzes en 
zorgde dat het een week later allemaal 
in dozen klaar stond. Het was nooit 
een miskoop en we kregen ook nog 
tien procent korting. Ik moest er aan 
denken bij het ophalen van herinnerin-
gen met de dochter van Truus Bens. 
Een andere herinnering aan Hema 
kreeg enkele jaren geleden vaste grond 
toen kleindochter Rachelle Wolters 
ging werken in Hema-filiaal Hoogv-
liet. Zo is de grote wereld ineens weer 
klein. Herinneringen aan de familie 
Bens en de Hema zijn welkom.

Rein Wolters
reinwol@outlook.com

Wie weet meer over Café Sport en Hema?
Op 12 november is het precies 70 jaar geleden dat de deur van grootste Hema-filiaal van Nederland 
aan het Beursplein 1 van slot ging. Burgemeester mr. G.E. van Walsum van Rotterdam was er bij. 
Om half drie die middag klonk hoorngeschal en zag hij een parade van zeven beeldschone jonge 
vrouwen met elk een bord met een grote letter erop. In een swing kwamen ze naast elkaar en vorm-
den ze met hun letters het woord ‘geopend’. Daarna stroomde het nieuwsgierige publiek naar bin-
nen om kennis te nemen van wat de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (Hema) 
hen te bieden had.

Rob Bens en zijn Caroline achter de tap. Foto´s C. Lamens

Echte Rotterdam-specialisten op 
historisch gebied kunnen zich nog 
goed de voortreffelijke 19-delige 
serie ‘Ach Lieve Tijd’ herinneren, 
uitgegeven door Waanders in 1987. 
Deze maandelijkse uitgave gaf een 
zee aan info over het verleden van 
onze stad. Daarna volgden er nog twee 
series onder andere namen. Met name 
de periode 1950 tot 1980 boeit mij 
enorm. De Waanders-uitgaven hebben 
wij deels te danken aan Coen Schim-
melpenninck van der Oye, die zo’n 
vijftien jaar het Gemeentelijk Archief 
Rotterdam bestierde. Wat was het 
daar knus aan de Robert Fruinstraat! 
Coen blonk niet uit in veel historische 
010-kennis. Maar wat een charisma 
had die man! En hij kon fantastisch 
delegeren. Zijn eerste stuurman was 
adjunct-directeur Cees Zevenbergen, 
een prima vent. Cees schonk mij in 
1998 veertig zeldzame vooroorlogse 
zwart-wit caféfoto’s. Dankzij hem 
(geen grap!) liet ik in 2004 mijn deel 1 
Rotterdamse Cafés in 1900 beginnen. 
Velen kennen het eindresultaat. Een 
vijfdelig standaardwerk, december 
2020 afgerond. Nu iets meer over deze 

foto uit midden jaren vijftig, die in de 
reeks ‘Rotterdam vandaag en morgen’ 
werd gepubliceerd. De originele print 
ontving ik indertijd als redacteur van 
de historische rubriek ‘De Pappegay’ 

(Het Vrije Volk; 1987-1989) van het 
Archief. Wij zien de familie Van Es uit 
de Sternstraat. De familie bezat geen 
auto, maar wilde er wel graag op uit. 
De foto is mooi. Zoals moeders in een 

fraaie tweedelig pak trots de camera 
inkijkt. En vaders heeft de oudste al 
achterop zijn rijwiel. Het superhandige 
karretje zette hij zelf in elkaar, opdat 
alle vier de kinderen met hun ouders 

een tochtje kunnen ondernemen. 
Creatief!. Je ziet de drie nog net in het 
karretje. Een verschil met de huidige 
‘bolderkarren’: Het overdekte zitje 
achter de fiets is absoluut veiliger!

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Fietskarretje
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Wil je een herhaalprik tegen corona?
Maak dan een afspraak bij één van onze priklocaties. 

Alle priklocaties en openingstijden vind je op:  
www.ggdrr.nl/coronaprik

Prikken is gratis 

Het beschermt jou 
tegen het coronavirus

Het beschermt ook
je omgeving

Prikken is veilig

Voordelen van de prik

Maak een afspraak via 
www.planjeprik.nl of bel 
naar 0800 – 7070 of naar 
GGD Rotterdam-Rijnmond via 
010 – 443 80 31.

of scan de QR-code

Albrandswaard
Voormalig gemeentehuis

Schiedam
Huis van de Wijk Oost

Vlaardingen
Wijkcentrum West

Voorne aan Zee
De Fazant

Rotterdam
Feijenoord

Capelle a/d IJssel
CAPSLOC

Rotterdam
Katshoek

Rotterdam
Huis van de Wijk Pier 80

Rotterdam
Erasmus MC

Rotterdam
Erasmus MC 
Zimmermanweg 1
3015 CP Rotterdam

Feijenoord, Rotterdam
Koperslagerstraat 9
3077 MD Rotterdam
(oude Gamma pand)

Huis van de Wijk Pier 80
Rösener Manzstraat 80
3026 TV  Rotterdam 

Katshoek
Heer Bokelweg 125
3032 AD Rotterdam

Schiedam
Huis van de Wijk Oost
Boerhaavelaan 79 
3112 LD Schiedam 

Vlaardingen
Wijkcentrum West
Professor Teldersstraat 10
3132 AZ Vlaardingen 

Capelle a/d IJssel
CAPSLOC
Pelikaanweg 3
2903 ER Capelle a/d IJssel

Albrandswaard
Voormalig gemeentehuis
Hofhoek 5 
3176 PD Poortugaal

Voorne aan Zee
De Fazant
Fazantenlaan 4
3222 AM Hellevoetsluis

Grote priklocatie

Kleine priklocatie
met beperkte
openingstijden

Adviezen om elkaar 
niet te besmetten

Was je handen met 
zeep als je thuiskomt

Lucht 15 minuten 
per dag je huis

Klachten? Blijf thuis 
en doe een zelftest

Hoest en nies in 
je elleboog

coronavragen aan arts Timo5
Hoe is het beeld in regio rondom corona?
Twee jaar geleden wisten we precies hoeveel mensen 
corona onder de leden hadden, maar dat ligt nu anders. 
Sinds het advies om je te laten testen is vervallen, 
weten we niet meer precies hoe de situatie is. Het is een 
virus, waarvan we weten dat het in het najaar weer kan 
opleven. Deze najaarscampagne is echt preventief.

Wie komen in aanmerking?
Degene die in aanmerkingen komen voor de coronaprik zijn:
� Mensen van 60 jaar en ouder
� Mensen tussen de 18 en 60 die elk jaar een uitnodiging 

krijgen voor de griepprik
� Iedereen uit medische hoog-risico-groepen. 

Bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis. 
� Zorgmedewerkers
� Zwangeren.
Je kunt ook een coronaprik halen als bijvoorbeeld één van je 
gezinsleden binnen de risicogroep valt, om je beter te 
beschermen voor hen.

Wat heb je nu nog aan de coronaprik?
Deze coronaprik beschermt vooral tegen ernstig ziek 
worden, ziekenhuisopname en overlijden.

Zijn er weer speciale prikhallen?
Ja, we hebben meerdere locaties in de regio. Daar kun 
je niet vrij inlopen, maar alleen op afspraak terecht. 
Voor wie bedlegerig is en het huis niet uit kan, hebben 
we dit jaar mobiele teams. Via je eigen huisarts kan je 
een aanvraag doen voor het mobiele team.

Wat voor soort vaccin is er?
Nog altijd waart het Omikronvirus rond, maar wel in 
een nieuwe variant. Daarvoor is nu het zogeheten 
XBB1.5-vaccin van Pfizer/
BioNtech beschikbaar. 
Wie om medische redenen 
geen coronaprik met een 
mRNA-vaccin mag of wil 
hebben, kan bij de GGD 
een afspraak maken voor 
het Novavax-vaccin.

Timo Boelsums 
Arts infectieziekte­
bestrijding

1

3

2

4

5



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser  Dinsdag 17 oktober 2023    pagina 15   

het plaatsje Nieuwe Wetering, waar 
Herma ook woont. Katendrecht is 
haar geboorteplaats en waar ze ook 
opgroeide. Haar eerdere debuut-
roman ‘Elizabeth’ verscheen in 
2021. Haar nieuwe boek, met het 
soms indringende fantasieverhaal, 
gaat over een 29-jarige dochter 
van een boekhandelaar die uit haar 
dorp in het noorden van Nederland 
verhuisd naar Rotterdam naar 
een grote villa bij een gracht en 
een park. Als je dat leest, denk je 
terstond aan Delft, Leiden of Am-
sterdam waar grachten een begrip 
zijn. Rotterdam kent alleen singels, 
vlieten, plassen, havens en naam-
loze sloten, voor zover ik weet. 
Zo’n aangever is een opstap naar 
lezen van meer van zulke vondsten 
in Herma’s boek. Maar die zijn 
er niet. Ze heeft er een boeiende, 
soms ook spannende roman van 
gemaakt, die in het hoofd van een 
gedateerde lezer ruimte eist voor 
eigen fantasietjes. In mijn geval 
tracht ik haar geografi sche reis te 

koppelen aan plekken die voor 
mij herkenbaar zijn. Dus naast 
het lezen van het soms droevige 
en vertederende verhaal van de 
jonge vrouw, een aanvankelijk 
onbekend kind en haar werkgever, 
ook hengelen naar de Rotterdamse 
locatie waar het zich kan hebben 
afgespeeld. De jonge vrouw is 
aangenomen voor het binnen één 
jaar digitaliseren van de geschiede-
nis van het wereldwijd opererende 
chipchandlerbedrijf van haar tot 
dan geheimzinnige en onbekende 
baas en zijn neef. Als ze haar di-
recteur voor het eerst ziet, is ze op 
slag verliefd op hem en hij op haar. 
Wie zich inleeft in het verhaal, 
beleeft mooie ups en downs en zal 
af en toe moeite hebben de ogen 
droog te houden. Jammer dat ‘De 

deur naar geluk’ geen illustraties 
bevat. De paperback is een uitgave 
van Ellessy te Prinsenbeek.

Parlevinker
Een shipchandler stond in vroeger 
tijden in de Rotterdamse haven 
bekend als parlevinker, een 
kruidenier te water voor binnen-
schepen en kleine zeeschepen. In 
de Rotterdamse haven waren ze 
een uitkomst. Als het niet anders 
kon, bleef een binnenschip, samen 
met de parlevinker, voorzichtig 
drijven tot de schippersvrouw haar 
boodschappen had gedaan en weer 
overstapte naar haar kombuis. 
Deze vorm van thuisservice is al 
jaren verdwenen uit de Rotter-
damse skyline.
Maar niet uit de gedachte van Wil-

lem van Meer, een 77 jaar geleden 
op Katendrecht geboren, getogen 
en uitgegroeid naar een gekend 
geschiedschrijver. Volgend jaar 
komt weer een boek van hem uit 
met daarin ook aandacht voor Ka-
tendrechtse parlevinkers. De harde 
werkers hadden een lig/rustplaats 
bij de Linker Veerdam en Van 
Meer heeft het in zijn boek over 
‘parlevinkershaven’. Als kind van 
de Kaap heeft hij vaak staan kijken 
naar parlevinkers. Hij bouwde 
ereen behoorlijke geschiedkun-
dige basis over op. Dat geldt ook 
voor zijn herinneringen aan het 
katholieke patronaat, paters Kapu-
cijnen, scholen, clubs, horeca en 
prostitutie. Het valt straks allemaal 
te lezen in zijn boek ‘Katendrecht 
– de speeltuin van mijn jeugd’. 
Zijn streven is het boek in 2024 te 
presenteren op de reünie voor oude 
en nieuwe Katendrechters.
Kapperszoon Ton van de Roer, 
ooit bewoner van de Oranjeboom-
straat, kent het ‘Stinkhaventje’ van 
Feijenoord (Nassauhaven) vooral 
van het meevaren en -helpen van 
de shipchandlers/parlevinkers L.W. 
Ekelmans en A.J. Oossaanen. “Ik 
heb op die manier de havens van 
Rotterdam binnen hun afzetgebied 
goed leren kennen, globaal van 
Ridderkerk tot aan Waalhaven.’’

Noordereiland
Donderdag 19 oktober presenteert 
Margot Heijnsbroek bij boekhan-
del Donner (Coolsingel) in het Ro-
terodamum Café haar tweede boek 
‘De wereld van mijn voormoeders’ 
over de lotgevallen van familie op 
Flakkee en in Rotterdam tussen 
1850-1960. Hierin wordt tevens 
een belangrijk stuk verleden van 
Rotterdam belicht. De nazaten 
Teuntje en Karel van Oxel kwamen 
begin vorige eeuw naar Rotterdam 
en hadden op het hoogtepunt een 
waterstokerij in de Oeverstraat op 
het Noordereiland; een vervolg van 
een eerdere winkel in Crooswijk. 
Deze paperback telt 336 pa-
gina’s en is fraai geïllustreerd. De 
presentatie is van 16.00 tot 17.30 
uur. Gratis toegang. De uitgever is 
Verloren te Hilversum. (Reacties: 
reinwol@outlook.com)

Rotterdam is een favoriete broedplaats voor auteurs van boeken of andere verhalenschrij-
vers, die de groen-wit-groene stad, aan de boorden van de Nieuwe Maas, gebruiken als 
rode draad door hun spinsel. Fictie of non-fictie, dus verzonnen of werkelijkheid. In het 
laatste geval is een herkenbaar verhaal aan het papier toevertrouwt, gebaseerd op basis 
van werkelijkheid en gedegen onderzoek.

Een fi ctieverhaal is ontsproten in 
fantasie, maar kan ook raakpunten 
hebben met de werkelijkheid met 
als doel meer inhoud te geven aan 
een verhaal. Dus dat is half fi ctie 
en half non-fi ctie. Deze trant is het 
geval met ‘De deur naar geluk’, de 
tweede roman van Herma Bamber-
ger. Haar pil van 230 pagina’s werd 
op 16 september gepresenteerd in 

 Herma’s nieuwe boek met op 
de achtergrond het pand waar 

ze haar pennenvrucht presenteerde. 
Foto verzameling H. Bamberger   

 Winkelier op 
Nieuwe Maas   

 Waterstokerij op de hoek Crooswijksedwarsstraat en Rubroekstraat in 1946. Foto Stadsarchief Rotterdam    

 Voorlezen uit eigen werk door schrijfster Herma. Foto verzameling H. Bamberger   

Erasmusspeld voor 
Fred Kok
Zaterdagmorgen 7 oktober kwam Om-
moorder Fred Kok, niets vermoedend, 
een bakkie koffie doen met zijn de 
oud-deelnemers aan de cursus “Ko-
ken met Kerels”. De ‘Kerels” zaten er, 
maar niet alleen. Toen Fred binnen-
stapte zat de zaal vol met bekenden. 
Bekenden vanuit zijn vele jaren vrij-
willigerswerk in Ommoord.

De medewerkers/vrijwilligers van Palliatief 
centrum De Regenboog (waar Fred in de hospice 
vaak de lunch verzorgde), medewerkers/vrijwil-
ligers van Gro-up Buurtwerk (waar Fred de 
cursus Koken met Kerels initieerde en tot een 
succes maakte), Bewoners Organisatie Om-
moord (waar Fred actief was in het Opzoomer 
Team), buren van de Anatole Franceplaats en 
Ommoorders waar hij mee samenwerkte in de 
vele maatschappelijke bijdragen die Fred aan 
Ommoord heeft gegeven: ze waren er allemaal.
Van diverse activiteiten nam Fred ook op deze 
dag afscheid. Hij blijft nog wel betrokken, maar 
wil niet meer de motor en doener ervan zijn. 
Fred werd verzocht samen met zijn vrouw Stella 
op twee stoeltjes voor de spreekkatheder te 
gaan zitten. Het leek wel een bruidspaar voor de 
ambtenaar, maar Fred en Stella zijn natuurlijk 
allang echte maatjes. De nog steeds verbaasde 
Fred luisterde naar de toespraken, nam cadeau’s, 
bloemen en knuffels in ontvangst, terwijl de 
aanwezigen ondertussen taart en tompoesjes 
met zijn foto erop op peuzelden. Er kwam ook 
een echte ambtenaar, geen trouwambtenaar, 
Roy Tussen van de Wijkraad Ommoord kwam 
ook de loftrompet uiten voor deze bijzondere 
Ommoorder.
Daarna dacht iedereen informeel te gaan 
napraten, maar er was nog een heel offi cieel 
moment in alle stilte voorbereid. Wethouder Tim 
Versnel (Wethouder Werk & Inkomen) kwam 
Fred uitgebreid bedanken voor zijn vele jaren 
inzet als “super” vrijwilliger in Ommoord op 
allerlei gebieden. Als blijk van grote waardering 
kreeg Fred van het College van Burgemeester en 
Wethouders de in zilver uitgevoerde Erasmus-
speld overhandigd en opgespeld. De Erasmus-
speld is een onderscheiding die in 1979 door de 
gemeente Rotterdam is ingesteld. De speld is 
vernoemd naar de humanist Desiderius Erasmus 
(1466-1536) en wordt uitgereikt aan personen 
die zich lange tijd op sociaal, cultureel, econo-
misch of sportief gebied verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de Rotterdamse samenleving.

Peter Buisman  

 Wethouder Versnel speldt de Erasmusspeld op bij Fred 
Kok.   

 Fred mocht de taart met zijn beeltenis aansnijden.   
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Rotterdamse 
Natte T-doek
Ja hoor, hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte Rot-
terdamse T-Doek! 
Met een handig ophanglussie 
eraan. Uitgevoerd in groen-
wit-groene kleuren van de 
Rotterdamse vlag.

Rotterdamse 
Iconen – 
Maand-
kalender 
Toen en nu 
2024

Hij is er weer: de jaarlijkse 
maandkalender van Herco 
Kruik. Met prachtige foto’s 
van Rotterdamse iconen van 
toen en nu.

Rotterdam Scheur-
kalender 2024
Herco Kruik heeft weer 
een nieuwe Rotter-
dam Scheurkalender 
uitgebracht voor 2024, 
vol weetjes, grappen, 
uitspraken en meer 
over Rotterdam.

Rotterdam gefotogra-
feerd 1960-1970
Fotograaf Henk Hertog 
fotografeerde in de jaren 
‘60 op allerlei plaatsen en 
bij tal van gebeurtenissen 
in Rotterdam. Dit boek 
gaat over de periode 1960-1970 
en is een feest der herkenning of 
een echte blikopener.

Rotterdam Vreewijk in 
de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does legden 
op foto de wijk Vreewijk in 
Rotterdam vast, zoals die er 
in de 20e eeuw uitzag. Ook 
De Vaan en de Valkeniersbuurt 
komen aan bod.

Het grootste van 
he grootste

Rijk geïllustreerd 
boek over leven en 
werk van Abraham 
Tuschinski.

De Oud-Rotterdam-
mer Mok

De enige echte De Oud-Rotter-
dammer Mok voor een lekker 
bakkie pleur of een teetje

Het korps de baas

Een boek over de geschie-
denis van de Rotterdamse 
politie aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen of 
politiechefs die leiding ga-
ven aan het korps. Geschreven 
door Jan Jacob Mekes.

Rotterdamse bijna-
men
Met de juiste mix van hu-
mor en nuchterheid geeft 
de Rotterdammer graag 
bijnamen aan gebouwen, 
kunstwerken, straten en 
beroemde stadsgenoten. 
Herco Kruik verzamelt ze en 
selecteerde er 1000. Verplichte kost voor elke 
(oud-) Rotterdammer!

Rotterdam Crooswijk 
in de 20e eeuw

Weer zo’n leuk wijken-
boek van Tinus en Bep de 
Does, vol foto’s. Ditmaal 
van Crooswijk in de 20e 
eeuw.

Passage Rotterdam 
1879-1940

Herman Romer beschreef 
de historie van Rotterdams 
vooroorlogs winkelpaleis 
de Passage, dat op 14 mei 1940 
door Duitse bommen werd 
vernield.

Rotterdam 
door de 
tijd deel 2 
– Blijdorp, 
Bergpolder, 
Liskwartier
Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken van 
vervlogen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam Oude en 
Nieuwe Westen in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek over 
het Rotterdam van de 
linkermaasoever, zeg maar 
tussen de Westensingel en de Delftse 
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen van 
weleer. 

Rotterdam Feijen-
oord-Noordereiland 
in de 20e eeuw
Opnieuw legden Bep 
en Tinus de Does een 
Rotterdamse wijk vast: 
Feijenoord en Noorder-
eiland. Met maar liefst 
225 foto’s.

9,95
12,95 15,95

9,95

14,95

7,95

14,25
29,95 8,50

14,95

19,00

22,95

Een broek vol 
chocolade

Grappige verhalen 
over een zorgzame 
dochter met haar 
dementerende moeder 
worden afgewisseld 
met hun kafkaëske 
belevenissen binnen een 
verpleeghuis. 19,95

Onderweg Naar 
Zuid 

Adri Vermaat Over de 
supporters door dik en 
dun. Over de identiteit 
van de meest markante 
club van Nederland.  

22,99

14,95 14,95
Rijnmond van-
uit de wolken

Unieke lucht-
foto’s van 
fotograaf Bart 
Hofmeester van 
delen van Rot-
terdam en omliggende plaatsen. 1950-1990

39,95

Waters-
noodramp 
en Delta-
werken 
vanuit de 
wolken

Met unieke 
luchtfoto’s van foto-
graaf Bart Hofmeester van de 
Watersnoodramp in 1953 en 
de periode daarna. 39,95

Poffen
Dit is het tweede boek 
van de inmiddels over-
leden schrijver Peter 
Bakker over het Noor-
dereiland. Een boek 
vol verhalen en foto’s 
over winkels van 
vroeger in dit stukje 
van Rotterdam.

24,95

De 
Rotter-
damse 
Hand in 
Hand-
doek

Uitgevoerd in dezelfde groen-wit-groene 
kleuren van de Rotterdamse vlag, is van 100 
procent katoen en is 40 bij 60 
centimeter. Met ophanglus.

 
9,95 

Wilt u een van deze boeken over Rotterdam bestellen? 
Ga naar onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl

(De genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief verzendkosten.)
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Oude kameraden
Vroeger hoorde je oude mensen altijd 
vertellen dat met het ouder worden 
langzaam alle leeftijdsgenoten weg-
vallen. Daar moest ik aan denken toen 
ik een bericht las in de krant dat Philip 
(Flip) Scheffer was overleden.
Dan gaan je gedachten terug naar eind 
jaren vijftig, toen ik in de C’tjes van 
Spartaan ’20 begon met voetballen. 
Volgens mij was Flip onze elftalleider. 
Dan besef je dat je nu zelf de leeftijd 
hebt, ik ben nu 75, waar mensen om je 
heen wegvallen.
Het was de tijd van keeper Jaap 
Kouters, links buiten Tom Bouman 
(dat was mijn voorbeeld, buiten 
uiteraard Coen Moulijn). Ook mijn 
reeds ontvallen schoolvriendje Piet 
Gommers. Verder Hans Bruis, Wim 
van Aalst, Wim van Deursen. En ook 
Aad Heesbeen. Die laatste zong op 26 
maart 1966 op de cabaretavond van 
Spartaan ’20 met mijn beatgroup The 
Hooks mee.
Ik vraag me af wat er van die mensen 
terecht is gekomen. Of wie er meer 
weet te vertellen over die tijd. Ik hoor 
graag van jullie. Philip en ik hebben 
elkaar een jaar of zes geleden nog wel 
ontmoet bij Spartaan ’20.

Joop den Ouden
Parallelweg 53
3072 KN Rotterdam

Postzegelbeurs
Op zaterdag 4 november 2023, or-

ganiseert de Rotterdamsche Philate-
listen Vereeniging, de Rotterdamse 
Postzegelbeurs in de SEINPOST 
– Middelharnisstraat 153 – Rotterdam 
Pendrecht. Openingstijden van 10.00 
tot 15.00 uur. Meer dan 200 boeken 
met 5 cent zegels aanwezig, verkoop 
van restpartijen, ruimte voor onderling 
ruilen. Veiling met leuke kavels om 
14.00 uur. Kavels. Veilinglijst vanaf 
28 oktober te zien op rphv.nl onder 
kopje agenda. Nadere info. tel. 06-
22184304.

Rotterdam Muziekstad II
Graag ontvang ik ten behoeve van een 
privé-project enige gegevens uit de 
periode 1965-1985 over:
Henk van der Seis, manager van de 
popgroep De Mega’s
Aart Roffel, organisator popconcerten, 
overleden in Thailand
Henk van der Meij, Lion Artist Ma-
nagement
Jacques Montfoort, directeur theater-
bureau

Tony Mouse (Cor van Opijnen), dee-
jay van o.a. Avro’s TopPop
Drive-in discotheek Booby Trap
Uw reacties per e-mail aan: fransva-
nes@planet.nl

Echtpaar
In de jaren zestig kwam er een echt-
paar met dochter, oen 16 jaar, in het 
weekend naar café De Landbouw in 
Oostvoorne. Deze mensen hadden een 
huisje op het Kruiningergors. En ze 
hadden een kroeg op Zuid genaamd 

Union. Wie weet nog wie dit waren?

Piet v.d. Hoek
pietvanderhoek477@hotmail.com

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Rotterdam, de veranderende 
stad
Galerie en erfgoedlab DIG IT UP pakt in 
oktober, de Maand van de Geschiedenis, 
uit met een programma vol activiteiten 
rond de lopende expositie Stadsdriehoek. 
Het overkoepelende thema is ‘de ver-
anderende stad’. Donderdag 19 oktober 
gaan kunstenaar Cor Kraat en Arno van 
der Hoeven om 20.00 uur in gesprek 
over hoe de stad Kraat inspireerde in zijn 
werk. Hij maakte onder meer kunstwer-
ken als de ‘Nieuwe Delftse Poort’ (1995) 
en ‘Langs de Maas, ode aan Jaap Valk-
hoff’ (1998).. Locatie: Nieuwe Binnen-
weg 13-b. De expositie duurt tot begin 
november en is gratis te bezoeken van 
woensdag tot en met zaterdag van 12.00 
tot 18.00 uur. Meer informatie: digitup.
nl/maandvandegeschiedenis/. (foto: de 
Nieuwe Delftse Poort, Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed) 

Leger des Heils zoekt 
collectanten
Van 26 november tot en 
met 2 december 2023 gaan 
duizenden vrijwilligers van 
het Leger des Heils in het 
hele land weer langs de deu-
ren om te collecteren voor 
hulp aan kwetsbare mensen. 
In deze onzekere tijden, 
waarin infl atie, armoede en 
onvoldoende perspectief op 
bestaanszekerheid aan de 
orde van de dag zijn, is dat 
broodnodig. Voor Rotterdam 
worden nog collectanten 
gezocht. Zin in? Mail naar 
collecte@legerdesheils.nl

  Peter Hilhorst, teamleider   

Volwassen € 16,75
Seniortarief € 14,95

Kinderen € 9,25

of maak een
Rotterdam

Havenrondvaart
75 minuten

www.spido.nl

NU!!
Boek

Volw. € 49,95 | Kind* € 34,95 

19 november Volw. € 49,95 | Kind* € 34,95 

High Wine Cruise
Driedubbel genieten voor de wijnliefhebber. Rondvaart, 
heerlijke wijnen en lekkere bijpassende gerechten.

High Tea Cruise
Uitgebreide havenrondvaart van ca. 3 uur terwijl u geniet van 
een heerlijke high tea met diverse zoete en hartige lekkernijen. 
29 oktober en 3 december   Volw. € 45,95 | Kind* € 30,95

Op zoek naar een nieuwe partner in 
uw leven ? Plaats uw contact 
advertentie in deze rubriek voor 
€ 40,- incl. btw.)
Opgeven kan via 
www.deoudrotterdammer.nl/contact 
of bel met 0180-820244 
Alleen particuliere advertenties.

Man van 63 jaar zoekt 
vrouw tussen de 40 en 
de 60 jaar om gezellige 
dingen mee te doen zoals 
uitgaan, lekker thuis samen 
eten ik sta voor veel zaken 
open.
Tel: 010-2930300 

------------------------------

Vrouw van 72 jaar zoekt 
vlotte vriendin tot 80 jaar 
om leuke dingen te doen 
zoals wandelen. Ik woon 
in Hoogvliet.
Tel: 06-58768830
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(Vervolg Ken je dit nog)

Bakkerij v.d. Zijden (1) 
“Ja, die plek ken ik zeker nog. Ik 
woonde als kind tegenover de bakker 
in de Dirk Smitsstraat no. 77. Mijn 
vader runde onder ons huis in de kel-
der een fi etsenstalling als bijverdien-
ste. Bij Oma van der Zijden was ik 
kind aan huis. Ik heb heel wat uurtjes 
doorgebracht in de grote eetkeuken 
bij die lieve vrouw. Ook hielp ik mee 
beneden bij de bakker....mocht ik 
steentjes tussen de rozijnen en krenten 
uithalen. In de vakanties mocht mijn 
broer Joop, en soms ik, met zoon Kees 
van der Zijden (de banketbakker) mee 
op de groene carrier. Broden afl everen 
bij het bejaardentehuis Antonius op 
de Nieuwe Binnenweg. Later mocht 
ik meehelpen in de winkel. Rollen 
beschuit van Arke uit dozen halen en 
in de winkel etaleren. Elke week ging 
ik voor mijn moeder een Drentse stoet 
halen. Heerlijk!! Alleen maar fi jne 
herinneringen aan die lieve mensen 
met dat grote gezin.”

Carla Durivou-Confurius

Bakkerij v.d. Zijden (2)
“Natuurlijk ken ik dit nog. Dit is het 
pand van broodbakker van der Zijden 
op de hoek van de Jonker Fransstraat 
en de Dirk Smitstraat met daarachter 
het gebouw van mijn V.G.L.O. (voort-
gezet gewoon lager onderwijs) waar ik 
in schooljaar 1963/1964 in een brug/
schakel klas zat. In de pauzes gingen 
wij dikwijls iets lekkers halen bij deze 
bakker op de hoek naast de school: 
een puddingbroodje voor 16 cent een 
kokos beschuitje 5 cent of snoep. De 
winter 1963/1964 was ook een strenge 
winter. Het heeft toen een nacht zelfs 
25 graden gevroren. In tegenstelling 
tot 62/63 ging de Elfstedentocht niet 
door, het ijs was te zwak. Wij kregen 
veel ijsvrij. Omdat wij het in de 
pauzes erg koud hadden gingen wij bij 
het open deurtje van de bakkerij staan, 
waar de warmte naar buiten kwam. 
Mijn vader heeft er jarenlang nog vers 
brood gekocht als vaste klant. Aan de 
overkant in de Jonker Fransstraat was 
een groentezaak. Toen wij vroegen of 
de groentenboer een fruitmand voor 
slechts fl .3,50 (insamenling van de 
klas) voor een zieke leraar kon maken, 
maakte hij er een voor fl .3,49. Deze 
plek is ook vlak bij de Noorderbrug. 
Wij gingen in de lunchpauze een keer 
naar de Noordmolenstraat en ook wel-
eens naar de stad. Ook namen som-
mige kinderen weleens een transistor-
radiootje mee. Dit mocht niet in de 
klas (mobieljes bestonden nog niet!) 
Maar buiten in de pauze aan de Rotte 
luisterden wij dan naar Koffi etijdtijd 
met Tinneke Veronica Beatles, Dave 
Clark Five, Dusty Springfi eld e.a. Op 
de foto zijn de huizen aan de overkant 
in de Dirk Smitstraat al afgebroken. 
Die stonden er toen nog. Er is hier 
nieuwbouw gekomen.”

Maartje Zoeteman-Ploeg

Bakkerij v.d. Zijden (3) 
“Wat leuk deze foto te zien. Het is de 
broodbakkerij Van der Zijden. Hoek 
Jonker Frans straat . In 1956 ging ik 
na een voorbereidend leerjaar op de 
ambachtschool, waar ik uit 4 vakken 
niet kon kiezen, dan maar banket-
bakker worden. Kwam terecht op 
de Molenwaterweg een school voor 
kok.kelner en bakkeropleiding. Daar 
ontmoette ik John van der Zijden. 
Vroeger was een broodbakker geen 
banketbakker, daar moest je apart voor 
leren. Dus een zoon van kwam daar 
zijn kennis opdoen. John heeft later 
een of twee grote zaken gehad, waar 
zijn studie tot zijn recht is gekomen.”

Jos Moonen

Bakkerij v.d. Zijden (4)
“Bij de foto in de krant van 19 sep-
tember op pagina 5 dacht ik ineens aan 
de Dirk- Smitstraat. Lang geleden was 
mijn vader (dhr. Raijer) daar hoofd 
ener school zoals dat toen nog heette. 
Het zevende leerjaar, een voorberei-
ding voor de ambachtsschool. Naast 
de school bakker van der Zijden echt 
nog een bakkerszaak die je tegen-
woordig niet meer tegen komt. Bij 
iedere gelegenheid op school kwam 
het gebak natuurlijk van bakker van 
der Zijden. Door deze foto met op de 
gevel de naam van der Zijden kwam 
er veel naar boven uit het verleden. 
Had graag meer herinneringen willen 
delen maar kan helaas dat niet meer 
aan mijn vader vragen. Hoop dat jullie 
hier iets aan hebben!”

Georgette Klaasse-Raijer

Bakkerij v.d. Zijden (5)
“Ja zekers, deze foto op pagina 5 in 
De Oud Rotterdammer van 19 sep-

tember 2023 zegt mij heel veel. Dit is 
op de hoek van de Jonker Fransstraat 
en de Dirk Smitsstraat. De winkel is 
bakkerij van der Zijden, vlak naast de 
voormalige lagere school en later het 
NIVON. Mijn opa en oma, Cornelis 
Jansma en Sophia (Fiet) Jansma-van 
der Heem woonden in de J. Frans-
straat nr. 9a. Zij kochten daar altijd 
hun brood. Ze woonden in een mooi 
oud Rotterdams bouwblok, dat helaas 
in de jaren 80 in het kader van de 
stadsvernieuwing is gesloopt. Op deze 
foto kun je zien dat dat bouwblok al 
gesloopt is. Naast de toegang tot het 
voormalige blok op nummer 9 zat 
destijds “De Chinees”, een winkel 
waar je Chinese voedselwaren kon 
kopen. Het rook daar altijd lekker en 
mijn nichten waren bevriend met de 
kinderen van “De Chinees” (Hoeni 
en Woeli noemden wij hen). Mijn 
opa en oma zijn met hun 3 kinderen 
op 22 mei 1939 in de J. Fransstraat 
komen wonen, nadat ze eerder in de 
Pleretstraat en de Erasmusstraat had-
den gewoond. Op de hoek tegenover 
de bakkerij had mijn opa Cor Jansma 
voor en deels tijdens de oorlog een 
café: dat heette De Grote Slok. Hun 
zoon (mijn oom) Theo Jansma zat 
op school in de Dirk Smitsstraat. Hij 
runde later de kantine van voetbalclub 
Neptunus aan de Abraham van Stolk-
weg en café Schiemond. Tijdens de 
oorlog maakten zij het bombardement 
mee. De brandgrens lag op 200 meter 
van hun huis. Na de oorlog heeft mijn 
opa nog gewerkt bij café Populair, dat 
vlak naast de bakkerij lag. En daarna 
heeft hij nog gewerkt bij City Corner 
op het einde van de J. Fransstraat. Die 
zaak was toen eigendom van de heer 
Koomen, die getrouwd was met een 
bekende jazz-zangeres. Ik ben haar 
naam vergeten (Annie ?). Ze maakte 
deel uit van een Rotterdamse jazz-
band en had ooit opgetreden in Ame-

rika dacht ik. Later trad zij regelmatig 
op in City Corner.”

Rob Groeneweg

Bakkerij v.d. Zijden (6)
“Toen ik deze foto zag, kwamen vele 
herinneringen bij mij boven. Dit is de 
brood- en banketzaak van de familie 
Van der Zijden. Jonker Fransstraat 15. 
In 1941 kwam ik te wonen in de Jon-
ker Fransstraat no 25. In die tijd was 
de korte Dirk Smitstraat een veilige 
speelplaats voor ons als buurtkinde-
ren. Vaak keken wij ‘s middags door 
het kelderraam naar oerbakker Pa v. 
der Zijden ,want daar werd nog op 
ambachtelijke wijze brood gebakken. 
Terwijl de oven met houtkrullen werd 
opgestookt, haalde PA het deeg uit de 

trog om het daarna met stompen en 
bloem gereed te maken en in bakblik-
ken te doen. Boven de bakkerij was 
de banketafdeling, die werd beheerd 
door de oudste zonen harrie en Kees, 
terwijl de winkel werd gedaan door de 
zussen Zus en Lia . Onder hun waren 
er nog twee jongens Krien en Sjonnie 
en de zussen Toos en Ellie. Dus buiten 
de bakkerij was pa ook een bezig 
baasje. De foto moet van de jaren 70 
zijn , want café de Grote slok, tegen-
over de bakkerij was toen al gesloopt. 
Kort daarna werd ook de bakkerij en 
de rest van de oude Jonker Fransstraat 
gesloopt.”

Leo Kemperman

Speldjes en geboortekaartjes
In DOR van 19 september las ik 
het stukje van André Miltenburg 
over de 8000 voetbalspeldjes van 
John Schenk. Leuk dat hij daar zo’n 
plezier aan beleeft. Zelf heb ik ook 
een verzameling. Geen speldjes maar 
geboortekaartjes. Ik heb er 9000. De 
oudste dateert van 1921. En voor mij 
heel waardevol: het geboortekaartje 
van mijn oudste broer die nu 72 is. 
Ook ik heb kaartjes uit binnen- en 
buitenland, onder andere van een Bel-
gische drieling, een kaartje uit Oman 
met Nederlandse en Arabische tekst, 
fotokaartjes, zelfgemaakte kaartjes 
etcetera. Mijn inmiddels overleden 
man heeft een behoorlijk aandeel hier 
in gehad door overal een kaartje te 
vragen en zelfs elke week met een 
zakje geboortejaartjes thuis te komen, 
die hij van een drukkerij kreeg. 
Helaas is door de komst van internet 
de stroom kaartjes ingedamd. Dus de 
10.000 haal ik niet meer.

Mevr. G.M. Karaivang-Oosterling, 
Rozenburg  

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Bakkerij v.d. Zijden (7)
Wat leuk dat er een foto in staat van Bakkerij v/d Zijden. In de Jonker Fransstraat. Een hele leuke anekdote hebben 
we. Mijn man is namelijk J.H.P. v/d Zijden, de kleinzoon van Bakker J.H.P v/d Zijden. Mijn man zijn vader J.C.M. v/d 
Zijden werkte ook in de bakkerij. Mijn man is geboren op 31 December 1969 boven de bakkerij in een slaapkamer. Hij 
werd geboren terwijl zijn vader oliebollen aan het bakken was en het dus heel erg druk had. De vroedvrouw riep hard 
naar beneden MENEER u moet nu echt komen... Toen hij boven kwam was zijn zoon bijna al geboren en bij die aanblik 
viel hij fl auw. Dit was de derde zoon in dit gezin. Zijn tweede zoon M.H.Q..v/d Zijden heeft ook wel is wat veroorzaakt. 
Als je vroeger de stekker uit het stopcontact trok kwam er een vonkje hij wilde daar een sterretje mee aansteken wat niet 
lukte. Er was in die tijd nog een bakker die er werkte. Die heette Sjors. Die heeft toen het sterretje aangestoken. Hij liep 
daar mee te zwaaien en ging naar boven. Toen het sterretje (dacht hij) uit was gooide hij het naar buiten en kwam het op 
het zonnescherm van de Bakkerij 
die hierdoor in brand vloog. Op 
dit moment geniet Bakker v/d 
Zijden nog steeds samen met zijn 
vrouw van zijn pensioen ze zijn 
beide inmiddels 81 en kijken terug 
op een mooi tijd op de Jonker 
Fransstraat waar hij werkte bij zijn 
vader later is hij in 1978 met zijn 
gezin verhuisd naar Krimpen aan 
den IJssel waar hij de bakkerij heeft 
voortgezet.”

  Mirjam van der Zijden-Pols   
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. veel stijl hebbend; 7. specialist in een ziekenhuis; 12. muzieknoot; 13. elpenbeen; 14. telwoord (Engels); 15. persoonlijk 
voornaamwoord; 17. boterton; 19. jongensnaam; 21. zijne hoogheid (afk.); 22. beteuterd; 24. liturgisch vaatwerk (waarin 
de hostie) in de R.K. kerk; 27. twijg m.n. als strafwerktuig; 28. schoolvak; 30. wat vervalst of niet echt is; 31. Organisatie 
van Amerikaanse Staten (afk.); 32. deel van lichaam; 33. voorzetsel; 35. telwoord; 37. insect; 38. riviervis; 41. eten berei-
der; 42. plaatkieuwig weekdier; 44. jongensnaam; 46. plaats in Gelderland; 47. telwoord; 48. lekkernij van chocolade; 49. 
nijlreiger; 50. morsdoekje; 52. oevergewas; 54. benzine innemen (bijvullen); 56. Bundesrepublik Deutschland (afk.); 58. 
het achterste uiteinde van een dier; 61. binnenvaartuig; 62. doopvader; 64. de vriend van Moos; 65. deel van bijenkorf; 
67. arrondissement (afk.); 68. sporenplant; 70. bekend kinderspeelgoed; 72. grappenmaker; 73. voertuig; 76. mannelijk 
schaap; 77. Amsterdams peil (afk.); 78. reinigingsmiddel; 79. rustplaats in een park; 81. Socialistische Partij (afk.); 82. door 
(met); 83. rangtelwoord; 84. uitroep van schrik; 86; twijfelachtig; 87. knijpbril (toneelkijker).
Verticaal
1. wintersportattribuut; 2. bevroren water; 3. haarkrul; 4. zichtbaar verbrandingsverschijnsel; 5. weefsel (uit vlas of hennep-
garen vervaardigd); 6. eenheid van elektrische spanning; 7. buitengewoon hevige storm (wind); 8. bekende bloemsoort; 
9. meisjesnaam; 10. muzieknoot; 11. hersenpan; 16. Zuid-Koreaans automerk; 18. jongensnaam 20. gewicht; 21. hemel-
lichaam; 23. koppel (stel); 25. varkensvlees; 26. vogel van de familie der kraaien; 27. soldatenkost; 29. kat met drie kleuren; 
32. (militair) ziekenhuis; 34. nieuw (in samenstelling); 36. stadion van NEC te Nijmegen; 37. in de grond levend zoogdier; 
39. hoofdslagader; 40. Spaans riet; 42. een mindere kwaliteit van broodsuiker; 43. Arabische vorst; 45. persoonsgebon-
den re-integratiebudget (afk.); 46. op grote afstand; 51. Nederlandse rivier; 53. wandversiering; 54. hevige snel verplaat-
sende windhoos; 55. akelig; 56. strook grond langs een rijweg; 57. overjas van dunne stof; 59. rivier; in Noord-Brabant; 
60. blaasinstrument; 62. goed verzorgd (rein); 63. Russische munteenheid; 66. vierhandig dier; 67. vlaktemaat; 69. uitroep 
van een schildwacht; 71. brandstof; 73. boomsoort; 74. wereldvoetbalfederatie (afk.); 75. knevel; 78. oceaan; 80. spie (wig); 
82. personeelszaken (afk.); 85. voorzetsel.

De oplossing van de puzzel van vorige keer ging over... volgend jaar en luidde:

Al een Rotterdamkalender in huis?

Mocht dat niet het geval zijn, via de website van De Oud-Rotterdammer zijn ze te bestellen, de maand- en scheur-
kalender van Herco Kruik. Veel inzenders hadden de oplossing goed en uit de vele inzendingen lootten wij drie win-
naars van ieder twee toegangskaarten voor de Schotse ochtend met Rapalje op zondag 17 december in De Doelen in 
Rotterdam. De prijswinnaars zijn: André Rouss, Aart van der Wulp en A. Flach.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer drie prijzen klaarlig-
gen. Het zijn waardebonnen van 30 euro voor restaurant en party-
centrum De Theetuin in Rijsoord, te besteden bij de huur van een 
bowlingbaan of fluisterboot.

Wilt u ook meedingen naar deze prijs, zorg dan dat uw oplossing 
van de puzzel voor donderdag 26 oktober bij ons binnen is. 
Stuur uw oplossing naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdam-
mer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. 
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Horizontaal  1. veel stijl hebbend; 7. specialist in een ziekenhuis; 12. muzieknoot; 13. elpenbeen; 14. telwoord
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30. wat vervalst of niet echt is; 31. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 32. deel van lichaam; 33. voor-
zetsel; 35. telwoord; 37. insect; 38. riviervis; 41. etenbereider; 42. plaatkieuwig weekdier; 44. jongensnaam;
46. plaats in Gelderland; 47. telwoord; 48. lekkernij van chocolade; 49. nijlreiger; 50. morsdoekje; 52. oever-
gewas; 54. benzine innemen (bijvullen); 56. Bundesrepublik Deutschland (afk.); 58. het achterste uiteinde van
een dier; 61. binnenvaartuig; 62. doopvader; 64. de vriend van Moos; 65. deel van bijenkorf; 67. arrondisse-
ment (afk.); 68. sporenplant; 70. bekend kinderspeelgoed; 72. grappenmaker; 73. voertuig; 76. mannelijk
schaap; 77. Amsterdams peil (afk.); 78. reinigingsmiddel; 79. rustplaats in een park; 81. Socialistische Partij
(afk.); 82. door (met); 83. rangtelwoord; 84. uitroep van schrik; 86; twijfelachtig; 87. knijpbril (toneelkijker).

Verticaal  1. wintersportattribuut; 2. bevroren water; 3. haarkrul; 4. zichtbaar verbrandingsverschijnsel; 5.
weefsel (uit vlas of hennepgaren vervaardigd); 6. eenheid van elektrische spanning; 7. buitengewoon hevige
storm (wind); 8. bekende bloemsoort; 9. meisjesnaam; 10. muzieknoot; 11. hersenpan; 16. Zuid-Koreaans
automerk; 18. jongensnaam 20. gewicht; 21. hemellichaam; 23. koppel (stel); 25. varkensvlees; 26. vogel van
de familie der kraaien; 27. soldatenkost; 29. kat met drie kleuren; 32. (militair) ziekenhuis; 34. nieuw (in
samenstelling); 36. stadion van NEC te Nijmegen; 37. in de grond levend zoogdier; 39. hoofdslagader; 40.
Spaans riet; 42. een mindere kwaliteit van broodsuiker; 43. Arabische vorst; 45. persoonsgebonden re-inte-
gratiebudget (afk.); 46. op grote afstand; 51. Nederlandse rivier; 53. wandversiering; 54. hevige snel ver-
plaatsende windhoos; 55. akelig; 56. strook grond langs een rijweg; 57. overjas van dunne stof; 59. rivier; in
Noord-Brabant; 60. blaasinstrument; 62. goed verzorgd (rein); 63. Russische munteenheid; 66. vierhandig
dier; 67. vlaktemaat; 69. uitroep van een schildwacht; 71. brandstof; 73. boomsoort; 74. wereldvoetbalfedera-
tie (afk.); 75. knevel; 78. oceaan; 80. spie (wig); 82. personeelszaken (afk.); 85. voorzetsel.

KRUISWOORDPUZZEL

Film over 70 jaar Lijnbaan
Op 9 oktober 1953 werd het eerste 
deel van winkelcentrum Lijnbaan 
geopend en 70 jaar later zijn er 
filmbeelden van beschikbaar. Vorig 
jaar kreeg ik van Arthur Vroklage 
filmmateriaal met Rotterdamse onder-
werpen die zijn vader Ton Vroklage, 
een lid van de Rotterdamse Smalfilm 
Liga, had gemaakt. Daarbij zaten 
korte opnamen van de opening op 
vrijdag 9 oktober 1953. Op basis van 
dat materiaal heb ik een korte docu 
gemaakt getiteld ‘1953 Opening van 
de Lijnbaan’. Beelden van het officiële 
deel zaten daar niet bij, maar bij het 
Stadsarchief vond ik een fragment in 
een compilatie die samengesteld was 
voor de opening van de pianozaak van 
Rijken & De Lange. Bovendien nam 
mijn zoon Eelco tien jaar geleden een 
livestream op van de presentatie van 
het gedenkboek ‘60 jaar Lijnbaan’. 
Daarin vertelt Frans Hooykaas, oud 
medewerker van het architectenbureau 
over de ontstaansgeschiedenis. Uit 

dat verhaal heb ik een paar quotes 
gebruikt als voice-over. Het filmpje 
staat nu online op mijn website https://
basromeijnfilms.blogspot.com en 
https://youtu.be/FJRUcPo1ayY

Bas Romeijn
basromeijnfilms@upcmail.nl

Bakkerij v.d. Zijden (8)
De foto in DOR nr. 298 is genomen 
vanuit de Jonker Fransstraat richting 
Rotte en is de Dirk Smitstraat, de eer-
ste straat rechts vanaf de Noorderbrug. 
In het grote gebouw waren scholen ge-
vestigd: een 7e en 8e leerjaar en de Dr. 
Kuyperschool, ULO voor de handel, 
waar ik van ‘51 tot ‘54 les had en mijn 
diploma behaalde. Op school zaten 
veel kinderen van middenstanders en 
was veel aandacht voor de handels-
vakken boekhouden, handelskennis 
en handelsrekenen. Leraren waren 
de heren Helderman, Roelfsema en 
Schop. Namen, die ik me herinner 
zijn o.a. slagerszonen Freek Schell, 

Nico van Dijk en Rook. Horeca: Jan 
Vuisting en Lugtenburg. Rijwielfa-
brikant Benzo: neven Jan en Wim 
Bakker uit Vlaardingen. Haringreder: 
Joop Kwakkelstein. Mijn familie 
beoefende de kaasgroothandel, waar 
ik ook tot voor 20 jaar mede-eigenaar 
van was. Kapperszoon: Rinus Heyst. 
Verfspeciaalzaak: Boone. Groenten 
en fruit:Koos Koole. Edu van Dam uit 
Hillegersberg kwam regelmatig te laat 
op school. Zijn smoes: de brug was 
open. Hij mocht dan gaan zitten. De 
enige, die ik nog regelmatig zie is Jo-
han Karreman en echtgenote, wonend 
in Ermelo. Op de hoek van de Dirk 
Smitstraat zat bakkerij Van der Zijden, 
waar je voor een paar dubbeltjes koek-
kruimels kon open. Eens zaten daar 
overjarige tompoezen bij. Tijdens het 
nuttigen bleken ze zuur. De ramen van 
de winkel hebben wij daarna met de 
pudding besmeurd. Herkent iemand 
zich in dit verhaal? Wie weet.

Aad van Herk (y.herk@planet.nl)

Wolstraat in het Oude Noorden
Als klein jochie was het in de jaren vijftig heerlijk te kunnen steppen in een 
‘autovrije’ Wolstraat in het oude Noorden. Veel huizen en de karakteristieke 
poort die uitzicht bood op de Rotte en aan de overkant daarvan het Schutters-
veld. Helaas hebben die gebouwen het veld moeten ruimen.

De straat leek breder en ruimer dan tegenwoordig. Of ligt dat aan het gevoel 
dat ik had als klein ventje?

Wim Winters
wim.winters@gmail.com

Autosloperij “De Zaag”
VRAAGT LOOP, SLOOP- EN SCHADEAUTO’S

Direct RDW vrijwaring.

T. 010-4201897  |  autosloperijdezaag.nl
info@autosloperijdezaag.nl

Met GRATISophaaldienst!U belt,
De Zaag
snelt!
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