
Wat was er aan mogelijkhe-
den aan ontspanning na de 
oorlog? Daar kan ik kort over 
zijn: niet veel. Voor kinderen 
was er niet veel keus : er 
waren nog geen barbies, geen 
lego, geen Fischertechniek. 
Al mijn bezittingen pasten in 
een schoenendoos: een tol, 
een springtouw, twee bal-
letjes. 

Daarenboven was er wel Mens erger je 
niet, Halma, en enkele legpuzzels, niet 
groter dan zo’n 200 stukjes. Want als 
we gingen eten moest de eettafel weer 
leeg zijn. Verder werd er heel veel ge-
lezen: W.G. van de Hulst, Tup en Joep, 
Saskia en Jeroen. Die boekjes gingen 
veelal over het leven in een dorp. Over 
slootje springen en lopen door een bos 
naar grootouders. Totaal onbekende 
wereld voor stadskinderen.

Diergaarde
We speelden wel veel buiten met 
knikkers, springtouw en een autoped. 
Rondjes rijden om de muziektent op 
het Pijnackerplein. In de vakantie 
mocht ik wel eens een fi etsje huren 
om het te leren, ik geloof voor een 
dubbeltje per uur. Verder was ik altijd 
wel op een of andere meisjesclub. 
En op zondag de Zondagsschool in 
de school in de Hoyledestraat. In de 
zomervakantie gingen wij met onze 
moeder naar Diergaarde Blijdorp en 
naar Plaswijk.

Bioscoop
Toen ik 12 jaar was mocht ik voor de 
eerste keer mee naar de bioscoop naar 

Victoria, op de hoek van Bergweg 
en Benthuizerstraat.( Later zat er de 
fi rma Correct met radio’s en T.V.s). 
Het was een fi lm die zich afspeelde in 
Oostenrijk. Indrukwekkend als je nog 
nooit een fi lm hebt gezien.

Een jaar later nam mijn vader mij 
mee naar een fi lm over Hamlet, in 
zwart-wit. Daarna ging ik regelmatig 
zelfstandig naar fi lms toe: bijvoor-
beeld  ’De reis om de wereld in 80 
dagen’ in Lutusca, een vierkante witte 
bioscoop vlak bij het Centraal Station. 
Deze had de oorlog overleefd, maar 
werd later afgebroken om ruimte 

te maken voor het nieuwe Centraal 
Station.

Later volgden er klassieke fi lms zoals 
‘Gejaagd door de wind’, ‘Laurence of 
Arabia’, ‘My fair Lady’, T’he Sound 
of Music’. De James Bondfi lms. Maar 
ook naar cabaretvoorstellingen van 
Wim Kan, Toon Hermans en Wim 
Sonneveld in het oude Luxor.

Toneelvoorstellingen
De NCRV organiseerde destijds 
toneelvoorstellingen in Palace, 
Zomerhofstraat of in Lommerrijk, aan 
de straatweg in Hillegersberg. Maar 

dat was een keer in het jaar. De kerk 
organiseerde wel eens een zendings-
avond in het gymnastieklokaal in de 
Hoyledestraat. Daar werden er ook de 
Kerstfeesten gevierd van de Zondags-
school.

Pension
In de 60’er jaren kwamen de caravans, 
de campings en de bijbehorende 
auto’s. Maar dat kon nog niet iedereen 
betalen. Een week in het jaar gingen 
we met vakantie, naar Apeldoorn, 
Putten,of Driebergen.Dat was in 
een pension, zodat mijn moeder ook 
vakantie had. Pas in 1963 ging ik voor 

het eerst met een NCRV reis mee naar 
het buitenland, naar Oostenrijk.

T.E. van Noordennen
debarim@vanlingen.net

Lees meer zomerse verhalen elders in 
deze krant. Zelf een zomerverhaal instu-
ren kan ook nog steeds. Mail naar info@
deoudrotterdammer.nl of schrijf naar 
Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoog-
eveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk 
aan den IJssel.

Blijdorp en Plaswijk zomeruitjes jaren ‘50
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 Diergaarde Blijdorp was en is een perfect zomeruitje.   
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 Wat is uw ultieme Rotterdamgevoel?   
 Uitgeverij De Oud Stad B.V., uitgever van De Oud-Rotterdammer, werkt aan een boek over 
Rotterdam van vroeger. Dat komt dit najaar uit en wordt verspreid via zeven vestigingen van 
supermarkt Plus in Rotterdam. Het is een plaatjesboek waarvoor bij de boodschappen plaatjes 
kunnen worden gespaard. In het boek komt ook ruimte die willen we benutten voor korte 
tekstbijdragen van lezers over hun ultieme Rotterdam-gevoel. Waar denkt u aan bij Rotter-
dam van vroeger en nu? Welke herinnering komt meteen boven? Schrijf ons voor 1 augustus 
in maximaal 150 woorden en maak kans op plaatsing in het boek. Een foto erbij mag ook. 
Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoog-
eveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel o.v.v. ‘Het ultieme Rotterdam-gevoel’.   

 Postbus DOR wordt opgeheven   
 Lezers opgelet! Met ingang van 1 augustus dit jaar heft De Oud-Rotterdammer 
het postbusadres op. Het is vanaf dat moment niet meer mogelijk post naar 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel te stellen. De maatregel wordt 
genomen omdat steeds minder post in de postbus komt en de kosten voor het 
handhaven van de postbus hoog zijn. Een besparing dus.  Post kan voortaan naar: 
info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 
214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.    

  Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Incl. alle koelingskosten.
- Laatste verzorging, verv oerskosten, 

uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels), 
plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 50 
consumpties. 

Uitvaart compleet  € 4750,-

v.a € 3500,- 

-  Budget 
uitvaart € 1575,-

-  Basis 
uitvaart

Mient 16c • 2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 30 65 26 09 •       Andersgedenkmonumenten

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

€ 6,25
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 42,50

Normale prijs van € 6,17 tot € 9,62 per maaltijd

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN 

798,-

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
EUROVERTO RUIMT OP!!!
OP ONZE PRACHTIGE COLLECTIE MEUBELEN

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
MAANDAG GESLOTEN EUROVERTO MEUBELEN B.V.

De zaak van
vertrouwen

VANAF 

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOREN, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
STOF EN LEDER 

1298,-
VANAF 
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Maria was geboren in Costa Rica en 
maakte voor ons de lessen en leidde 
die. Hermien had van haar ouders een 
vakantiehuisje geërfd in El Campello 
in Spanje. Daar had zij met haar man 
en zoon fi jne vakanties doorgebracht. 
Haar zoon was inmiddels uitgevlogen 
en helaas was haar man overleden. 
Voor haar was het plezier er vanaf om 
alleen naar haar huisje daar te gaan en 
ze besprak dat op onze bijeenkomste-

nochtend. “Tenzij jullie met me mee 
gaan”, zei ze. En dát was de reden dat 
wij op 18 juni 2002 met z’n vieren 
het vliegtuig namen op Rotterdam 
Airport, naar Alicante. Hermien was 
er al en wachtte ons op met een reeds 
gehuurde auto om naar het dichtbij 
gelegen El Campelle te gaan. 

Sangria
Aanvankelijk was ik er helemaal niet 

zo blij mee. Nog nooit was ik zonder 
mijn echtgenoot op reis geweest en al 
helemaal niet met het vliegtuig. Maar 
het wende snel en het werd een heel 
fi jne week. Het was een heel prettig 
huis met diverse kamers en een fl inke 
keuken en badkamer. Het had een 
gezellig terras, waar we vele malen 
aan de koffi e of aan de sangría zaten 
en er ook de met elkaar klaargemaakte 
maaltijden gebruikten, meestal ver-
gezeld van een frisse Rosado. In de 
tuin bloeiden de mooiste Bougainvil-
lestruiken.

Feesten van San Juan
We bezochten de gezellige markt, 
waar Maria een nieuw badpak 
scoorde. We reden naar Alicante, naar 
de top van de heuvel, met een prachtig 
uitzicht over de zee. We troffen schit-
terend weer en genoten daarom ook 
meermalen van een paar uurtjes op het 
vanuit huis aan te lopen strand en van 
de zee. 
Op een dag maakten we een autotocht 
het achterland in en omhoog naar het 
toeristische plaatsje Guadelest, een 
prachtig dorpje, midden tussen de 
rotsen. Je kon genieten van de mooiste 
uitzichten, maar ook gezellig winke-

len. We genoten met volle teugen van 
alles en vooral ook van en met elkaar. 
Ook Benidorm werd met een bezoek 
vereerd, maar de drukte daar beviel 
ons minder goed. We genoten wel 
even van het fraaie uitkijkpunt, dat uit-
steekt in zee. Maar na een ijsje op de 
boulevard reden we weer lekker terug 
naar het rustiger El Campello. 
In Alicante hebben we nog net iets 
meegekregen van de feesten van San 
Juan, met de optocht van in prachtige 
Spaanse kleding gestoken bevol-
king. In Alicante stonden bijzondere 

bouwsels ter ere van dit feest. Na de 
feestdagen zouden die in brand wor-
den gestoken, maar dan zouden wij al 
terug zijn in Nederland.

Het was maar een week, maar en week 
om niet te vergeten. Een gezellige 
vakantie, alleen met vijf vrouwen en 
achteraf is dat prima bevallen. Toch 
was het fi jn om op Zestienhoven 
weer te worden verwelkomd door een 
trouwe echtgenoot.

Corrie Gelderman  

 Met vijf dames op vakantie in Spanje   
Hoe kan dat nou, zonder echtgenoot een week naar Spanje? Dat 
kwam zó: Ik was één van de dames in een groep van vijf, die al-
lemaal op verschillende manieren wat Spaans hadden gestudeerd 
en die dat een beetje wilden onderhouden en uitbreiden. Wij waren 
Maria, Hermien, Alie, Riet en ik, Corrie.
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 Mijn vier reisgenoten op ons terras.   

CCtjeCCtje

Maar goed, waar oma woonde was even zo 
goed aan het andere eind van de stad.
Dus op een zondag daar naar toe was een hele 
expeditie. Als we met de tram gingen was 
dat met lijn drie. Die reed vanaf de Groene 
Zoom helemaal door de stad naar Diergaarde 
Blijdorp. Op die Groene Zoom in Tuindorp 
Vreewijk woonde het eerste meisje van Koos 
Postema, die thuis niet durfde te vertellen 
dat ‘ie een meisje van Zuid aan de haak had 
geslagen. Ze zijn tot aan haar dood samen 
gebleven. Lijn drie moest vlak bij ons huis de 
Bree oversteken. Dat was aan het begin van 
de “Luchtbrug” en verder langs de Kuip toen 
nog de enige weg naar Dordrecht, en die weg 
was behoorlijk druk. Dus die oversteek van de 
tram werd dikwijls ontsierd door een stevig 
auto-ongeluk.
Via de Beijerlandse Laan en “het Sluissie” 
door naar de Oranjeboomstraat. In “Toen was 
geluk heel gewoon” lieten wij Jaap en Nel 
daar wonen, op nummer 51. Tot ik er op een 
dag tot mijn schrik achter kwam dat dat de 
kant was waar ook de trein reed. Maar dat 

heeft nooit iemand gemerkt.
Dan ging je de bruggen over. Als je geluk had 
en je zat aan de linkerkant dan zag je soms de 
Nieuw Amsterdam bij de Holland Amerikalijn 
liggen. En bij de tweede brug had je kans dat 
de Karel Doorman midden op de rivier aan de 
ketting lag. Als ik mij niet vergis hebben de 
Argentijnen van dat vliegdekschip tijdens de 
Falkland-oorlog nog een hoop plezier gehad, 
of ben ik nou in de war met iets anders?

Op het Bolwerk stond eigenlijk alleen nog 
het Witte Huis en verder keek je over een 
kale vlakte met in het midden de ruïne van de 
Laurenskerk, en verderop het restant van Sta-
tion DP. En dan was je op de Coolsingel. Daar 
stond alleen de rechterkant nog van overeind, 
met de HBU, de Beurs, het Postkantoor en 
het Stadhuis. In de Beurs zat bioscoop de 
Cineac, waar de vertrouwde stem van Philip 
Bloemendal het Nederlandse en het Wereld-
nieuws aan elkaar praatte. Dan het Hofplein, 
wanneer die fontein daar gekomen is weet ik 
niet, waarvan Lou Bandy zei: “Ik sta op het 
Hofplein, ik vraag aan ’n agent : “Hoe kom 

ik in het ziekenhuis?”. Hij zegt: “Steek hier 
maar over…”

Op de Schiekade had je nog het Franciscus 
Gasthuis, gedreven door de nonnen. Aan 
het einde ging de tram naar rechts en dan 
waas er een onbebouwd stukje tussen twee 
huizenblokken en dat had je vrij zicht op 
het buitenbad van het Sportfondsenbad, het 
Spatbordenfonds zeiden grappenmakers, later 
is dit dicht gebouwd.
Maar wat ik helemaal vergeet, naar Oma toe 
zaten we allang niet meer in lijn drie. Ergens 
aan het begin van de Coolsingel, het moet in 
de buurt van het Schielandhuis zijn geweest, 
moest je overstappen, naar ik meen op lijn 
veertien. Die suisde over de Nieuwe Binnen-
weg, “daar groeien de peentjes langs de weg”, 
en over de Lage Erfbrug de Schiedamse Weg 
op. Dan had je even in een fl its vrij zicht op 
het water van Delfshaven, met dat typische 
ophaalbruggetje. Mijn buurjongetje had pre-
cies zo’n brug als speelgoed, dus mijn broer 
en ik noemden die brug “de brug van Jantje 
Bakker”.

Dan was je op het Marconiplein. Daar had je 
Kitje Kool, dat was een kolenkit met een ge-
zicht, die stond te draaien op het dak van een 
gebouwtje. Reclame voor een kolenhandel 

ongetwijfeld. ( Ik vergeet nog de puinhopen 
van wat later “het Vergeten Bombardement” 
is gaan heten, op het laatste stuk vóór het 
plein.)
Dan nog een stukje Rotterdamse Dijk en dan 
moesten we er uit en effe lopen naar de straat, 
die naar ik meen eerst de Duitse straat heette, 
maar dat was na de Bevrijding uiteraard 
veranderd.  

Naar “Oma in Schiedam”
Mijn oma Cox, de moeder van mijn vader woonde in Schiedam. Tenminste, 
zo zeiden wij dat, maar ze woonde in de Zweedse straat en dat is gewoon 
nog Rotjeknor. Later heb ik nog ontdekt dat er een Zwederstraat is, in de 
buurt van de Putselaan op Zuid. Waarom die straat zo heet weet ik niet. 
Bestaat er een meneer Zweder of zo?
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Zorg op Maat
Werkgebied: Rotterdam-Oost en Capelle a.d. IJssel
Kleine teams met zorg die recht uit ons hart komt

  Informatie: 010 - 212 37 10

Wijkverpleging
Persoonlijke verzorging

24-uurs zorg
Ouderenzorg

 Feesten van San Juan in Alicante: een serieuze zaak...   
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Schinkelse Baan 6
2908 LE Capelle a/d IJssel 
T: 010 - 76 00 122
E: info@welzijnswarenhuis.nl
I: www.welzijnswarenhuis.nl

     Eenvoudig in te klappen;
     Speciaal gevormde handgrepen;
     Betrouwbare en licht te    
     bedienen remmen;
     Zeer wensbaar met 
     kleine draaicirkel;
     Stabiel en 
     comfortabel.

Rollator Server

NU:
€ 339,=

Stijlvolle lichtgewicht rollator

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Westhavendomein B.V. • Westhavenplaats 40a • 3131 BT Vlaardingen 
 Tel.: 010-2477477 • E-mail: info@westhavendomein.nl

Volledige ontzorging voor vastgoedeigenaars en VvE’s

www.westhavendomein.nl

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 85910-daagse busreis
Wenen en het Wienerwald

vanaf p.p.

€ 739 reiscode: ebsod0310-daagse busreis
Vorstendom Andorra

reiscode: ebtul02

vanaf p.p.

€ 929reiscode: eblev0312-daagse busreis
Relaxen aan het Meer van Levico 

vanaf p.p.

€ 1839reiscode: eeie30215-daagse busrondeis
Het beste van Ierland

vanaf p.p.

€ 739reiscode: ebwaa038-daagse busreis
Oostenrijkse en Zwitserse Alpen

van € 839 voor

van € 839 voor

van € 959 voor

van € 1029 voor

van € 1989 voor

TOT
€ 150 P.P. 

KORTING IN
AUGUSTUS

vanaf p.p.

€ 709reiscode: eefr3028-daagse busrondeis
Normandische invasiestranden en Bretagne

van € 809 voor

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

25%
Korting
Tijdens de zomervakantie

Verhuur van vrijstaande bungalows
te midden van de bossen



Ken je dit nog? 

 292   

 294   Nr.

Nr.

M

Ken je dit nog? Weet u welk zwembad in Rotterdam dit is? Bent u er wel eens geweest? Of heeft u er 
wellicht gewerkt? Heeft u er herinneringen aan? Laat het ons weten! Wij zijn weer heel benieuwd naar 
uw anekdotes en verhalen en willen die graag met alle lezers delen. Schrijf naar: info@deoudrotter-
dammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan 
den IJssel. De foto is op www.deoudrotterdammer.nl groter te bekijken.  

Gerlinde Kramer: “In de zomers van de jaren 
zeventig gingen mijn moeder, zus en ik met de 
buurvrouw, zoon en dochter naar Jeugdland in 
Ahoy. Dicht bij huis hadden wij daar plezier. De 
poppendokter, de verkeerstuin en je eigen tuintje 
maken, dat was het leukste omdat ik een dochter 
van een overleden tuinman ben. Of wij elke dag 
op Jeugdland kwamen weet ik niet meer, wel dat 
wij bonnen kregen voor eten en drinken.”

Gré Koster: “Ik denk dat dit een foto is van 
Jeugdland. Elke zomer ging ik met mijn moeder 
en een neefje, Flip, daar een dag naar toe. In 

Jeugdland was er van alles te beleven. Zo was 
er ook een verkeerstuin, waar denk ik deze foto 
van is. De afspraak was, we bleven bij elkaar, 
dus soms moest je wachten op de ander als 
jezelf niet in een bepaalde attractie wilde. Bij 
de toegang behoorden ook wat consumptiebon-
nen, o.a. voor Brinta. Daardoor begon de dag 
altijd wat vervelend. Flip was gek op Brinta en 
ik helemaal niet. Op weg naar Jeugdland toe had 
hij het er al over. En elk jaar opnieuw mocht hij 
eerst zijn consumptiebon voor Brinta besteden. 
Dus begon mijn dag met wachten, terwijl er 
zoveel leuke dingen waren te doen. Daarna werd het een fi jne dag, want verder vonden we veel 

dingen samen leuk. Mijn bon voor Brinta mocht 
hij later op de dag gebruiken.”

Cobi Hartman-Zuidam: “Volgens mij is dit inde 
oude Ahoy en Energiehal. Daar werd voor de 
Rotterdamse jeugd Jeugdland gepresenteerd in 
de zomervakantie. Dit gebeurde op het terrein 
waar nu het Erasmus Ziekenhuis staat. Zelf heb 
ik hier op het buitenterrein gestaan met een tuin. 
Deze tuin was aangelegd op de stelconplaten van 
het parkeerterrein. De helft was een bloementuin 
en de andere helft groentetuin. Het zaad van 
groenten en bloemen is geleverd door de fi rma 
Turkenburg uit Bodegraven. Mijn vader was 
depothouder van deze fi rma. Ik, toen een meisje 
van 15 jaar, mocht de tuin beheren samen met 
een aankomende leraar uit Den Haag. Dit was 
in 1958. Ook het volgende jaar, dus 1959, werd 
ik gekozen. Toen heb ik het samen met mijn 
schoolvriendin gedaan. soms hadden we een 
wedstrijd waarmee de kinderen prijzen konden 
winnen zoals een maaltje groenten of een mooie 
bos bloemen. ‘s Ochtends stonden er overal 
etiketten met de namen van de gewassen. ‘s 
Middags was er dan een lijst met vragen over 
de planten, maar dan waren de etiketten wel 
verwijderd. Trots gingen de prijswinnaars met 
allerlei gezonde artikelen naar huis. Zelf hou ik 
nog steeds van tuinieren, alhoewel ik de 80 al 
gepasseerd ben.”

Jan Stutvoet: “Van dit model jeugdland busje 
is nog een nieuwe gemaakt. Deze reed later bij 
Jeugdland in de Ahoyhallen .Een monteur van 
de RET werd toen via de centrale post gevraagd 
naar het Zuidplein te gaan omdat daar een 
defecte bus zou staan .Daar aangekomen met 
de serviceauto geen defecte bus te ontdekken. 
Navraag in de kantine bij de chauffeurs of er 
iemand een defecte bus had maar geen respons. 
Dus dan maar in de kantine de centrale post bel-
len deze moest het ook nog even navragen. Wat 
bleek? Het was de Jeugdlandbus. Dee ketting 
was eraf. De bus stond binnen in de Ahoyhal. 
Daarheen en dat was wel een heel andere klus 
dan gebruikelijk! De bus werd gemaakt en toen 
konden de kinderen er weer meerijden.” 

 Leuke tijd voor kinderen op Jeugdland   
Menig (oud-)Rotterdammer die de 50-plus leeftijd heeft bereikt, koes-
tert nog warme herinneringen aan de zomervakanties thuis toen ze 
nog klein waren. Populair was Jeugdland in Ahoy in die dagen. We 

schrijven de jaren zeventig. Daar over ging ook de foto van Ken je dit nog van 
vier weken geleden. Het leverde weer een paar leuke anekdotes en herinnerin-
gen op. Lees maar. En bekijk de foto’s; ook een feest der herkenning.
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 Naast de bus mocht natuurlijk ook de tram niet ontbreken op Jeugdland.   

 Poffertjes eten!   

 Spelen met modelbootjes   

 Winkeltje spelen.   

 De verkeerstuin was een blikvanger op Jeugdland.   
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan. 
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de 
(basis) verzekering.  
  
Behandeling aan huis mogelijk!

                               cvu.nl

Herdacht worden
zoals u bent

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

Rotterdam

Uitvaartcentrum Bergweg

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

“Kies voor de uitvaart die bij u past.

CVU is er voor iedereen in de regio.”

 
 

Wij starten met een totale 
showroomleegverkoop met hoge kortingen!  

 
U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR O.A.  

- SENIORENBANKSTELLEN 
-OPSTASTOELEN 

-FAUTEUILS 
- GORDIJNEN 

-80X 80 TAFELS OOK UITSCHUIFBAAR 
- DRESSOIRS / KLEINMEUBELEN 

-SALONTAFELS/ EETTAFELS 
SENIOREN LEDIKANTEN OOK ELEKTRISCH 
-LEVERBAAR IN BLANK EN DONKER EIKEN 

-SMYRNA TAFELKLEDEN 
-VLOERKLEDEN 

-SIDE TABLE 
 

WWW.TMGCENTRUMHOOGVLIET.NL 
INFO@TMGCENTRUMHOOGVLIET.NL 

TOTALE SHOWROOM 
LEEGVERKOOPKOM SNEL 
LANGS WANT 

Openingstijden 
Maandag & Dinsdag Gesloten 
Woensdag 10;30 tot 16;00 
Donderdag 13;00 tot 16;00 
Zaterdag 10;30 tot 16;00 

KORTINGEN  
TOT 50% 

HEEL VEEL KORTINGEN  
TOT 50% OP DE GEHELE 

COLLECTIE 



In het testament van onze 
overleden moeder staat dat 
onze vorderingen opeisbaar 
worden als vader hertrouwt. 
Dat voornemen heeft hij nu 
met de vriendin met wie hij 
al enige tijd samenwoont. 
Het geld dat wij van hem te 
vorderen hebben, zit vast in 
de waarde van de woning. 
We zouden niet willen dat ze 
de woning moeten verkopen. 
Wat gebeurt er als we deze 
vordering niet opeisen?

In veel testamenten staat dat de vor-
deringen van de kinderen/erfgenamen 
opeisbaar worden bij hertrouwen. 
Vaak staat daar wel bij dat deze 
vorderingen slechts opeisbaar worden 
als er getrouwd wordt in gemeen-
schap van goederen. Trouwen uw 
vader en zijn aanstaande echtgenote 
volgens de huidige wet, dan is er geen 
sprake is van volledige gemeen-
schap van goederen. De bezittingen 
en schulden van de echtgenoten, die 
zij hadden voor het trouwen, blijven 

privébezit. Slechts alles wat samen 
wordt opgebouwd, wordt gemeen-
schappelijk bezit. Willen uw vader 
en zijn aanstaande echtgenote het 
anders regelen dan moeten ze bij 
de notaris huwelijkse voorwaarden 
laten opstellen waarin ze bijvoor-
beeld de scheiding van goederen nog 
strikter vastleggen of juist volledige 
gemeenschap van goederen aangaan. 
Zouden de vorderingen op uw vader 
opeisbaar worden en besluit u de 
vorderingen niet op te eisen dan moet 
u eigenlijk een nieuwe overeenkomst 

met uw vader en zijn nieuwe partner 
maken waarin u afspreekt wanneer de 
vorderingen wel opeisbaar worden en 
welke rente uw vader verschuldigd 
is over deze vorderingen. Een ander 
punt is dat kinderen bij een voorgeno-
men huwelijk van een van hun ouders 
normaal gesproken vruchtgebruik 
kunnen vestigen op bepaalde bezit-
tingen om zo hun vordering veilig te 
stellen. Hier gaan we op deze plaats 
niet verder in. Overigens komt er so-
wieso nog een tweede moment dat de 
vorderingen opeisbaar worden, name-

lijk bij het overlijden van uw vader. 
De vorderingen van uw moeder zijn 
dan daadwerkelijk opeisbaar. Het kan 
natuurlijk zo zijn dat de waarde van 
de vorderingen dan nog steeds in de 
woning vast zit. Als u niet wilt dat de 
nieuwe weduwe daardoor in een lastig 
parket komt, kunt u hierover met haar 
afspraken maken. Na het overlijden 
van uw vader krijgt u vanwege zijn 
nalatenschap volgens de wet of vaak 
ook via testament een vordering op de 
nieuwe echtgenote van uw vader (de 
langstlevende) die vrijvalt wanneer zij 
is overleden (of op andere momenten 
zoals faillissement of surseance van 
betaling en momenten die in een 
testament zijn vastgelegd).
Fiscaal verandert er ook wat bij het 
opeisbaar worden van de vorderin-
gen. Tot het opeisbaar worden gaf 
uw vader het volledige bezit op bij 
de aangifte inkomstenbelasting. Dus 
zonder de schulden aan de kinderen 
vanwege hun niet-opeisbare vordering 
ter grootte van hun erfdeel. Na het 
opeisbaar worden van de vorderingen 
worden schulden namelijk, anders dan 
daarvoor, ‘zichtbaar’. Uw vader geeft 
ze op in zijn aangifte en kinderen 
geven de vorderingen als bezit op in 
box 3 voor de inkomstenbelasting.  

 Vader gaat opnieuw trouwen   
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Opvolging geregeld
Een per testament benoemde erf-
genaam kan eerder overleden zijn 
dan de persoon die het testament 
liet opstellen. Is er in het testament 
plaatsvervullingsrecht opgenomen 
dan erven de kinderen van de voor-
overleden persoon samen wat hun 
vader of moeder had kunnen erven. 
Is er geen plaatsvervullingsrecht 
opgenomen dan erven de andere 
erfgenamen meer. Dat geldt ook voor 
legaten. Ook daarbij kunt u aangeven 
wie dit legaat mag verkrijgen als de 
eigenlijke legataris al is overleden. 
Doet u dit niet dan valt het legaat 
terug in de nalatenschap en komt het 
toe aan de erfgenamen en erven die 
dus meer. Zijn de erfgenamen op, dan 
zal het wettelijk erfrecht uitwijzen 
wie dan de erfgenamen zijn.

Huurwoning opleveren
Huurde de overledene de woning 
dan is de regel dat deze binnen twee 
maanden opgeleverd moet worden. 
Dat legt altijd enige druk op de erf-
genamen. Maar vaak willen zij ook 
wel snel opleveren omdat de huur en 
andere kosten zoals energie en ver-
zekeringen doorlopen en die komen 
ten laste van hen als erfgenamen. Bij 

koopwoningen lopen de kosten van 
energie, water, verzekeringen etc. ook 
door, maar dan is er vaak wat meer 
te erven wat de druk op snelheid 
vermindert. Bovendien is het beëin-
digen van de kosten niet afhankelijk 
van opzeggen van de huur maar van 
de snelheid waarmee de woning 
verkocht kan worden. 

Banksparen
Tegenwoordig hebben veel mensen 
geen lijfrenteverzekering maar een 
bankspaarproduct. Van beide kapita-
len moet na afl oop van de opbouwpe-
riode een uitkering worden gekocht. 
Het bankspaarproduct is populair 
omdat de kosten ten opzichte van de 
lijfrenteverzekeringen vaak wat lager 
kunnen zijn. In de nalatenschap wor-
den de twee verschillend behandeld. 
Anders dan bij een lijfrenteverzeke-
ring telt het saldo van het bankspaar-
product mee bij de nalatenschap; bij 

de aangifte erfbelasting staat daar 
tegenover dat de uitkeringen van de 
lijfrenteverzekering in mindering 
worden gebracht op de vrijstelling 
erfbelasting van de partner. Bedenk 
dat de gemaakte keuze bij een over-
lijden een voldongen feit is.

Kost gaat voor de baat uit
Erfbelasting besparen is aan de erfl a-
ter. Als die hier iets mee wil, moet hij 
of zij advies inwinnen, maatregelen 
nemen, een testament laten opstellen 
en daaruit voortvloeiende rekeningen 
betalen. De uiteindelijke voordelen 
zijn voor de erfgenamen. Het is mis-
schien ook vreemd of ongepast wan-
neer de kinderen hun ouders stimu-
leren om te zorgen de verschuldigde 
erfbelasting zo laag mogelijk te laten 
zijn. Toch is het niet zo’n raar idee 
als erfgenamen erover meedenken, 
meepraten. Het voorkomt geheimen 
of tegenvallers bij het overlijden.

Uit de praktijk
Nieuwe samenlevingsvormen vragen 
om nieuwe regels zou je denken. Maar 
twee personen die een LAT-relatie on-
derhouden, blijven al jaren voor het erf-
recht en de erfbelasting slechts vreem-
den. Ze hoeven al een tijdje niet meer te 
vrezen voor hun alleenstaanden-AOW 
(hoewel dat ook soms misgaat) maar 
mochten ze erven dan betalen ze de 
hoofdprijs (voor de fi scus). Zo ook de 
man en vrouw die al ruim twintig jaar 
een fi jne vriendschap onderhouden. Ze 
verblijven de ene week bij haar en de 
andere week bij hem. Beiden zijn ze 
gehecht aan hun woningen, hun spullen 
en vooral ook de buurt. Mocht een 
van hen wegvallen, dan hebben ze nog 
steeds hun vertrouwde thuisbasis. Maar 
meneer is kinderloos en heeft een eigen 
huis en een leuke bankrekening die hij 
graag aan zijn vriendin nalaat. Aan ons 
de vraag hoe dat het beste te doen? De 
meest eenvoudige methode is te trou-
wen of een geregistreerd partnerschap 
aan te gaan. Alles is dan in een keer 
geregeld. De echtgenote erft, de part-
nervrijstelling voor de erfbelasting is in 
2023 €723.526. De vriendin (dan echt-
genote) ontvangt de nalatenschap vrij 
van erfbelasting. Maar ook het gevolg 
hiervan is, is dat na het huwelijk de 
SVB de AOW voor beide echtgenoten 
kort met ruim €500 bruto per maand. 
Wanneer erfbelasting voorkomen het 
doel is dan is trouwen of registreren de 
beste oplossing. Spreek wel af hoe het 
verlies aan inkomen te compenseren. 
Heeft u ook vragen over het erfrecht of 
erfbelasting, neem dan contact met ons 
op: info@akto.nu of 010-3130823.

?

Zet de boiler af  Gaat u op va-
kantie of bent u tijdelijk niet thuis, 
schakel dan de boiler uit omdat u 
toch geen warm water nodig heeft 
of doof de waakvlam.

Maak uw eigen frisdrank
Steeds meer horecagelegenheden 
serveren zelfgemaakte limonade; 
vaak frisse drankjes met veel fruit. 
Dat kunt u zelf ook. Op het inter-
net zijn veel recepten te vinden die 
zorgen voor een verrassend lekker 
en vaak ook goedkoper alternatief 
voor de kant en klare frisdranken.

Ontdooi de vriezer  Door de 
vriezer regelmatig te ontdooien, 
voorkomt u aangroei van ijs, wat 
de vriezer minder zuinig maakt. 
Ontdooit u de vriezer op warme 
dagen, dan heeft u direct een beetje 
extra koeling.
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Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244
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Met lijn 14 op pad
  Het Rotterdams Openbaar Vervoer 
Museum laat op zaterdag 29 juli weer 
zeven trams rijden door de stad. In de 
remise is ook een digitale presentatie te 
bekijken over de geschiedenis van de tram 
naar Hillegersberg en van de eveneens 
honderdjarige tramremise. Bij veel winkels 
langs de tramroute tussen Station Noord 
en de Molenlaan zijn foto’s te zien van 
trams in Hillegersberg in het verleden.
De Metropoolregio wilde de trams naar 
Hillegersberg opheffen, maar dat plan is 
dankzij veel protesten van tafel. Met lijn 14 
kun je op 29 juli ook rijden door straten 
waar de tram nog steeds met opheffi ng 
bedreigd wordt: Zaagmolenstraat, Vliet-
laan, Oudedijk, Burgemeester Oudlaan. 
Meer informatie: elders op deze pagina en 
op www.rovm.nl/hillegersberg

Boom roos vis, over leren lezen en leesplezier verlengd
Leesplezier staat centraal in de tentoonstelling ‘boom roos vis, over leren lezen en leesplezier’ in het Nationaal 
Onderwijsmuseum in Dordrecht. In het magische Letterbos met levensgrote illustraties is van alles te beleven: je 
kunt er lezen, voorgelezen worden, boeken ontdekken, deelnemen aan een ‘next-level’ speurtocht en proberen te 
ontsnappen uit De Griezelbus-escaperoom! En natuurlijk zijn er heel veel boeken. Vrolijke, spannende, avontuur-
lijke, romantische en enge: je vindt ze allemaal in het Onderwijsmuseum! is er voor kinderen van alle leeftijden van 
alles te doen en te beleven in het Onderwijsmuseum. Ga aan de slag met je eigen letterpaspoort in het Letterbos (4 
tot 8 jaar) of doe de supertoffe speurtocht met de Griezelbus-escaperoom (vanaf 8 jaar)! In de zomervakantie zijn 
er allerlei toffe spelletjes en knutselactiviteiten in het LetterLAB en kun je leuke workshops volgen. Maak je eigen 
boekenlegger of kom kriebelbeestjes knutselen. Elke vrijdag is  het kampvuurlezen? Kijk en reserveer via https://
www.onderwijsmuseum.nl/activiteiten (zie ook elders op deze pagina).

Zes zondagochtendconcerten in De Doelen
  Hij is altijd een zeer graag geziene gast tijdens de Zondagochtendconcerten in De Doelen: Jan Vayne. De virtu-
oze pianist neemt u zondag 12 november mee in een meeslepende muzikale reis tijdens zijn indrukwekkende 
soloconcerten. Pure, sfeervolle concerten die klassieke muziek toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit 
doet hij door bijvoorbeeld ook klassieke en populaire muziek te combineren. Hij neemt u deze ochtend mee door 
eeuwen, landen en muziekgenres. Met zijn onbegrensde techniek en op een interactieve manier – in dialoog met 
zijn publiek – ontstaat er door de improvisaties onverwachte en volstrekt unieke muziek. Elders op deze pagina’s 
meer over het concert van Jan Vayne.
Na het concert van Jan Vayne staan nog de volgende zondagochtendconcerten gepland. Meezingconcert de 
Wannabiezz (10 december), een Schotse ochtend met Rapalje (17 december), White Christmas in De Doelen (24 
december), Tour de Toon – Ode aan Toon Hermans en Van Smartlap tot Opera (10 maart).

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En 
zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling mun-
ten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke woensdag 
een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desge-
wenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens 
onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de 
Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. Donderdag 27 april is Heritage 
Auction Europe gesloten.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? 
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van 
familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag 
te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of 
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij 
de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Donderdag 27 april is Heritage Auction Europe gesloten.   

 Zaterdag 29 juli

Met lijn 14 naar Hillegersberg, net als 100 jaar geleden
  In 1923 werd de paardentramlijn naar Hillegersberg 
vervangen door de elektrische lijn 14. Dat honderdja-
rig jubileum gaat het Rotterdams Openbaar Vervoer 
Museum vieren op zaterdag 29 juli. Van 10.00 tot 16.00 
uur rijden zeven verschillende historische trams als lijn 
14 heen en weer tussen de museumremise Kootsekade, 
de Molenlaan en de Burgemeester Oudlaan. Bij mooi 
weer rijdt ook de zomertram met open aanhanger, 
zoals die vroeger naar Plaswijck reed. Meer informatie 
en kaartverkoop: www.rovm.nl/hillegersberg (Zie ook 
elders op deze pagina’s.)

    Vanaf nu tot zomer 2024

Tentoonstelling ‘Boom, Roos, Vis’ in Onderwijsmuseum
  Vanwege de grote belangstelling 
verlengt het Nationaal Onderwijs-
museum de tentoonstelling ‘boom 
roos vis’, over leren lezen en lees-
plezier’. Hoofd collectie Janneke 
Pierhagen: “We zijn ontzettend blij 
met de vele bezoekers en hun fi jne 
reacties. Niet alleen trekt de ten-
toonstelling een divers publiek, ook 
de educatieve programma’s worden 
veel geboekt door schoolklassen. 
Het is en blijf een actueel thema.” 
De tentoonstelling blijft zeker nog 
een jaar. 

    Zondag 12 november

Zondagochtendconcert Jan Vayne in De 
Doelen
  Pianist Jan Vayne opent zondag 12 november de 
reeks zondagochtendconcerten van komend seizoen 
in De Doelen in Rotterdam. Kaarten en meer infor-
matie via www.zondagochtendconcerten.nl of tel. 
010-4225244.

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op 
kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

 Dinsdag 25 juli 2023    pagina 8   

Welke Theo past bij uw gezicht?
De nieuwe Theo-collectie de ‘Characters’ vormt
een ode aan Christoffel Plantijn, meester van de
boekdrukkunst. Deze monturen in roestvrij staal
zijn geïnspireerd op de vorm van de drukletter O,
met dikke stroken aan de zijkanten die bovenaan
en onderaan in fijne lijntjes overvloeien. Eén ding
staat vast: ze doen je gezicht blaken van karakter!

CCBBRR RRIIJJBBEEWWIIJJSSKKEEUURRIINNGGSSCCEENNTTRRUUMM

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief
gratis oogmeting? Kom langs of bel voor een
afspraak (di t/m za): 010 236 1939.
P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Hier had 
uw advertentie
kunnen staan

Bel 0180-820244

PPaassffoottoo’’ss nnooddiigg?
De Hesse Optiek & Oogzorg is een RDW- erkende
fotograaf voor het maken van officiële pasfoto’s
en het online verlengen van uw rijbewijs.

Kom langs of bel voor een afspraak (di t/m za).
Tel. 010 236 1939

P. Buckplaats 31, 3069 BZ ! Rotterdam
Direct naast metrohalte Hesseplaats



Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur.

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u 
gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u 
de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.    
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*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, 
koffie, thee, live muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00
Aug 6, 20, 27 Sep 2*, 3*  
Okt 1, 29  Nov 12  
Dec 10, 26* Jan 7, 28

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment. 

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15   
Aug 5, 19* Sep 2*, 16, 30 
Okt 14*, 28 Nov 11*, 25 
Dec 15, 25*, 31*  Jan 27

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

      

MIDSUMMER CRUISE

ZATERDAG 19 AUGUSTUS 

 REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

dinerbuffet,  bittergarnituur,

 REDERIJFORTUNA.NL

dinerbuffet,  bittergarnituur,

live muziek en entertainment

MIDSUMMER CRUISEMIDSUMMER CRUISE

dinerbuffet,  bittergarnituur,dinerbuffet,  bittergarnituur,

live muziek en entertainment

Incl. prosecco, amuse

VANAF 
€89,50 P. P.

SIENEKE
MET ALS HOOFDACT

ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS ZATERDAG 19 AUGUSTUS 

Incl. prosecco, amuse

19:00 uur - 23:30 uur

Herman met zijn meisje,  90 x 100 cm

Nu te koop: Collectie schilderijen van
HERMAN BROOD

Jan Kooi jman

KUNSTHANDEL  JAN KOOIJMAN 
Koninginneweg 57, Ridderkerk   |   +31 (0)6 - 101 435 81   |   kunsthandeljankooijman.nl   

Wij zijn geopend op vrijdag en zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.  

PPaassffoottoo’’ss nnooddiigg?
De Hesse Optiek & Oogzorg is een RDW- erkende
fotograaf voor het maken van officiële pasfoto’s
en het online verlengen van uw rijbewijs.

Kom langs of bel voor een afspraak (di t/m za).
Tel. 010 236 1939

P. Buckplaats 31, 3069 BZ ! Rotterdam
Direct naast metrohalte Hesseplaats

24 � 25 � 26AUGUSTUS

DI-RECT � GUUS MEEUWIS � DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG
SUZAN & FREEK � SELAH SUE � MISS MONTREAL

 JONATHAN JEREMIAH � RONDÉ � SON MIEUX � THE DIRTY DADDIES
JOËL BORELLI � HANDSOME POETS

VOOR KAARTEN EN INFO: WWW.CULINESSE.NL
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Toen CVV in 1964 kampioen van 
Nederland werd, was Ben als 17-jarige 
reserve bij het meest succesvolle team 
van CVV. Ongeslagen kampioen van 
Nederland, geen blessures en dus geen 
reden voor trainer André Corveleyn 
om zijn jonge talent Poot op te laten 
draven. Bij CVV speelde toen groot-
heden als doelman Jan Kuyterink, 
Cor Treuren, Harry Smit en topscorer 
Sjaak Roggeveen. CVV was de voet-
balthuishaven voor Ben maar toch ver-
trok hij naar Unitas in Gorkum. Zijn 
voetbalvriend Peter de Quant maakte 
de overstap naar Sparta, speelde zich 
daar behoorlijk in de kijker en maakte 

na een paar jaar de overstap naar het 
Belgische Cercle Brugge.

Wonen in Gorkum
Ben had de overstap naar het betaalde 
voetbal ook makkelijk kunnen maken, 
maar ja: “Ik was in Gorkum een 
winkel begonnen in luxe huishoude-
lijke artikelen en ik ben toen nog een 
jaar lid van CVV gebleven maar dat 
werd me toch te zwaar”, zegt hij. “Ik 
was jong getrouwd, werd vader en dan 
trainen om op hoog niveau te kunnen 
blijven spelen werd me teveel. Boven-
dien ging ik wonen in Gorkum.”
Ben maakte op 10 september 1967 

zijn competitiedebuut 
voor Unitas in de uit-
wedstrijd tegen Rood-
enburg. Uiteindelijk 
zou Ben tussen 1967 
en 1979 maar liefst 203 
competitiewedstrijden 
voor Unitas spelen. De 
middenvelder met het 
gevreesde schot zou 
daarin 52 keer scoren. 

In 1971 werd Ben met Unitas kampi-
oen door Alblasserdam op eigen veld 
met 2-1 te verslaan.
“Onder de 3.500 toeschouwers waren 
ongeveer 2.000 Unitassers, waaronder 
veel van onze junioren en pupillen die 
op kosten van Unitas in de gelegen-
heid waren gesteld de wedstrijd bij te 
wonen.“
Het werd een spannende strijd tegen 
een zich fel maar sportief verwerend 
Alblasserdam. In de 1e helft wist 
Alblasserdam een 1-0 voorsprong te 
nemen. Na de rust verhoogde Unitas 
het tempo en het was Ben Poot die in 
de tweede helft beide doelpunten voor 
Unitas scoorde. Onder grote spanning 
kwam het einde. Unitas werd kampi-
oen en promoveerde naar de 1e klasse.
In 1971 gaat Ben toch betaald voetbal 
spelen bij SVV om na één jaar weer 
bij Unitas terug te keren. Een winkel, 
koopavond, reistijd en zo meer, bleek 
uiteindelijk toch niet te combineren. 
Promotie naar de nieuw ingevoerde 
hoofdklasse werd in 1974 bereikt. Ver-
der won Ben het Merwedebrugtoer-
nooi in 1974. De Nieuwsblad Cup in 
‘72, ‘73, ‘75 en 1977. Op 11 septem-
ber 1977 raakte Ben, in de wedstrijd 
tegen RVC, ernstig geblesseerd. Pas in 
maart 1978 maakte hij zijn rentree in 
het elftal. Ben Poot speelde zijn laatste 
wedstrijd voor Unitas op 6 juni 1979 
tegen HOV.

Zilveren bal
Even terug naar zijn CVV-tijd. Hij 
stond dus met meerdere bekers in zijn 
hand maar hoogtepunt was misschien 
wel de winst in de strijd om de Zil-
veren bal. Een begrip in de voetbal-
lerij in de amateurtijd. CVV won de 
Zilveren bal door in de finale op het 
veld van Spartaan’20 tegenstander De 
Musschen met 3-2 te verslaan. Twee 
doelpunten van Ben Poot. Hij liep de 
finale bijna mis omdat die op zaterdag 
werd gespeeld. “Ik werkte in die tijd 
bij Ruijs & Co aan de Veerhaven en 
moest soms op zaterdag werken. Ja, 
natuurlijk die zaterdag. Maar die finale 
kon ik niet laten lopen. Dan maar 
een uitbrander of, nog erger, ontslag. 
Ik kon er niet omheen. Er stonden 

grote foto’s in de krant met mij en de 
Zilveren bal op de schouder. Ik moest 
bij de directeur komen en rekende op 
het ergste. Ik wilde waterklerk worden 
en dit haalde mogelijk een streep 
door mijn toekomst. Ja, ik kreeg een 
uitbrander maar zag ook wel aan de 
grimas van de directeur dat hij het ook 
wel mooi vond.”
Poot proefde ook het plezier van het 
zaalvoetbal bij De Stappers. “Een 
geweldige tijd met voetbalcollega’s uit 
verschillende ploegen. Goed voetbal 
en lol, je ziet het tegenwoordig steeds 
minder.”

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Ben Poot beleefde gloriejaren van CVV
Op z’n tiende jaar ging Ben Poot voetballen bij CVV. Hij woonde 
in de Verschoorstraat, direct achter de Pleinweg en het stukkie 
naar het CVV-terrein op de Groen Kruisweg was op loopafstand 
en dat deed hij meestal samen met Peter de Quant, ook al zo’n 
CVV grootheid van toen. Ben doorliep bij de, jammer genoeg ter 
ziele gegane, Charloise ploeg alle elftallen, van de C’tjes tot het 
eerste.

Ben Poot op de schouders

Het spreekt vanzelf dat ik als stad-
schroniqueur vaak mijn fotocamera op 
zak heb. Al was het maar om beelden 
te schieten voor mijn nieuwe boek 
‘Rotterdamse Restaurants’. Loop ik 
op een zondagmiddag door Kralingen, 
zie ik op een oprijlaan een lief man-
netje staan, die vol bewondering naar 
een grote Amerikaanse voiture staart. 
Zoals het jochie daar staat met zijn 
hoofdje ietwat schuin. Hoe schattig! 
Ik drukte een beetje bij toeval op het 
juiste moment. Gewoon mazzel. Het 
contrast vind ik wonderschoon. Je 
ziet niet dikwijls een Amerikaanse 
oldtimer, en dan ook nog met twee 
deuren open. Is de eigenaar van plan 
om de auto te cleanen? Het is immers 
zondag. We zullen het nooit weten. 
Mijn kennis over oldtimers is nihil. 
Een autospecialist legt mij secuur 
uit dat wij een Lyncoln Continental 
zien. Hij weet tevens het bouwjaar, 
namelijk 1965. In dezelfde auto 
(maar dan een cabriolet) zat president 
Kennedy. Drama Dallas 1961. De 
automan weet nog meer details. De 
Lincoln heeft een G8-motor, 7,3 liter 
en 430 kub. inch. Een curieus detail: 

de voor- en achterdeur staan tegenover 
elkaar open. Nooit eerder gezien. Er 
bestaat een term voor: ‘suicide doors’. 
Zelf ben ik nooit een échte coureur 
geweest. Eerder een brokkenpiloot. 

Vloog ooit uit de bocht in 1975 op het 
Hofplein. In 1969 ging het ook al mis 
in een scherpe bocht van het befaamde 
kruispunt Oudenrijn, bij Utrecht. 
Beide keren veel geluk gehad. De 

laatste ‘bijna crash’ geschiedde juni 
2017 op Heijplaat. Eén seconde redde 
mij toen van hartstikke morsdood. 
Ik rijd amper meer auto en voel mij 
daar zeer content bij. U begrijpt dat 

het ‘Circus Max Verstappen’ totaal 
aan mij voorbij gaat. Heb ik nota bene 
van 1976 tot 1979 tegenover circuit 
‘Zandvoort’ gewoond. Blij dat ik daar 
nooit meer hoef te komen!

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Lyncoln

Ben gehurkt voor Jan Bruijs en naast de oud-Feyenoorder Frans 
van der Heide (rechts)



de week met mijn broer en zus, respectievelijk 
twee en vijf jaar ouder, met de trein naar Hoek 
van Holland. We keken er altijd erg naar uit. Ik 
weet nog dat de locomotief van de trein Vierkante 
Kaaskop werd genoemd. De locomotief stopte 
tegen zo’n stootblok, de rails hield op en dat was 
zo interessant, Je dacht als kind dat Nederland 
ophield daar!
We moesten uit de trein nog een klein stukje 
lopen, o.a. langs een klein winkeltje met allerlei 
mooie spulletjes voor het zand, je keek je ogen 
uit, maar daar bleef het bij. Onze vader werkte 
bij de Spoorwegen en daar ging het van uit. Laat 
in de middag gingen we naar huis en de trein zat 
vol met verbrande kreeftjes, want insmeren had je 
nog nooit van gehoord...

Nel de Kok-de Vrij

Ontmoeting
Ik heb heel goede herinneringen aan Hoek van 
Holland. Op de warme Pinksterdagen, 5 en 6 juni 
1960 wilde mijn zusje met haar splinternieuwe 
fiets een eindje fietsen, dus togen wij naar Hoek 
van Holland. Helaas was mijn zakgeld {een 
kwartje van opoe) al op en we vergaten om water 
mee te nemen. Mijn hoofd was bij het naderende 
eindexamen eind juni van de M.U.L.O-A. Op 
dat gloeiend hete strand kwam mijn zusje aan de 
praat met een jongen die net zijn nieuwe brommer 
aan het uitproberen was. Hij hoorde haar een beet-
je uit over mij en even later kwam ze vragen of ik 
ook zo’n dorst had. Want die jongen had ons een 
flesje sinas aangeboden. Lang verhaal kort, met 
die jongen ben ik 59 jaar samen geweest, waarvan 
58 jaar getrouwd. Helaas is hij 5 jaar geleden op 
80-jarige leeftijd overleden. Ik mis hem nog elke 
dag. Kortom, met de fiets en de brommer kom je 
ook heel goed in Hoek van Holland en wie weet 
wat er dan gebeurt!

F.M. van der Sluis

De treinrit op zichzelf was al spannend, zeker als 
de trein zich in beweging zette vanaf station DP, 
en je de cadans van de wielen op de rails hoorde, 
een prettig geluid wat ik tegenwoordig nog steeds 
erg mis bij elke treinreis.
Het stoppen bij de stations was ook een hele be-
levenis, en het vertrek van de trein, het dichtslaan 
van de deuren, de snerpende vertrekfluit van 
de conducteur, het weer langzaam op snelheid 
komen van de trein, en weer verder. Rijdend langs 
Schiedam zag je de vele molens en rook je de 
aangename geur van de vele jeneverstokerijen. 
Dan langs Vlaardingen, waar je duidelijke de vis-
serijlucht rook, en rijdend langs de pakhuizen, de 
haringtonnen hoog lagen opgeslagen.
Na Maassluis kon je de gehele Nieuwe Waterweg 
in ogenschouw nemen.
Het meest sfeervolle en intens moment wat ik 
ooit meemaakte, was dat ik een Victoryschip zag 
varen, richting zee, en daarbij het ondersteunende 
ritme van het cadansgeluid van de trein, iets wat 
voor mij heel bijzonder was als klein ventje, dit 
was echt onvergetelijk.
Zo heb ik met mijn ouders in die tijd, ook een 
retourdagtrip met de grote Spido salonboot de 
Nassauplaat, drie dekken hoog, naar Hoek van 

Holland gemaakt, ook een hele belevenis, waarbij 
zowel de heen als de terugreis lekker lang duurde, 
want varen vond ik toen al geweldig. Van de 
muziek die toen gespeeld werd, hoor ik nog steeds 
een melodie in mijn gedachte, als ik aan deze 
bootreis terug denk, heel wonderlijk dat je in je 
jonge jaren zoveel onthoud, en het je hele leven 
lang nog weet te herinneren, zo ook de “eeuwige 
vlam” van de raffinaarderijen in Pernis tijdens de 
terugtocht naar Rotterdam.
Mooie jeugdherinneringen moet je blijven koes-
teren.

J.C. Dolk,
Rotterdam.

Naar zee
Wij gingen op de fiets van Rotterdam naar Hoek 
van Holland, zo’n 32 kilometer Na zo’n rit was 
het heerlijk de zee in te duiken. Later weer 32 
kilometer terug naar Rotterdam. Je moest er wel 
wat voor over hebben. Zo ging dat in die tijd.

Ria de Graaf

Naar het strand Trein en salonboot naar 
Hoek van Holland’ Metro naar zee’ heette onze oproep 

van een paar weken geleden op de 
voorpagina. We vroegen naar herinne-
ringen van lezers over hoe ze vroeger 
naar het strand van Hoek van Holland 
gingen. Dat leverde weer een aantal 
prachtige verhalen op. Kort en lang. U 
leest er over op deze pagina. Verhalen 
waar geen ruimte voor was bewaren 
we voor latere uitgaven!

Van insmeren nog nooit gehoord
Als jongste van drie kinderen ging ik als 5- en 6 
jarige in de jaren 1957 en 1958 een paar keer in 

Rijdend met de metro naar de Hoek, 
komen in gedachten mijn kinderjaren 
weer naar boven. Een dagje naar het 
strand in het begin van de vijftiger ja-
ren was een hele sfeervolle belevenis 
met de trein.
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Net een verrekijker naar voorbijvarende schepen kijken.  
Of naar niets anders...

Nassauplaat

Op de fiets van Schiedam naar Hoek 
van Holland, achterop bij m’n pa. 
Hij werkte als fabrieksarbeider bij 
de Gusto in Schiedam. We hadden 
het niet breed en dus was de fiets het 
middel om naar het strand te gaan. 
Bepakt en bezakt, vroeg op pad, m’n 
armen om z’n middel en kijkend naar 
m’n moeder die de andere helft van de 
spullen achterop in tassen had gedaan. 
Langs Vlaardingen, de dijk naar Maas-
sluis en dan de lange weg onderaan 
de dijk langs Heenweg en het kas-
sengebied van het Westland. Voorbij 
Maassluis stonden al rijen auto’s op 
weg naar dezelfde bestemming. Lange 
linten fietsers, kinderen achterop en als 
ze klein waren ook nog voorop in een 
zitje op het stuur, waren op weg naar 
een dagje strand. Daar aangekomen 
was het moeilijk een plekje te vinden 
voor de fietsen.
Eenmaal op het strand was het met 
een handdoek om je middel je broek 
uittrekken en je zwembroek aandoen. 
Kuisheid vierde nog hoogtij. Iedereen 
deed het zo. Als je slim was had je 

thuis al je zwembroek aangedaan. Met 
een goed stekkie  vlak bij de kustlijn 
kon je je zandkasteel voorzien van 
een gracht met zeewater. Emmer en 
schepje hielpen ook als je iets verder 
zat. Met een goedbedoeld zalfje tegen 
het verbranden was je ingesmeerd 
en je zandkasteel begon al een flinke 
hoogte te bereiken. Hoewel, zandkas-
teel? Het was gewoon een grote hoop 
zand dat je flink had aangestampt om 
er een tunnel in te maken die dan ook 
weer volliep met het zeewater. Als je 
het even zat was ging je het water in 
of schelpen zoeken. Je had niet zoveel 
nodig om gelukkig te zijn.
Broodjes en limonade waren van huis 
meegenomen. De broodjes waren ver-
vormd door het te kleine bakje waar ze 
in moesten passen. In een veldfles was 
de siroop aangelengd met water en 
hoewel het al wat lauw was geworden 
smaakte het prima. Zo’n dag was snel 
voorbij en de terugreis leek altijd kor-
ter dan de heenreis. Zand had je ook 
onbedoeld meegenomen. Een enkele 
foto uit het familiealbum herinnert 

nog aan zo’n dag. De 12 foto’s die op 
het fotorolletje zaten werden alleen 
voor speciale gelegenheden benut. Het 
duurde vaak nog maanden voordat je 
de foto’s van de stranddag terugzag.

Met de trein
In de jaren ‘70 hadden we het iets 
breder en gingen we ook wel per 
trein naar Hoek van Holland. Dat was 
helemaal het einde voor mij. Extra 
lange treinen had NS ingezet en in 
het half uurtje naar Hoek van Holland 
Strand werd het almaar drukker in de 
trein. Treinen van toen hadden nog 
handbediende schuifdeuren die als 
de trein eenmaal reed op een brede 
kier open werden geschoven. De 
schuiframen stonden allemaal wijd 
open. Een heerlijk briesje, maar een 
oorverdovend lawaai van de rijdende 
trein vulde de coupé. Kinderen op 
schoot, bagage in de rekken boven 
de stoelen en met een tevreden blik 
naar buiten staren wachtend op het 
eindstation. Je moest nu wel je eigen 
spullen sjouwen. Je was groter dan 
vroeger toen je nog achterop de fiets 
zat en dus meehelpen met alles. Het 
deerde niet en ook met 10 jaar was het 
zand nog heel fijn om in te spelen. Het 
speciale treintje van een plaatselijk 
taxibedrijf, dat van het station over de 
weg je naar de boulevard bracht heb ik 

helaas nooit mogen gebruiken. Dat liet 
ons budget niet toe. 
Toen ik later als conducteur bij NS 
werkte had ik maar al te vaak een 
‘slag Hoek’: een slag is een heen en 
weer rit. In de zomer was dit een waar 
genoegen. De oude treinen van weleer 
waren verdwenen maar de verlengde 
Sprinters hadden op zomerse dagen 
dezelfde inhoud als vroeger. Een 
sliert van mensen met koeltassen, 
strandballen en meer stroomden uit de 
trein op het Strandstation van Hoek 
van Holland. De vorige trein stond er 
nog en ging vrijwel leeg terug naar 
Rotterdam. Als treinpersoneel had 
je in die jaren nog 32 minuten pauze 

die uiteraard werd benut door met de 
machinist een ijsje te scoren. 
In 2017 was het gedaan met de trein 
naar het strand. Er moest een metro 
komen. Die kwam er, helaas pas dit 
jaar. In de tussenliggende jaren moest 
je lopen vanaf het Havenstation, al 
gauw zo’n anderhalve kilometer. Als 
ik nu ga dan is het met de auto en sta 
ik in de lange file en kan m’n auto ver 
van de boulevard misschien ergens 
kwijt. Gemak dient de mens, maar 
het geluk van toen pakt niemand mij 
meer af.

John Stevens (John.Stevens@NS.NL)

Per fiets en later per trein naar ‘de Hoek’
“Morgen gaan we naar het strand”, had m’n moeder gezegd. Een 
dagje naar het strand van ‘de Hoek’ werd voorafgegaan door 
boodschappen doen, de fietsen nakijken en spullen klaarleggen. 
Als jong kind in de jaren ’60 had je geen idee hoe ver het was. 
Het was wel een reden om vroeg naar bed te gaan, want zo zei 
m’n vader; “Hoe eerder je slaapt, hoe eerder het morgen is.”

Station Hoek van Holland Strand. Eindstation.
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bij het ontbijtbuffet ter begroeting 
op mijn schouders tikte. Hij was 
op cruise met een schoonzus en 
twee andere vriendinnen.

Geweldig
“De Oud-Rotterdammer is een 
geweldige krant. Altijd mooie en 
herkenbare verhalen en foto’s,’’ 
vertelde hij gedreven op zijn 
historische tweede ik en bij het 
opprikken van een stukje brood-
beleg van het buffet. Ook zei hij 
veel van de 57 boeken in zijn 
kast te hebben die door mij zijn 
geschreven en samengesteld.
Han Quist heeft recht van spreken 
als het gaat over groen-wit-
groen, want hij groeide op in de 
Rotterdamse Ruilstraat boven 
het constructiebedrijf van zijn 
ouders. Na het lagere onderwijs 
bezocht hij de technische school 
aan de Beukelsdijk. De jaren 
vóór werkgever Unilever vulde 
hij als verkoper bij Albert Heijn 
op het oude Zuidplein-laag en 

daarna als verkoper bij meubel- 
en textielwarenhuis de ZuiderSter 
in Capelle aan den IJssel. Na zijn 
pensionering maakte hij tal van 
zeecruises en wat hem betreft 
was deze vijftien dagen langs 
Nederland, Duitsland, Noorwe-
gen, Engeland, Frankrijk, België 
en begin- en eindhalte Rotterdam, 
beslist niet de laatste. Even kwam 
stagnering in de reeks door een 
licht hartinfarct, maar daar her-
stelde hij van.
Tussen Han en mijn persoontje 
groeide tijdens het varen een 
wat sterkere band. Hij bleek een 
goede kennis van mijn 58-jarige 
zoon Ronald. Tussen neus en 
lippen door vertelde hij ook actief 
te zijn geweest op een bus van het 
aangepast vervoer in Hoogvliet. 
Ook dat hij regelmatig met ande-

ren door de straten struinde voor 
het verwijderen van zwerfafval. 
Dat was ten tijde dat hij woonde 
in de Reinier Kloegstraat en buur-
man was van de bekende wieler-
fotograaf Cor Vos en zijn vrouw 
Carla. Als verslaggever voor 
eerst Het Vrije Volk en daarna het 
Rotterdams Dagblad ben ik jaren 
achtereen met hen actief geweest 
aan het nieuwsfront. Hun namen 
kom ik bijna elke dag nog tegen 
op de sportpagina’s van het AD-
Rotterdams Dagblad.

Hotel
Ad en Brenda de Bie (ad.de-
bre68@gmail,com – 0630044692) 
uit Wormerveer waren directe 
buren op het schip, met hun 51 en 
54 jaar behoorden ze tot de grote 
groep jongere passagiers. Dui-

delijk merkbaar was dat cruisen 
niet meer uitsluitend te koppelen 
valt aan senioren. Extra bewezen 
door de meer kinderwagens dan 
rollators. Olie-distributeur Ad de 
Bie is een geboren en getogen 
Rotterdammer en woonde onder 
meer op de Beijerlandselaan in 
Hillesluis en Riebeekstraat in de 
Afrikaanderwijk, maar ook in 
Oud-Beijerland.  ”De AidaPrima 
is prima, om over het laven van 
droog en nat maar te zwijgen. Je 
waant je in een Tuin van Eden.’’ 
Heerlijk relaxt waren de dagen en 
avonden voor de 3300 passagiers 
(o.m. 96 Nederlanders en 106 Ca-
nadezen) en het personeelskorps 
van 900 mannen en vrouwen. 

Entertainment
Cruisen is niet alleen varen 
(meestal ‘s nachts), maar ook 
deelnemen aan bijzondere excur-
sies, met wel gepeperde tarieven. 
Kennelijk geen probleem, want 
bijna de helft gaat individueel aan 
wal of stapt in een van de luxe 
touringcars. Twee van de vijf 
restaurant zijn dan gesloten en de 
dertig liften zoeven aanzienlijk 
minder langs de 16 verdiepin-
gen. De shows in het drie etages 
tellende amusementspaleis zijn 
subliem. Dan is er natuurlijk de 
winkelstraat, waar de exclusiviteit 
een fi kse deuk in je portemonnee 
slaat. Niet te vergeten de talloze 
bars en restaurants met een eigen 
identiteit. Ook met een casino 
en nachtclubshows. Zwemmen, 
bubbelen of sporten kan natuurlijk 
ook in het wervelend all-in 
vermaakscentrum. Het eten is van 
niveau en internationaal. Rolstoe-
lers kunnen mee op cruise en de 
excursies met touringcars met lift. 
Op alle dekken zijn aangepaste 
toiletten. Na een tijdelijk verblijf 
in Amsterdam, komen de schepen 
van de 150-jarige Holland-Ameri-
ka Lijn (HAL) volgend jaar weer 
naar Rotterdam om te vertrekken 
en aan te komen. Voor velen en 
opluchting, want er was weer-
stand vanwege eerst de reis naar 
de verstopte hoofdstad en dan na 
een fi jne vakantie weer ergernis 
om thuis te komen.Reageren: 
reinwol@outlook.com

Als kind droomde ik ooit met een cruiseschip naar de andere kant van de wereld te va-
ren. Vooral als de Rotterdam, of de Russische schepen Michail Lermontov of Alexander 
Poesjkin, voor de Wilhelminakade lagen. Met de ‘Michail’’ maakte ik vijftig jaar geleden 
de maidentrip na een grondige renovatie vanuit Kiel naar Rotterdam. Het kennismakings-
reisje was op uitnodiging van Gerrit Vos van de Kapijnne Capello, toen directeur van 
boekingskantoor Zeetours. Hij wakkerde mijn schrijverij aan over de cruisevaart. 

Han Quist (jmquist@upcmil.nl) is 
bekend als geen ander met zijn ge-
boorteplaats Rotterdam. De 74-jarige 
‘wereldreiziger’ woont in Het Lage 
Land en was vertegenwoordiger voor 
de producten van Unilever Neder-
land, met als werkgebied ReO (Rot-
terdam en Omgeving). Hij was het 
die 2 juni op cruiseschip AidaPrima 

Ad en Brenda de Bie bij een 
van de vele ontbijtbuffetten. 

Foto’s Rein Wolters 

 Cruisen op 
zee fantastisch   

Dek 16 biedt een blik over de binnen/buiten zwembaden.

Han Quist, zijn schoonzus en hun twee vriendinnen genieten van een drankje. 

Een goed verzorgde uitvaart 
voor ieder budget.

Kijk voor meer informatie op de 
website of vraag een folder aan.

Tel: 0181-620115 / 675145

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

Om de laatste rustplaats van uw geliefde er 
verzorgd uit te laten zien, kan ik deze zorg 
liefdevol uit handen nemen. Ook voor het 
plaatsen van bloemen of planten.
Vrijblijvende informatie: 
06-27184125      Astrid@onderdeoudebeuk.nl

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

Woongroep Plus – Minus uit Ommoord, 
gelegen aan de Thomas Mannplaats

Zoekt nieuwe 
zelfstandige bewoners
Ben je 55 jaar en staat open voor activiteiten 
en gezelligheid, ben je van harte welkom.

Voor overige vragen kan je contact opnemen 
met Dhr Ouwens tel. 06- 28050161
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Wereldwinkel zoekt oud-me-
dewerkers
WereldWinkel Barendrecht bestaat 
50 jaar en daarom zijn wij op zoek 
naar oud-medewerkers. Wij willen 29 
september van 16.00 uur tor 18.00 uur 
een reünie organiseren. Heeft u in het 
verleden in de WereldWinkel gewerkt 
dan kunt u zich hiervoor aanmelden 
op info@wereldwinkelbarendrecht.nl.

Reünie DEH
Beste oud ex-leden, sponsors, 
bestuursleden, trainers van voetbalver-
eniging DEH, wij (Ed van Baarlen en 
Han Steenbeek) willen een reünie met 
jullie houden op vrijdag 20 oktober 
2023. Aanvang: 20.00 uur. Inloop 
vanaf 19.30 uur. Locatie: Kantine sv 
Charlois aan het welbekende adres 
wat niet veranderd is; Oldegaarde 665. 
Toch zou het fi jn voor Ed en mij zijn 
als wij een globaal overzicht hebben 
wie er komen. Jullie zelf en eventu-
ele partner. Kunnen jullie deze extra 
moeite doen? Je kan mij e-mailen: 
han.steenbeek@ziggo.nl Namens Ed 
en mijzelf bedankt en: geef het door 
aan ieder ex-oud lid van RVV DEH

Ed en Han

Reünie ULO/MULO Pernis
Opnieuw wordt een reünie georgani-
seerd voor ex-leerlingen van de ULO 
/ MULO Pernis en wel op zaterdag 12 
april 2025. De reünie wordt deze keer 

gehouden voor “alle” ex-leerlingen en 
onderwijzend personeel van de school. 
Geef je op bij een van de volgende 
contactpersonen onder vermelding van 
geboortejaar, en zeg het voort!:
Adri Groeneveld – wwaal@chello.nl
Bas Ruizeveld de Winter – 
b.ruizevelddewinter@chello.nl
Joop Snel – joopsnel@hotmail.com

Reünie groep K MBO VZ
Volgend jaar willen we een reünie or-
ganiseren voor de meiden van groep K 

van de MBO VZ, die 40 jaar geleden 
aan de Straatweg zat in Rotterdam-
Hillegersberg. We zoeken nog 12 
klasgenoten.
Wie kent Liane Altorf, Dorothy Soes-
man en Linda Linger uit Rotterdam, 
Els den Boer en Astrid van Doorn uit 
Schoonhoven, Marilyn Groenbast en 
Joke Schotsborg uit Hoogvliet, José 
Koot en Marion Jansen uit Berkel en 
Rodenrijs, Anja Mak uit Bergambacht, 
Jacky Pontier uit Maassluis en Marina 
Verlinde uit Schiedam?

Wat zou het leuk zijn om de hele 
groep volgend jaar compleet te heb-
ben!

Arina Cornet
arina@mstyro.nl

Boekenbeurs
Stichting Ons Rotterdam houdt op za-
terdag 5 augustus van 10.00 tot 13.00 
uur weer een boekenbeurs. Het hele 
jaar door kunt u op de eerste zaterdag 
van de maand bij ons terecht voor het 
kopen van tweedehands Rotterdamse 
boeken, voor een zacht prijsje. Ook 
ansichtkaarten en oude exemplaren 
van ons tijdschrift zijn te verkrijgen. 
U bent van harte welkom bij St. Ons 
Rotterdam, Kerkwervesingel 53, 
Rotterdam-Pendrecht. Voor informatie 
e-mail: boeken@onsrotterdam.nl en/
of tel: 010-4804513, maandag t/m 
vrijdag van 13.00-16.00 uur. Kijk ook 
eens op onze website: www.onsrotter-
dam.nl en op onze facebookpagina.

Pleun Lagendijk gezocht
Ik ben op zoek naar Apollonius 
(Pleun) Lagendijk. Hij is werkzaam 
geweest bij P.D. Chait Zonen. De 
heer Chait was in de oorlog van de 
escapeline, die meer dan 1000 Joden 
en vliegeniers hielp te vluchten naar 
Spanje en Zwitserland. Ik heb hier een 
boek over dat ik wil geven aan de heer 
Lagendijk. Wie helpt mij?

G. Bloemhoff
gbloemhoff@hotmail.com

Winkelwagenmunten
Ik spaar winkelwagenmunten. Wie 

kan mij daar aan helpen? Als u ze wilt 
sturen s.v.p. graag goed verpakken. 
Portokosten worden vergoed.

H. van Iersel
Aalscholver 26, 8103 DD Raalte
tel. 0572-358084

Singletjes
Wie helpt mij met mijn verzameling 
singletjes?Ik zoek ze van de jaren 
zestig en zeventig.Ophalen is geen 
probleem.

H.Janssen
tel.06-42763307
hansj452@gmail.com  

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Een kwispelend zomermaatje 
Veel senioren vinden de zomer saai en 
stil. Stichting OOPOEH zet zich in om 
senioren (55+) te matchen aan een op-
pashond om hen samen van het mooie 
weer en de lange dagen te laten genieten. 
Voor senioren die altijd een hond hebben 
gehad en bewust geen eigen hond meer 
nemen is een oppashond dé ideale oplos-
sing. Maar liefst 48 Rotterdamse honden-
baasjes zoeken naar een oppas voor hun 
hond. Wilt u een oppashond? Meld u dan 
kosteloos en vrijblijvend aan bij Stichting 
OOPOEH: https://www.oopoeh.nl/
inschrijven/oopoeh/ of bel 020-7853745. 
Of het nu gaat om wekelijks oppassen of 
af en toe een dagje, een kleine of grote 
hond, er is voor ieder wat wils! 

Bruidspaar gezocht
Ik heb een foto over van R’dam-centrum op aluminiumplaat 120 x 80 cm, gemaakt vanaf Katendrechtsehoofd richting 
Westerkade. Bruidspaar staat erop, zal op 2 juli 2016  tussen 11.00 en 13.00 uur getrouwd zijn in stadhuis. Met een witte 
kever VW-cabrio en fotograaf. Na 7 jaar kans dat ze deze plaat wel willen hebben. Wie herkent de datum en locatie? 

  Aad van Neck 

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

30 juli, 6, 13 en 20 augustus

Volwassen € 16,75
Seniortarief € 14,95

Kinderen € 9,25

of maak een

Rotterdam
Havenrondvaart

75 minuten

www.spido.nl

Dé complete dagtour om de Rotterdamse haven te 
beleven. Reis door 100 jaar havenontwikkeling naar 
FutureLand per luxe touringcar vanuit Rotterdam.

FutureLand
Experience

NU!!
Boek

Op zoek naar een nieuwe part-
ner in uw leven ? 
Plaats uw contact advertentie in 
deze rubriek.
Opgeven kan via 
www.deoudrotterdammer.nl/
contact 
of bel met 0180-820244 
Alleen particuliere advertenties. 
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Vakantie in Putten
Toen ik ongeveer 5 jaar was ging 
ik met mijn ouders en oudere zus 
op zomervakantie naar Putten. Er 
stond daar een groot wit gebouw, met 
trappen ervoor met een aantal lage 
gebouwtjes eromheen. Het lag prach-
tig in een bosrijke omgeving. Ik kan 
me herinneren dat we gezamenlijk 
met een grote groep aten aan lange 
houten tafels en voordat het eten werd 
opgeschept rammelden we met onze 
vorken en messen op onze borden. 
Dat was een enorme herrie maar het 
was ook bijzonder want thuis mocht 
dat natuurlijk niet. Er werden ook al-
lerlei spelletjes georganiseerd voor de 
kinderen. Ik weet nog dat er een soort 
vlaggetjesrace was. Je moest een aan-
tal vlaggetjes, al rennend, van de ene 
naar de andere kant brengen en in een 
soort bak met zand zetten. Iedereen 
kreeg naar afl oop een prijs. Ik geloof 
dat ik een kleurboek had gewonnen. 
We zongen ook gezamenlijk een lied 
dat me is bijgebleven:

“In Putten op de Veluwe
staat een vakantieoord
Je gaat er met je vrienden heen
zoals het ook behoort
Falderie, faldera, falderie,
Falderahahahahahaha
Falderie, faldera
zoals het ook behoort”

Waarschijnlijk hebben mijn ouders dat 
later nog regelmatig gezongen anders 
had ik het vast niet onthouden. Het 
zijn mooie herinneringen aan lang 
vervlogen tijden!

Irene Stout
irenestout@gmail.com

Wechselen
Juni 2012. We waren op vakantie in 
het oosten van Duitsland en gingen 
naar Goslar, een mooi plaatsje. We 
hadden de auto op een parkeerplaats 
gezet. Ik was mijn rugzak nog aan 
het omdoen , toen er een Duitser aan 
kwam lopen met een tientje in zijn 
hand met de vraag of we dit konden 
wisselen. Met zijn vieren hadden we 
niet genoeg kleingeld om aan een 
tientje te komen. Wel had ik een 2 
Eurostuk in de portemonnee en dat gaf 
ik ook aan hem. Hij sputterde tegen en 
zei dat hij alleen maar wilde wisselen. 
“Het is goed zo “ zei ik. De andere 
drie verklaarden me voor gek enzo , 
om zomaar geld weg te geven. Uren 
later liepen we door de binnenstad en 
wie komt er op me af? De meneer van 
het 2 Eurostuk. Hij gaf mij het geld te-
rug en vertelde dat hij die morgen naar 
een arts moest  al wat aan de late kant 
was, geen parkeergeld had en dat ik 
hem geweldig had geholpen. Enorme 
dank was mijn deel. Werd het gezegde 
‘Wie goed doet ,goed ontmoet’ toch 
bewaarheid.

C. van Brug

cvanbrug@hetnet.nl

Vakantiewerk
1959. Als vijftienjarige scholier met 
op zak een gloednieuwe vereiste 
Arbeidskaart van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau ( minimale leeftijd 
veertien jaar & acht maanden) fi etste 
ik door het Oude Noorden op zoek 
naar enkele weken vakantiewerk.
De Vijverhofstraat met talloze be-
drijven onder de Bogen leek mij een 
goede plek. Bij de Noorder Glashandel 
had ik geluk en de eigenaar, de heer 
Oostendorp, nam mij voor een aantal 
weken aan. De eerste dag stond ik ge-
broken glasplaten te sorteren, houten 
kratten te slopen en het magazijn aan 
te vegen. Na een paar dagen maakte ik 
kennis met een Senior Glasslijper, een 
aardige joviale man die wel een hulpje 
kon gebruiken en werd ingewijd in het 
ambacht Glasslijper. Om te oefenen 
mocht ik van het restglas de grove 
randen leren weg te slijpen. Viel niet 
mee maar het lukte aardig en kreeg na 
enkele dagen het idee om glazenon-
derzetters en kleine deurpaneeltjes van 
het restglas proberen te slijpen. Tegen 
een geringe vergoeding waren na vier 
weken mijn ouders, tantes, nichten en 
buren rijkelijk voorzien van mijn crea-
tieve geslepen glazen tafelonderzetters 
en smalle deurpaneeltjes. Nog jaren 
later werd ik geconfronteerd met mijn 
avontuur Glasslijperij te bewonderen 
onder de aanwezige volle bier-en 
wijnglazen en borrelnootjes tijdens 
verjaardagen en familiefeestjes. Dit 
alles te danken aan mijn creatieve vrij-
heid bij De Noorder Glashandel in de 
Vijverhofstraat.

Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com

Maltezer zeeman in Catania
Bij het verlaten van het treinstation in 

de Siciliaanse havenstad Catania word 
ik aangesproken door een man van 
middelbare leeftijd, normaal postuur 
en mediterraan uiterlijk. Hij is keurig 
gekleed, glad geschoren, kalend hoofd 
en draagt een zonnebril met spiegelre-
fl exglazen.
“Do you speak English?”.
“Yes a little bit and a little bit Italian” 
antwoord ik bescheiden.
“No only English” geeft hij mij kortaf, 
bijna bits te kennen.
Hij vervolgt: “I am a sailerman from 
Maltha. The engine of my ship is 
broken. I have no money to stay in 
Catania and no money to eat”.
“I am so sorry for you” merk ik 
begripvol op.
“I have clothes to sell. Will you buy 
them? So I have money to eat. I have 
a special prize for you. Come with me 
to the park and I show you”. Hij wijst 
naar het parkje op het plein midden op 
de rotonde.
“No thank you. I have clothes enough” 
geef ik hem te kennen op een onvrien-
delijke toon. Begrijpend dat dit geen 
succes zal hebben, gooit de quasi-
zeeman het over een andere boeg.
“I don’t know how the Italian money. 
Can you show me the banknotes?”
Heftig reagerend, meer schreeuwend 
dan sprekend dien ik hem van repliek. 
“No, no, no” Ik draai mij om en been 
ik weg van de man die klaarblijkelijk 
op mijn beroving uit is. Deze prooi is 
niet voor jou, denk ik. Nog meer op 
mijn hoede dan gebruikelijk breng ik 
er de rest van de dag door. In de na-
middag loop ik terug naar het station. 
Ik ben benieuwd of ik die boef daar 
nog zal zien. In geen velden of wegen 
is hij meer te bekennen. Heeft hij zijn 
slag geslagen of heeft hij de moed 
opgegeven?

Kees Bjorkman
keesbjorkman@hetnet.nl

Met de metro naar HvH
Deze week met de metro naar HvH 
geweest. Heel erg leuk, maar wat is 
het daar veranderd, ik herkende bijna 
niets. Hoe we vroeger gingen? Ik 
herinner me als kind (denk een jaar 
of 6-7, ben nu 75) we een dagje Hoek 
van Holland deden, we heen met de 
boot gingen, vanaf Rotterdam en terug 
met de trein. Het oude treinstation heb 
ik nog herkend. Volgens mij werd dat 
veel gedaan, voor toen een hele bele-
venis. Nooit kunnen denken dat het nu 
zo makkelijk te bereiken is.

Tineke Oosterwijk
t.oosterwijkbak@gmail.com

Kamperen aan de Moezel
Wij gingen op kampeervakantie 

in 1967 en hadden een camping 
uitgezocht aan de Moezel. Een leuke 
camping en in de buurt veel plaatsjes 
om iets te zien. Wij hadden de tent 
opgezet en kregen nieuwe buren; 
drie stelletjes uit België. Zij gingen 
voor het eerst kamperen. Ze zaten 
een beetje te klungelen met het frame 
van de tent. Kan ik helpen? vroeg ik. 
Graag! Als het kamperen goed beviel 
wilden zij volgend jaar richting het 
zuiden. Leuke jongelui. Ik was jarigen 
wij nodigen hen uit om die avond 
even gezellig bij ons te komen zitten. 
Wij gingen Naar het dorp voor fl essen 
wijn. Niet zo moeilijk aan de Moezel. 
Ook glazen gekocht en iets lekkers bij 
de koffi e. Er werd muziek gemaakt 
door de bewoners van het plaatsje: een 
concert voor de toeristen. Er stopte 
een boot die vaart van Koblenz naar 
Trier. Een soort busdienst, ideaal voor 
fi etsers. Die zijn er veel. Terug op de 
camping waren wij klaar met het eten 
en zaten oor de tent. Toen kwamen de 
buren op bezoek. Koffi e ingeschonken 
met iets lekkers, even praten waar zij 
vandaan kwamen. Uit de buurt van 
Luik, zo bleek. Naa de koffi e werd de 
fl es moezelwijn geopend. Het werd 
een leuke avond. We maakten ook 
meteen een plan voor de dag erna. 
We gingen Trier bezoeken. De Zwarte 
Poort enzovoorts. In de winkelstraat 
vonden we een goede ijszaak met 
coupes. Het adres heb ik bewaard. Na 
het ijs richting Bernkastel met veel 
mooie vakwerkhuizen. De week is 
omgevlogen en we kijken terug op 
een fi jne vakantie aan de Moezel!

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
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Kralingse Plas
Het zijn de jaren 50. Op zaterdag de kinderen naar school en de vaders werken. Wij, mijn ouders, broertje en ik, gingen 
dus met mooi weer op zondag op de fi ets naar het strandbadje bij de Kralingse Plas. De twee fi etsen op zijn kop en met 
wasknijpers werd een laken aan de spaken van de wielen vastgemaakt. Dan hadden we een “tent”. Wat een luxe was het 
toen mijn vader in 1955 een echte tent huurde! Dat werd onze vakantie, elke dag naar de Plas, ‘s avonds weer naar huis 
en de volgende dag terug. Zo hebben wij een heerlijke week gehad, elke dag in het water en in het zand spelen. Mijn 
oom en tante zaten op de EHBO post en we gingen kijken bij de grote zandbak waar weggelopen of gevonden kinderen 
zaten te wachten tot ze opgehaald werden.
Mijn moeder had familie in Brabant, zodat we daar ook nog twee weken bij een tante in huis logeerden. Mijn vader 
bleef dan achter, zoveel vakantiedagen had je toen nog niet. Maar mijn broertje en ik hadden een geweldige vakantie-
tijd!

  Petra Grauwmeijer
petragrauwmeijer@hotmail.com   
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. vol afgunst; 7. schamel bezit; 12. kever; 13. som van de opbrengsten; 14. vrouwtjesschaap; 15. klein kind; 17. zuivel-
product; 19. examen (proef); 21. bekende Nederlandse motorrace; 22. brandstof; 24. periode van volwassen worden; 
27. Marokkaans hoofddeksel; 28. zwarte lekkernij; 30. duinvallei; 31. bouwland; 32. paarsachtige kleur; 33. scheeps-
vloer; 35. antitank wapen; 37. dierenverblijf; 38. voor niets (pro deo); 41. deel van de hals; 42. tweekleppig weekdier; 
44. openbaar vervoermiddel; 46. plaats in Noord-Brabant; 47. Engelse dame; 48. losplaats voor schepen; 49. religi-
euze omroep (afk.); 50. ontvangstbewijs; 52. opgerolde gevulde snack; 54. elektriciteit; 56. hemellichaam; 58. mals; 
61. lokspijs; 62. stankafsluiter; 64. Chinese vermicelli; 65. deel van bijenkorf; 67. deel van zitvlak; 68. kledingstuk; 70. 
plezier; 72. ambacht (stiel); 73. akte van uiterste wil; 76. vurig strijdpaard; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. nep 
(namaak); 79. afgesneden stuk vis; 81. deel van de bijbel (afk.); 82. anticonceptiemiddel; 83. verdieping; 84. houten 
drinkbeker; 86. denksport; 87. zwemtechniek.

Verticaal
1. jong en pril; 2. militaire rang (afk.); 3. gehoororgaan; 4. op het genoemde; 5. neerslachtig; 6. metaal; 7. galant (op-
lettend); 8. ongegist druivensap; 9. wilde haver; 10. kippenproduct; 11. kantine (mess); 16. voertuig; 18. bejaard; 20. 
boomsoort; 21. ogenblik; 23. reinigingszout; 25. geestdrift; 26. schadelijk insect; 27. stevig en flink; 29. onderrok; 32. 
zijn mond voorbij pratend; 34. witte wijn met crème de cassis; 36. begraafplaats; 37. vragend voornaamwoord; 39. 
mooi en fraai gelegen; 40. Oosterse groet; 42. onaangenaam zoet; 43. icoontje in een tekstbericht; 45. in de grond 
levend zoogdier; 46. rijksdienst voor het wegverkeer (afk.); 51. godin van de dageraad; 53. oude wijnmaat; 54. set 
vaatwerk; 55. getroffen; 56. zoutachtig; 57. algemeen voorschrift; 59. boomvrucht; 60. positief (voordelig); 62. geluid 
van een slang; 63. deel van een breukgetal; 66. binnenvaartuig; 67. gong; 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71. 
elektrisch geladen deeltje; 73. huidsmeer; 74. eerste mens; 75. deel van de mond; 78. langs (over); 80. handbagage; 
82. Nederland op vliegtuigen; 85. Polen (op auto’s).

De oplossing van de puzzel van vorige keer in De Oud-Rotterdammer sloeg op een leuk zomernieuwtje en luidde:

Rotterdam krijgt start vrouwentour

Velen vonden de goede oplossing en stuurden die ons toe. Uit alle goede inzendingen lootten wij vijf prijswinnaars 
die ieder een exemplaar van het boek ‘Rotterdam gefotografeerd’ krijgen toegezonden. Die prijswinnaars zijn: J. 
Gaal, Thijs Verveer, Ruud Vringer, G. de Kok en M. van Rixoort.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie prijzen klaarliggen. 
Voor drie prijswinnaars hebben we een waardebon van 30 euro 
beschikbaar voor restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijs-
oord, te besteden bij de huur van een bowlingbaan of fluisterboot.

Wilt u ook meedingen naar deze prijs, zorg dan dat uw oplossing 
van de puzzel voor donderdag 3 augustus 2023 bij ons binnen is. 
Stuur uw oplossing naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De 
Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.
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Horizontaal 1. vol afgunst; 7. schamel bezit; 12. kever; 13. som van de opbrengsten; 14. vrouwtjes-
schaap; 15. klein kind; 17. zuivelproduct; 19. examen (proef); 21. bekende Nederlandse motorrace; 22.
brandstof; 24. periode van volwassen worden; 27. Marokkaans hoofddeksel; 28. zwarte lekkernij; 30.
duinvallei; 31. bouwland; 32. paarsachtige kleur; 33. scheepsvloer; 35. antitank wapen; 37. dierenverblijf;
38. voor niets (pro deo); 41. deel van de hals; 42. tweekleppig weekdier; 44. openbaar vervoermiddel;
46. plaats in Noord-Brabant; 47. Engelse dame; 48. losplaats voor schepen; 49. religieuze omroep (afk.);
50. ontvangstbewijs; 52. opgerolde gevulde snack; 54. elektriciteit; 56. hemellichaam; 58. mals; 61. lok-
spijs; 62. stankafsluiter; 64. Chinese vermicelli; 65. deel van bijenkorf; 67. deel van zitvlak; 68. kledings-
tuk; 70. plezier; 72. ambacht (stiel); 73. akte van uiterste wil; 76. vurig strijdpaard; 77. persoonlijk voor-
naamwoord; 78. nep (namaak); 79. afgesneden stuk vis; 81. deel van de bijbel (afk.); 82.
anticonceptiemiddel; 83. verdieping; 84. houten drinkbeker; 86. denksport; 87. zwemtechniek.

Verticaal 1. jong en pril; 2. militaire rang (afk.); 3. gehoororgaan; 4. op het genoemde; 5. neerslachtig;
6. metaal; 7. galant (oplettend); 8. ongegist druivensap; 9. wilde haver; 10. kippenproduct; 11. kantine
(mess); 16. voertuig; 18. bejaard; 20. boomsoort; 21. ogenblik; 23. reinigingszout; 25. geestdrift; 26.
schadelijk insect; 27. stevig en flink; 29. onderrok; 32. zijn mond voorbij pratend; 34. witte wijn met crè-
me de cassis; 36. begraafplaats; 37. vragend voornaamwoord; 39. mooi en fraai gelegen; 40. Oosterse
groet; 42. onaangenaam zoet; 43. icoontje in een tekstbericht; 45. in de grond levend zoogdier; 46. rijks-
dienst voor het wegverkeer (afk.); 51. godin van de dageraad; 53. oude wijnmaat; 54. set vaatwerk; 55.
getroffen; 56. zoutachtig; 57. algemeen voorschrift; 59. boomvrucht; 60. positief (voordelig); 62. geluid
van een slang; 63. deel van een breukgetal; 66. binnenvaartuig; 67. gong; 69. keel-, neus- en oorheel-
kunde (afk.); 71. elektrisch geladen deeltje; 73. huidsmeer; 74. eerste mens; 75. deel van de mond; 78.
langs (over); 80. handbagage; 82. Nederland op vliegtuigen; 85. Polen (op auto’s).

KRUISWOORDPUZZEL

Eudokia
Het is al wel laat doch toch wil ik nog 
reageren op de foto van Eudokia. Dit 
riep bij mij nog fijne en minder fijne 
herinneringen op Ik ben op 4 mei 1940 
in Eudokia geboren en mijn moeder 
moest door eerdere complicaties 10 
dagen in het ziekenhuis blijven. 10 
mei brak de oorlog uit en was de stad 
geheel afgesloten en werd er streng 
gecontroleerd. Gelukkig kon een buur-
man met een Rode Kruisvergunning 
ons uit het ziekenhuis halen en thuis 
brengen in Rotterdam Noord. Volgens 
mijn moeder is ook nog een bom in de 
tuin van het ziekenhuis gevallen. Bij 
mijn moeder werd in 1946 een borst 
afgezet door dokter Den Hoed, toen 
nog onbekend en later zeer bekend 
als kanker specialist. Op bezoek bij 
mijn moeder moesten we wachten in 
de gang. Daar werd op een brancard 
een erg jammerende patiënt binnenge-
bracht. Mijn vader zei: Kijk maar niet, 
die is onder de tram terechtgekomen. 
Dit blijft me nog altijd bij.

Han van der Rijst
ganzekant@gmail.com

Een dagje verlof uit de bajes?
Die vraag stelde een goede vriend 
gekscherend toen hij onze trouwfoto’s 
zag. Maar het echte verhaal is anders. 
Wij hadden onze trouwdag gepland 
op 15 april 1965. Alles was goed ge-
regeld. Voor vervoer naar stadhuis en 
kerk hadden we voor onszelf en de fa-
milie bij een taxibedrijf auto’s besteld. 
Kort vóór onze trouwdag hoorden we 
dat er een staking was uitgebroken on-
der taxichauffeurs. Het taxibedrijf stel-
de voor een bus in te zetten voor het 
vervoer. Na enig heen en weer bellen 
onder familieleden besloten we toch 
maar met eigen auto’s te gaan. Wij 
mochten als bruidspaar een grote auto 
van een oom gebruiken waar mijn 
zwager in mocht rijden. Kort voor het 
feest vernamen wij dat ook andere 
bruidsparen eenzelfde keuze hadden 
gemaakt voor het vervoer maar dat 
stakers dit zagen als ondermijning van 

hun actie. Zij begonnen daarom ban-
den van de auto’s lek te steken. Er was 
geen tijd meer om alsnog de optie van 
de bus te regelen. Wat nu? Ik belde de 
politie met de vraag hoe we dit kon-
den oplossen. “Maak u geen zorgen, 
mijnheer, wij regelen dit. Van welke 
plek vertrekt u, hoe laat en waarheen 
gaat de reis?”. Verder geen informatie. 
Op de bewuste dag stopte ‘s morgens 
een politieauto voor het huis van 
de bruid. Twee agenten stapten uit 
en zeiden ons te begeleiden. Na de 
plechtigheid op het stadhuis moesten 
we nog even naar de fotograaf. Geen 
probleem: de agenten gingen mee. ‘s 
Middags na de lunch kwam de poli-
tieauto weer voorrijden om ons naar 
de kerk te escorteren. Op de receptie 
daarna werd wel even de tijd genomen 
voor een kopje koffie met een gebakje. 
Dat was ze ook van harte gegund: wat 
een geweldige service!  

Herman Spanjersberg
h.a.spanjersberg@upcmail.nl 

Zomercarnaval Rotterdam bij de NOS
Rotterdam staat eind deze maand in het teken van het Zomercarnaval. Op 
zaterdag 29 juli is het hoogtepunt: de Straatparade. Ruim 2.500 dansers, 25 
carnavalsgroepen, 25 muziekgroepen en dj’s bewegen zich van de Blaak naar 
de Coolsingel over een route van vijf kilometer. Dansend en swingend zetten 
zij de Rotterdamse binnenstad op z’n kop. De NOS laat ‘s avonds de hoogte-
punten voorbijkomen in een rechtstreeks programma vanuit een restaurant aan 
het Raadhuisplein. In de weken ervoor komt op YouTube een driedelige serie 
online, die een uniek kijkje achter de schermen biedt van de vele voorbereidin-
gen.  
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Horizontaal 1. vol afgunst; 7. schamel bezit; 12. kever; 13. som van de opbrengsten; 14. vrouwtjes-
schaap; 15. klein kind; 17. zuivelproduct; 19. examen (proef); 21. bekende Nederlandse motorrace; 22.
brandstof; 24. periode van volwassen worden; 27. Marokkaans hoofddeksel; 28. zwarte lekkernij; 30.
duinvallei; 31. bouwland; 32. paarsachtige kleur; 33. scheepsvloer; 35. antitank wapen; 37. dierenverblijf;
38. voor niets (pro deo); 41. deel van de hals; 42. tweekleppig weekdier; 44. openbaar vervoermiddel;
46. plaats in Noord-Brabant; 47. Engelse dame; 48. losplaats voor schepen; 49. religieuze omroep (afk.);
50. ontvangstbewijs; 52. opgerolde gevulde snack; 54. elektriciteit; 56. hemellichaam; 58. mals; 61. lok-
spijs; 62. stankafsluiter; 64. Chinese vermicelli; 65. deel van bijenkorf; 67. deel van zitvlak; 68. kledings-
tuk; 70. plezier; 72. ambacht (stiel); 73. akte van uiterste wil; 76. vurig strijdpaard; 77. persoonlijk voor-
naamwoord; 78. nep (namaak); 79. afgesneden stuk vis; 81. deel van de bijbel (afk.); 82.
anticonceptiemiddel; 83. verdieping; 84. houten drinkbeker; 86. denksport; 87. zwemtechniek.

Verticaal 1. jong en pril; 2. militaire rang (afk.); 3. gehoororgaan; 4. op het genoemde; 5. neerslachtig;
6. metaal; 7. galant (oplettend); 8. ongegist druivensap; 9. wilde haver; 10. kippenproduct; 11. kantine
(mess); 16. voertuig; 18. bejaard; 20. boomsoort; 21. ogenblik; 23. reinigingszout; 25. geestdrift; 26.
schadelijk insect; 27. stevig en flink; 29. onderrok; 32. zijn mond voorbij pratend; 34. witte wijn met crè-
me de cassis; 36. begraafplaats; 37. vragend voornaamwoord; 39. mooi en fraai gelegen; 40. Oosterse
groet; 42. onaangenaam zoet; 43. icoontje in een tekstbericht; 45. in de grond levend zoogdier; 46. rijks-
dienst voor het wegverkeer (afk.); 51. godin van de dageraad; 53. oude wijnmaat; 54. set vaatwerk; 55.
getroffen; 56. zoutachtig; 57. algemeen voorschrift; 59. boomvrucht; 60. positief (voordelig); 62. geluid
van een slang; 63. deel van een breukgetal; 66. binnenvaartuig; 67. gong; 69. keel-, neus- en oorheel-
kunde (afk.); 71. elektrisch geladen deeltje; 73. huidsmeer; 74. eerste mens; 75. deel van de mond; 78.
langs (over); 80. handbagage; 82. Nederland op vliegtuigen; 85. Polen (op auto’s).
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Zoek de verkoeling op in onze winkel, of ontdek het stralende 
voordeel alvast online:   SLAAPBOULEVARD.NL/SUMMERSALE

Auping Original
€ 6.190,- € 4.950,-
Auping Original

-20%
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