
‘Zullen we nu maar gelijk 
naar de ‘Savannah’ fietsen?’ 
‘Lijkt me een goed idee.’ Mijn 
vriend en dorpsgenoot Go de 
Jager en ik kwamen op za-
terdagmorgen lachend uit de 
fietsenkelder van de Koningin 
Wilhelmina Kweekschool aan 
de Binnenrotte. (Het gebouw 
stond tussen de Meent en de 
Laurenskerk).

We hebben het over oktober 1964. 
Tot ruim half twaalf hadden we daar 
les van een zeer aimabele man, een 
professor uit Amsterdam. Ons gelach 
ging over zijn deftige uitspraak van de 
naam van de psycholoog Freud. Hij 
zei meestal zoiets als Fruid, dus riepen 
wij nu tegen elkaar: Eet meer fruit.
‘We zetten onze fi etsen ergens bij het 
schip aan de Parkkade neer en gaan 
eens kijken aan boord.’ Dat was dui-
delijk te simpel gedacht. Toen Go en 
ik daar aankwamen krioelde het van 
de mensen, zelfs enkele politieagenten 
moesten assisteren om de menigte in 
goede banen richting het schip te krij-
gen. Waar we onze fi etsen neergezet 
hebben, weet ik niet meer. Het lukte 
uiteindelijk wel. Toen aansluiten in 
de rij, richting loopplank. Eenmaal 
aan boord, vonden we eigenlijk alles 
doodgewoon. Op Heijplaat hadden we 
zo vaak een schip bezocht dat net van 
de helling kwam of daarna afgebouwd 
werd op de werf van de RDM, zoals 
het ss Rotterdam, – in 1958 – en nu al 
weer jaren als hotelschip bij Katend-
recht in de haven ligt.

Geen stralingsgevaar

Vanwaar die overweldigende belang-
stelling voor dit schip? Het had al da-
gen daarvoor in alle kranten gestaan: 
het eerste atoomvrachtschip ter wereld 
zal onze haven aan doen! Wordt dit de 
toekomst van de scheepvaart?
Nadrukkelijk stond er overal bij 
vermeld dat het VEILIG was; geen 
stralingsgevaar. Toen wij op onze 
rondleiding op het schip langs de 
compartimenten kwamen waar ‘het 
atoom’ zat, klopte dat inderdaad, want 
de bemanning zat daar rustig allerlei 
dingen te doen, zonder opvallende 
veiligheidsmaatregelen. Doordat de 
‘Savannah’ op kernenergie voer, had 

het geen schoorsteen nodig, dus vanaf 
de Parkkade zag het schip er al apart 
uit. Net een pompeus groot jacht.

Brievenbus
Vanuit New York kwam het naar 
Rotterdam en die eerste tocht was 
vooral bedoeld om deze mogelijkheid 
van varen te promoten. Een lading 
vervoerde het niet. Maar in latere jaren 
bleek nucleair varen met vrachtsche-
pen niet rendabel, nu wordt het door 
allerlei landen alleen nog maar bij 
marineschepen – vooral onderzeeërs 
– toegepast. Ik vermoed dat de meeste 
bezoekers van het schip het met een 

lichte teleurstelling weer verlieten. 
Was dit nou alles? Wel interessant 
vond ik de brievenbus waar je een 
speciaal stempel van het schip op je 
brief kreeg.

Fiets
Eenmaal op de kade moesten we onze 
fi etsen weer opsporen. Dat viel niet 
mee, als ik me herinner. Onze twee 
fi etsen waren gegroeid tot een kluwen 
van minstens twintig rijwielen er voor. 
Haal daar dan de jouwe maar weer 
uit… Uiteindelijk lukte het en fi etsten 
we richting Schiemond bij Delfsha-
ven. Daar moesten we wachten op 

onze trouwe ‘Heen en Weer’, die 
ons naar Heijplaat zou varen. Door 
de zaterdagdienst voeren er minder; 
dat werd een fl inke tijd wachten, het 
kon niet anders. De fi etsen tegen het 
wachtlokaal gezet, waarop nog steeds 
goed leesbaar de jarendertigleus stond: 
‘Koop Nederlandse waar, dan helpen 
wij elkaar’. Dat vond iemand anders 
blijkbaar ook want toen Go en ik na 
een tijdje van het ponton terugliepen 
naar onze fi etsen, riep Go ineens tegen 
mij: ‘Hé, Arie, loopt die vent daar niet 
met jouw fi ets?’ 

(Lees verder op pagina 3)
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 Getrouwd in Rotterdam: u ook?   
 Veel van onze lezers zijn getrouwd in Rotterdam. In juli willen we speciale aandacht besteden 
aan bruiloften van vroeger. Waar vierde u vroeger uw bruiloftsfeest in Rotterdam? Welke 
bijzondere herinneringen heeft u aan  die ‘dag van uw leven’? Wat ging er toen heel anders bij 
een bruiloft dan nu? Schrijf ons erover, zodat we uw verhalen kunnen delen met onze lezers. 
Liefst met een foto erbij! Stuur uw bijdrage (van 100 tot pakweg 500 woorden groot) voor 
30 juni naar: info@deoudrotterdammer.nl of als u geen internet heeft naar Redactie De Oud-
Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. (Op de foto: Feyenoord-
voetballer Reinier Kreyermaat en Joke de Koninck trouwden in 1965 in Rotterdam.)   

 Beterschap, Gerard!   
 Onze vaste columnist Gerard Cox is even uitgeschakeld. Over het hoe en waarom 
leest u meer op pagina 3 op de plek waar normaal z’n column te lezen is. Zijn 
vaste maatje Nico Tempelman, bij wie Gerard altijd zijn columns intikt, vertelt er 
iets meer over. Langs deze weg willen we Gerard van harte beterschap wensen en 
hopen ‘m weer snel in onze krant terug te zien!

    Redactie De Oud-Rotterdammer   

HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

010 418 23 33  |  www.hess.nl

Basisuitvaart vanaf € 3.675,-

Een uitvaart op maat voor u 
gemaakt vanaf € 4.775,-

010 – 30 74 895
0181 – 700 265 

   www.obitusuitvaart.nl

Rollator 
nodig?

Schinkelse Baan 6, Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

  Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 
50 consumpties. 

- Uitvaart compleet € 4750,-
- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Incl. alle koelingskosten.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,             

  uitvaartkist, 50 kaarten (incl. postzegels)

Budget uitvaart  € 1575,-

Basis uitvaart
v.a € 3500,-

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

Om de laatste rustplaats van uw geliefde er 
verzorgd uit te laten zien, kan ik deze zorg 
liefdevol uit handen nemen. Ook voor het 
plaatsen van bloemen of planten.
Vrijblijvende informatie: 
06-27184125      Astrid@onderdeoudebeuk.nl

Westhavendomein B.V. • Westhavenplaats 40a • 3131 BT Vlaardingen • Tel.: 010-2477477 • E-mail: info@westhavendomein.nl

Volledige ontzorging voor vastgoedeigenaars en VvE’s

www.westhavendomein.nl

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

    € 6,00

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL  0180 - 820244

    

OP

FACEBOOK

VOLG

FACEBOOK
scan mijSCAN MIJ



(Vervolg van voorpagina)

Het eerste dat uit mijn mond kwam 
was een knetterende vloek! Die kerel 
was aan het proletarisch winkelen. 
Hij bracht die oude reclameleus op 
zijn manier in de praktijk en hielp 
alleen zichzelf. Gelukkig kon ik toen 
nog een sprintje trekken. Toen ik hem 
ingehaald had en riep dat hij met zijn 
poten van m’n fiets moest afblijven en 

ook Go naderbij zag komen, gooide 
hij mijn fiets op de grond en koos, nog 
sneller dan wij, het hazenpad, richting 
de Lage Erfbrug.

Museumschip
Uithijgend zaten we later op de veer-
boot, napratend over alle dingen van 
die ochtend en middag. Het nucleaire 
programma met vrachtschepen werd 
een mislukking. Tegenwoordig is de 

Savannah een museumschip dat in 
Baltimore in de USA ligt. Maar twee 
jaar later. In mei 1966. Op-
nieuw kwam een bepaald 
soort schip voor het eerst 
naar Rotterdam en dàt ver-
voer werd wel een enorm 
succes. Het ms Fairland 
voer met 226 containers 
naar onze stad en iedereen 
weet wat dat voor gevolgen 
heeft gehad…...Tot ver in 
zee liggen nu de havens 
voor de mammoetschepen 

met makkelijk 22000 van die dozen 
aan boord.

Hoe kwam ik op dit verhaal ? Bij het 
opruimen van bepaalde spullen vond 

ik de envelop met het speciale 
stempel van de Savannah weer en 
allerlei herinneringen borrelden 
toen vanzelf naar boven.

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

Iedereen was nieuwsgierig naar Savannah
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De Savannah onderweg naar de Parkkade.

De Savannah aan de kade. De stempels van de Savannah maakten op Arie nog het meeste 
indruk.

Adverteren in ?
Bel Timo: Tel. 0180 - 820244

Nou had hij al last van een hamstring bles-
sure en daarom liep hij de laatste tijd met 
een stok. “Maar de trap op met een stok, 
dat kan ik niet dus dan maar zonder naar 
mijn bed”, zegt hij en weet dat hij er nog 
goed van vanaf is gekomen. Nou ja, op 
z’n rug naar beneden en niets gebroken, is 
redelijk goed. Zijn commentaar: “Het laat-
ste stuk van de trap had ik geen leuning. 
Die heeft mijn timmerman er nu maar 
aan gezet. Een typisch geval van ‘de put 
dempen als het kalf verdronken is.”
Maar goed, hij is even uitgeschakeld en 
daarom maar een foto uit betere tijden: de 
uitreiking van ‘Het gouden hart’. Op de 
foto: V.l.n.r. ‘De Nachtburgemeester van 
Rotterdam’ Jules Deelder, Gerard Cox, 
‘The Dutch Windmill’ Bep van Klaveren, 
Hans Boskamp en Joke Bruijs. Allen 
geboren Rotterdammers.

Nico Tempelman 
nicotempelman@hotmail.com

Gerard Cox afwezig met een geldig excuus
Gerard Cox staat in deze Oud 
Rotterdammer niet op zijn ver-
trouwde plekkie. Hij stond vorige 
week zelfs niet op z’n benen. Hij 
was namelijk thuis van de trap 
gevallen… Gelukkig niets gebro-
ken maar hij heeft wel overal 
pijn. 
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

Bij ons staat 
persoonlijk
contact, kwaliteit 
en service hoog 
in het vaandel!

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22 
(0180) 66 14 90

RIKKOERT.NL

SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
( 0 1 8 2 ) 3 8 2 6 5 1 

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

                               cvu.nl

Herdacht worden
zoals u bent

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

Rotterdam

Uitvaartcentrum Bergweg

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

“Kies voor de uitvaart die bij u past.

CVU is er voor iedereen in de regio.”

Dorpsstraat 119 (0180) 63 11 11    Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen   voorbrood.nl    zaterdag 10:00-17:00

Meeeerr daann 65 rrelax- en sta-op fauteuils in vaste collectie!ste collectie!elax- en stta-op fauteuils in vasn vasM d 65 l



Ken je dit nog? 

 289   

 291   Nr.

Nr.

J

Ken je dit nog? Naar de Chinees in Rotterdam, wie deed het niet? Heeft u er leuke, bijzondere herin-
neringen aan, een anekdote of een andere ontboezeming? Schrijf ons! Ook als u weet in welk restaurant 
deze foto is genomen en wellicht zelfs bij welke gelegenheid. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl 
of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op onze 
website www.deoudrotterdammer.nl is de foto beter (groter)  te bekijken.  

Ruud Kuipers: “Dit is het oudste en gezellig-
ste café van het Stadhuisplein in het centrum 
van Rotterdam. Vroeger, voordat we naar de 
bioscoop gingen op zondagavond, gingen we 
altijd even een biertje drinken in café ‘t Fust en 
na afl oop even een afzakkertje halen. Het was 
er altijd gezellig. Ook op zaterdagavond gingen 
we er wel eens naar toe en in onze tijd was Ab 
Wolders daar portier. Hij was in de jaren ‘80 
een succesvolle powerlifter en sterkste man van 
Nederland, Europa en tweede van de wereld. 
Ik vond hem een rustige en sympathieke man 
altijd even tijd voor een praatje. Ook kun je er 
alle voetbalwedstrijden van Feyenoord bekijken. 
Er staan dan grote schermen binnen in de ver-
warmde serre maar ook buiten op het terras als 
het mooi weer is. De sfeer is dan geweldig. Ze 
zijn dan ook niet voor niets in 2017 gekozen tot 
de leukste voetbalkroeg van Zuid Holland.”

Hans Augustijn:  “Tja, moeilijk. Geen idéé welk 
tijdsbestek deze foto is genomen, maar het is 
dús, volgens de foto, een caféterras naast dat van 
Café ’t Fust op het Stadthuisplein café t Fust. 
Dan zou dit afhankelijk van het tijdbestek van de 
genomen foto naar mijn bescheiden mening het 
terras kunnen zijn van café The fi rst Bussiness 
Club of Charley’s Tante (afhankelijk welke 
periode) of eventueel zelfs het terras van The 
White Bread Inn zou ook nog kunnen. Ik ben 
benieuwd. In al deze café’s, inclusief t Fust, heb-
ben ik in de zeventiger jaren veel tijd doorge-
bracht en de nodige biertjes genuttigd!”

Ton Kuster: ”Stadhuisplein met de terrassen van 
Het Stadscafe en Lord Charley van Roel Wie-
douw in de zeventiger jaren. Met Tom Dumoulin 
, de Nederlandse kampioen Cocktailshaker, wa-
ren wij de bedrijfsleiders van deze zaken. Rechts 
naast het Stadscafe zat de First Business Club en 
Het Fust. Gezellige tijd, met af en toe problemen 
tijdens de Europa Cup wedstrijden van Feyen-
oord. De terrassen waren dan verboden terrein.

Ada van Dam: “Deze foto is waarschijnlijk 
plm. 1965/1966. Het terras op de voorgrond is 
dan van Rutecks, daar was regelmatig levende 
muziek. Klein stukje verder is cafe het Fust, 
geopend in 1962 en het bestaat nog steeds.”

Judith Clarijs-Bijsterveld: “Dit zijn de terrassen 
uit de jaren 60 op het Stadhuisplein. In 1966 
en 1967 werkte ik op het kantoor van Mobiloil 
tegenover Café ‘tFust op het Stadhuisplein. 
Volgens mij was er toen alleen nog het terras van 
’t Fust waar – zodra het lekker weer was – de 
eerste gasten zaten. Meestal ook dagelijks de-
zelfde mensen. Verder heb ik er geen bijzondere 
herinneringen aan.”

Jaap Broertje: “Aan deze plek heb ik ook 
leuke herinneringen. Maar dan van niet zo lang 
geleden. Namelijk van het kampioenschap van 
Feyenoord. En dan bedoel ik niet de huldiging 
op de Coolsingel, grenzend aan het plein, maar 
de wedstrijd in het weekend ervoor. Toen liep 

het al vol op het plein en gingen de bekers bier 
al de lucht in toen het kampioenschap een feit 
was. Wat en sfeertje. Heerlijk. Omringend door 
gelijkgestemden genieten, mooier kan toch 
niet. Voor mij was het de mooiste dag van het 
jaar. Ook al omdat ik op maandag geen vrij 
kon krijgen voor de huldiging. Maar die heb ik 
uitgebreid via televisie alsnog kunnen beleven, 
hoor. De video had ouderwets staan te snorren. 
leve RTV Rijnmond, haha!”

A. van Gelder: De raadfoto van Ken je dit Nog 
nummer 289 gaat over het Stadhuisplein, dat 
tegenover het gemeentehuis ligt en uitkomt op 
de Lijnbaan. Ik liep er  vaak over als ik van het 
Centraal Station kwam, op weg naar mijn werk. 
Leuke terrassen. Ik heb er nooit op gezeten. Ben 
geen terrasganger. En met de huidige hore-
caprijzen al helemaal niet. Vraag me altijd af 
waarom zo’n terrasje pikken in het buitenland 
altijd goedkoper is dan in Nederland. Behalve 
dan bijvoorbeeld in Parijs of Berlijn. In beide 
steden ben ik mij ook rot geschrokken van de 
prijzen voor een biertje of een glas wijn. Maar 
misschien is dat ook de leeftijd. Wij ouderen 
vinden iets al snel duur. Jongeren schijnen daar 

minder moeite mee te hebben of weten niet beter 
wellicht.” 

Hilda van Bodegom: “Leuk die foto van de 
terrassen. Met mijn moeder landde ik daar vaak 
na of tijdens het statten en marten, zoals jullie 
dat in de vorige krant noemden. Dat was in de 
tijd dat de Lijnbaan er nog niet  zo lang was. 
Het was ook leuk daar om te kijken wie daar 
allemaal voorbij kwamen. Heel Rotterdam liep 
langs. Leuke plek. Bakkie koffi e en weer verder. 
Mooie tijden.”

Richard Poot: “Daar zien we ‘t Fust. Een echte 
ankerplaats voor cafégangers. ‘s Zomers lek-
ker op het terras met een pilsje met vrienden. 
Vrijdagmiddag was mijn favoriete moment toen 
ik nog in Rotterdam werkte. We keken vaak naar 
het Stadhuis in de verte en maakten opmerkin-
gen over de burgemeester en de ambtenaren daar 
en wat ze nu weer bedacht hadden en verkeerd 
hadden gedaan. Dat was altijd lachen. Leuke 
tijd.”

 Terrasje pikken op het Stadhuisplein   
Ja, de Ken je dit nog-foto van vier weken geleden was niet zo moei-
lijk te raden. Dat was natuurlijk het Stadhuisplein met z’n terrassen. 
Er kwamen weer een aantal leuke reacties binnen met herinneringen 
aan deze plek waar het zo leuk ‘mensen kijken’  was en is. Lees maar 
op deze pagina!
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 ‘Wij tappen weer volop’ staat er op een bord bij café ‘t Fust. En dat was niet voor niets, want in 1962 was er een brand in 
het café, waardoor het een tijdje gesloten was geweest.   
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

088 - 676 43 89opnieuwenco.nl

Opnieuw & Co Kringloopwarenhuizen
Barendrecht - Dordrecht - Leerdam - Papendrecht

Ridderkerk - Rotterdam - Zwijndrecht

toe aan wat anders?
het aanbod in onze winkels is

iedere dag anders!



Ik hoorde laatst dat er voor 
het erfrecht drie soorten kin-
deren zijn; dat lijkt me raar, 
een kind is toch een kind?

Dat klopt, een kind is altijd van 
iemand een kind, maar in het erfrecht 
en de Successiewet wordt er toch 
onderscheid gemaakt in soorten 
kinderen. Zo is er het eigen kind, het 
stiefkind en het pleegkind (geadop-
teerde kinderen zijn eigen kinderen). 
Het ‘eigen’ kind is over het algemeen 
het uitgangspunt en om het stiefkind 
of pleegkind zo gelijk mogelijk 
behandeld te krijgen, moet aan een 
aantal voorwaarden worden voldaan.
Het ‘eigen’ kind erft ook zonder tes-
tament van zijn of haar ouders en/of 
krijgt volgens de wet een niet-opeis-
bare vordering in geld op de langst-
levende ouder ter grootte van zijn 
of haar erfdeel. Voor de erfbelasting 
heeft het eigen kind een vrijstelling 
van €22.918. Erft het kind meer dan 
de vrijstelling, dan betaalt deze over 
de eerste €138.642 10% erfbelasting 
en daarboven 20%.

Per testament kunnen ouders de 
verdeling anders maken. In dat geval 
heeft een eigen kind altijd tenminste 
recht op zijn of haar legitieme portie. 
Stiefkinderen erven wel automatisch 
van hun eigen ouder, maar niet van 
de stiefouder. Wil de stiefouder 
zijn of haar stiefkinderen mee laten 
erven, dan kan dat alleen door hen 
per testament erfgenaam te maken. 
De stiefkinderen krijgen dan dezelfde 
rechten als de ‘eigen’ kinderen. Wordt 
een stiefkind niet genoemd in het 
testament van de stiefouder, dan 

kan deze geen beroep doen op de 
legitieme portie. Het stiefkind moet 
dan berusten in het feit dat zijn of 
haar stiefouder hem/haar niet mee laat 
erven. Afhankelijk van de situatie (is 
het huwelijk tussen de ouder en de 
stiefouder ontbonden door overlijden 
of niet) wordt een stiefkind ook voor 
de erfbelasting gelijkgesteld met een 
‘eigen’ kind.
Het komt ook voor dat stiefkinderen 
vol erven en de ‘eigen’ kinderen de 
legitieme portie toebedeeld krijgen. 
De term stiefkind is overigens voorbe-

houden aan de kinderen binnen een 
huwelijk of geregistreerd partner-
schap.
Het pleegkind tenslotte kan ook alleen 
per testament van de pleegouders 
erven en moet, om voor de erfbelas-
ting als kind aangemerkt te kunnen 
worden, tenminste vijf jaar door de 
pleegouders zijn opgevoed en onder-
houden voordat het pleegkind 21 jaar 
werd of trouwde. Bovendien moet de 
pleegouder het kind aantoonbaar voor 
tenminste 40% uit eigen geld hebben 
onderhouden. Wordt niet aan deze 
voorwaarden voldaan dan erft het 
kind wel maar is de erfenis belast met 
het ‘derden’-tarief van respectievelijk 
30% en 40%. Ook pleegkinderen 
hebben geen recht op een legitieme 
portie. Een pleegkind erft volgens 
de wet wel van zijn eigen ouders en 
de tarieven en vrijstellingen tussen 
ouders en kinderen zijn dan van 
toepassing. Vooral in samengestelde 
gezinnen komen verschillende soorten 
kinderen voor. Voordat een testament 
wordt opgemaakt, verdient het aan-
beveling om goed door te spreken – 
eventueel ook met de kinderen – wat 
de verschillende mogelijkheden zijn 
en wat daarvan de gevolgen zijn.  

 Drie soorten kinderen   
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Schulden van nalatenschap
Er is nog wel eens discussie over wie 
welke schulden in de nalatenschap 
moet betalen. Is er een langstlevende 
echtgenoot als erfgenaam en de 
wettelijke verdeling (of het wettelijk 
erfrecht) is van toepassing, dan is het 
antwoord simpel: de langstlevende 
echtgenoot. Deze verkrijgt dan de 
gehele nalatenschap; dus de bezittin-
gen én de schulden. De verschuldigde 
erfbelasting voor de kinderen (als de 
andere erfgenamen) hoort daarbij. 
Is er geen langstlevende echtgenoot 
dan moeten de schulden in dat geval 
uit de nalatenschap betaald worden. 
De erfbelasting die de erfgenamen of 
legatarissen verschuldigd zijn, wor-
den door hen persoonlijk of door de 
executeur betaald. Erfgenamen ont-
vangen uiteindelijk dat wat nagelaten 
wordt plus alles wat nog ontvangen 
is na het overlijden, min alles wat na 
het overlijden nog betaald is. Lega-
tarissen ontvangen hun legaat min de 
verschuldigde erfbelasting. 

Contant geld
Contant geld in de nalatenschap is 
altijd een lastige zaak. Want hoeveel 
contant geld wordt gevonden en hoe-
veel had er naar verwachting moeten 

zijn en waar laat je het? En bij veel 
contant geld is de vraag vervolgens, 
is er door de erfl ater wel aangifte van 
gedaan in box 3 en zo nee, dan is 
nog een naheffi ng en mogelijk zelfs 
een boete te verwachten. Beter wordt 
contant geld nog bij leven op de 
bankrekening van de persoon zelf ge-
stort; dat voorkomt later problemen. 
Overigens is contant geld storten ook 
niet meer zo eenvoudig als vroeger. 
Het kan alleen nog maar bij geldau-
tomaten en dan met een maximumbe-
drag van €2.500 of €3.000 (afhanke-
lijk van de bank) per dag.

Erfgenamen benoemen
Voor veel mensen is het benoemen 
van erfgenamen niet eenvoudig. 
Vooral wanneer er geen kinderen zijn, 
is bepalen wie wel en wie niet erft 
best lastig. Je wilt niemand teleurstel-
len maar dat ga je uiteindelijk toch 
(een beetje) doen.

Ons advies is doorgaans: kies een of 
twee erfgenamen en maximaal een 
stuk of vijf legaten. Daarmee bereikt 
u een goed uitvoerbaar testament 
zonder al te hoge afwikkelingskosten.

Een toezichthouder
In het levenstestament kunt u een 
toezichthouder benoemen die con-
troleert wat de gevolmachtigde doet 
of die meebeslist bij grote uitgaven, 
bijvoorbeeld bij verkoop van de wo-
ning. Zo kan de toezichthouder ook 
een steun zijn voor de gevolmach-
tigde die over geld van de ander moet 
beslissen. Maar wie wil dit moeilijke 
klusje klaren? Als geen toezicht-
houder wordt benoemd dan moet de 
gevolmachtigde uiteindelijk rekening 
en verantwoording afl eggen aan de 
erfgenamen. Dat kan over meerdere 
jaren gaan. Is de gevolmachtigde ook 
de erfgenaam, dan is toezicht houden 
misschien niet zo nodig.  

Uit de praktijk 

Een kind met pech in het leven help 
je als ouder graag. De meeste ouders 
gunnen hun kinderen immers het beste. 
Maar die ouderlijke hulp kan ook tot 
tweespalt leiden binnen gezinnen. 
Het kind dat hulp vraagt, leeft wel erg 
onbezorgd en zoekt wel erg gemak-
kelijk hulp bij de ouders in de ogen van 
de kinderen die proberen problemen 
te voorkomen. Al die (fi nanciële) hulp 
gaat uiteindelijk af van hun erfdeel. Je 
kunt het de ouders niet kwalijk nemen; 
het is hun geld en daar mogen ze mee 
doen wat ze willen, maar we begrij-
pen de kinderen met kritiek ook wel. 
Wanneer ouders alle kinderen zoveel 
mogelijk gelijk willen behandelen maar 
het kind dat nu hulp nodig heeft niet in 
de steek willen laten, dan is dat redelijk 
eenvoudig op te lossen. U kunt in het 
testament opnemen dat fi nanciële hulp 
‘een voorschot op de erfenis’ is die 
moet worden ingebracht bij de nalaten-
schap. Zo telt dat wat geschonken is 
weer op bij de nalatenschap en ontvangt 
het geholpen kind zijn erfdeel min de al 
ontvangen bedragen. Voorwaarde is dat 
goed wordt bijgehouden wat geschon-
ken is zodat later ook echt opgeteld kan 
worden. Maken ouders zo’n testament 
niet, dan kunnen de kinderen die niet 
geholpen zijn of niet geschonken heb-
ben gekregen eventueel een beroep 
doen op hun legitieme portie. Maar 
ook dan is een goede administratie van 
groot belang. Meer weten? Maak een 
afspraak voor ons gratis en vrijblijvend 
erfcoach-spreekuur of op kantoor. Bel: 
010-3130823 of mail: info@akto.nu.  

?

Voorkom verspilling  Zoals 
de goedkoopste energie de energie 
is die u niet gebruikt, zo kunt u 
ook besparen op voedsel door 
niet te verspillen. Combineert u 
dit ook nog eens met koken voor 
twee dagen, dan bent u dubbel 
goedkoop uit.

Voorzichtig boeken  Met 
de berichten over annuleren van 
vluchten kort voor de vlucht in het 
achterhoofd is het wijs om hotels 
te boeken die u ook vlak voor de 
reis nog kosteloos kunt annuleren. 
De keuze is misschien wat beperk-
ter en vaak duurder, maar liever 
dat dan uw geld kwijt zijn, toch?

Flexibel boeken  En als u toch 
gaat boeken; wees fl exibel met 
de vlucht. Een dag eerder of later 
vertrekken of thuiskomen kan veel 
geld schelen. Vakantie is al duur 
genoeg en als u de tijd aan uzelf 
heeft... 

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant

                Wij informeren u daar tweewekelijks over 

allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht, 

waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

Graag wijzen wij u in het bijzonder op onze persoonlijke en 
vakkundige werkzaamheden rondom de afwikkeling van 
een nalatenschap. Na het overlijden van een dierbare 
moet - naast het verwerken van de emoties - veel geregeld 
worden. Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud (beiden 
RegisterExecuteur) van Akto helpen u graag bij alle - 

Dit doen wij zowel in de voorbereiding als na een overlijden 
bij de afwikkeling.

Wilt u meer weten, maak dan eens een afspraak of kom naar een 
van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren.
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en ervaring.

In de voorbereiding kunt u denken aan:
• komt uw nalatenschap op de juiste plek
• betalen uw erfgenamen niet te veel 

erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen 

bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en 

testament

Na het overlijden kunt u denken aan:
• Akto als (adviseur van de) executeur of 

als adviseur van de erfgenamen of als 
boedelgevolmachtigde

• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen

• adviseren bij een afwikkeling waar een 
onterving speelt

• en nog meer...

Kernwoorden voor ons zijn: 

transparant, persoonlijk en betrouwbaar

Contact
tel: 010 - 313 08 23
mail: info@akto.nu
website: www.akto.nu

Akto, uw erfcoach
mr. Nicole C. Goud
Nico van Scheijndel

“Akto als uw
executeur of als 
adviseur voor de 
nabestaanden.”

zakelijke en financiële - aspecten rondom uw nalatenschap.

Naast de krant een 
kopje koffie drinken?
Doe dat in stijl met

De Oud-Rotterdammer Mok !

NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL 

* excl. €5,75 verzendkosten

NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

(CADEAU) TIP!

De Oud-Rotterdammer-mok
speciaal voor de levensgenieters

14,25 *
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De Spoorwegpolitie zorgde binnen 
voor orde rust en veiligheid en de 
Gemeentepolitie deed buiten het sta-
tion. Helaas is de Spoorwegpolitie en 
het toezicht net als de bankjes buiten 
weggevallen. 
Overdag was er altijd een agent aan 
de voorzijde van het station te vinden 
om zo nodig de openbare orde te 
handhaven. Als agent kon je voor 
het station je Engelse taal ophalen 
door de toeristen die Rotterdam 
kwamen bezoeken de weg te wijzen. 
Een kleine stratengids met een rood 
kunststof kaft was je hulpbron. Aan 
de buitenzijde voor het station was 
een grote lange marmeren bank die 
niet even weggehaald kon worden 
bij overlast. Iedereen die even wilde 
genieten van onze prachtige stad kon 
hierop plaats nemen. Niets nieuws 
onder de zon dat deze marmeren bank 
ook een verzamelplaats was geworden 
voor dak en thuislozen. Het leven was 
voor hen veranderd van succes in een 
teleurstelling. Zij dronken 24/7 hun 
biertje en legden een kaartje. Deze 

mensen ook wel zwervers genoemd, 
werkten als een magneet op mij. Vaak 
kreeg ik door gesprekken een inkijkje 
in hun leven. Het leerde mij om niet 
te snel een oordeel over iemand te 
hebben. Bij overlast zoals openbare 
dronkenschap of wildplassen moest 
er natuurlijk wel ingegrepen worden. 
De betrokkene werd dan met een 
grote surveillanceauto Chevrolet C10 
overgebracht naar het Haagseveer om 
te ontnuchteren. Een taxichauffeur die 
niet wilde dat een beschonken zwerver 
door de politie werd meegenomen 
zette hem achterin zijn taxi. Na 50 
meter werd de passagier op straat 
gedumpt. Dunne op pindasaus lijkende 
vloeistof stroomde uit zijn broek en 
had de taxi had bevuild.
Een rit naar het politiebureau leverde 
altijd een bekeuring op. De straf was 
een boete en bij niet betaling een aan-
tal dagen celstraf. De boete werd nooit 
betaald dus de dagen celstraf werden 
opgespaard en met de kerstdagen ver-
zilverd in het Huis van Bewaring.
Ook op zakkenrollers, meestal 

verslaafden, had het centraal station 
aantrekkingskracht. Heroïne was in 
opkomst. Voor 0.8 gram werd 25 gul-
den betaald. Gebruik om de vier uur 
kostte dus al snel 150 gulden, 24/7. 
Nederlandse en Surinaamse jongeren 
gebruikten hasj en gingen daarna over 
op heroïne . Als lijn 1 vanaf CS via 
de West-Kruiskade richting Schiedam 
reed, moest je eerst strippen met een 
strippenkaart die daarna weer in de 
portemonnee werd gedaan. De zak-
kenrollers stapten als laatsten in. Door 
de schommelende tram botste iedereen 
tegen elkaar. Het ideale moment om 
toe te slaan. Op de West-Kruiskade 
stapten de hosselaars met hun buit uit 
de tram. In een gebruikerspand In de 
Josephlaan werd de portemonnee zon-
der inhoud in een gat van het kelder-
luik gegooid. Bij de ontruiming van 
dit pand kwamen veel portemonnees 
weer tevoorschijn. Ik had kledingstuk-
ken verzameld om vaak verkleed en 
voorzien van een pruik en zonnebril 
de zakkenrollers aan te pakken. Wel 
frustrerend als een zakkenroller op je 
schouders tikte en daarbij zei dat hij 
aan mijn kont zag dat ik Karelse was.

Burgerkleding
De controle op vervoersbewijzen 
werd voor controleurs van de RET te 

gevaarlijk. Bedreigingen maakten hun 
werk bijna onmogelijk. Veel zwartrij-
ders bezaten een steekwapen. Nodig 
om een appeltje te schillen zoals zij 
het bezit van een mes verklaarden. In 
samenwerking met de geüniformeerde 
RET controleurs en politiemensen in 
burger werden acties gehouden. Een 
team van 6 controleurs stapte bij het 
Weena bij restaurant Engels in de 
tram en controleerde snel passagiers 
op een geldig plaatsbewijs. De politie 
was in burgerkleding op het Stations-
plein al ingestapt. Als de tram op het 
Kruisplein zijn eerste officiële stop 
maakte werden de zwartrijders voor 

personaliacontrole en proces-verbaal 
naar het hoofdbureau overgebracht. 
De veiligheidscontrole van kleding en 
tassen voor het instappen leverde vaak 
ook andere strafbare feiten op. Toen 
een gemeenteraadslid zich ook onder 
de arrestanten bevond werden direct 
vragen in de gemeenteraad gesteld 
over dit adequate politieoptreden. Ge-
volg was dat de acties in afgeslankte 
vorm doorgingen en niet iedereen 
meer werd meegenomen.

Han Karels
hankarels@kpnplanet.nl

Zwervers en zakkenrollers rond Centraal
Het Centraal Station is voor vele Rotterdammers een plaats van 
herinneringen. Voor velen een start naar onbekende bestemmin-
gen of een thuiskomen na een korte of lange reis. Ik dacht terug 
aan vijftig jaar geleden toen ik vaak surveilleerde bij het station 
dat deel uit maakte van het gebied waar ik wijkagent was. 

Buitgemaakte portemonnees in de kruipkelder.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het 
een algemeen ziekenhuis. In 1982 was 
het het eerste ziekenhuis in Nederland 
waar een keuzemenu werd aangebo-
den aan de patiënten. Het “Eudokia”, 
zoals men het gewoonlijk noemde, 
is dan inmiddels gefuseerd met het 
Gemeentelijke Bergweg Ziekenhuis. 
In 1991 zijn deze twee ziekenhuizen 
opgegaan in het nieuwe IJsselland 

Ziekenhuis in Capelle a/s IJssel. De 
beide ziekenhuizen waren inmiddels 
verouderd. Er kwam nieuwbouw in de 
plaats van het “Eudokia”.

Ziekenfonds
Ik heb diverse herinneringen aan dit 
ziekenhuis. Het was in de tijd van het 
ziekenfonds. Ik zie nog de groen-wit-
groene ziekenfondskaart voor me. Er 

bestonden toen nog grote zalen, waar 
je met tien of twaalf mensen lag. 
De patiënten die particulier verzekerd 
waren, kregen naar gelang hun verze-
kering een twee- of zelfs éénpersoons-
kamer. Je had dus eerste-, tweede- of 
derdeklas verpleging. Ik heb wel eens 
op zo’n grote zaal gelegen en dat 
was niet zo’n pretje. Het was meestal 
onrustig en je zag en hoorde vaak te 
veel van je zaalgenoten.

Gouden handjes
Ik herinner mij nog de hoofdchirurg 
dokter Wiggers. Hij werd de arts met 
de gouden handjes genoemd. Later 
werd dokter Zwaan de belangrijkste 
chirurg. Door hem ben ik tweemaal 
geopereerd. Dit was een buitengewoon 

fijne dokter, medisch/technisch, maar 
ook heel menselijk.
 
Er bestond nog geen ‘me too’. Geluk-
kig, want dokter Zwaan legde zijn 
hand op je schouder en dan werd je 
gewoon rustig en had je meteen het 
vertrouwen dat alles goed zou komen. 
Hij was tegelijkertijd je arts, een 
vaderfiguur en een goede vriend.

Ravage
Het ziekenhuis werd ouder en ouder. 
Er werd hier en daar wat verbouwd 
en de uiteindelijke overgang naar 
het IJsselland ziekenhuis was geen 
overbodige luxe. Ik had weer eens een 
behandeling ondergaan en had nog 
een infuus, waarmee ik gewoon kon 

lopen, maar ik mocht nog niet naar 
huis. Wel mocht ik op zondagmiddag 
met mijn man mee naar een verjaar-
dag. En wat ik aantrof toen ik terug 
kwam bij mijn kamer, was niet te 
geloven. Een deel van het plafond van 
de kamer was naar beneden gekomen. 
De andere drie dames waren al elders 
geplaatst en ook ik moest “verhuizen”. 
Het was een ravage, maar de echte 
schrik is aan mij voorbij gegaan. Het 
was duidelijk tijd voor een nieuw 
ziekenhuis. Het IJsselland ziekenhuis 
was natuurlijk een verbetering, maar 
het ‘Eudokia’  had iets knus en dat 
vergeet je niet.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Plafond kwam naar beneden in Eudokia
Het Eudokia ziekenhuis te Rotterdam. Welke (oud)Rotterdammer 
kent het niet. Het stond aan de Bergweg. Het is geopend in 1890 
en opgericht door de diaconie van de Gereformeerde kerk van 
Rotterdam, als gesticht voor chronische zieken. Het geld voor 
de oprichting was afkomstig van collectes en de verpleegkos-
ten werden gesteld op vier gulden per persoon per dag. Voor de 
huisvesting werd Villa Welbehagen gebruikt. Later werd dat min 
of meer vertaald naar het Griekse ‘Eudokia’.

Het Eudokia Ziekenhuis aan de Bergweg.

Het Eudokia Ziekenhuis aan de Bergsingel.



De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam Dinsdag 13 juni 2023    pagina 10   

In DOR is al dikwijls melding van 
die gebeurtenis gemaakt. Maar toch 
kwam bij mij als ervaringsdeskundige 
en vroegere bediener van de kraan het 
idee op om eens wat over de beleve-
nissen te melden. Menigmaal ben ik 
in de jaren ‘50 op maandagmorgen 
om 05.00 uur ter voorbereiding op de 
lossing op kraan D 5 begonnen.
De bananenboot moest tegen 08.00 
uur bedrijfsgereed zijn. Het voorbe-
reidende werk met de kraan bestond 
om de zware transportbanden bij 
de ruimen op dek van het schip te 
plaatsen. De banden waren wel zwaar, 
maar ruim onder het hefvermogen van 
7000 kg van de kraan..

Invasiekraan
Kraan Diesel 5 was van Schotse ma-
kelij, een zogenaamde invasiekraan. 
Waarvan de Gemeente Handelsin-
richtingen er na de oorlog 6 in bedrijf 
had genomen. Zij waren meegeko-
men met de landing in juni 1944 in 
Normandië. Van oorsprong waren het 
diesel-elektrische kranen en ze konden 
hun eigen stroom opwekken. Later 
zijn zij omgebouwd tot een normale 
elektrische stukgoed kraan. Kranen die 
in alle Rotterdamse havens aangeslo-
ten konden worden op de aanwezige 
stroomvoorziening, waar zij jarenlang 
dienst hebben gedaan.

In oorspronkelijke staat zorgde het 
voor de machinist buiten zijn normale 
werkzaamheden, het laden en los-
sen van goederen nogal wat extra 
werkzaamheden. Zoals zorgen voor 

het oppompen van 
diesel brandstof en het 
smeren van de motor. 
Terwijl een hele dag 
werken met een draai-
ende motor om je heen 

ook niet altijd prettig was..

In het water
Terug naar de voorbereiding. Als de 
kraanmachinist de kraan in gereedheid 
had gebracht moesten de transportban-
den een voor een bij de ruimen wor-
den geplaatst. Als dat goed verlopen 
was, was het wachten op de haven-
werkers. Na indeling laadden zij met 
de hand in de ruimen binnenboord de 
bananentrossen op de lopende band en 
werden afgevoerd naar de wal. Waarna 
zij afhankelijk van de bestemming in 
treinwagons of vrachtauto’s werden 
geladen. Dat er hier en daar nog wel 
eens een rijpe banaan in de maag van 
werkers terecht kwam was algemeen 
bekend. Ook was bekend dat er wel 
eens een tros of losse bananen, per 
ongeluk, in het water terecht kwamen. 
Want de oorlog met gebrek aan alles, 
maar vooral aan buitenlands fruit lag 
ons toen nog vers in het geheugen. Op 
de kade buiten het haventerrein was 
het voor de jeugd elke keer weer een 
uitdaging om op welke manier dan 
ook een banaan te bemachtigen. Maar 
iedere banaan rijp of groen was wel-
kom. Het vlotje waar havenwerkers 
voor de op stroom liggende zeesche-
pen meestal door sleepboten werden 
opgehaald en gebracht was voor de 
altijd aanwezige jeugd een vaste plek. 
Het gevaar om bij het bemachtigen 

van een banaan n het water terecht 
te komen, was geen bezwaar. Thuis 
werden de groene exemplaren in natte 
kranten gewikkeld en als het geduld 
opgebracht kon worden, de rijping 
afgewacht.

Verademing
Voor de kraanmachinist was het na 
het vroege begin van werkdag verder 
de hele dag wachten op terugplaat-
sing van de transportbanden op de 

wal. In die tijd dat de haven volop in 
opbouw was en het credo was dat de 
haven moest wachten op het schip en 
niet andersom, was zo’n rustdag een 
welkome verademing.

M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl    

 Bananen lossen met kraan uit Normandië   
Bij het doornemen van de op mijn computer opgeslagen foto s 
kwam ik deze opname van de bananenboot met de onafscheide-
lijke kraan tegen. Het lossen van de bananen aan de Maashaven 
kon zich altijd verheugen in grote belangstelling. Niet alleen op 
de kade bij de boot, maar ook daar buiten. Tot aan het vlotje 
toe. 

 De Schotse kraan   

 Een spontaan gefotografeerd straat-
tafereel aan de Maashaven, zomer 
1962. Vastgelegd door Helmuth Tjem-
mes. Deze amateurfotograaf woonde 
vlakbij in de Joubertstraat, met zijn 
moeder en broer. Met zijn Kodak 
Retina klapcamera trok hij er op uit 
om onze stad te fotograferen. ‘Met 
altijd mensen er op’, lacht Helmuth 
(1943) in zijn fl at aan het Pompen-
burg. ‘De mens in al z’n gewoontes 
en met z’n dagelijkse bezigheden. 
Altijd met onze stad als vast decor. 
Ik ontwikkelde de negatieven in mijn 
donkere kamer op zolder en drukte het 
fotomateriaal zelf af.’ Helmuth toont 
een dik negatievenboek, vol strookjes. 
Aangevuld met korte notities. Er staan 
in zijn propvolle boekenkast maar 
liefst acht van die boeken. Wat zien 
wij op de foto? Een groep mensen, 
vooral jongeren, die aan de rand van 
de Maaskade nieuwsgierig gluren 
richting water. Drie jongens zijn net 
gearriveerd en zitten nog op hun fi ets. 
Wij zien loodsen, kranen en op de 
trap een zware metalen kabel. Op de 
achtergrond nog net een glimp van 
een moderne Solex. Opvallend is de 

jongen in zwembroek. Gaat hij nog het 
water in? Of is ie er net uit? Dat zullen 
wij nooit weten. Hij is één van de 
bananenduikers. Jongelui die het water 
in gingen om bananen te scoren, die 

door vriendelijke zeelieden vanuit een 
zeeschip overboord werden gekieperd. 
De Katendrechtse jeugd had het niet 
breed, dus een gratis tros bananen 
was mooi meegenomen. Ik had nooit 

van dit fenomeen gehoord tot Tjem-
mes deze foto’s liet zien. Foto’s van 
spartelende jongelui in het water; en 
ook eentje van een groep op het trapje 
met een net vol bananen. Wat waren 

die zeelui genereus. Helmuth vertelt 
dat de bananen nog helemaal groen 
waren. ‘Wij stopten ze een paar dagen 
onder ons dekbed, zo kregen ze van-
zelf hun vertrouwde gele kleur….’   

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografi sch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

 Bananen   
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Taxaties oude boeken in Capelle, IJsselmonde en Ridderkerk
  Arie Molendijk komt weer oude boeken taxeren in onze regio. 
De in den lande bekende taxateur werkt al jaren samen met 
de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere 
bibliotheken en overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij 
gevraagd bibliotheken te taxeren voorafgaand aan een veiling. 
Onlangs heeft hij zijn 3000e taxatiedag gevierd in de Centrale 
Bibliotheek hier in Rotterdam.
Molendijk: “De taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk geba-
seerd op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op 
veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op mijn taxatieda-
gen, dus niet via foto’s, telefoon of per e-mail.”
De kosten voor een taxatie zijn vijf euro voor één tot ongeveer 
tien boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere col-
lecties/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren 
van 25 tot vijftig euro. “U krijgt altijd alle aandacht en uitleg. Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor 
waardevolle boeken met een waarde vanaf tweehonderd euro en tegen een van tevoren afgesproken tarief.” Voor meer 
Informatie: www.molendijkboeken.nl

Historische schepen klaar voor vertrek
  Het Maritiem Museum Rotterdam organiseert ook voor deze 
zomer weer historische rondvaarten. Historische motor-
sleepboten, stoere stoomschepen en het unieke zeilschip 
Helena nemen opvarenden mee langs Rotterdamse highlights. 
Daarnaast bezoeken de zeebonken de Maritiem Museum 
Haven en de werkplaatsen van het museum. Ontdek in een 
middag het varend erfgoed van Nederland. De route van 
1,5 uur gaat langs Erasmusbrug, Euromast, ss Rotterdam, 
Katendrecht en Hotel New York. Op zaterdag 24 juni gaat het 
vaarseizoen offi cieel van start. Bezoekers kunnen dan aan 
boord stappen voor een vaart met de Pieter Boele, ’s werelds 
laatste Rijnstoomsleper. In de maand juli kunnen bezoekers 
mee op Havendienst 2 of 20, motorsleepboten die tussen 
1950 en 1990 het beeld van de Rotterdamse haven bepaalden. 
Augustus is de maand van de stoere stoomslepers Volharding 1 en Dockyard V. De Volharding is één van de laatste op 
kolen gestookte stoomsleepboten en de Dockyard behoorde tot de vloot stoomsleepboten van de Rotterdamse Droogdok 
Maatschappij (RDM). Zaterdag 8 juli gaat stevenaak Helena het water op voor een speciale zeiltocht richting Kinderdijk. 
De Helena is vast gastschip in de museumhaven en het oudste nog zeilende binnenvaartschip van Nederland. AAan boord 
kunnen de opvarende genieten van een lunch en steekt men de handen uit de mouwen tijdens het hijsen van de zeilen. Op 
zaterdag 24 juni is het mogelijk om met de Pieter Boele mee te varen vanuit Dordrecht naar Rotterdam en op 30 juni vaart 
de Pieter Boele weer terug. De opvarenden hebben ook toegang tot de Maritiem Museum Haven.

Van Guus Meeuwis tot Suzan en Freek op Culinesse
  Het jaarlijkse culinaire muziekfestival Culinesse, dat van 24 tot en met 26 augustus wordt gehouden aan de Zevenhuizer-
plas in Rotterdam-Nesselande, heeft ook nu weer topartiesten weten te strikken. Dit jaar zijn onder andere Guus Meeuwis, 
DI-RECT, De Jeugd van Tegenwoordig, Suzan & Freek, Selah Sue en Jonathan Jeremiah te zien op het podium. Bezoekers 
kunnen genieten van culinaire gerechten bij deelnemers zoals sterrenrestaurant Fred, Restaurant STER, Muller&Co en het 
Schielandshuis. Daarnaast is er een streetfood plein, een biertuin met speciaalbieren en verfrissende mixjes van Ketel 1 en 
Loopuyt. Genoeg keuze voor iedereen dus!

Van Davina Michelle tot ChefSpecial op Opperdepop
  Het Opperdepopfestival in Bergschenhoek heeft dit jaar een fraaie ‘line-up’, zoals dat heet. De organisatie is er in geslaagd 
om voor de derde editie van het festival op 8 en 9 september gerenommeerde artiesten te strikken. Op vrijdag betreden 
Davina Michelle, Racoon, Milow, Douwe Bob en S10 het podium.?Op zaterdag kunnen bezoekers genieten van Chef’Spe-
cial, Di-Rect, Son Mieux, Joël Borelli, Handsome Poets en Flemming.

 Donderdag 15 juni

Talkshow vernieuwing Centrale Bibliotheek
  Wilt u weten hoe de Centrale Bibliotheek er over een paar jaar uitziet? En alles horen 
over het ontstaan van het ontwerp en de visie van de architecten? Kom dan naar de 
talkshow van AIR. Donderdag 15 juni, 19.30 – 22.00 uur, Bibliotheektheater. Reserveer 
uw gratis ticket op talkshowbibliotheek.eventbrite.nl

    Maandag 20 juni, dinsdag 27 juni en zaterdag 1 juli

Taxatie van oude boeken door 
Arie Molendijk
  Taxateur Arie Molendijk taxeert uw oude 
boeken zoals oude (staten)bijbels, atlas-
sen, geïllustreerde werken en reisboeken, 
handschriften, oude brieven, foto’s, 
ansichtkaarten en prenten. Op maandag 
26 juni in restaurant In den Boekenkast 
in Capelle a/d IJssel, Stadsplein 3 van 
14.00 tot 16.30 uur. Dinsdag 27 juni in de 
Bibliotheek van Rotterdam IJsselmonde, 
Herenwaard 15 van 13.30 tot 16.00 uur. 
En zaterdag 1 juli in het Van der Valk Hotel 
in Ridderkerk, Krommeweg 1 van 9.30 
tot 12.00 uur. (Zie ook elders op deze 
pagina’s.)

    Van zaterdag 24 juni tot en 
met zondag 20 augustus

Historische rondvaarten van Maritiem Museum Rotterdam
  De historische schepen van Maritiem Museum Rotterdam maken zich klaar voor 
vertrek. De kaartverkoop voor de historische rondvaarten van het museum is van start 
gegaan! Van 24 juni tot en met 20 augustus gaan de schepen van het museum drie keer 
per week de Nieuwe Maas op. De opvarenden ontdekken de moderne wereldhaven van 
Rotterdam. In de Maritiem Museum Haven maken ze kennis met de geschiedenis en het 
Nederlands maritiem erfgoed. Tickets zijn online te boeken via https://tickets.maritiem-
museum.nl/nl/tickets
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PPaassffoottoo’’ss nnooddiigg?
De Hesse Optiek & Oogzorg is een RDW- erkende
fotograaf voor het maken van officiële pasfoto’s
en het online verlengen van uw rijbewijs.

Kom langs of bel voor een afspraak (di t/m za).
Tel. 010 236 1939

P. Buckplaats 31, 3069 BZ ! Rotterdam
Direct naast metrohalte Hesseplaats
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Zes zondagochtendconcerten in De Doelen
  Hij is altijd een zeer graag geziene gast tijdens de Zondagochtendconcerten in 
De Doelen: Jan Vayne. De virtuoze pianist neemt u zondag 12 november mee 
in een meeslepende muzikale reis tijdens zijn indrukwekkende soloconcerten. 
Pure, sfeervolle concerten die klassieke muziek toegankelijk maken voor 
een groot publiek. Dit doet hij door bijvoorbeeld ook klassieke en populaire 
muziek te combineren. Hij neemt u deze ochtend mee door eeuwen, landen en 
muziekgenres. Met zijn onbegrensde techniek en op een interactieve manier 
– in dialoog met zijn publiek – ontstaat er door de improvisaties onverwachte 
en volstrekt unieke muziek. Elders op deze pagina’s meer over het concert van 
Jan Vayne.
Na het concert van Jan Vayne staan nog de volgende zondagochtendconcerten 
gepland. Meezingconcert de Wannabiezz (10 december), een Schotse ochtend 
met Rapalje (17 december), White Christmas in De Doelen (24 december), 
Tour de Toon – Ode aan Toon Hermans en Van Smartlap tot Opera (10 maart).

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de 
munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het 
oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, 
postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage 
Auction Europe elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, 
kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren 
miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Al-
lemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor 
een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer 
informatie: 030-6063944. Donderdag 27 april is Heritage Auction Europe gesloten.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? Herken-
baar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of 
zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis 
MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten be-
oordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. 
Donderdag 27 april is Heritage Auction Europe gesloten.   

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Zondag 2 juli

Fietstour als herinnering aan 
Vergissingsbombardement
  Bij het Vergissingsbombardement van 
31 maart 1943 door de Geallieerden, 
komen 453 mensen om en raakten 16.500 
mensen dakloos. Onder wie de oma van 
historicus Lisa Koolhoven.Zondag 2 juli 
om 14 uur neemt Lisa u mee op een 
fi etstour langs de route die haar oma 
Beb van der Schalk – van de Belt op 31 
maart 1943 ook afl egt: Start bij Museum 
Rotterdam, Coolhaven 375. Aanmelden via 
reservering@museumrotterdam.nl Kosten: 
€ 22,50 p.p. (inclusief museumbezoek, 
kortingspassen niet geldig). Let op: u 
moet wel uw eigen fi ets meenemen. (Zie 
ook elders op deze pagina.)

    Donderdag 24 tot en met zaterdag 26 augustus

Culinesse aan de Kosboulevard in Nesselande
  Van 24 tot en met 26 augustus 
vindt de elfde editie van het 
culinaire muziekfestival Culinesse 
plaats. Aan de Zevenhuizerplas 
kunt u weer genieten van culinaire 
hoogstandjes van verschillende 
gerenommeerde restaurants uit 
de regio, optredens van be-
kende artiesten en tal van andere 
activiteiten. CuliNESSE is voor 
alle leeftijden. Kinderen kunnen 
zich vermaken in het kids- en jeugdpaviljoen, of bijvoorbeeld een rondje maken in het 
reuzenrad. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

    Vrijdag 8 en zaterdag 9 september

Opperdepop Festival in Bergschenhoek
  In het Annie M.G. Schmidtpark in Bergeschenhoek wordt vrijdag 8 en zaterdag 9 
september weer het Opperdepop Festival gehouden. Bezoekers van alle leeftijden kun-
nen dit weekend genieten van de beste Nederlandse artiesten, heerlijke gerechten van 
restaurants uit de regio en een verrassende culturele programmering. Voor kinderen 
is er van alles te doen in de kids- en jeugdtent, volwassenen kunnen zich uitleven in de 
silent disco of bij de silent pubquiz. (zie ook elders op deze pagina’s.)

    Zondag 12 november

Zondagochtendconcert Jan Vayne in De Doelen
  Pianist Jan Vayne opent zondag 12 november de reeks zondagochtendconcerten van 
komend seizoen in De Doelen in Rotterdam. Kaarten en meer informatie via www.
zondagochtendconcerten.nl of tel. 010-4225244.

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie 
zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 
en 16.00 uur terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij 
Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Elke woens-
dag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op 
www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis 
en vrijblijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u 
elke donderdag terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij 
Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar 
kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak 
tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. 
Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer 
inlichtingen: bel 030-6063944.    
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Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

P. Buckplaats 31 ● Rotterdam ● www.dehesse.nl ●Metrohalte Hesseplaats

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril
ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult
ontvangt u een vrijblijvend advies over uw brilsterkte en
uw ooggezondheid.
Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939
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www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 6998-daagse busreis
Rügen, eiland aan de Oostzeekust

vanaf p.p.

€ 549 reiscode: eblub016-daagse busreis
Historische Hanzesteden aan de Oostzee

reiscode: ebbee02

vanaf p.p.

€ 859reiscode: ebtul0210-daagse busreis
Wenen en het Wienerwald

vanaf p.p.

€ 889reiscode: ebdom0110-daagse busreis
Noord-Italië en een vleugje Lago Maggiore

vanaf p.p.

€ 369reiscode: efber015-daagse busreis
Boeiend Berlijn

vanaf p.p.

€ 819reiscode: eegb3129-daagse busrondreis
Somerset and the Cotswolds

van € 399 voor

van € 599 voor

van € 799 voor

van € 919 voor

van € 959 voor

van € 989 voor

 TOT 
€ 100 P.P. 
KORTING 

MET VERTREK 
IN JULI 

24 � 25 � 26AUGUSTUS

DI-RECT � GUUS MEEUWIS � DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG
SUZAN & FREEK � SELAH SUE � MISS MONTREAL

 JONATHAN JEREMIAH � RONDÉ � SON MIEUX � THE DIRTY DADDIES
JOËL BORELLI � HANDSOME POETS

VOOR KAARTEN EN INFO: WWW.CULINESSE.NL

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw
Biesboschweg 2  I   4924 BB  Drimmelen  I   0162 – 68 26 09

info@zilvermeeuw.nl   I   www.zilvermeeuw.nl

                                        Reserveren:

Zilvermeeuw

In hartje Rotterdam, bij de Plantagelaan (S-bocht), wordt er om 10:45 uur ingescheept. 
De trossen worden om 11:00 uur losgegooid. De koffie met appeltaart staat dan voor u klaar.

We gaan eerst een kijkje nemen in het imposante Rotterdams havengebied. Vervolgens komen we 
langs Dordrecht, de Moerdijk- en de HSL-bruggen. Vanuit het Hollands Diep varen we de Biesbosch
in. De mooiste en smalste kreekjes van de Biesbosch worden uiteraard niet vergeten.

Tijdens de dagtocht wordt de uitgebreide scheepslunch om 12.30 uur geserveerd. Om 16.00 uur 
arriveren we in Drimmelen. Daar staat een luxe touringcar op u te wachten. Na een rit van ongeveer 
een half uur bent u weer terug bij de Plantagelaan.

Dagtocht vanuit Rotterdam
dwars door de Biesbosch

Data:
Woensdag 12 juli,
Donderdag 27 juli,
Maandag 28 augustus.

Tarief:
€75,- p.p.
incl. koffie met appeltaart, lunch 
en vervoer terug naar Rotterdam
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Het bijzondere van deze dagtocht is dat wordt 
gevaren met het nieuwste schip van Zilver-
meeuw, de Z9; een elektrisch aangedreven schip. 
,,Er komt geen diesel meer aan te pas. We varen 
op een accu van 1436 KwH, waarvan 1250 kan 
worden gebruikt. En dat is uniek in de hele bin-
nenvaart”, stelt Schuller trots. ,,Het voordeel is 
geen uitstoot. Het is milieuvriendelijk. Maar er is 
nog een belangrijk voordeel. Het is comfortabel 
voor de gasten. Elektrisch varen is heel stil en 
dat is echt een bijzondere ervaring. Daar komt bij 
dat het een heel mooi schip is, ook qua interieur.”
Onderweg worden de gasten voorzien van 

koffie en gebak en een lunch aan boord. De 
dagtocht eindigt in Drimmelen, de thuisbasis van 
Zilvermeeuw, waar een bus klaar staat om de 
gasten rond 16.00 uur terug naar het startpunt in 
Rotterdam te brengen.
Deze dagtocht wordt zes keer per jaar gehouden. 
Zelf vaart Adriaan Schuller niet altijd mee. Hij 
coördineert vanuit kantoor de tochten. ,,Maar als 
het nodig is, ben ik overal voor inzetbaar”, lacht 
hij. 

Ontspanning
Zilvermeeuw is een bedrijf dat al bestaat sinds 

1906. ,,Het is begonnen met 
beroepsvaart”, weet Adriaan 
Schuller. ,,We vervoerden 
bijvoorbeeld aardappelen, 
granen, riethout en andere 
producten uit Drimmelen en 
de Biesbosch naar andere 
delen van het land en naar 
België. In 1960 is de pas-
sagiersvaart begonnen.”
Die passagiersvaart bestaat 
uit twee takken: de dagtoch-

ten en de kortere rondvaarten. ,,De rondvaarten 
hebben een vaste prijs en duren zo’n twee tot 
drie uur en trekken een brede doelgroep van jong 
en oud. De langere tochten, de dagtochten, zijn 
vooral in trek bij mensen die wat meer tijd heb-
ben en dat zijn vaak ouderen.”
Voor hen is varen een ideale manier van ont-
spanning. Ook als je niet goed ter been bent of 
niet lang kunt lopen is een boottocht een prima 
alternatief om toch op mooie plekjes te kunnen 
komen. Zo heeft Zilvermeeuw bijvoorbeeld toch-
ten naar de Tweede Maasvlakte, maar ook een 
zogeheten Vestingstedentocht en een dagtocht 
Merwedekanaal- en Lek. “Die vertrekken alle-
maal vanuit Drimmelen en Lage Zwaluwe, waar 
we vaste afmeerlocaties hebben. Maar we heb-
ben ook opstapplaatsen in Rotterdam, Dordrecht 

en Antwerpen.”
Zilvermeeuw biedt overigens ook dagtochten aan 
met een stop onderweg. “Bijvoorbeeld voor een 
stadswandeling in Dordrecht onder leiding van 
een gids.”
Het rondvaartbedrijf heeft maar liefst acht sche-
pen in bedrijf en die kunnen allemaal tegelijk op 
pad. ,,We varen het hele jaar rond, met natuurlijk 
een piek in de zomer. Dit jaar willen we ook rond 
de Kerst een paar tochten organiseren, maar dan 
vooral voor de zakelijke markt.”
Behalve voor individuele gasten zijn er ook 
rondvaarten voor groepen.

Voor meer informatie over alle tochten van 
Zilvermeeuw: kijk op de website www.zilver-
meeuw.nl

Stap op in Rotterdam en verken de Biesbosch per luxe rondvaartboot van Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw 

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw verzorgt dit vaarseizoen een prachtige dagtocht 
door het Nationaal Park De Biesbosch. Passagiers kunnen opstappen aan de 
Plantagelaan in het centrum van Rotterdam. ,,Van elf uur tot vier uur ’s middags 
varen we dan langs Dordrecht over de Dordtse Kil, onder de Moerdijkbruggen 
door naar de Biesbosch”, vertelt directeur-eigenaar en kapitein Adriaan Schuller 
enthousiast.

Zomer 2023

Vaart u met Spido naar Willemstad, dan krijgt 
u een goede indruk van de Hollandse delta. Het 
schip zet koers naar de vestingstad via de Nieuwe 
en Oude Maas door het Rotterdamse havengebied, 
de Rhoonse Grienden, het Spui en het Haringvliet. 
Na inscheping kunt u genieten van koffie of thee 
met een verse punt appeltaart. Tijdens deze tocht 
serveren wij ook een heerlijke buffetlunch, bereid 
door ons keukenteam.

 
Vaarschema 2023 Donderdag 13 juli Donder-
dag 3 augustus en Donderdag 17 augustus
Prijzen Volwassenen – € 64,95 p.p. Senioren – € 
58,45 p.p. Kinderen 4 t/m 11 jaar – € 35,95 p.p.

Dagtocht Land van Heusden en Altena
Een dagtocht met een Spido-schip naar de dorpen 
in het Land van Heusden en Altena biedt u een 
prachtige manier om drie provincies te verkennen. 
In slechts één dag glijdt het fraaie landschap van 
deze streek aan u voorbij. Tijdens deze dagtocht 
kunt genieten van een lekker stukje appeltaart, een 
heerlijke buffetlunch en een klein dessert.
Vaarschema 2023 Donderdag 6 juli, Woens-
dag 9 augustus en Woensdag 30 augustus

Prijzen Volwassenen – € 62,95 p.p. Senioren – € 
56,25 p.p. Kinderen 4 t/m 11 jaar – € 34,95 p.p.

Meer informatie over deze en andere dagtochten?

www.spido.nl

Zomer Dagtochten bij de Spido
Naast de bekende Havenrondvaart (18 x per dag in de zomer) door de Rotterdamse 
haven zijn er deze zomer ook weer bijzondere dagtochten.

Dagtocht Willemstad drankjes bij de reis inbegrepen. Bij enkele grotere 
hotels als De Bonte Wever in Assen of Wunder-
land Kalkar zijn vele vermakelijkheden, leuke 
entertainment en de drankjes de gehele dag gratis.

Ook de All Inclusive busreizen met veel 
extra’s, met vertrektijd tussen 08.00 en 11.00 uur 
wordt door vele zeer gewaardeerd, evenals de 
luxe touringcars met vriendelijke chauffeurs en de 
uitstekende verzorging in de gastvrije hotels. Ie-
dere dag zijn er leuke uitstapjes naar interessante 
bezienswaardigheden waarbij de entreegelden bij 
de prijs zijn inbegrepen.

Nieuw zijn de autovakanties met leuke 
arrangementen voor iedereen die er een 
weekend of wat langer op uit willen. Hiervoor 
selecteert BTR Reizen goede hotels en andere 

accommodaties met arrangementen voor een leuk 
vermaak tijdens uw vakantie. Wandelen & fietsen 
om de prachtige omgeving te ontdekken, motor- 
of autorijden voor ritten door de mooie vakantie-
gebieden of weekendje uit om lekker te Shoppen 
& Stappen, ontdek deze aantrekkelijke vakanties.

BTR Reizen heeft ieder jaar ook een ruime keuze 
aan riviercruises over Europa’s mooiste 
rivieren. Comfortabele cruiseschepen nemen u 
mee in een sfeervolle ambiance voor een volledig 
verzorgde cruise met een mooi vaarprogramma en 
gepaste entertainment aan boord. 

Tot slot heeft BTR Reizen ieder jaar een mooi 
programma met sfeervolle auto-, bus- en rivier-
cruise Kerst- en Nieuwjaarsreizen.

Vakantieplannen! zie www.BTRreizen.nl of bel 
055-5059500 voor informatie en gratis reisbro-
chure.

BTR Reizen: geniet van de  
mooiste vakanties 2023
BTR Reizen is al jaren een bekende 
reisorganisatie in deze krant en heeft 
ook dit jaar weer een ruime keuze aan 
de mooiste vakantiereizen.

Het hele jaar kunt u genieten van All Inclu-
sive autovakanties, veelal naar gastvrije 
familiehotels of grotere hotels met speciale va-
kantiefaciliteiten, allemaal gelegen in de mooiste 
vakantiestreken in Nederland en Duitsland. Naast 
de goede en volledige verzorging met logies in 
een comfort kamer met uitgebreid ontbijtbuffet, 
lunch of lunchpakket en diner, zijn ’s avonds de 

De Z9, het elektrisch aangedreven schip van Zilvermeeuw, is het pareltje van de vloot. 

Met de stille Z9 de Biesbosch verkennen: een unieke belevenis.

‘Varen is een ideale manier van ontspanning’
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Oppassen in woningen
iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T  0578 - 614 235 I www.iwbepe.nl

vrije tijd...vakantietijd!vrije tijd...vakantietijd!

Weenaeena 745 / Rotterdam / 5 minuten lopen vanaf Rotterdam CS
www.miniworldrotterdam.com

Zomervakantie
8 juli 2023 - 20 augustus 2023 10.00 - 17.00 uur

In de zomer hanteert Miniworld Rotterdam 
ruimere openingstijden. Voor actuele openingsinformatie, 
scan de QR-code of ga naar onze website.

Extra Openingstijden

Beleef de zomer bij MiniworldBeleef de zomer bij Miniworld

Wist u dat u met de Rotterdampas één keer per jaar gratis toegang 
heeft tot Miniworld Rotterdam?

Tel. 055 - 505 13 58

 

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl 
  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

Autovakan�es All Inclusive e  
Naar gastvrij hotels met een heerlijke  
All Inclusive vakan�e met ‘s avonds gra�s drankjes. 

Busvakan�es All Inclusive e  
Luxe bus excursievakan�es met veel extra’s 
naar gastvrij hotels op de mooiste plekjes!  

Autovakan�es arrangementen n  
Autovakan�es met aantrekkelijke arrangementen  
voor leuk vermaak �jdens uw vakan�e 

Fietsts-s  s- & wandelvakan�eses 
Fietsen & wandelen in de mooie toeris�sche streken 
en natuurgebieden, door BTR Reizen geselecteerd 

Riviercruiseses 
Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren, 
volledig verzorgd, mooie vaarroutes & programma 

Kersts -t  t- & nieuwsjaarsreizenen 
Sfeervolle en goed verzorgde autoreizen,  
busvakan�es & riviercruises met kerstprogramma’s 

 Last Minute Busvakan�e e -e  - nog enkele plaatsen vrij ij -j  j -  La
 6 dagen naar All Inclusive Hotel Der Jägerhof in het Duitse Teutoburgerwald 
  van maandag 3 juli t/m zaterdag 8 juli 2023 voor € 530,-  p.p. met veel extra’s 

Donderdag 6 juli | 09:00uur - 19:00uur

Bezoek de traditionele kaasmarkt en de 
mooie Sint-Janskerk! 
Incl. lunch met soep, koud- en warm dinerbuffet  
en dessert. 

   REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

DAGTOCHTEN ZOMER 2023
CRUISES MET REDERIJ FORTUNA SPIJKENISSE

DAGTOCHT GOUDA DAGTOCHT VOLENDAM

DAGTOCHT SPAKENBURG

Zaterdag 29 juli | 07:30uur - 22:00uur

Wandel over de dijk of ga samen op de 
foto in klederdracht.  
Incl. lunch met soep, koud- en warm diner buffet, 
dessert en warm bittergarnituur. 

Woensdag 2 aug. | 08:00uur - 22:00uur

Beleef de cultuurhistorie tijdens de 
Spakenburgse dagen.   
Incl. koffie of thee met gebak, lunch met soep, 
koud- en warm diner buffet en een dessert. 

Donderdag 6 juli | 09:00uur - 19:00uur

VANAF 
€89,50 P. P.

Zaterdag 29 juli | 07:30uur - 22:00uur

VANAF 
€89,50 P. P.

Woensdag 2 aug. | 08:00uur - 22:00uur

VANAF 
€89,50 P. P.

Donderdag 14 sept. | 09:30uur - 19:30uur

Geniet van de rijke natuur in het gebied 
en het groene uitzicht. 
Incl. entree bezoekerscentrum, koffie of thee met 
gebak, lunch met soep, koud- en warm buffet, dessert

DAGTOCHT BIESBOSCH

Donderdag 14 sept. | 09:30uur - 19:30uur

VANAF 
€89,50 P. P.
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de vakanties.

Actuele openingstijden kunt u vinden op https://
www.miniworldrotterdam.com/NL_bezoek_ope-
ningstijden.htm

bij reservering van € 25 p.p. De aanbetaling zal 
in mindering worden gebracht op je rekening. 
Restitutie is mogelijk bij annulering 5 dagen voor-
afgaand aan de reservering.

www. leefgoed.nl

Geen ‘Brexit’ maar een ‘Brexin’ in Miniworld Woensdag 21 juni: de langste dag
Deze zomer is bij Miniworld Rotterdam Groot-
Brittannië in miniatuur te bewonderen. Deze 
nieuwe,190 m2 grote uitbreiding toont landschap-
pen die lopen van de krijtrotsen van Dover, via 
de glooiende heuvels van midden-Engeland tot 
de spectaculaire Schotse Hooglanden en verhalen 
door de tijd heen van Keltische legendes en steen-
cirkels, via de woelige middeleeuwen en industri-
ele revolutie tot het heden. We zijn de afgelopen 
maanden druk bezig geweest om ook het tweede 
deel van dit project, de Schotse Hooglanden, op te 
leveren. Er zullen nog puntjes op de i gezet moe-
ten worden, maar een groot deel zal al gereed zijn 
om te bekijken. Komt u ook kijken?Miniworld 
Rotterdam hanteert ruimere openingstijden tijdens 

De langste dag, titel van een film 
maar in dit geval, 21 juni, de langste 
dag van het jaar. Ook wel midzomer 
genoemd, is met 16 uur, 16 minuten en 
47 seconden zonlicht, de langste dag. 
De astronomische zomer start op deze 
dag en wordt in een aantal landen nog 
steeds gevierd.

De zomerzonnewende staat ook symbool voor het 
genieten met familie en vrienden op deze dag. Dat 
kunnen we dan ook doen op Leefgoed De Olifant 
met een 6 gangen menu, we hebben de tijd het is 
tenslotte de langste dag. Aanvang 18:30 uur tot 
22:30 uur Wij vragen u een kleine aanbetaling 

Op sommige plekken lijkt de Oostenrijkse hoofd-
stad wel op een decor uit een kostuumdrama: 
overal staan indrukwekkende zestiende-eeuwse 
bouwwerken en hier en daar zit er dan ineens een 
modern gebouw tussen. Juist die mix van klassiek 
en nieuw maakt de stad zo bijzonder. Wenen staat 
vol met prachtige paleizen. Neem bijvoorbeeld 
Schloss Schönbrunn. Het gigantische paleis (met 

wel 1441 kamers!) doet denken aan het Franse 
Versailles en staat bekend om haar prachtige 
tuinen. Vertrek in juli en augustus met € 50 p.p. 
korting! Meer info? www.dejongintra.nl.

Achtdaagse busreis naar Wenen
Boek nu de 8-daagse busreis Historisch Wenen met € 50 p.p. korting! Het enorme 
culturele aanbod, de prachtige architectuur en de Weense gezelligheid maken We-
nen tot een droombestemming voor een groepsreis. 

Voor een goede werking is het van belang dat je 
je kaart of mobiel los aanbiedt bij het poortje of 
de kaartlezer. Voor P+R-terreinen, STOPenGO 
en buurtbussen dienen reizigers nog gebruik te 
maken van de OV-chipkaart. Betalen met de OV-
chipkaart blijft overal in het netwerk mogelijk. 

Makkelijk, wel even opletten!
Reizen met een betaalpas is heel eenvoudig: het 
werkt precies hetzelfde als met de OV-chipkaart. 
De reiziger checkt in bij de kaartlezer op het 
metrostation, in de tram of in de bus en checkt 
bij het uitstappen ook weer uit. Het is belangrijk 
dat bij het in- en uitchecken dezelfde betaalpas 
of creditcard wordt gebruikt. Haal daarom de 
betaalpas, creditcard of OV-chipkaart uit de porte-
monnee of pasjeshouder (of selecteer deze op de 
mobiele telefoon), zodat de gewenste pas wordt 
gebruikt. Een betaalpas/creditcard van plastic en 

een mobiele 
versie wor-
den als twee 
afzonder-
lijke passen 
gezien, ook 
wanneer ze 
zijn gekoppeld aan dezelfde bankrekening.

Hoe betalen met OVpay?
Reizigers kunnen vanaf vandaag in de bus, tram 
en metro in- en uitchecken met: een contactloze 
betaalpas van ABN AMRO, ASN Bank, bunq, 
ING, Rabobank, RegioBank, SNS of Knab; een 
contactloze creditcard van Mastercard of Visa 
(uitgegeven door ICS); alle buitenlandse con-
tactloze betaalpassen of creditcards van Maestro, 
VPAY, Mastercard en Visa; een smartphone die 
voor contactloos betalen is gekoppeld aan één van 
de bovengenoemde betaalpassen en creditcards;en 
natuurlijk met de bestaande OV-chipkaart en 
barcode.

Reisoverzicht
De prijs voor de reis is gelijk aan reizen met een 
OV-chipkaart zonder korting of abonnement. 
Reizigers kunnen hun reisoverzicht terugvinden 
door op www.ovpay.nl/reisoverzicht de code in te 
vullen die is vermeld in het betaaloverzicht met de 
omschrijving NLOV, en in de OVpay app als de 
reiziger daar een account aanmaakt.
Informatie voor reizigers over OVpay is te vinden op 
www.ret.nl/ovpay

Vanaf nu in- en uitchecken met betaalpas 
of creditcard in bus, tram en metro bij de RET
Reizen met het openbaar vervoer (OV) 
in de regio Rotterdam is nog mak-
kelijker geworden. Vanaf nu kunnen 
reizigers bij de RET op voltarief in bus, 
tram én metro in- en uitchecken met 
een contactloze betaalpas of credit-
card. Dat kan ook met een mobiel. 
Daarmee heeft OVpay landelijke dek-
king.

Hoe het werkt
In de bussen en trams van de RET werkt OVpay 
op de met een pijl gemarkeerde kaartlezers. In- en 
uitchecken doe je met dezelfde pas of mobiel. 

feestmuziek van Hollandse bodem! De kosten 
voor de cruise zijn €89,50 per persoon. Reserveer 
nu via www.rederijfortuna.nl of telefonisch via 
0181 – 626126. Mis deze unieke ervaring niet!

lijk, daar hoeft u het niet voor te laten.

IWB
Hoge Weerd 69, 
8162 CP Epe
tel. 0578-614235
info@iwbepe.nl

Midsummer Cruise met Sieneke Woningruil in vakantietijd
Vaar mee met onze Midsummer Cruise op 
zaterdag 19 augustus. We vertrekken om 19:00 
uur vanuit onze thuishaven aan de Veerkade te 
Spijkenisse en meren rond 23:30 uur weer aan. 
Bereid u voor op een spectaculaire avond vol 
live entertainment wat wordt verzorgd door onze 
zangeres Belinda en entertainer Gene Travis. 
Niemand minder dan Sieneke zal de rest van de 
avond vullen met een spetterend optreden waar de 
hit ‘’Ik Ben Verliefd’’ niet zal ontbreken.
Het arrangement bestaat uit een schitterende 
cruise, ontvangst met prosecco, een amuse, een 
uitgebreid koud- en warm buffet met seizoen 
gerechten, bittergarnituur en live muziek en 
entertainment. Zing uit volle borst mee met de 

Het IWB, voluit Interkerkelijk Woning-
ruil Bureau, bemiddelt al sinds 1987 
tussen mensen die hun huis graag 
bewoond zien tijdens hun afwezigheid 
en mensen die er ook graag een paar 
weken tussen uit zijn.

Onze bemiddelingen hebben een dubbel effect: 
huiseigenaren vertrekken met een gerust hart 
omdat huis en haard goed verzorgd achterblijven 
en de gastbewoners hebben een heerlijke tijd in 
een andere omgeving. 
Of u nu oppas zoekt óf zelf op wilt passen; het 
IWB is het meest gewaardeerde bemiddelingsbu-
reau van Nederland. Ons tarief is uiterst vriende-

Zomer 2023
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Ontwerp uw
droomsieraad

 Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een

tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

Of weet u niet wat te doen met oud
goud? Jewel Trend Juweliers Ridderkerk

kunt u hierbij helpen!
Wij hebben namelijk een eigen atelier en kunnen als

goudsmeden uw visie omtoveren tot een prachtig
sieraad. Van het restylen van een trouwring en het
laseren van een handschrift, tot het verwerken van
een vingerafdruk, niets is ons te gek! Bovendien zijn

wij ook gespecialiseerd in assieraden. Met vele
mogelijkheden die wij u bieden, wordt het een uniek

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

Jewel Trend Ridderhof 90-91
2981 ET Ridderkerk | Tel. 0180 497170
info@jeweltrend.nl | www.jeweltrend.nl
Whatsapp: 06-24030740

Ontwerp je eigen 
gedenksieraad al vanaf € 169

WAT ZIJN ASSIERADEN?
Een assieraad is een tastbare herinnering 
in de vorm van een sieraad. Iedereen 
verwerkt gebeurtenissen op zijn eigen ma-
nier en voor sommige mensen is het een 
prachtig concept om op deze manier hun 
dierbare dichtbij te kunnen houden. 

Mensen kiezen het vaakst voor een asring, 
asarmband of ashanger. Wil je liever wat 
anders dan bieden wij ook de mogelijkheid 
om je eigen ontwerp in te leveren.

Ontwerp uw
droomsieraad

 Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een

tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

Of weet u niet wat te doen met oud
goud? Jewel Trend Juweliers Ridderkerk

kunt u hierbij helpen!
Wij hebben namelijk een eigen atelier en kunnen als

goudsmeden uw visie omtoveren tot een prachtig
sieraad. Van het restylen van een trouwring en het
laseren van een handschrift, tot het verwerken van
een vingerafdruk, niets is ons te gek! Bovendien zijn

wij ook gespecialiseerd in assieraden. Met vele
mogelijkheden die wij u bieden, wordt het een uniek

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

Jewel Trend Ridderhof 90-91
2981 ET Ridderkerk | Tel. 0180 497170
info@jeweltrend.nl | www.jeweltrend.nl
Whatsapp: 06-16919628

DI-RECT • RACOON • CHEF’SPECIAL 

DAVINA MICHELLE • S10 • MILOW • SON MIEUX • DOUWE BOB

FLEMMING • JOËL BORELLI • HANDSOME POETS

BERGSCHENHOEK

WWW.OPPERDEPOPFESTIVAL.NL
VOOR KAARTEN EN MEER INFO

8 & 9SEPTEMBER 2023

Dorpsstraat 9e  |  2912 CA Nieuwerkerk aan den IJssel

0180 - 47 60 01 (24/7 bereikbaar)

info@heimansuitvaartzorg.nl  |  www.heimansuitvaartzorg.nl

PERSOONLIJKE AANDACHT
VOOR EEN WAARDIG AFSCHEID
Vanaf het eerste moment staan uw wensen centraal. 
U bepaalt en wij zorgen voor de uitvoering. 
Met aandacht, deskundigheid, persoonlijke touch, 
oprecht en respectvol.

Gewoon goed 
geregeld

Richard en Martijn Heimans
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trekoog voor noodgevallen.
Arie: “Godzijdank was het spul niet 
nodig bij de klim naar Adana in 
Turkije. Iets later dan verwacht be-
reikten we die stad. Tijdens het eten 
in de auto overpeinsden we onze 
situatie en maakten plannen voor 
de volgende dag. We wilden probe-
ren de tot Gaziantep te komen. Die 
etappe ging door een troosteloze en 
godverlaten woestenij. Wonderwel 
verliep die rit ook nu weer goed. 
Het was een gebied zonder echt 
hooggebergte, waar aanvankelijk 
werd gevreesd voor problemen.’’

Duimendraaien
Arie en Huib gingen na passage 
van Gaziantep richting de grens 
tussen Turkije en Irak. Bij wijze 
van spreken werden ze daar door de 

douane met open armen ontvangen. 
De passage vergde wel wat geld, 
maar dat was ingecalculeerd. 
Ergens onderweg, tussen Gazian-
tep en de grens van Irak, had Arie 
niet meer de combinatie van Huib 
in zijn spiegels. Dus stopte hij 
langs de vrij brede weg voor zijn 
doorkomst. Na één uur duimen-
draaien besloot Arie toch maar 
terug te rijden, Huib tegemoet. 
“Maar,’’ verzucht Arie als hij deze 
herinnering ophaalt: “Helaas liep 
bij het draaien mijn dieplader vast. 

En dat terwijl dat ik steeds in de 
bergen oplettend was geweest op 
dat soort oneffenheden. Daar ging 
het dus mis en ik stond vast dwars 
over de weg. Gelukkig kon het 
verkeer net achterlangs rijden. Wat 
ik ook probeerde vooruit, achteruit, 
geen beweging meer in te krijgen. 
Eindelijk kwam Huib aangereden 
en meesmuilend wist hij niet wat 
hij zag. Ik had de trekstang al aan-
gekoppeld. Met de wagen van Huib 
erbij lukte het gelukkig om het spul 
weer rollend te krijgen.’’

Verder, met enige ver-
bittering: “Gelukkig was 
er geen politie aan te pas 
gekomen. Die gasten 
hielden ons wel telkens 
aan en dan moesten we 
weer betalen, omdat we 
te breed waren. Iedere 
keer was het zeuren 
om een bonnetje. Ze 
eisten steeds 1000 
lira, toentertijd 170 
Nederlandse guldens. 
Een betaalbewijs 
kregen we niet, maar 
dan zakten ze naar 100 
lira, 17 gulden, en die 
betaalden we dan maar. 
Wij konden dan verder 
en de smerissen gingen 
de kroeg in, want bij 
zo’n etablissement wer-
den we steeds staande 
gehouden. Volgens ons 

gaven ze onze doorkomst door aan 
bij collega´s bij een kroeg die we 
verderop moesten passeren. Het 
was natuurlijk een hele belevenis, 
dat we zomaar zonder werkelijk 
grote problemen en ontbrekende 
vergunningen met ons transport 
verder konden. De reis op zich was 
geweldig, alleen de wegen waren af 
en toe heel slecht, zegt maar meer 
af dan toe.’’

Nederzettingen
Bij de Irakese grens aangekomen 
was de vrees voor nieuwe cor-
ruptie ongegrond. Geen sprake van 
handjeklap. Arie en Huib werden 
keurig netjes geholpen en alle for-
maliteiten waren binnen afzienbare 
tijd geregeld. Geen problemen, 
wat betreft de breedte, hoogte of 
gewicht. De twee kapiteins van 
de weg gingen er vanuit dat ze de 
problemen achter de rug hadden. 
Ze waren immers aangeland in het 
land waar ze hun kostbare vracht 
moesten lossen.
Arie: “De eerste grote plaats was 
Mosul. Allerlei nederzettingen 
kwamen we tegen. We gingen een 
klim in en tot onze grote schrik 
lagen daar geplette wrakken van 
vrachtwagens. Ze waren naar bene-
den gedonderd, waarschijnlijk door 
ongevallen of onvoldoende stuur-
kunst. Dus reden we op ons gemak 
over wegen die toch wel redelijk 
tot goed onderhouden waren.’’
“In Bagdad was het zoeken naar de 
plek om te lossen. Eindelijk hadden 
we die gevonden. Toen nog naar de 
douane, 40 kilometer buiten Bag-
dad. Die afstand reden we achter 
een taxi met een aardige chauffeur 
als gids, die we Ali noemden. De 
douanepost was een zanderige 
woestijnplek in een niemandsland 
vol met nieuwe vrachtwagens in 
alle soorten en maten, draglines, 
bulldozers en noem maar op. Voor 
kapitalen stond daar te branden in 
de zon, want goed weer was het er 
zeker. We hebben één dag bij de 
douane gestaan alvorens we naar de 
losplaats mochten vertrekken. Dat 
was bij een bouwmaatschappij uit 
Friesland, die huizen ging bouwen 
geschoeid op Hollandse leest’’.

Wordt vervolgd – reacties rein-
wol@outlook.com  

De wieg van Arie Willem Veldhoen (a.w.veldhoen@gmail.com) stond in de Martinus Steijn-
straat in de Rotterdamse Afrikaanderwijk. Hij slaakte er zijn eerste kreetjes op 4 juli 1945. 
In de Tweebosstraat zat hij op de lagere school. Daarna doorliep hij het 7e leerjaar in de 
Zwederstraat en vervolgens de ulo (Uitgebreid Lager Onderwijs) in de Sikkelstraat. Na een 
kleine omzwerving werd hij beroepschauffeur bij König Zwaartransport Rotterdam op bui-
tenlandse routes. Eerdere afleveringen op 18 oktober 2022, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 
april en 2 mei 2023. Nu deel 7.

Voor hun vertrek met de bijzondere 
vracht van Rotterdam naar Bagdad 
hadden de twee chauffeurs hulpmate-
riaal meegenomen voor het oplossen 
van een onverhoopte calamiteit. Daar 
was ook een trekstang bij die beves-
tigd kon worden op de achterkant van 
de 4-asser van Huib Schaap, met een 

 De wagen van Arie ging mee 
terug op de semi-dieplader van 

Huib de Haan. Foto A.W. Veldhoen   

 Arie en de 
vrachtwagen (7)   

 Arie tijdens een rustpauze bij Bagdad. Foto A.W. Veldhoen   

 Klaar voor vertrek bij de Merwehaven met op de achtergrond de grens� at van Schiedam. 
Foto A. Weeda-Paersens   

Een groot vliegtuig
We schrijven voorjaar 1945 en ik 
ben drie jaar. De Hongerwinter is 
voorbij en heeft zijn slachtoffers 
geëist. In Rotterdam schat men 
het extra aantal doden op 2.500. 
De ergste kou is nu voorbij maar 
de voedselaanvoer blijft zorgwek-
kend.

Op initiatief van de Britse  air commandore
Andrew Geddes worden vanuit Groot Brit-
tannië voedseldroppings voorbereid in het 
verhongerende westelijk Nederland. Zo 
moet de grootste hongersnood gelenigd 
worden. Na moeizame onderhandelingen 
wordt op 29 april met de hoogste Duitse 
gezagsdrager in Nederland, Seyss-Inquart, 
het Akkoord van Achterveld gesloten. Deze 
overeenkomst staat de geallieerden toe om 
op lage hoogte voedsel af te werpen. De 
Duitsers zullen hun luchtafweergeschut 
onaangeroerd laten. De afspraken vormen 
een opmaat naar de capitulatie op 5 mei in 
Wageningen.

Vliegende kruideniers
Onder de codenaam  Operatie Manna  vliegen 
viermotorige propeller- Lancastertoestel-
len nu af en aan om hun vracht op de open 
afwerpplaatsen te droppen. De Amerikanen 
volgen met  Operatie Chowhound . In de 
volksmond heten ze al gauw: de vliegende 
kruideniers.
Ons drietallig gezin is betrekkelijk goed 
door de Hongerwinter gekomen. Het 
noodkacheltje heeft zijn dienst meer dan 
bewezen en ik groei voorspoedig op.
Het is een mooie heldere zondag in begin 
mei. Mijn ouders hebben in de ochtend 
de mis bijgewoond in de vlakbij gelegen 
Nicolaaskerk aan de Schaepmanstraat. Na 
het koffi edrinken, verwisselt mijn vader de 
kussens van zijn liberty-fauteuil voor een 
stoel aan de eettafel om aan de administratie 
van zijn broodbezorgwijk te werken. Mijn 
moeder rust uit in haar damesstoeltje en ik 
speel in de box voor het raam. De gezellige 
sfeer wordt onderbroken door een steeds 
sterker wordend grommend geluid. Be-
nieuwd naar de oorzaak springt mijn vader 
op en rent naar de ramen van de woonka-
mer. “Kom gauw, een vliegmachine” roept 
hij naar mijn moeder. Zij tilt mij op uit de 
box en streelt mij geruststellend over mijn 
hagelwitte haren. Even later vertoont zich 
duidelijk, vanuit het westen komend, een 
groot donkerkleurig vliegtuig dat laag over 
de huizen vliegt.
“Stil maar jongen. Het vliegtuig is een 
vriend van ons. Het brengt eten voor de 
mensen die honger hebben”.
De vliegmachine verdwijnt in de richting 
van het oosten. Het paar haalt opgelucht 
adem. De zondagse rust keert terug.
Een van de afwerpplaatsen in Rotterdam 
is nabij het dorp Terbregge. Op 28 april 
2007 wordt een monument onthuld om de 
herinnering hieraan levendig te houden. Dit 
Manna/Chowhound -monument is opgeno-
men in de geluidswal van de noordelijke 
rondweg. Een wandelweg krijgt de naam: 
Air Commodore Gedespad.

Kees Bjorkman
keesbjorkman@hetnet.nl        
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Een goed verzorgde uitvaart 
voor ieder budget.

Kijk voor meer informatie op de 
website of vraag een folder aan.

Tel: 0181-620115 / 675145

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT

“Hogadent”
-  HET BESTE KUNST –OF KLIKGEBIT HAAL JE BIJ HOGADENT
       ( bij een nieuw kunstgebit betaald U deze maand 
      de HELFT van de eigen BIJDRAGE! )
 
-  WIJ REPAREREN WEER KUNSTGEBITTEN, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK
 
-  ONZE ERVAREN TANDARTS GUUS GARRITSEN NEEMT DEZE MAAND 
   NOG PATIENTEN AAN VOOR REGULIERE TANDHEELKUNDE
 
-  GRATIS PARKEREN
 

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam
Tel. 010-483 03 72

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, 
vrijdag gesloten 

Website: www.hogadent.nl

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

W
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Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl
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Vraag
Was er in 1956 een winkel op nummer 
73 in de Carnisselaan?

Lijnie Burgmans
l.burgmans@telfort.nl

Afscheid van De Schouw
Ter kennisgeving: Persmoment in De 
Schouw. Beste mensen van uitstel 
kwam in dit geval geen afstel. De 
Schouw in de Witte Withstraat werd 
nog een half jaar extra gegund tot 
sloop. Eerder planden we het Pers-
moment op 3 januari jl. Maar door 
de verlenging van een half jaar, heb 
ik in overleg met uitbaatster Tineke 
Speksnijder van De Schouw het zgn. 
Persmoment op woensdagmiddag 28 
juni gezet vanaf klokke 17.00. Wij 
pers/krantenmensen en geïnteres-
seerden nemen dan afscheid van café 
De Schouw, dat zoveel betekend heeft 
voor persmuskieten en nieuwsjagers in 
de voormalige Rotterdamse Fleet-
street. Laat even weten of je plan hebt 
te komen dan heeft Tineke van De 
Schouw indicatie van hoeveel mensen 
er ongeveer gaan komen. Drankjes en 
ballen zijn voor eigen rekening, dat 
is het makkelijkst Een stukje tastbare 
geschiedenis waar wij deel van uit-
maakten gaat weliswaar verdwijnen, 
maar gaan we zeker niet vergeten! En 
beste mensen ‘Zegt het voort’.

Hans Grootenhuijs
hansgrootenhuijs@gmail.com

Gezocht Chiel Berkhoudt
Zanger van verschillende beatgroepen 
in Rotterdam Zuid in de periode 1968-

1971. Laatst bekende info is van pak-
weg 2008. Andere leden van de bands 
heb ik gevonden op Facebook, maar 
van Chiel geen spoor. Toch moeten 
veel mensen uit R’dam Pendrecht uit 
die periode hem gekend hebben. Want 
de bands waar hij in speelde waren erg 
populair. O.a. Danny and The Saints, 
The Raves, The Magnetos, Refresher.

Simon Lagendijk
simon_lagendijk@hotmail.com  

Gezocht: Genie Schipper(s)
Ik zoek Genie Schipper(s).Wij hebben 
samen op de LTS aan de Beukelsdijk 
gezeten en daarna bij Niehuis&vdBerg 

op de scheepswerf de Bemetel oplei-
ding gevolgd. Daarna moesten wij in 
dienst en zijn wij elkaar uit het oog 
verloren, ook door wederzijdse verke-
ringen. Voor degene die meeleest: hij 
had een zusje die Paula heette en zijn 
verkering had de naam Jopie Jansen.
Hij woonde in de Coolhavenstraat 8 
en hij zal nu rond de 82 jaar zijn. Kan 
iemand iets over hem vertellen? Weet 
je nog Genie, ’s morgens in de bus van 
Delfshaven naar Pernis, lekker knor-
ren en waar je elkaar nauwelijks kon 
zien van de sigarettenrook. 20 mannen 
in de bus en 19 rookten er.

Ruud Glimmerveen

ruudglimmerveen@chello.nl  

Rijwielplaatje
Ik heb een rijwielplaatje uit de periode 
1939-1940 met daarop de naam F.H. 
Groos uit de Vijverhofdwarsstraat 10 
in Rotterdam. Ik heb dit plaatje uit 
de erfenis van mijn vader (1913). Ik 
zou dit plaatje graag doen toekomen 
aan iemand van de familie die daarin 
is geïnteresseerd.  Uit een eerdere 
oproep van de heer A.J. (Joop) Groos 
(destijds in 2011 wonende in Gouda) 
op pagina 26 in De Oud-Rotterdam-
mer van dinsdag 8 maart 2011, kwam 
ik te weten dat zijn grootvader F.H. 
Groos was, misschien is dit wel de 

vroegere eigenaar van het rijwiel-
plaatje. Ik denk dat deze A.J Groos 
geboren is in of rond 1935. Dit leid ik 
af uit een andere oproep van hem op 
dinsdag 10 augustus 2010 op pagina 
25 in De Oud-Rotterdammer betref-
fende een klassenfoto uit de 6e uit het 
schooljaar 1947-1948.
Ik kan vooralsnog geen contact via 
zijn gemelde emailadressen maken 
met de heer A.J. (Joop) Groos, maar 
misschien dat iemand mij op weg kan 
helpen.

Ed van Voskuilen
ed.vanvoskuilen@gmail.com 

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Muziek onder het balkon
Komende zomermaanden vinden 
wederom 50 feestelijke concerten plaats 
voor ouderen. Voor het vierde jaar op rij 
organiseert Compagnon Events vrolijke 
Zomer Serenades onderaan balkons van 
ouderenfl ats. Het reizende muziekfestival 
voor ouderen trekt door heel de stad. 
Alle ouderen krijgen een fl yer in hun 
brievenbus met daarop het programma en 
meer informatie over de band. De con-
certreeks wordt mogelijk gemaakt door 
een enthousiast team en met een bijdrage 
van Stichting Droom en Daad. De tour is 
gestart in Ommoord en trekt nu door de 
stad. Tot en met half september vinden 
er drie keer per week Zomer Serenades 
plaats. 

Huwelijksfeest
Dit is een foto uit 1948 van 
een 50-jarig huwelijksfeest. 
Het bruidspaar is Carolus 
Martinus Kindt (1879-1959) 
en Janna Cornelia Deurloo 
(1881-1969). Zij kregen 13 
kinderen, het gezin woonde 
aan de Molenwei en de 
Weimansweg in Tuindorp-
Vreewijk. Ik herken alleen 
het bruidspaar in het midden 
met een witte bloem en mijn 
grootouders en ouders zie 
ik erop staan. Maar wie zijn 
al die andere mensen?? Wie 
helpt mij?

  Anja Swank-Bos
a.swankbos@gmail.com   

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Op zoek naar een nieuwe partner in uw leven ? Plaats uw contact advertentie in deze rubriek. 
Opgeven kan via www.deoudrotterdammer.nl /contact of bel met 0180-820244 . 
Alleen particuliere advertenties. 2/3 regels - € 60,-- per plaatsing. Inclusief btw 

Kennismaking. 
Van Cor, een jonge 80er: Welke vrouw 71-83 
wil: Uit eten weekendje vakantie 
Reageer 0624698917, serieuze knuffel samen
-----------------------------------------------------



De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam Dinsdag 13 juni 2023    pagina 22   

Statten en marten (1)
Wat een leuk verhaal van Anne-Mieke 
Stein-Pronk in de krant van 30 mei. 
Alle genoemde winkels kan ik me 
nog goed herinneren en in de jaren 
‘60 was winkelen in de Lijnbaan 
voor mijn oma een wekelijks uitje. 
Zij kleedde zich daar mooi voor aan, 
compleet met hoed. Soms mocht ik 
mee en gingen we steevast bij Schef-
fers iets drinkenen een taartje eten. 
De genoemde kunsthandel was van 
de gebr. Koch, mijn ouders hebben 
er diverse schilderijen gekocht! De 
tijden zijn veranderd, de Lijnbaan een 
winkelpromenade als alle anderen en 
de nadruk ligt tegenwoordig wel heel 
erg op eten en drinken. Maar de goede 
herinneringen blijven!

Marieke Tollig
marieketollig@gmail.com

Statten en marten (2)
Wat een heerlijk stukje van Anne-
Mieke Stein Pronk m.b.t. Statten en 
Marten in DOR nr. 11. Ik ben het 
helemaal met haar eens dat het vroe-
ger veel prettiger was om in de stad te 
lopen en ik was weer helemaal terug 
in de tijd. Textiel- en kledingwinkel 
Gerzon werd aangehaald waar ik 
als 17-jarige op de (trouw)japon-
nen- en mantelafdeling heb gewerkt 
en me de liftboy nog kan herinneren. 
De nieuwe Lijnbaan waar je zo fi jn 
kon lopen langs de vele en diverse 
winkels waarvan de meeste voor mijn 
portemonnee niet toegankelijk waren.
Zumpolle, waar mijn moeder wel 
eens een dure leren tas heeft gekocht. 
Wat een prachtzaak. En aansluitend 
wat gaan gebruiken bij Scheffers. 
Je voelde je de koning te rijk. Al die 
kledingzaken waar je de mode op 
de voet kon volgen. Ruteck’s met de 
talentenjacht. Mijn moeder vond dat 
ik mee moest doen. Niet dus. Vooral 
Jungerhans had de voorkeur van mijn 
man en mij. Daar hebben we onze 
complete serviezen gekocht en vonden 
we zo vaak cadeautjes voor bijzondere 
mensen. Juwelier Siebel waar we onze 
trouwringen kochten. De Bijenkorf 
waar we altijd kwamen, ook toen de 
gezondheid van mijn man niet meer 
optimaal was en wij we zo graag wat 
gebruikten in het restaurant. En ja, de 
etalages waren uitmuntend, ook buiten 
de feestdagen. De sfeer was zoveel 
gezelliger en gemoedelijker in de 
stad, alhoewel ik moet zeggen dat het 
de laatste tijd wat beter wordt. Maar 
vanwege al die lawaaizaken, vooral 
op de Lijnbaan, is het nog steeds niet 
mijn favoriete dagje uit.

Elma Schreuders-Voorschuur
whoops@kabelfoon.nl

Vliegtuigspotter? Mooi niet!
In DOR , jg. 19 nr. 5 gaat het onder 
meer over het spotten van vliegtuigen 
om en nabij vliegveld Zestienhoven. 
Afgebeeld is niet de zogenaamde 

regerings-Friendship maar de 
regerings-Fellowhip, ook wel aange-
duid met de typenamen Fokker-F27 en 
Fokker-F28. Het eerste toestel heeft, 
om het maar eenvoudig aan te duiden, 
twee propeller-motoren in de vleugels, 
het tweede heeft twee straalmotoren 
aan weerszijden achteraan de romp. 
Voor de zogenaamde spotters zijn dit 
enorme verschillen in onderscheid. 
Nu wil het geval dat ik in de jaren ‘50 
zelf ook zo’n spotter was. Ik woonde 
nabij de Van Nelle-fabriek, niet ver 
van Zestienhoven. Een fi etstocht 
van huis naar de luchthaven was een 
regelmatig uitje. Zo streek ik op een 
warme zomeravond in juli 1959 – ik 
was net 14 – neer aan de Doenkade. 
Die kade loopt/liep evenwijdig aan 
de start- en landingsbaan van het 
vliegveld. Het was er behoorlijk druk 
met vooral andere spotters en gelukkig 
waren er ook fl ink wat vliegtuigen te 
zien van verschillende typen. Ik was 
al een behoorlijk ervaren ‘spotter’ 
dankzij de luchtvaartbladen die in te 
zien waren bij de Gemeentebiblio-
theek. Toen ik daar in het gras van de 
berm zat te kijken kwam er een eindje 
verderop een oudere man zitten, die 
met een kijker de vliegtuigen volgde. 
Na verloop van tijd schoof hij wat 
dichterbij en riep iets in mijn richting. 
Ik verstond hem niet goed en ging op 
enige afstand naast hem zitten. Over 
en weer vielen wat vliegtuignamen 
waarbij het me toch opviel dat de man 
weinig benul had van wat er over de 
banen langs taxiede. Zo noemde hij 
een Fokker Friendship een ‘Da-
kota’ en het straalverkeersvliegtuig 
BAC-1-11 een ‘straaljager’. Wat het 
einde van dit samenzijn inluidde was 
zijn opmerking dat er nu een Comet 
kwam aanvliegen waarin volgens hem 
parachutisten zaten... En toen snapte 
ik ineens dat ik hier en nu belazerd 
werd. Want intussen had de man, die 

zich nu zowat pal naast me geschoven 
had, een hand op mijn knie gelegd. Ik 
droeg nog een korte broek, zoals de 
meeste jongens van mijn leeftijd toen 
en was nog zo groen als het gras om 
mij heen. Ik begreep in eenzelfde fl its 
dat de babbel een trucje van de man 
was, greep mijn fi ets en maakte dat ik 
wegkwam. Ik ben er nooit meer terug 
geweest, daar aan de Doenkade!

Jan A. C. Burger
jac.burger@xs4all.nl

Statten en marten (3)
Ik was in 1954 12 jaar toen aan mij 
werd gevraagd of ik een oude man 
wilde helpen. Hij stond met een 
groentekraam op de markt. Ik moest 
ook op hem letten. Hij liep steeds weg 
naar Jan, een café, voor een bor-
reltje. Ik moest porties soepgroenten 
klaarmaken en spinazie verkopen. 
Ik verkocht goed. De overbuurman 
keek steeds naar mij. Hij had niets te 
doen. De oude man haalde geld uit 
het kistje en ging even naar Jan voor 
een borreltje. Er kwam een jongedame 
aan de kraam voor soepgroenten. Ik 
hielp haar en gaf een paar worteltjes 
extra. Een glimlach was de beloning. 
Zij wilde ook spinazie. Ik moest het 
afwegen en legde mijn hand op de 
schaal. Niet te hard drukken. Ik moest 
wel anders kan hij niet wegen. Ik gaf 
een handje extra voor een glimlach. D 
oude man deed een greep in het kistje 
en ging weer naar Jan. Er kwam een 
man aan de kraam met drinken. Ik 
bestelde chocolademelk en hij zette 
een streepje op de kraam om ‘s avonds 
af te rekenen. ik verkocht lekker. De 
oude man ging steeds slechter lopen, 
Aan het eind van de dag kreeg ik als 
beloning 10 gulden; een vorstelijke 
beloning in die dagen. Ik ging met de 
tram naar huis en kreeg commentaar 
van de conducteur voor mijn vuile 

handen. Ik had de hele dag gewerkt 
op de markthal. Na deze keer werd ik 
nooit meer gevraagd om de oude man 
te helpen, De oude man kon niet meer 
op zijn benen staan.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Op reis in de wijk
Op 25 juni heeft de Zondagmiddag-
soos van Podium Ouwe Rotten als 
thema ‘Op reis’. We gaan op avontuur 
in de Agniesebuurt. Vanaf Huis van 
de Wijk De Banier, Banierstraat 1, 
vertrekt om het kwartier een theatrale 
wandeling langs verrassende locaties 
waar bijzondere acts te zien zijn: 
poëzie, muziek, dans en nog meer. 
Op het Ammersooiseplein speelt een 

bandje en krijgen de reizigers een 
versnapering. Startlocatie: De Banier, 
Banierstraat 1, Rotterdam. Vertrek 
vanaf 14.00 uur. Deelname: 2 euro. 
Per wandeling kunnen ongeveer 20 
mensen mee. Wilt u meewandelen? 
Laat ons weten op welk tijdstip u 
wilt vertrekken.. Reserveren: info@
theaterwerkplaatsouwerotten.nl of 06 
– 53923760 (Willy).

Willy Hilverda

Gerard Cox en Frans Halsema
Op 4 mei 1970 zijn wij geëmigreerd 
naar Zuid-Afrika. Mijn vrouw en twee 
zonen van 3 jaar en 5 maanden en ik. 
Wij kwamen terecht in Walvis Bay 
in Zuid West Afrrika (tegenwoordig 
Namibië). Communicatie met mijn 
ouders was toen nog zeer gebrekkig. 
Slechte telefoon en heel duur. Dus 
besloot mijn vader om regelmatig 
een bandje in te spreken wat wij dan 
konden beluisteren en weer terugstu-
ren met ons commentaar over onze 
ervaringen in Walvis Bay. Op een dag 
stond op dit bandje de ‘Rotterdam’-
conference van Gerard Cox en Frans 
Halsema. En dat viel bijzonder in de 
smaak bij ons en de twee jongens, 
toen 6 en 4 jaar oud. Mijn vrouw en 
ik konden hen duidelijk horen zeggen: 
“Rotterdam, Rotterdam... mag ik dan 
nou beginnen?? Pap, lepel, ja dat is er 
ook een...” Vandaag de dag weten ze 
niks meer van Walvis Bay, maar wel 
van uw conference, meneer Cox! U 
heeft toen al indruk op hen gemaakt! 
Haha! Bedankt voor uw geweldige 
deelname aan De Oud-Rotterdammer. 
Ik lees uw artikelen altijd met erg veel 
plezier en erg fi jn om uw eerlijke me-
ning te horen. Ik ben nu 79 en weer 
terug in Rotterdam sinds 1998.

Jan Boshuizen (tel. 06-42271571)  

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Ronde van Feijenoord
In De Oud-Rotterdammer van 30 mei blikt Aad van der Leer terug naar de eens zo beroemde Ronde van Feijenoord die 
een aantal keren door meer dan 100.000 (!) toeschouwers werd bezocht. Altijd op Koninginnedag. Van der Leer vertelt 
over deelnemer Bok de Korver, maar bedoelt André de Korver. ‘Bok’ maakte tijdens de beginjaren van de vorige eeuw 
als voetballer furore bij Sparta en het Nederlands XI-tal. André deed drie keer mee aan de Tour de France. In 1938 
werd hij 28e. De Korver bleef het wielrennen later trouw als jurylid van de KNWU. De Ronde trok meermaals rond 
de 100.000 toeschouwers. In 1954 meldden de kranten zelfs een aantal van 195.000. Kom daar nu nog eens om! In 
1957 fi nishte Peter Post als 5e en Wim van Est als 6e. Wout Wagtmans en Wim van Est zouden in 1960 ook meedoen 
aan de koers van 150 km=60 ronden. Zij kozen er op het laatste moment voor om ergens anders te rijden. De Zeeuw 
Theo Middelkamp die de wereldtitel behaalde in 1947, won meerdere keren op Feijenoord. Een andere beroemdheid, 
zesdaagsecrack Gerrit Schulte, 
was de beste op 31 augustus 
1945, de verjaardag van Koningin 
Wilhelmina. Bijzonder was ook 
het wielerevenement op 4 oktober 
1947 in de Kuip. Op de sintelbaan 
van 430 m reden 25 profs toen 100 
km in het bijzijn van 15.000 kij-
kers. Met Middelkamp, Schulte en 
De Korver, maar Toon Steenbak-
kers uit Den Bosch won.

  Ton van Wieringen
tonvanwieringen@ziggo.nl   
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. echtverbintenis; 7. vuurspuwende berg; 12. klein hertje; 13. bijenhouder; 14. vordering; 15. maanstand (afk.); 17. bede-
huis; 19. Duits automerk; 21. bevestiging; 22. fraaie kleding; 24. zeer zware klap; 27. lage zangstem; 28. geestdrift; 30. 
plechtige belofte; 31. niet goed snik; 32. oude Nederlandse munt; 33. algemene ouderdomswet (afk.); 35. uiteinde van 
dwarsmast; 37. mannetjes bij; 38. visgerei; 41. drinkbeker; 42. denksport; 44. tafelgast; 46. plaats in Italië; 47. behaagziek; 
48. plaats in Noord-Holland; 49. deel van een bijenkorf; 50. plezier; 52. bewijs van betaling; 54. ervaren matroos; 56. on-
verharde weg; 58. rotzooi; 61. symbool waarmee je richting aangeeft; 62. Europese hoofdstad; 64. tentoonstellingsgebouw 
in Amsterdam (afk.); 65. Nederlandse omroep; 67. bloeiwijze; 68. niet wild; 70. bladader; 72. boeren kiel; 73. miniatuurstad 
bij Den Haag; 76. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 77. operatiekamer (afk.); 78. kledingstuk; 79. hoofd 
van een moskee; 81. familielid; 82. bitter lichaamsvocht; 83. slot (afloop); 84. droog en kaal; 86. vechten; 87. geen enkel 
persoon.
Verticaal
1. telwoord; 2. wereldrecord (afk.); 3. eikenschors; 4. taaie grondsoort; 5. springend waterdier; 6. berggeel; 7. blij en jolig; 
8. niet gevuld; 9. frisjes; 10. verbrandingsrest; 11. medemensen; 16. in de grond levend zoogdier; 18. gordijnrail; 20. nage-
recht; 21. jongensnaam; 23. Zweeds automerk; 25. plaats in Noord-Holland; 26. grote teug water; 27. strook grond langs 
een weg; 29. prijs van de wetenschap; 32. beroep in de filmwereld; 34. rechtsregels; 36. middeleeuwse Scandinaviër; 
37. waterkering; 39. bejaard persoon; 40. appelsoort; 42. bloedgever; 43. verdieping; 45. knaagdier; 46. kippenloop; 51. 
cilinder; 53. kever; 54. deel van een woonkamer; 55. heldendicht; 56. land van de Inca’s; 57. proefopname; 59. insect; 60. 
angsthaas; 62. Nederlands natuurreservaat; 63. achteraf (later); 66. gymnastiektoestel; 67. oude vochtmaat; 69. toiletarti-
kel; 71. vertragingstoestel; 73. zuivelproduct; 74. cirkelvormig; 75. larve van insecten; 78. deel van een schoen; 80. masker; 
82. oosters bordspel; 85. dwarshout.

De oplossing van de puzzel van vorige keer was een blik vooruit naar de komende zomermaanden en luidde:

Allemaal zin in de zomer?

Uit de vele goede oplossingen lootten wij drie prijswinnaars. Zij winnen ieder een waardebon van 30 euro voor 
restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord, te besteden bij de huur van een bowlingbaan of fluisterboot. De 
prijswinnaars zijn: Margreet Hoogendoorn-Vonk, Ria Haverkamp en Jacobus Johannes Bos.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer vijf prijzen klaarlig-
gen. Het betreft exemplaren van het boek ‘Rotterdam gefoto-
grafeerd 1960-1970 van Henk Hartog.

Wilt u ook kans maken op deze prijs, zorg dan dat we uw 
oplossing van de puzzel voor donderdag 22 juni 2023 bij 
ons binnen hebben. Stuur uw oplossing naar: info@deoud-
rotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
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Horizontaal 1. echtverbintenis; 7. vuurspuwende berg; 12. klein hertje; 13. bijenhouder; 14. vordering;
15. maanstand (afk.); 17. bedehuis; 19. Duits automerk; 21. bevestiging; 22. fraaie kleding; 24. zeer
zware klap; 27. lage zangstem; 28. geestdrift; 30. plechtige belofte; 31. niet goed snik; 32. oude Neder-
landse munt; 33. algemene ouderdomswet (afk.); 35. uiteinde van dwarsmast; 37. mannetjes bij; 38.
visgerei; 41. drinkbeker; 42. denksport; 44. tafelgast; 46. plaats in Italië; 47. behaagziek; 48. plaats in
Noord-Holland; 49. deel van een bijenkorf; 50. plezier; 52. bewijs van betaling; 54. ervaren matroos;
56. onverharde weg; 58. rotzooi; 61. symbool waarmee je richting aangeeft; 62. Europese hoofdstad;
64. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam (afk.); 65. Nederlandse omroep; 67. bloeiwijze; 68. niet wild;
70. bladader; 72. boeren kiel; 73. miniatuurstad bij Den Haag; 76. raad voor economische aangele-
genheden (afk.); 77. operatiekamer (afk.); 78. kledingstuk; 79. hoofd van een moskee; 81. familielid;
82. bitter lichaamsvocht; 83. slot (afloop); 84. droog en kaal; 86. vechten; 87. geen enkel persoon.

Verticaal 1. telwoord; 2. wereldrecord (afk.); 3. eikenschors; 4. taaie grondsoort; 5. springend water-
dier; 6. berggeel; 7. blij en jolig; 8. niet gevuld; 9. frisjes; 10. verbrandingsrest; 11. medemensen; 16. in
de grond levend zoogdier; 18. gordijnrail; 20. nagerecht; 21. jongensnaam; 23. Zweeds automerk; 25.
plaats in Noord-Holland; 26. grote teug water; 27. strook grond langs een weg; 29. prijs van de weten-
schap; 32. beroep in de filmwereld; 34. rechtsregels; 36. middeleeuwse Scandinaviër; 37. waterkering;
39. bejaard persoon; 40. appelsoort; 42. bloedgever; 43. verdieping; 45. knaagdier; 46. kippenloop; 51.
cilinder; 53. kever; 54. deel van een woonkamer; 55. heldendicht; 56. land van de Inca’s; 57. proefop-
name; 59. insect; 60. angsthaas; 62. Nederlands natuurreservaat; 63. achteraf (later); 66. gymnastiek-
toestel; 67. oude vochtmaat; 69. toiletartikel; 71. vertragingstoestel; 73. zuivelproduct; 74. cirkelvormig;
75. larve van insecten; 78. deel van een schoen; 80. masker; 82. oosters bordspel;  85. dwarshout.

KRUISWOORDPUZZEL

Jongensdromen op Zestienhoven
Net als Martin Stikkelorum was ik eind jaren ‘50/
begin jaren ‘60 een zeer regelmatig bezoeker 
van het toen gloednieuwe Zestienhoven. Vanaf 
de Hillevliet op Zuid was dat een behoorlijk 
eind fietsen, maar zeg nou zelf, het was toch een 
stuk leuker dan huiswerk maken. Ik kan me niet 
herinneren of er in die eerste jaren een slagboom 
op de toegangsweg was, in ieder geval heb ik 
nooit mijn zakgeld hoeven aanspreken om op 
het vliegveld te komen. In die begintijd zag je de 
meest exotische vliegtuigtypen en nu allang niet 
meer bestaande maatschappijtjes. Dan Air met de 
Airspeed Ambassador, het Rotterdamse Fairways 
met twee DC-3 Dakota’s. Zelfs tot vrachtvliegtuig 
‘gepromoveerde’ bommenwerpers uit de oorlog 
lieten er hun zware motoren bulderen. Channel 
Air Bridge (later werd dat British Air Ferries) 
vloog op Southend, eerst met de Bristol Freighter 
en daarna met de door Martin Stikkelorum 
genoemde Carvair. Dat waren omgebouwde 
Douglas DC-4’s waar een nieuwe, openklapbare 
neus op was gezet. Ze waren ingericht om zowel 
passagiers als hun auto’s te vervoeren; net als met 
de veerboot maar dan sneller en vooral duurder!
Toen ook KLM een lijndienst opende naar Lon-

den ging Zestienhoven ècht meetellen. De dienst 
werd gevlogen met de viermotorige turboprop 
Vickers Viscount, in die tijd het toppunt van 
technisch vernuft. Regelmatige gasten waren ook 
de Fokker F-27 van Braathens en de Viscount van 
Fred Olsen. Dat waren Noorse rederijen die met 
eigen vliegtuigen scheepsbemanningen uitwissel-
den als hun schepen in Rotterdam lagen.
Verreweg de meeste vluchten hadden een bestem-
ming in Engeland, meestal Londen of Southend. 
Zo vloog Morton Air Service met een kleine De 
Havilland Dove; in zo’n kistje (9 passagiers) heb 
ik ooit mijn luchtdoop gehad. Dat was tijdens 
een héél spannende rondvlucht met Martin’s Air 
Charter (tegenwoordig Martinair) boven Amster-
dam. Als abonnee van het luchtvaarttijdschrift 
“Cockpit” mocht je namelijk in de rechterstoel 
van de cockpit! Zestienhoven heeft ook mijn 
beroepskeuze bepaald. Ik ben naar de Luchtmacht 
gegaan, piloot zat er niet in vanwege een ‘ruisje’ 
bij het hart; maar ik heb uiteindelijk als Tactical 
Director aan boord van een Boeing E3A AWACS 
toch mijn jongensdroom kunnen verwezenlijken: 
vliegen!

Leo Verhoef (l.m.verhoef@kpnmail.nl)

Hotel New York op witte doek
Ingegeven door de tegeltableaus die vorige keer DOR sierden, stuur ik een foto van een schilderij met 
daarop hotel New York en een vertrekkend schip van de HAL. Waarschijnlijk is het schip de Nieuw 
Amsterdam en heeft de schilder op de Parkkade bij de Veerhaven staan werken. Schilder is Cor van 
den Zwalm, een vrij onbekende schilder die hoofdzakelijk havengezichten schilderde. Vroeger hebben 
er vrij veel muurschilderingen van zijn hand in Rotterdam de straten gesierd. Op 14 mei 1940 zijn 
ze allemaal verdwenen. Cor van den Zwalm was een echte bon vivant, wat een mooi woord is voor 
kroegtijger. Als zijn schuld bij de kastelein te hoog werd, betaalde hij met een schilderij op bestelling. 
Hij heeft als bootwerker een avondschoolopleiding voor schilderkunst gevolgd en stelde nooit zijn 
werk ten toon. Het Maritiem Museum heeft ook nog zes van zijn werken in depot. Het schilderij(tje) 
heeft een bescheiden afmeting van 36 X 25 centimeter. De waarde is circa € 250,00 en is niet te koop.

Koert Wijnands (k.wijnands44@upcmail.nl)

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-16 uur  
bij de Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.ha-europe.nl
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Horizontaal 1. echtverbintenis; 7. vuurspuwende berg; 12. klein hertje; 13. bijenhouder; 14. vordering;
15. maanstand (afk.); 17. bedehuis; 19. Duits automerk; 21. bevestiging; 22. fraaie kleding; 24. zeer
zware klap; 27. lage zangstem; 28. geestdrift; 30. plechtige belofte; 31. niet goed snik; 32. oude Neder-
landse munt; 33. algemene ouderdomswet (afk.); 35. uiteinde van dwarsmast; 37. mannetjes bij; 38.
visgerei; 41. drinkbeker; 42. denksport; 44. tafelgast; 46. plaats in Italië; 47. behaagziek; 48. plaats in
Noord-Holland; 49. deel van een bijenkorf; 50. plezier; 52. bewijs van betaling; 54. ervaren matroos;
56. onverharde weg; 58. rotzooi; 61. symbool waarmee je richting aangeeft; 62. Europese hoofdstad;
64. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam (afk.); 65. Nederlandse omroep; 67. bloeiwijze; 68. niet wild;
70. bladader; 72. boeren kiel; 73. miniatuurstad bij Den Haag; 76. raad voor economische aangele-
genheden (afk.); 77. operatiekamer (afk.); 78. kledingstuk; 79. hoofd van een moskee; 81. familielid;
82. bitter lichaamsvocht; 83. slot (afloop); 84. droog en kaal; 86. vechten; 87. geen enkel persoon.

Verticaal 1. telwoord; 2. wereldrecord (afk.); 3. eikenschors; 4. taaie grondsoort; 5. springend water-
dier; 6. berggeel; 7. blij en jolig; 8. niet gevuld; 9. frisjes; 10. verbrandingsrest; 11. medemensen; 16. in
de grond levend zoogdier; 18. gordijnrail; 20. nagerecht; 21. jongensnaam; 23. Zweeds automerk; 25.
plaats in Noord-Holland; 26. grote teug water; 27. strook grond langs een weg; 29. prijs van de weten-
schap; 32. beroep in de filmwereld; 34. rechtsregels; 36. middeleeuwse Scandinaviër; 37. waterkering;
39. bejaard persoon; 40. appelsoort; 42. bloedgever; 43. verdieping; 45. knaagdier; 46. kippenloop; 51.
cilinder; 53. kever; 54. deel van een woonkamer; 55. heldendicht; 56. land van de Inca’s; 57. proefop-
name; 59. insect; 60. angsthaas; 62. Nederlands natuurreservaat; 63. achteraf (later); 66. gymnastiek-
toestel; 67. oude vochtmaat; 69. toiletartikel; 71. vertragingstoestel; 73. zuivelproduct; 74. cirkelvormig;
75. larve van insecten; 78. deel van een schoen; 80. masker; 82. oosters bordspel;  85. dwarshout.

KRUISWOORDPUZZEL
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Rotterdamse kruide-
nierswinkels van Luyen-
dijk’s in de 20e eeuw
Bert Luijendijk schreef een 
leuk boek over de kruideniers-
winkels van zijn familie in de 
20e eeuw in Rotterdam. Rijk 
geïllustreerd met foto’s en 
reclames.

Target Rotterdam

Boek over de 315 luchtaan-
vallen van vliegtuigen van de 
Britse en Amerikaanse lucht-
macht tussen 15 mei 1940 
en 4 mei 1945 in de regio 
Rotterdam op economische 
en militair strategische doelen 
van de bezetter.

Reuchlins reis

Over de Holland-Amerika 
Lijn, de landverhuizers 
en het leven van George 
Reuchlin.

Rotterdam gefotogra-
feerd 1960-1970
Fotograaf Henk Hertog fo-
tografeerde in de jaren ‘60 
op allerlei plaatsen en bij 
tal van gebeurtenissen in 
Rotterdam. Dit boek gaat 
over de periode 1960-1970 en 
is een feest der herkenning of 
een echte blikopener.

Rotterdam Vreewijk in 
de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does legden 
op foto de wijk Vreewijk in 
Rotterdam vast, zoals die er 
in de 20e eeuw uitzag. Ook 
De Vaan en de Valkeniersbuurt 
komen aan bod.

Het grootste van 
he grootste

Rijk geïllustreerd boek 
over leven en werk van 
Abraham Tuschinski.

De Oud-Rotterdammer Mok

De enige echte 
De Oud-Rotter-
dammer Mok 
voor een lekker 
bakkie pleur of 
een teetje

Het korps de baas

Een boek over de geschie-
denis van de Rotterdamse 
politie aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen of 
politiechefs die leiding ga-
ven aan het korps. Geschreven 
door Jan Jacob Mekes.

Rotterdam door 
de tijd – deel 1 
Scheepvaart-
kwartier, Cool 
en Stations-
buurt
Een fraai fotoboek over de 
ontwikkeling van deze wijken 
van vervlogen tijden tot en met de 
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 
Met foto’s van de Rotterdamse fotograaf Jan 
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

Rotterdam Crooswijk 
in de 20e eeuw

Weer zo’n leuk wijken-
boek van Tinus en Bep de 
Does, vol foto’s. Ditmaal 
van Crooswijk in de 20e 
eeuw.

Passage Rotterdam 
1879-1940

Herman Romer beschreef 
de historie van Rotterdams 
vooroorlogs winkelpaleis 
de Passage, dat op 14 mei 1940 
door Duitse bommen werd 
vernield.

Rotterdam 
door de 
tijd deel 2 
– Blijdorp, 
Bergpolder, 
Liskwartier
Een fotoboek dat een beeld 
geeft van deze wijken van 
vervlogen jaren tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam 
door de 
tijd – deel 3 
Kralingen 
en Kra-
lingseveer
Fotoboek over de ontwikkeling van deze 
wijken van vervlogen jaren tot in de naoor-
logse tijd. Met veel foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam 
door de tijd 
deel 6: Oude 
Noorden, 
Agniese-
buurt,
Provenierswijk
Fotoboek over deze wijken van 1900 tot in 
de jaren ‘60. Met foto’s van de Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers.

Rotterdam Oude en 
Nieuwe Westen in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek over het 
Rotterdam van de linker-
maasoever, zeg maar tussen 
de Westensingel en de Delftse Schie. Met zelfs 
nog foto’s van boerderijen van weleer. 

Rotterdam Feijen-
oord-Noordereiland 
in de 20e eeuw
Opnieuw legden Bep 
en Tinus de Does een 
Rotterdamse wijk vast: 
Feijenoord en Noorder-
eiland. Met maar liefst 
225 foto’s.

25,00 39,90 24,99

9,95
14,95

7,95

14,25 29,95

22,95

14,95

19,00

22,95

22,95 22,95 14,95 14,95
Rijnmond van-
uit de wolken

Unieke lucht-
foto’s van 
fotograaf Bart 
Hofmeester van 
delen van Rot-
terdam en omliggende plaatsen. 1950-1990

39,95

Waters-
noodramp 
en Delta-
werken 
vanuit de 
wolken

Met unieke 
luchtfoto’s van foto-
graaf Bart Hofmeester van de 
Watersnoodramp in 1953 en 
de periode daarna. 39,95

Poffen
Dit is het tweede boek 
van de inmiddels over-
leden schrijver Peter 
Bakker over het Noor-
dereiland. Een boek 
vol verhalen en foto’s 
over winkels van 
vroeger in dit stukje 
van Rotterdam.

24,95

De 
Rotter-
damse 
Hand in 
Hand-
doek

Uitgevoerd in dezelfde groen-wit-groene 
kleuren van de Rotterdamse vlag, is van 100 
procent katoen en is 40 bij 60 
centimeter. Met ophanglus.

 
9,95 

Wilt u een van deze boeken over Rotterdam bestellen? 
Ga naar onze webshop op www.deoudrotterdammer.nl

(De genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief verzendkosten.)
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