
Zo zijn uitgebreide en vaak zeer 
persoonlijke verhalen ontvangen over 
slachtoffers en het nog steeds bestaan-
de verdriet binnen de familie. Ook 
werd veel fotomateriaal en aanvullend 
bewijs verstrekt. Het onderzoek le-
verde de namen en gegevens van 453 
slachtoffers op en van zes vermisten/
vermoedelijke slachtoffers. Er kwam 
inzicht op adresniveau waar de slacht-
offers zijn omgekomen. En ook over 

de herkomst van de slachtoffers werd 
meer bekend. Het waren voornamelijk 
Nederlanders, maar ook vier Duitsers, 
drie Belgen en een Surinamer. Van de 
slachtoffers waren er 239 vrouw en 
214 man. Daaronder: zeker 101 huis-
vrouwen, 49 scholieren, 34 dienstbo-
des, 18 kantoorbedienden, 9 monteurs, 
8 werksters en 8 naaisters.
Het jongste slachtoffer was Marcel 
Bedaux, ruim één maand oud. Maria 

Leoordina Taat was met haar ruim 91 
jaar het oudste slachtoffer. De gemid-
delde leeftijd van de slachtoffers was 
34 jaar.

Huisarts
De meeste doden, zeker 28, zijn geval-
len op het terrein van Van Berkel’s 
Patent aan de Keileweg. Van de famlie 
van huisarts Jan Vader kwamen alle 7 
gezinslede om evanals de dienstbode 

een meerdere patiënten in de wachtka-
mer aan de Schiedamseweg 30.
Op begraafplaats Crooswijk zijn in 
vak GG meer dan 137 slachtoffers van 
het bombardement van 31 maart 1943 
begraven. Van 116 personen kon de 
identiteit niet worden vastgesteld daar 
hun lichamen veelal verkoold waren 
of slechts één of enkele lichaamsdelen 
zijn teruggevonden.
Een namenlijst van de slachtoffers met 
toelichting is te vinden op de website 
voorouder.nl
Het ‘Vergeten Bombardement’ werd 
vrijdag 31 maart herdacht in Park 
1943 in de wijk Bospolder-Tussendij-
ken in Rotterdam.

Fotocollage
De fotocollage op deze pagina van 
diverse slachtoffers is samengesteld 
uit foto’s die door nabestaanden zijn 
toegestuurd en waarbij toestemming 
voor publicatie is ontvangen. Te zien 
zijn op de bovenste rij van links naar 
rechts:Jan Voormolen, Theodorus 
Beekmans, Maria de Lange, familie 
Vader, Jan van Ettekoven. Onderste 
rij van links naar rechts: Popke de 
Jong, Willemina de Haan, Antonius 
Waals, Cornelis Kooij en Catharina 
Bouwman, baby Agatha Ouwehand en 
moeder Helena van den Boogaart.

 Nieuw licht op ‘Vergeten Bombardement’   
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 Koninginnedag in Rotterdam   
De oproep om herinneringen toe te sturen over de viering van Koningin-
nedag in Rotterdam in vroeger jaren leidde tot veel respons. Daarom in 
deze krant twee pagina’s vol verhalen. Over wielerwedstrijden op Konin-
ginnedag, over een zangwedstrijd, over vuurwerk, over spelletjes en nog 
veel meer. 

  Ook in ‘Tante Post’ vindt u verhaaltjes over Koninginnedag zoals dat vroeger ging in Rot-
terdam. Voor liefhebbers van de viering van Koningsdag in Rotterdam met koning Willem-
Alexander, is er ook aandacht voor de tv- en radiouitzendingen van de NOS op deze dag.   

 Oorlog en bevrijding   
In dit nummer van De Oud-Rotterdammer nemen we alvast een 
voorschot op de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de 
Bevrijding. Tal van verhalen vol belevenissen in Rotterdam tus-
sen 1940 en 1945 werden ons weer toegestuurd door lezers. 

  In onze krant die op 2 mei verschijnt, volgen er nog veel meer. Speciale aandacht 
is er dan ook voor boeken over Rotterdam en de Tweede Wereldoorlog.   

Rollator 
nodig?

Schinkelse Baan 6, Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122 HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIERBasisuitvaart vanaf € 3.675,-

Een uitvaart op maat voor u 
gemaakt vanaf € 4.775,-

010 – 30 74 895
0181 – 700 265 

   www.obitusuitvaart.nl 010 418 23 33  |  www.hess.nl

Op 31 maart was het precies 80 jaar geleden dat geallieerde bommen vielen op delen van Rot-
terdam-West, Schiedam, Hoogvliet, Pernis en Heijplaat. Begin februari 2023 hebben de Stichting 
Voorouder en de samenstellers van het boek ‘Target Rotterdam’ via de media, waaronder De Oud-
Rotterdammer, het publiek om aanvullende gegevens gevraagd over de lijst met slachtoffers van 
dit zogenaamde ‘Vergeten Bombardement’. Op dit verzoek is massaal gereageerd. Het leverde tal 
van resultaten op.
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, 
koffie, thee, live muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00  
Apr 30          Mei 7, 14*, 21, 28*    
Juni 11, 18*     Juli 2, 16  
Aug 6, 20, 27     Sep 2*, 3*

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment. 

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15   
Apr 29*          Mei 6, 13, 20      
Juni 10      Juli 1, 15  
Aug 5, 19*     Sep 2*, 16, 30

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

MET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDER
29 APRIL

19:00uur - 23:30uur

29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL

HOLLANDSE AVOND CRUISE

v.a. € 89,50

Inclusief rondvaart, koffie met gebak, 
dinerbuffet, dessert, muziek & entertainment. 

www.rederijfortuna.nl

MET MARCO DEN HOLLANDER

   

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM

IEDERE VRIJDAG, IEDERE VRIJDAG, 
ZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAG

IEDERE VRIJDAG, 
ZATERDAG EN ZONDAG

WWW.LECKERS.NLWWW.LECKERS.NL

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden
ZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAG

2e zondag 

van de maand

Brunchvaartvan de maand
van de maand

Brunchvaart
Brunchvaart

v.a. € 42,50

Inclusief rondvaart 2,5 uur 
en koud- en warm dinerbuffet

   

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM

IEDERE VRIJDAG, IEDERE VRIJDAG, IEDERE VRIJDAG, IEDERE VRIJDAG, 

16:00 - 18:30 & 19:00 - 21:30

NIET ZOMAAR EEN ACTIE!
OOK DIT JAAR DEZE PRIJZEN
ZOLANG ONZE VOORRAAD STREKT!

Rustige tuinderij waarop ook ouderen 
de ruimte hebben om plantjes te kopen.

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming



Wij zijn maar kort in het bos 
geweest. De Duitsers gooiden 
pamfl etten boven ons uit, dat 
wij terug moesten keren naar 
onze woonhuizen. In de straat 
aangekomen liepen de mannen 
gelijk door. Alles stond in 
brand daarbij einde Vlietlaan 
en begin Weteringstraat. Ik 
heb nog nooit zoveel ellende 
gezien. 

Plunderen
Voor het eerst liep ik met de 
mannen mee. Maar zij gingen 
plunderen, wist ik veel . Een 
kaaswinkel liepen ze zo in. En 
ik zag twee kazen liggen  in 
de etalage en dacht die neem 
ik, want de mannen zeiden: 
“Straks slaat de wind over en 
dan verbrand het toch.” Thuis 
gekomen met mijn kazen zei 

mijn vader “Wat heb jij daar, geef ‘ns 
aan mij. Hij klopte erop en zei: “Die 
zijn van hout.”
 Wij waren netjes opgevoed. Wat van 
een ander was moet je afblijven. Dat 
was een goede les. 

Broodbonnetje
Later kwam de Hongerwinter. Er was 
Spertijd. Dan mocht je na achten niet 
meer buiten ‘s avonds tot ‘s morgens 
6 uur. Het was winter en onze moeder 
vroeg aan mijn broer Wim en mij: 
‘Willen jullie bij Cor de bakker gaan 
vragen of wij een halfje brood kunnen 
krijgen en Wim kreeg het broodbon-
netje. Wij lopen door de winteravond, 
met een knijpkat, naar de Kettings-
traat. Aangebeld, gelukkig hij was 
thuis. Wim het verhaal verteld en hij 
gaf het bonnetje aan de bakker. Hij 
keek naar het bonnetje en zei: “Als 
deze geldig is, dan hebben we Derde 
Wereldoorlog.”
Toch met het halfje brood onder Wim 
zijn arm terug naar huis gelopen  Het 
was net gaan sneeuwen en je zag zo 
onze stapjes in de sneeuw . Bij het 
oversteken van de Oudedijk zagen we 
tweeDuitse soldaten achter ons lopen. 
Wij onze sprintkwaliteiten ingezet en 

achter ons gekeken toen we vlakbij 
onze huisdeur waren. Daar stonden 
beiden soldaten met geweer in de 
aanslag. Zij zagen wel waar wij naar 
binnen gingen en de stapjes die zij 
zagen van kinderen waren. De Duitse 
soldaten waren ook bijna jongens. Ze 
lieten ons ongemoeid.

Liedje
ik heb nog vele verhalen in mij .Er 
werd in de bezetting van 5 jaar toch 
nog af en toe gezongen. Zoals dit 
liedje:

Hoog op die gele wagen gaat het naar 
Moffrika 
Onze koffie, thee en kazen en onze 
laatste chocola, 
dat doen die klere moffen,
Surrogaat krijgen wij,
ik kan van de Honger bijna niet slapen, 
maar dat gaat voorbij , ja dat gaat voor-
bij , ja voorbij .

Klaas Natte
klnatte@gmail.com    

 Houten kazen en een halfje brood   
Uw oproep om iets te schrijven over deze periode sprak mij wel 
aan . Die vijf jaar bezetting raak je nooit meer kwijt . Ik was 8 jaar 
toen Rotterdam werd gebombardeerd op 14 mei 1940. Dit heb ik 
bewust meegemaakt. Tijdens het bombardement zijn wij mensen 
uit onze straat gevlucht naar het Kralingsebos .Onderdak zoeken 
in het bos, in greppels, die wij eerst moesten afdekkken met al-
lerlei takken zodat wij uit de lucht niet te zien waren.
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 Kaas... echt of van hout?   

 Bonkaarten uit de bezettingstijd   

Zo’n leren dek gebruikten ze vroeger 
wel als ze met de Tilbury gingen 
rijden. Dan werd dat op de rug van het 
paard gelegd. Dus zaten de inbrekers 
dan aan de winkeldeur te rommelen 
dan maakten die belletjes een waar-
schuwend geluid, tenminste dat was 
de bedoeling.

Mijn slaapkamer bevond zich boven 
het portiek, de ingang van de winkel 
(achter de deur van dat balkonnetje 
met de lange onderbroeken), en dan 
hoorde ik soms beneden me geluiden 
die ik niet direct thuis kon brengen. 
Dan waarschuwde ik m’n vader, en die 
riep dan vanaf het balkonnetje, of ze 

wilde maken dat ze weg kwamen,want 
dan bleek de volgende morgen dat ze 
met zo’n omslagboor in de stijl van 
de teakhouten winkeldeur rond het 
slot aan het boren waren geweest. De 
gerepareerde gaten, zie ik nog voor 
me. Maar de nood was hoog en ik 
hoor m’n vader nog zeggen over dat 
inbreken: “Het mag en kan niet, maar 
ik heb er wel begrip voor.”

Zak aardappelen
Zo werd er op een nacht een keer 
aangebeld en stond er een paar poli-
tieagenten met twee inbrekers bij zich 
die allebei met een zak aardappelen 
liepen te sjouwen en dat midden in de 
nacht, dat was natuurlijk verdacht. Wat 
bleek? Ze hadden keurig de zijruit van 
de etalage eruit getild, glaslatten ston-
den ernaast en toen hun zakken gevuld 
met aardappels en ze waren nog maar 
net de hoek om en daar liepen ze tegen 
de lamp. Dus netjes terugbrengen 
onder begeleiding.

Indruk
Nog zo’n herinnering wat ik als kind 
meemaakte was het volgende. Ik 
kwam een keer bij m’n vriendje van-
daan. Hij woonde aan de Wolphaerts-

bocht niet zover van ons huis. Ik wilde 
de hoek Hellevoetstraat/ Gaesbeek-
straat omgaan en daar stonden ineens 
een paar Duitse soldaten. En ik mocht 
niet verder. De straat was afgezet, 
verderop ook allemaal soldaten. Hoe 
ik ook praatte en wees naar de winkel 
van m’n vader die 30 meter verderop 
lag, en zei dat ik daar woonde, ze 
verstonden me natuurlijk niet en ik 
hun niet. Toen zag ik dat ze even met 
elkaar stonden te praten en kwam die 
ene soldaat naar me toe, streek door 
m’n krullen en mocht ik door lopen.

Naderhand bleek dat ze in de Melkfa-
briek De Combinatie, waar we direct 
naast woonden op zoek waren naar 
‘ondergrondse’ activiteiten. Maar het 
maakte toch wel indruk op je als kind.

Rinus Verheij
(een oud Rotterdammer)
Ermelo
cwmverhey@solcon.nl

Gerard Cox slaat een keertje over.  

   
Een herinnering uit de oorlog die me bij blijft, was dat er veel 
ingebroken werd in de groentewinkel van m’n vader. Ik weet nog 
dat hij een poosje beneden in de winkel geslapen heeft, omdat 
het haast iedere nacht raak was met de inbrekers en als alarm-
bel had hij een leren dek met allemaal van die belletjes boven 
aan de winkeldeur gehangen.

 Gaesbeekstraat kort na de oorlog   

 De groentenwinkel van de vader van Rinus werd regelmatig bezocht door inbrekers. Ze gingen 
er onder andere vandoor met de aardappelen uit de winkel.   
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 81910-daagse busreis
Toscane te kust en te keur

vanaf p.p.

€ 499 reiscode: ebblk026-daagse busreis
De Vlaamse kust

reiscode: ebldc01

vanaf p.p.

€ 999reiscode: ebwes0312-daagse busreis
Westendorf in Tirol

vanaf p.p.

€ 1149reiscode: eegb32410-daagse busrondreis
The spirit of Scotland

vanaf p.p.

€ 779reiscode: ebend0210-daagse busreis
Zwarte Woud en Frankrijk

vanaf p.p.

€ 499reiscode: ebvlk076-daagse busreis
Prachtig Zuid-Limburg

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in 
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. 
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te 
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

•  Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten,
  ook Perzische kleden en berbers
• Direct beloopbaar (droogreiniging)
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry foam)
  zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl



Ken je dit nog? 

 285   

 287   Nr.

Nr.

K

Ken je dit nog? Herkent u de plek op deze luchtfoto? Heeft u er wellicht gewoond of woont u er nu en 
kunt u er meer over vertellen? Wij zijn benieuwd naar verhalen over vroeger in dit stukje Rotterdam 
aan de Maas. Stuur uw verhalen, anekdotes en herinneringen naar info@deoudrotterdammer.nl of naar 
Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoud-
rotterdammer.nl is de foto groter en beter te bekijken.  

Piet Stok: “Volgens mij is de raadfoto “Het bom-
bardement” op Rotterdam. Een fi lm die tot mijn 
grote verrassing een geweldige impact had bij 
mijn vriendin als ook bij mij. Wij zijn geboren 
in 1937 en zij in 1940, in Rotterdam zuid. Mijn 
vader nam mij mee naar het dak op ons huis in 
de Manstraat. Wij zagen de fi lm in Roermond. 
Vooral het tweede gedeelte maakte een gewel-
dige indruk op ons. Toen na de vertoning de zaal 
al weer leeg was zaten wij samen nog verdoofd 
in onze stoelen. Toen wij werden aangesproken 
door het personeel, vertelde ik, dat wij het zelf 
meegemaakt hebben. Maar het meest was ik ver-
rast, dat wij nog zo aangeslagen konden worden, 
door iets wat alweer zolang achter ons lag. Zelf 
beschouwde ik mijzelf als een normale nuchtere 
vent, die niet zomaar overrompeld kon worden 
door een fi lm, maar het tegendeel was wel 
waar. Soms denk ik nog wel eens terug aan die 
gebeurtenis. Ik woon nu in Kessel in Limburg.”

Hans Augustijn: “De naam van deze fi lm: Het 
Bombardement. Deze fi lm hebben wij destijds 
gezien in de Pathé De Kuip, mijn moeder (1920 
– 2018) had vanwege dat haar ouderlijk huis 
op de Binnenweg op 14 mei 1940 is gebombar-
deerd hiervoor een uitnodiging ontvangen, mijn 
echtgenote en ondergetekende mochten haar, 
vanwege haar leeftijd vergezellen, helaas heeft 
zij op het laatste moment afgezegd, emotie en/

of andere redenen écht geen idéé. Tijdens het 
draaien van de fi lm liep bij sommige mensen 
die, móet ik aannemen getuige zijn geweest van 
het begin van de oorlogsdagen en het bombarde-
ment, de emoties hoog op over het waarheidsge-
halte van deze fi lm waar volgens hun niet veel 
van klopte, resumerend, met een in de hoofdrol 
spelende Jan Smit, slechte fi lm!” 

Dick Harmsen: “Dit is een van de slechtste fi lms 
die ik ooit gezien heb, zowel het acteerwerk als 
de decors, en ik heb er heel wat gezien. Volgens 
mij was het 2012 of 2013. Ik was de kerstdagen 
bij mij vriendin die toen in Noordwijk woonde. 
Het was 2e kerstdag en wij gingen naar de plaat-
selijke bioscoop, de Muze. Ik wilde als geboren 
en getogen Rotterdammer de fi lm ‘Het Bom-
bardement’ zien. Ik kende de verhalen van mijn 
ouders en opa en oma die het bombardement 
meegemaakt hebben, zij woonden buiten de 
brandgrens in Bospolder Tussendijken wat later 
in 1943 tijdens het vergeten bombardement wel 
geraakt is. Zoals gezegd de fi lm was bar slecht, 
wij liepen na de voorstelling mopperend de 
bioscoop uit en zagen een bord staan dat de fi lm 
‘De marathon’ over 15 minuten zou beginnen. 
Na elkaar aangekeken te hebben zijn we kaartjes 
gaan halen en hebben deze fi lm gezien. Wat een 
verademing een fi lm met een lach en een traan. 
De naam van de fi lm ‘De marathon’ komt nogal 

eens ter sprake hier en daar rond de maand april, 
als de marathon van Rotterdam, gelopen wordt. 
Ik moet dan altijd denken aan die bewuste avond 
dat ik, naar mijn mening, één van de slechtste 
fi lms ooit gezien heb.”

Jacques van Ettikhoven: “Dit is een beeld uit 
de fi lm ‘Het Bombardement’  met als acteur 
Jan Smit. Die had een tegenspeelster waar ik 
de naam niet meer van weet. Ik had eerlijk 
gezegd nog nooit van haar gehoord en daarna 
ook niets meer van haar vernomen. Ik vond het 
een beroerde fi lm. Maar dat kan ook aan mijn 
leeftijd liggen. Als je wat ouder bent en als kind 
de oorlog hebt meegemaakt, dan is dit toch niet 
wat je er van herinnert en er later over hebt 
gelezen. In allerlei details klopt er niet veel van. 
Verkeerde Duitse uniformen, locaties die duide-
lijk niet in Rotterdam zijn enzovoorts. Maar af 
en toe zitten er ook documentaire beelden in, ik 
geloof zelfs met commentaar van Aart Staartjes, 
maar dat kan ik mis hebben. Voor jongere 
kijkers, en daar zaten en zitten de bioscopen al 
jaren vol mee, was dit denk ik best leerzaam. 
Maar het hele liefdesverhaaltje dat door de fi lm 
heen loopt vond ik tenenkrommend. Slecht en 
ongeloofwaardig gespeeld. Nee, dit was geen 
niveau van bijvoorbeeld ‘Soldaat van Oranje’, 
‘Pastorale ‘43’, ‘Zwartboek’, ‘De Aanslag’ of 
‘Het Meisje met het Rode Haar’, stuk voor stuk 
wël goede Nederlandse oorlogsfi lms. Of recenter 
nog: ‘Riphagen’  en ‘Bankiers van het verzet’. 
Daar kan deze fi lm over het bombardement 

niet aan tippen. Ik hoop op een herkansing voor 
Rotterdam, want dat verdient deze episode uit de 
geschiedenis natuurlijk wel.” 

Robert Vos: “Deze foto is van de fi lm ‘Het 
Bombardement’, een rolprent die in 2012 op het 
witte doek werd vertoond met in de hoofdrol-
len Volendammer Jan Smit en de jonge actrice 
Roos van Erkel. Ook Gerard Cox speelt er een 
rolletje in. Voor de fi lm was een budget van 5 
miljoen euro beschikbaar. Maar dat was geen 
garantie voor succes. Want vooral de waardering 
viel nogal tegen. Maar de fi lm trok wel genoeg 
belangstellenden om tot Gouden Film te worden 
uitgeroepen. Dat betekent dat er meer dan 
100.000 bezoekers naar kwamen kijken.”

Hans Grimbergen: “Dit is de fi lm ‘Het Bombar-
dement’. Over het bombardement van 14 mei 
1940 op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. 
Een fi lm uit 2012. Ik weet dat een deel van de 
opnamen werd gemaakt in Budapest in Hon-
garije. Daar werden trouwens meer delen van 
Nederlandse fi lms opgenomen. Ik vond de fi lm 
een slappe imitatie van de Titanic. Jongen uit 
laag milieu en meisje uit hogere klasse worden 
verliefd op elkaar tegen het decor van een ramp. 
Eigenlijk een belediging voor Rotterdammers 
die oorlog hebben meegemaakt, als je het mij 
vraagt. Zelf heb ik de oorlog niet meegemaakt, 
maar ik las over deze fi lm weinig goeds.”  

 Omstreden � lm over het bombardement   
De Ken je dit nog-foto nummer 285 leek ons niet zo moeilijk en kon 
door oud en wat jonger worden beantwoord. Het ging om een foto 
van de opname van een scène van de Nederlandse oorlogsfilm ‘Het 

Bombardement’. Een omstreden speelfilm, want de kwalificaties van onze lezers 
lopen uiteen van ‘geweldige impact’ tot slechtste oorlogsfilm ooit’. Regisseur Ate 
de Jong noemde het later zelf een van zijn mindere films. En dat met Rotterdam 
in de hoofdrol.... Of eigenlijk was die hoofdrol toch weggelegd voor zanger Jan 
Smit. Die hebben we daarna nooit meer in een speelfilm gezien. Lees hier wat 
onze lezers er allemaal van vonden.
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Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

                               cvu.nl

Herdacht worden
zoals u bent

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

Rotterdam

Uitvaartcentrum Bergweg

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

“Kies voor de uitvaart die bij u past.

CVU is er voor iedereen in de regio.”

  Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 
50 consumpties. 

- Uitvaart compleet € 4750,-
- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Incl. alle koelingskosten.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,             
  uitvaartkist, 50 kaarten (incl. postzegels)

Budget uitvaart  € 1575,-

Basis uitvaart
v.a € 3500,-

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU
 Senioren-verhuizingen met 
 zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Hier had 
uw advertentie
kunnen staan

Bel 0180-820244

 VOLLEDIG VERZORGDE
VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN 
“DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK! 

• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND 
           GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.

 

• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENETEN VAN 
           ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.

 

• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA 
           MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

• AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF 
MET PERSOONLIJKE AANDACHT! 

Tel: +31 (0)13  528 2555
Mobiel +31 (0)6 3002 17 76

info@hoteldepaddestoel.nl
www.hoteldepaddestoel.nl

WIJ ZIJN VOLGEBOEKT VOOR DE ZOMER 
• Er zijn nog wel enkele 2 persoonskamers beschikbaar 
   voor het Kerst arrangement.

Administratie            Belastingen            Fiscale Adviezen

Administratiekantoor van Stein

Administratie - Belastingen
Fiscale Adviezen

Hoogeveenenweg 214
2913 LV  Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel.  0180 820353 
E-mail  info@admvanstein.nl

Hét adres voor het
Midden- en Kleinbedrijf

“Service zoals service bedoeld is” 

Administratiekantoor

van Stein

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

W

rrdd
er

eeeeeeeeeeeeerrr
ttttte

Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl



Tot ons verdriet zijn onze ou-
ders vorig jaar drie maanden 
na elkaar – zonder testament 
– overleden. Door de zorg 
voor onze moeder, die als 
laatste overleed, hebben we 
nog niets aan de afwikke-
ling van de nalatenschap van 
vader gedaan. Moeten we nu 
twee keer aangifte erfbelas-
ting doen of kan het in een 
keer?

Wat verdrietig om uw beide ouders zo 
snel achter elkaar te moeten verliezen. 
Voor de erfbelasting betekent dit een 
aantal zaken. U moet in ieder geval 
twee keer aangifte erfbelasting doen 
waardoor u dan ook twee keer de 
vrijstelling erfbelasting kunt toepas-
sen. Omdat uw ouders geen testament 
hebben, is de wet van toepassing die 
zegt dat de langstlevende ouder en 
de kinderen samen de erfgenamen 
zijn, dat de langstlevende ouder de be-
schikking over de gehele nalatenschap 
krijgt en dat de kinderen een niet-
opeisbare vordering in geld krijgen op 

de langstlevende ouder ter grootte van 
hun erfdeel. Het vaststellen van de 
grootte van die vordering is zowel bij 
de aangifte erfbelasting van uw vader 
als bij de aangifte erfbelasting van 
moeder van belang.

Aangifte erfbelasting moet binnen 
acht maanden na overlijden worden 
gedaan. Omdat uw vader als eerste is 
overleden, moet u eerst bepalen waar 
zíjn nalatenschap uit bestaat. Voor 
de eigen woning hanteert u bij de 

aangifte erfbelasting de WOZ-waarde. 
Voor de vaststelling van de erfdelen 
en daarmee van de niet-opeisbare vor-
deringen die u als kinderen op moeder 
krijgt vanwege de wettelijke verde-
ling, mag u de waarde van de woning 
bij vrije verkoop gebruiken. Omdat 
er geen testament is, gaat de fi scus 
ervan uit dat de vorderingen op uw 
moeder renteloos zijn. Dat heeft weer 
gevolgen voor de fi scale waarde van 
dit erfdeel van de kinderen voor de 
erfbelasting. Moeder wordt namelijk 

geacht fi scaal meer te erven omdat ze 
de beschikking houdt over de erfdelen 
van de kinderen zonder daar een 
vergoeding voor te betalen (dit heet 
fi ctief vruchtgebruik). De erfdelen 
van de kinderen zijn daardoor voor de 
erfbelasting kleiner. Hoeveel dit meer 
of minder is, heeft te maken met de 
leeftijd van moeder als langstlevende. 
Dat moeder vrij snel na uw vader is 
overleden, is hierbij niet van belang.
Bij de aangifte erfbelasting van moe-
der kunt u dezelfde waarden gebrui-
ken als bij vader, tenzij moeder in een 
ander jaar (over de jaargrens heen) 
is overleden; dan geldt de WOZ-
waarde van 2023. De vorderingen die 
de kinderen op moeder hebben, zijn 
een schuld in haar nalatenschap. De 
vorderingen van de kinderen worden 
daarbij gehanteerd zoals berekend met 
de woning tegen werkelijke waarde 
(vrije verkoopwaarde). 

Het is bij de aangifte erfbelasting 
goed opletten dat u de juiste antwoor-
den op de juiste plaats zet. Mocht 
u daar hulp bij willen, dan bent u 
van harte welkom. U kunt hiervoor 
met ons, Nico van Scheijndel en/
of mr. Nicole C. Goud van Akto, uw 
erfcoach, tevens RegisterExecuteur 
bellen: 0103130823 of mailen: info@
akto.nu  

 Aangifte erfbelasting   
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Niet goedkoper doorschuiven
Bent u de erfgenaam in een nalaten-
schap en wilt u die weigeren om 
erfbelasting te voorkomen of te 
besparen, dan komt u van een koude 
kermis thuis. De Successiewet stelt 
namelijk dat bij weigeren/verwerpen 
nooit minder erfbelasting verschul-
digd is dan in het geval dat niet 
verworpen wordt. Door de nalaten-
schap ‘door  te schuiven’ kunt u 
denken dat geen of minder erfbelas-
ting verschuldigd is door gebruik te 
maken van meer vrijstellingen van de 
kleinkinderen. Bijvoorbeeld: iemand 
met twee kinderen erft €40.000 van 
een vader of moeder. Kinderen en 
kleinkinderen genieten dezelfde 
vrijstelling voor de erfbelasting. De 
ouder zou als erfgenaam eenmaal 
de vrijstelling genieten en de twee 
kleinkinderen ieder ook, waardoor in 
het geval dat de kleinkinderen erven 
de vrijstelling van €22.918 tweemaal 
benut zou kunnen worden, waardoor 
geen erfbelasting verschuldigd zou 
zijn. Maar dat is niet zo. De erfbelas-
ting wordt berekend alsof de ouder 
die de erfenis verworpen heeft ten 
gunste van de kinderen de nalaten-
schap heeft verkregen van zijn ouder. 

Nabestaanden machtig digi-
taal aanvragen
Sinds begin februari is het mogelijk 
om de nabestaandenmachtiging ook 
via de site van de Belastingdienst 
aan te vragen. Dit hoeft dan niet 
via een afspraak op een belasting-
kantoor.  Deze aanvraag kan alleen 
online worden ingediend door degene 
die optreedt namens de erfgenamen; 
dus door een van de erfgenamen, de 
boedelgevolmachtigde of executeur. 
In alle andere gevallen kan de mach-
tiging alleen worden aangevraagd via 
het belastingkantoor. Bij de aanvraag 
heeft u de BSN-nummers nodig van 
uzelf en van de overledene en de 
verklaring van erfrecht of executele 
waaruit blijkt dat de aanvrager de 
persoon is die de nalatenschap afwik-
kelt. Binnen drie weken krijgt u dan 
bericht over de toekenning van de 
nabestaandenmachtiging. Overigens 
hoeft het via een onlineverzoek 

niet altijd sneller te gaan. En op dit 
moment vermeldt de Belastingdienst 
hierover op haar site: “De verwerking 
van de nabestaandenmachtiging duurt 
langer dan normaal. Hebt u vóór 1 
mei 2023 een machtiging aange-
vraagd en ontvangt u deze ná 23 
april? Dan verlengen we automatisch 
de inlevertermijn tot 1 september 
2023 voor het doen van de aangifte 
inkomstenbelasting 2022 voor de 
overledene.”

Een laatste erfgenaam
Zijn de personen die in een testament 
tot erfgenamen zijn benoemd al 
overleden wanneer de persoon die 
het testament heeft laten opstellen, 
overlijdt dan zijn er twee mogelijkhe-
den. De kinderen van de erfgenamen 
mogen namens hun overleden ouder 
erven (plaatsvervulling) of het wette-
lijk erfrecht is van toepassing en dan 
erven eerst de broers en zussen.  

Uit de praktijk
Het verbaast ons steeds weer: testamen-
ten zijn vaak zo weinig toekomstbe-
stendig. Wanneer echtgenoten beiden 
een testament laten opstellen waarin ze 
elkaars erfgenamen zijn én de executeur 
van elkaars nalatenschap dan kun je op 
je vingers natellen dat bij het overlijden 
van de langstlevende geen executeur 
beschikbaar is als er geen opvolgend 
executeur is benoemd. Als er kinderen 
zijn, loopt dat niet zo’n vaart, maar bij 
een levenstestament is dat anders. Dat 
laat u de notaris immers opstellen om 
te zorgen dat iemand uw belangen kan 
behartigen als u dat zelf niet meer kunt. 
Als dan de echtgenoot is weggevallen 
zonder dat opvolging geregeld is, kun-
nen beide levenstestamenten in de prul-
lenbak. Soortgelijke ‘ondoordachtzaam-
heid’ zien we ook in testamenten van 
mensen zonder kinderen of bij nalaten 
aan anderen dan familie waardoor het 
nagelaten geld in een vreemde familie 
terechtkomt. Wij merken vaak dat niet 
goed nagedacht of geïnformeerd is 
over de gevolgen van bepalingen in 
het testament. Bij de veel gebruikte 
tweetrapsmaking bijvoorbeeld, soms 
alleen om de langstlevende geen erfbe-
lasting te laten betalen, wordt vaak niet 
vermeld dat die langstlevende ook een 
informatieplicht heeft aan hen die in 
tweede instantie erven. Dat vinden veel 
langstlevenden belastend. Onze klanten 
die, verrijkt met onze inbreng, bij de 
notaris hun testament laten opstellen, 
krijgen zo veel mogelijk toekomstbe-
stendige testamenten. Dat is fi jn voor 
hen en voor ons als wij als executeur 
het testament moeten gaan uitvoeren.  

?

Vergelijk jezelf  Op de inter-
netsite van het NIBUD kunt u 
een vergelijking maken van uw 
uitgaven met die van de gemid-
delde Nederlander met een bepaald 
huishouden. Het is niet alleen 
leuk om te doen, het helpt ook 
de beschikbare middelen beter te 
beheren. Verandert het huishouden 
dan kunt u zien wat voor effecten 
die verandering fi nancieel heeft.

Koop koffie online  De prijzen 
in de supermarkt zijn de laatste 
tijd fl ink gestegen. Ook koffi e is 
stukken duurder dan voorheen. 
Maar koffi e kopen op internet 
biedt hierbij vaak wel uitkomst. 
Er is regelmatig met fl inke korting 
koffi e te koop. Vergelijk eerst goed 
met de prijzen in de winkel en de 
verzendkosten. Koopt u in bulk 
dan zijn de verzendkosten vaak 
gratis.
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mand mee kon plagen. De dag begon officieel met 
een aubade staande voor het stadhuis. Burgemees-
ter van Walsum stond dan op het bordes. Groepen 
mensen ui t diverse verenigingen en particulieren 
waren naar de Coolsingel toegekomen. Er was 
een blaadje met de tekst van vaderlandslievende 
liederen, zoals dat zo mooi werd gezegd. En we 
eindigden natuurlijk met het Wilhelmus.

Wagenspel
In het Oude Noorden was het Pijnackerplein het 
middelpunt van de festiviteiten. Daar vandaan 
was er een optocht van kinderen, slingerend door 
de straten, begeleid door muziek, eindigend in een 
zaal van de Hillegardusschool, waarin nog een 
programma was. ‘s Middags was er op het plein 
diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld een de-
monstratie van politiehonden, korfbaldemonstra-
tie, volksdansen. En niet te vergeten het Wagen-
spel. Zie foto. Het wagenspel bevond zich op een 

truck met oplegger, waarop een decor stond. Een 
groep spelers van een toneelgroep speelden dan 
een verhaal uit de vaderlandse geschiedenis. B.v. 
het verhaal van Kaat Mossel. Of Het Huis van 
de Duizend Zuchten, waarin een huis besmeurd 
wordt met rode verf (bloed), om aan te geven dat 
soldaten die mannen wilden vermoorden daar al 
zogenaamd waren geweest. Dat wagenspel werd 4 
of 5 keer gespeeld op verschillende plekken in de 
stad. Aan het eind van de middag was er nog met 
elkaar zingen onder leiding van Mevr. Grimberg-
Huiser. ‘s Avonds was er een kerkdienst in de 
Noorderkerk onder leiding van Ds. Kalf, die in 
de oorlog in Rotterdam-noord had gestaan. Daar 
waren dan wel 400 mensen. In latere jaren kwam 
er ook een kermis in de binnenstad en vuurwerk 
boven de Maas. Overigens werd op 31 augustus 
nog de verjaardag van koningin Wilhelmina her-
dacht met een lampionoptocht, tevens het begin 
van het nieuwe schooljaar

Mevr. T.E. van Noordennen
debarim@vanlingen.net

Vervolgens opgetuigd struinen door de straten van 
Hillesluis en Afrikaanderwijk. Langs kleedjes en 
tafels met allerlei uitgestalde koopwaar. Natuurlijk 
genieten van het getoeter door andere kinderen en 
ook van de feestelijk uitgestoken vlaggen met of 
zonder oranjewimpel. Het gaf mij een blij feest-
gevoel, ook extra aangewakkerd door warme zon-
nestralen. Even voor tien uur van mijn Pantserstraat 
de tram- en spoorrails van de Putselaan oversteken. 
Verder dan een agent kwam ik niet, want hij hield 
de kruising vrij voor de brigade nieuweling wiel-
renners die hun veertig rondjes door de Afrikaan-
derwijk reden. Agenten op een motor met zijspan 
reden voorop na het startschot bij de fietsenwinkel 
van WBR aan de Maashaven, sponsor van het 
tweewielerevenement. De juten zorgden voor een 
veilig parcours tussen de op de stoeprand gehurkte 
toeschouwers. Stak je been niet uit, want dan reed 
het zijspanwiel over je voet. Dat wist ik van het jaar 
eerder, toen mijn schoen kapot ging en er verband 
om mijn voet moest. ‘s Middags weer wielrennen, 

maar dan voor amateurs en weggeschoten door 
burgemeester mr. Gerard van Walsum. Voordat het 
startschot klonk, was ik in diverse straten geweest 
die feestelijk waren versierd. Langs de zijkant keek 
ik naar kinderspelen en daarna met moeder naar het 
wagenspel ‘Tijl Uilenspiegel’ op het Polderplein. 
Het toneelstuk werd opgevoerd op twee aanhang-
wagens als toneel met een decor. Het verhaal was 
spannend en de ohh’s en ahh’s golfden door de 
rijendikke toeschouwers.
Het derde, meest leuke, programmadeel was de 
wandeling ‘s avonds om negen uur naar de Wilhel-
minade, waar op het tegenover gelegen Prinsen-
hoofd vuurwerk werd afgestoken. Prachtig, al die 
kleuren. Maar mijn borst deed pijn door de keiharde 
knallen. Terug naar huis hadden we onderweg veel 
te vertellen. Het was een mooi feest geweest en wat 
mij betrof mocht dat de volgende morgen weer. 
Natuurlijk was dat niet het geval. Wel tien jaar later, 
toen ik als verslaggever van Het Vrije Volk voor het 
eerst aan de bak moest om een zo compleet moge-
lijk verhaal te kunnen presenteren aan onze lezers.

Rein Wolters (reinwol@outlook.com)

Een feest voor de hele stad Koninginnedag langs de 
stoeprandKoninginnedag was vroeger een feest 

voor de hele stad. Er waren versierde 
straten en overal kinderspelen op 
straat. Er waren toen nog geen gepar-
keerde auto’s die in de weg stonden. 
Er werd een programmaboekje uitge-
geven met alle aktiviteiten door de 
hele stad.

Als kind mocht ik naar de winkel van Hartman 
in de Benthuizerstraat, een cadeauwinkel avant 
la lettre. Maar met koninginnedag was hij in de 
ochtend open voor feestartikelen zoals mirletons 
, toeters, en balletjes aan een elastiek waar je ie-

Negen jaar was ik in 1955 en mijn 
tweede écht bewuste Koninginne-
dag. De viering had ik gepland in drie 
dagdelen. De eerste begon ’s morgens 
in een alom bekende feestwinkel op 
de Putselaan op Zuid. Van het van mijn 
oma gekregen kwartje kocht ik een 
feesthoedje en een balletje aan een 
elastiekje. 

Wagenspel

Scherp door de bocht van Bloemfonteinstraat naar de 
Maashaven met de start- en finishlijn. Foto verzameling 

Rein Wolters

Dan brak Koninginnedag aan. Ik 
heb nog net meegemaakt dat we een 
ochtend naar school moesten maar het 
werd al snel een vrije dag. De “Mars-
kramer” was ’s ochtends open en daar 
kochten we onze Oranje attributen. Een 
mombakkes, hoedjes, wandelstok met 
elastiek en natuurlijk een balletje eraan. 
Zo kon je iemand met dat balletje voor 
z’n (mom)bakkus schieten.
In de verte hoorde je de fanfare aanko-
men. Snel naar buiten en vervolgens 
liep je er opgetogen achteraan met al je 
prullaria. Ik herinner me nog dat ik eens 
struikelde over mijn eigen wandelstok 
met elastiek en het balletje eraan. Ik 
liep net achter de blaaskapel. De stok 
zwiepte zo tussen de benen van de man 
met de Grote Tuba. Tuimelend schoot 
hij naar voren maar kon zich gelukkig 
nog net staande houden, hoorde ik daar 
nou toch een valse noot? Mijn mazzel 

was dat hij in de maat door moest blij-
ven blazen. Zodoende kon hij me geen 
grote mond of, erger nog, klap voor m’n 
kop geven.
Natuurlijk was de kermis altijd een 
hoogtepunt. “Je kan beter niet op 
Koninginnedag naar de kermis gaan” 
zei mijn moeder, “als je dan één rondje 
in de zweefmolen hebt gedraaid moet 
je al weer uitstappen, die gasten willen 
op zo’n dag alleen maar geld verdie-
nen”. Dat was natuurlijk waar maar 
we gingen graag. We kregen altijd 
van oma’s en opa’s extra geld voor dit 
evenement. We gingen dan in een aantal 
attracties waaronder het spookhuis en 
de botsauto’s. Je nam een lekkere zoete 
suikerspin vlak voor je de “Vliegende 
Hollander” instapte, dat had je beter 
niet kunnen doen.

Studenten
Tegenover ons huis kwam 
begin jaren ‘70 Studenten-
sociëteit Hermes. Daar was 
rond de feestdagen altijd veel 
te beleven. De dag vóór Ko-
ninginnedag mocht de buurt 
altijd op bezoek komen en 
óp Koninginnedag braken de 
studenten vaak de volledige 
tent af. Ik heb ze er eens een 
piano van het bordes zien 
gooien, brandstichting in 
de grote zaal en orgies met 
veel drankgelag. Je kon er van alles 
verwachten.

In de middag waren er natuurlijk overal 
buurtfeesten. Kinderen konden hun 
step of fiets met oranje crêpepapier en 
dergelijke versieren en zo kon je aan 
een wedstrijd meedoen en zelfs iets 
winnen. Dit was niet aan mij besteed 
want ik had al snel gezien dat er in de 
Aegidiusstraat een geweldige band 
speelde. Tjonge, wat was ik daardoor 
geobsedeerd. Die gitarist kon spelen, 
joh. Daar heeft een groot deel van mijn 
interesse voor het gitaarspelen gelegen. 
Later heb ik zelf ook vaak op deze dag 
op diverse locaties gespeeld.

Of we ’s avonds dan niet helemaal 
uitgeteld waren? Welnee joh. De grote 
apotheose kwam nog en was natuurlijk 
het vuurwerk aan de Boompjes of Park-
kade. Niks slaap, we moesten naar het 
vuurwerk. Vaste prik.

Nu, vele jaren later, komt de Koninklij-
ke familie weer eens naar Rotterdam, de 
laatste keer was Koninginnedag 1992. 
Het is 56 jaar geleden maar ik kan me 
de geboorte van Willem Alexander nog 
wel herinneren. Ik zat in de derde klas 
van de lagere school. Iedere leerling die 
al een beetje kon schrijven moest een 
opstel maken over deze gebeurtenis. Tot 
mijn grote trots werd mijn stukje gepu-

bliceerd in de schoolkrant 
en luidde als volgt:

Een Prinsje geboren
De laatste weken van april 
zaten de mensen vol span-
ning. Want er zou een baby 
geboren worden. Dinsdag-
avond ging Beatrix naar het 
ziekenhuis en Claus was de 
hele nacht in het ziekenhuis 
gebleven van de verwach-
ting van de baby. En op 
donderdagavond kwam een 

extra journaal en toen werd er gezegd 
dat Beatrix het leven geschonken had 
een flinke zoon. De mensen om het 
Academisch Ziekenhuis hoorden dat 
er een prins was geboren en zij riepen: 
“Leve de Prins!!!”. En er werd 101 
keer geschoten en de klokken gingen 
luiden. Ik denk wel dat er een heleboel 
mensen beschuit met muisjes gegeten 
hebben. En een dinsdag kreeg de baby 
een naam: Willem, Alexander, Claus, 
George, Ferdinand.

Ik wens een ieder een fijne Koningsdag!

Martin Stikkelorum
Martin.stikkelorum@gmail.com

Koninginnedagen om nooit te vergeten
Ik ben nog uit de tijd van “Koninginnedag” 30 april, de verjaardag 
van onze Juul, het zal zo rond 1965 geweest zijn. Het was een 
feestdag waar we lang naar uitkeken. De viering begon eigen-
lijk al de avond ervoor met de lampionnen optocht. Hele hordes 
kinderen liepen achter het muziekkorps aan. Hoe donkerder het 
werd, hoe mooier de gekleurde lampionnen oplichtten en zo sjok-
ten we door de straten van Kralingen. Af en toe het huilen van 
een ontroostbaar kind omdat zijn of haar lampion vlam vatte.

Martin verkleed op Koninginnedag
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Deze twee scholen kwamen in de 
Rotterdamse finale terecht en mochten 
naar de studio in Hilversum. Er moest 
natuurlijk proef worden gezongen en 
dat gebeurde in gebouw Odeon in de 
Gouvernestraat. Vooraf waren we al 
beluisterd door Alex Schellevis, een 
deskundige van de NCRV. In Odeon 
werd ook een geluidsopname gemaakt 
onder toezicht van Gerard Hoek, een 
van de NCRV mannen. Een van de 
jongens moest verder naar achteren 
gaan staan omdat hij een voortand 
miste en dat was te horen in een op-
name. Het was een hele belevenis voor 
ons als jongens en meisjes van 11, 12, 
13 jaar, want zo kort na de oorlog was 
er niet zoveel vertier voor de kinderen, 
je moest je eigen vermaken. Bijvoor-
beeld voetballen op het land van Ho-
boken en kijken wat er allemaal aan de 
hand was in het platgegooide centrum 
van Rotterdam.

Omgebouwde vrachtwagen
Meester Blok was heel enthousiast 
en deed zijn best om ons zingen naar 
een nog hoger peil te brengen,er werd 
veel geoefend daarin de Zwartepaar-
denstraat. We zouden met een bus 
naar Hilversum gaan maar in die 
tijd was er nog niet alles te krijgen. 
Ook geen autobussen, dus er werd 
heel wat geimproviseerd. Op de dag 
van vertrek kwam er een bus die 
parkeerde op de Schiedamsesingel 
net om de hoek van de school. Het 
was een omgebouwde vrachtwagen 
met oplegger die veranderd was met 
ramen en zitplaatsen tot bus. Ik geloof 
dat de NS die bussen had. Wij vonden 
het prima en hadden een leuk reisje 
voor de boeg. De bus was al half vol 
toen wij moesten instappen daar op de 
Schiedamsesingel, want de leerlingen 
van de Vreewijkschool zaten er al in, 
maar er was ruimte genoeg. Rijden 
maar en daar gingen we, via Utrecht 
naar Hilversum. We arriveerden bij de 

studio waar de opname voor de uitzen-
ding gemaakt zou worden. Dat vonden 
wij allemaal erg interessant. Hoe zou 
het gaan als wij aan de beurt waren om 
te zingen? Dat ging meestal wel goed 
als wij moesten zingen op school, in 
de kerken en in diverse ziekenhuizen. 
Maar nu was het spannender. Meester 
Blok had voor muzikale begeleiding 
gezorgd om ons te ondersteunen bij 
het zingen. Dat hadden we al een keer 
geprobeerd en dat ging toen goed. Wij 
waren aan de beurt en moesten begin-
nen. Dan zou de muziek later invallen. 
Maar tijdens het voorstukje stegen wij 
in toonhoogte vanwege de spanning. 
Zoveel dat het niet meer klopte. Dus 
die mooie speciale uitvoering werd 

een fiasco. Einde van de zangwedstrijd 
voor ons. Winnaar werd het koor van 
Barthimeus uit Zeist. Voor ons was 
het natuurlijk wel een teleurstelling 
maar dat was weer gauw vergeten, 
want er stond ons nog een busreis te 
wachter terug naar Rotterdam. Op 
de terugweg passeerden we ook nog 
Paleis Soestdijk en zong de hele bus 
het Wilhelmus uit volle borst. Juliana 
was Koningin geworden. 

S. Fousert 
simontini@hotmail.nl

Zangwedstrijd bij troonswissel
Het is dit jaar al 75 jaar geleden dat Wilhelmina afstand deed van 
de troon en Juliana haar opvolgde als koningin der Nederlanden. 
Dat was voor de NCRV radio een gelegenheid om voor de lagere 
scholen een zangwedstrijd uit te schrijven.Onze school, de Dr H 
Piersonschool uit de Zwartepaardenstraat, naast de Duitse kerk, 
en de Vreewijkschool van de Groenezoom op Zuid,waren twee 
van de Rotterdamse deelnemende scholen. 

Onderweg kwam de bus langs Paleis Soestdijk, waar koningin Juliana woonde.

Rotterdam wil met de een kilometer 
lange wandelroute de stad laten zien 
‘in al haar veelzijdigheid en veelkleu-
righeid’. Een stad waar veel mensen 
opnieuw zijn begonnen en nog steeds 
beginnen. Opgebouwd door mensen 
vanuit alle windstreken.

De wandeling begint in de Afri-

kaanderwijk in Rotterdam-Zuid. In 
de Maashaven gaat het gezelschap 
met een watertaxi de Nieuwe Maas 
op. De route over water voert onder 
meer langs het ss Rotterdam, het 
voormalige vlaggenschip van de Hol-
land Amerika Lijn. De Koninklijke 
vaarroute gaat verder langs Hotel New 
York, de Wilhelminapier en onder de 

Erasmusbrug door.

In de Leuvenhaven stapt de konink-
lijke familie van boord en wandelt via 
de Blaak richting Laurenskerk. Via de 
Markthal wordt het eindpunt bereikt 
op de Binnenrotte. Op www.konings-
daginrotterdam.nl is het programma 
gedetailleerder te zien.

In de avond blikt de NOS met publiek 
terug op de dag. Ook dat gebeurt live 
vanuit Rotterdam. Dat doen ze met 
de mensen die die dag een rol hebben 
gespeeld in het bezoek. De presentatie 
is dan in handen van Winfried Baijens.

Ook op NPO Radio 1 wordt van 10.30 
uur tot 13.30 uur rechtstreeks verslag 
gedaan van Koningsdag in Rotterdam. 
Presentatie is in handen van Simone 
Weimans en Tim de Wit. De NOS 
volgt de tocht van het koninklijk 
gezelschap door Rotterdam met drie 
verslaggevers en een aantal gasten 
in de studio boven de Rotterdamse 
bibliotheek.

(Uitzendtijden: 10.46-13.27 uur, NPO 
1 en BVN, 19.04-19.52 uur, NPO 1 en 
BVN, 10.30-13.30 uur, NPO Radio 1.)

Koningsdag 2023 bij de NOS
Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie doch-
ters vieren op 27 april Koningsdag in Rotterdam. Zoals ver-
trouwd is er weer een rondgang waarbij koning en koningin 
kennis kunnen maken met de stad. De NOS doet rechtstreeks 
verslag van het bezoek. De uitzending overdag wordt gepre-
senteerd door Jeroen Overbeek. Verslaggevers Malou Petter, 
Martijn Bink en Albert Bos zijn langs de route te vinden.

Koninginnedag in Vreewijk
Vroeger was Koninginnedag een heerlijke 
vrije dag met heel wat belevenissen. In 
Vreewijk was het steevast een bezoek 
aan de Wagenspelen op de Brink. Ik 
als jochie ging graag even kijken bij de 
toneelstukken die daar opgevoerd werden 
op de laadvloer van een aantal aldaar 
geparkeerde aanhangers. Het geheel was 
de moeite waard want het was een drukte 
van belang en dat vonden we gezellig. 
Dan de versierde fietsentocht waarbij we 
onze met veel oranje opgedirkte fietsen 
door de buurt stuurden. En laten we de 
lampionoptocht s’avonds niet vergeten. 
Niet iets vooruitstrevends met een LED 
lampje maar een ouderwets brandend 
kaarsje in een harmonica gevouwen 
papieren lampionnetje waarmee je moest 
oppassen dat dat hij niet uitwaaide of nog 
erger in de fik vloog. Je wilde niks missen 
en ging dus ook kijken naar de activitei-
ten in omliggende buurten. Een mooie 
afsluiting was de openlucht filmvoorstel-
ling op het grote scherm op de speelweide 
aan de Valkeniersweg. Later was dat 
op het grasveld bij de Smeetlandsedijk 
en Geitenkamp. Je kon het geld wat je 
normaal voor een film uitgaf in Colos-
seum of Harmonie fijn in je zak houden. 
En een echt vuurwerk tot besluit. Zeker 
een feestdag.

Hans Kranendonk

Koninginnedag? Irritante dag
In 1964 is dit de enige keer geweest dat ik 
deze irritante dag verplicht met feestmuts 
en toeter en al heb moeten vieren. je hebt 
nog weinig te vertellen als je pas 1.5 
jaar oud bent. Verder gelukkig nooit wat 
aan gedaan/gevierd. Bovendien kwam 
mijn vader uit ‘n gezin met 7 kinderen, 
waarvan de eerste drie met steeds 2 jaar 
ertussen op 27 april zijn geboren.Wij 
hadden/hebben dus wel wat anders/beters 
te doen.

Judith de Heide

Koninginnedag in Zuidwijk 
Ik ben van 1950 en woonde in mijn jeugd 
op de Langenhorst. Ik herinner me nog 
wel wat dingen die toen in zwang waren. 
De jeugd doste zich uit met een bolhoedje 
en een bamboe wandelstokje als een soort 
Charlie Chaplin. Een zwart boeven-
maskertje hoorde daar ook vaak bij. En 
vlaggetjes hoorden er ook bij maar weet 
ik niet zeker.Verder liep de meeste jeugd 
rond met gekleurde papier-maché bolle-
tjes aan een elastiek. Daar werd dan mee 
gegooid (naar een ander) en ving je als je 
handig was het bolletje in je hand weer 
op. Op de Vaerhorst waren er de bekende 
kinderspelen als koekhappen, zaklopen, 
rennen met blikken onder je voeten en 
meer. Later verhuisde ik naar Piershil en 
daar werd het allemaal groter aangepakt. 
Met natuurlijk een aubade bij het gemeen-
tehuis en spelen waar het hele dorp, dus 
ook volwassenen, aan mee deden.

Sjaak van den Heuvel
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Bevrijdingsconcert voor Kerk in Actie- Oekraïne
  Met gebundelde krachten brengen de zanggroepen Men of Hope en Vocalgroup Voice zaterdag 6 mei in de Oude 
Kerk in Zwijndrecht onder leiding van dirigent Martin Mans een programma ten gehore met klassieke arrange-
menten en bekende geestelijke liederen.Dat gebeurt tijdens een bevrijdingsconcert voor Kerk in Actie ten bate van 
Oekraïne Enkele voorbeelden van nummers die gebracht worden zijn: Jesus, remember me, Ave Verum, Calvary’s 
Love en Hoop! Aan het orgel en de vleugel zit Hugo van der Meij die voor de begeleiding en de muzikale omlijsting 
zorgt. Bovendien brengt hij enkele improvisaties ten gehore. Het is voor het eerst dat deze samenstelling een op-
treden verzorgt en het publiek meeneemt in enerzijds ingetogen repertoire en anderzijds uitbundige klanken. Beide 
ensembles bestaan uit geoefende zangers en zangeressen waardoor ze een repertoire van hoog niveau kunnen 
bieden. Het concert biedt de luisteraar enkele uren ontspannen genieten van zang- en instrumentale muziek. (Zie 
ook elders op deze pagina’s.)

Swingen op SS Rotterdam met Dutch Swing College Band
  Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en Count Basie 
hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze traditie voort. Op 1e 
Pinksterdag 28 mei om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op hun aanstekelijke muziek Toegangs-
kaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. De vorige optredens 
waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

Geniet mee van Tom Parker Tribute
  In theater Het Kruispunt in Barendrecht is op 17 juni de tweede editie van de Tom Parker Tribute. Een concert met 
zangeressen Sharon Kips en Pearl Jozefzoon met topbegeleiders. Zowel Sharon Kips als Pearl Jozefzoon verwier-
ven hun bekendheid door op te vallen met hun bijzondere stemgeluid in talentenjachten op televisie. Arjan Huizer 
is een enthousiaste pianist die steeds meer bekendheid geniet door zijn improvisaties op zowel piano als orgel. 
Martin Zonnenberg is de pater familias van de avond. Met zijn jarenlange ervaring als dirigent, pianist en organist 
weet hij als geen ander het beste uit alle muzikanten te halen. (Zie ook elders op deze pagina.)

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En 
zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling mun-
ten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke woensdag 
een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desge-
wenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens 
onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de 
Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie.Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944. Donderdag 27 april is Heritage 
Auction Europe gesloten.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? 
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van 
familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag 
te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of 
haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij 
de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Donderdag 27 april is Heritage Auction Europe gesloten.   

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

 Zaterdag 6 mei

Bevrijdingsconcert Martin Mans met twee zangersensembles
  De nieuwe zanggroep ‘Men of Hope’ van de bekende dirigent Martin Mans geeft een concert in de 
Oude Kerk in Zwijndrecht. Ze wordt versterkt door de gemengde Vocalgroup Voice die eveneens 
door Martin Mans wordt geleid. Het concert is een initiatief van de Stichting Kerk in Actie. Met haar 
project voor Oekraïne vestigt zij de aandacht op de oorlogssituatie in dit Europese land. Er is een 
korte presentatie over dit doel. Aan het eind van het concert is een collecte voor Oekraïne. Locatie: 
Oude Kerk, Kerkstraat 49, Zwijndrecht Aanvang 20.00 uur. Deuren open 19.30 uur. Toegang in de 
voorverkoop 10 euro, aan de zaal € 12,50. Reserveren kan op www.martinmans.nl (Zie ook elders 
op deze pagina’s.)

    Zondag 28 mei, Eerste Pinksterdag

Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
  De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan! Op 1e 
Pinksterdag 28 mei om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden in de Queens Lounge 
op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch Swing College Band. info/verkoop: 
Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203

    Zaterdag 17 juni

Tom Parker Tribute in Het Kruispunt in Barendrecht
  Na een succesvol eerste editie van het Tom Parker Tribute concert in 2022 vindt op zaterdagavond 
17 juni 2023 de tweede editie plaats in Theater Het Kruispunt in Barendrecht.. Zangeressen Pearl 
Jozefzoon en Sharon Kips zingen samen met het projectkoor de sterren van de hemel. Ze worden 
begeleid door pianist Arjan Huizer met orkest en band. De algehele muzikale leiding is in handen 
van dirigent Martin Zonnenberg. Kaarten via Theater het Kruispunt www.theaterhetkruispunt.nl/ 
Telefonisch is de publieksservice bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 
uur. Bel met 0180-615958.
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Welk Theo past bij uw gezicht?
De Racetracks modellen van Theo Eyewear zijn geïnspireerd door de
buitengewone vormen van racebanen zoals Daytona, Indianapolis en Le
Mans. Hou je stevig vast, je zal met topsnelheid vallen voor deze
sensationele slimline monturen!
Verder in onze collectie vindt u zowel trendy als tijdloze merken zoals
Etnia Barcelona, François Pinton, Lafont, Lindberg, Silhouette en TitanFlex.

P. Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam
010 236 1939 ! www.dehesse.nl !Metrohalte Hesseplaats

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief gratis oogmeting?
Kom langs of bel voor een afspraak!

Adverteren in

Bel Timo: 
Tel. 0180 - 820244

PPaassffoottoo’’ss nnooddiigg?
De Hesse Optiek & Oogzorg is een RDW- erkende
fotograaf voor het maken van officiële pasfoto’s
en het online verlengen van uw rijbewijs.

Kom langs of bel voor een afspraak (di t/m za).
Tel. 010 236 1939

P. Buckplaats 31, 3069 BZ ! Rotterdam
Direct naast metrohalte Hesseplaats
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Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op 
kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina. 
Donderdag 27 april is Heritage Auction Europe gesloten.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag 
terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur. Donderdag 27 april is Heritage Auction Europe gesloten.

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u 
gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u 
de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944. Donderdag 27 
april is Heritage Auction Europe gesloten.   
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Expositie Maastunnel
Rotterdam heeft schatkamers vol schilderijen, foto’s, objecten en monumenten. Ze vertellen het verhaal van 
Rotterdam. Om de link tussen het Koninklijk Huis en Rotterdam te laten zien organiseert Ook van Jou! (de 
kwartiermakers van een vernieuwd Rotterdams Stadsmuseum) een Koninklijke expositie in de Maastunnel. 
Met tientallen foto’s uit het Stadsarchief van Koninklijke bezoeken en oranjevieringen door de jaren heen. De 
oudste beelden zijn ruim honderd jaar oud. De expositie is vanaf  te zien in de Maastunnel.

Kings & Queens ‘pop’ schoolpleintour
Overal in het land en op de Antillen kunnen scholen en kinderen het speciaal door ZangExpress gecompo-
neerde lied ‘Kings & Queens’ alvast oefenen en zich zo al helemaal opwarmen voor Koningsdag. Er komt 
een pop-up schoolpleintour, waarbij ZangExpress scholen bezoekt met een mobiel podium en samen met 
de kinderen het lied gaat oefenen. Bij het lied hoort een compleet lespakket – inclusief een dansvideo van 
SKVR – dat na 30 maart voor iedereen gratis toegankelijk is via zangexpress.nl.

 Kinderen zingen in een koor.
Rotterdans je mee?
Het Stadsdansgezelschap van Rotterdam, het Scapino Ballet, ontwikkelt een speciale Koningsdagdans die 
zorgt voor ontmoeting en verbinding. Een dans als dansant eerbetoon aan de stad en de Koning. Het wordt 
een feestelijke choreografi e voor jong en oud met Rotterdam en haar bewoners als inspiratie. In de weken 
voorafgaand aan Koningsdag geeft een team van ervaren dansdocenten workshops op scholen, in wijkcen-
tra, op pleinen, bij bedrijven, verenigingen, tijdens markten en in parken. Om zoveel mogelijk Rotterdam-
mers, deze speciale Koningsdagdans, gemaakt op Soundscape010, te leren.

Villa Zebra
Een echt museum voor kinderen. Dat is Villa Zebra. In aanloop naar Koningsdag laten ze kinderen een 
fantasie bouwwerk creëren. Onder leiding van de Rotterdamse beeldend kunstenaar Onno Poiesz zijn er 
verschillende workshops waar de aanzet tot een gezamenlijke kunstwerkinstallatie wordt gemaakt die op 27 
april op de route wordt onthuld.

Een eigen staatsieportret
We presenteren een serie van 10 staatsieportretten bestaande uit veerkrachtige Rotterdammers met ieder 
een uniek en eigen verhaal. Al deze Kings & Queens zijn straks allemaal terug te zien in het Koningsdagpro-
gramma en/of in de aankleding van de stad. De serie van 10 is vastgelegd door de Rotterdamse fotograaf 
des Vaderlands: Marwan Magroun.
In aanloop naar Koningsdag kan iedereen ook zelf aan de slag met het maken van een eigen, uniek staatsie-
portret. Want, met handige tips van de Rotterdamse Prinses Ari Deelder (dochter van Jules Deelder) is een 
staatsieportret in een handomdraai gemaakt. Ook een selectie daarvan is straks terug te zien op de website, 
in de media en/of als poster in de wijk! 
Meer Informatie via www.koningsdagrotterdam.nl  

PPaassffoottoo’’ss nnooddiigg?
De Hesse Optiek & Oogzorg is een RDW- erkende
fotograaf voor het maken van officiële pasfoto’s
en het online verlengen van uw rijbewijs.

Kom langs of bel voor een afspraak (di t/m za).
Tel. 010 236 1939

P. Buckplaats 31, 3069 BZ ! Rotterdam
Direct naast metrohalte Hesseplaats
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Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

Bij ons staat 
persoonlijk
contact, kwaliteit 
en service hoog 
in het vaandel!

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22 
(0180) 66 14 90

RIKKOERT.NL

SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
( 0 1 8 2 ) 3 8 2 6 5 1 

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

Een goed verzorgde uitvaart 
voor ieder budget.

Kijk voor meer informatie op de 
website of vraag een folder aan.

Tel: 0181-620115 / 675145

www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

- Sinds 2005 -

Bezoek onze 
webshop!
•	Nostalgische boeken

•	Rotterdamse wijken
door de tijd

•	Nieuwe boeken
	 over Rotterdam

www.deoudrotterdammer.nl/webshopwww.deoudrotterdammer.nl/webshop

 WIST 
U DAT.... DE OUD-ROTTERDAMMER 

ONLINE EEN GROTE DATABASE 
AAN OPROEPJES EN HERINNE-

RINGEN HEEFT STAAN?

ELKE 2 WEKEN IN DE KRANT MAAR 24/7 ONLINE TE 
PLAATSEN WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

Misschien staat er wel een oproepje tussen 
waarin u gezocht wordt of bent u zelf op 

zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s 
van uw straat, klas of school?

Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina: 
www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes

Adverteren in

Bel Timo: 
Tel. 0180 - 820244
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Zij hadden als doelwit de Rotterdamse 
havens. Als 5-jarige kleuter woonde 
ik in de Blokmakerstraat tegenover 
De Vooruitgang -bakkerij ‘Kraak’. 
Een heerlijke volksbuurt waar het 
vanwege de oorlog nog mogelijk was 
van elkander een half pondje suiker te 
lenen, de volle melkfl essen nog op de 
stoepen voor de deur kon laten staan 
en mijn vader als muziekleraar kon 
functioneren (overigens als zijpaadje: 
hij had samen met Bill Buijsman en 
Mary van de Kilima Hawaiians vooraf 
een muzikaal trio had gevormd onder 
de naam BUROMA), maar ook een 
kleuterhuwelijk kon organiseren wat 
mij overkwam. Dat eindigde in de 
toenmalige Gemeentebibliotheek in 
onze woonomgeving , waar wij als 
echtpaar werden uitgegooid door de 
uitbundige herrie die ons gevolg van 
ongeveer 25 kinderen teweegbracht. 
Geen ‘herrie” maar ‘stilte’ werd daar 
verzocht. Ik ben getrouwd met mijn 

geliefde Cobie Scheffer mede door 
de weigering van Nellie Kraak als 
toekomstige echtgenote en speelde 
met Pietje de Vries, Wim van de 
Linden, de latere Ger en Ton van Dijk. 
Herinneringen die je in vredestijd 
meemaakte maar die omsloegen in 
geweld…

Sirene
Op 13 maart 1943 zat ik bij mijn 
oma op de stoep in de Hudsonstraat 
tegenover het HAKA gebouw in de 
Vierhavenstraat. Vooraf had mijn 
moeder mij gewaarschuwd bij het 
geluid van de sirene direct naar huis 
te komen. Terwijl deze sirene af ging, 
zag ik vliegtuigen schuin boven dat 
handelskantoorgebouw (HAKA) vlie-
gen en bommen uitwerpen. Ik stond 
op en vluchtte voor zover mijn kleine 
beentjes het konden dragen langs 
de Zeilmakerstraat naar de Blokma-
kersdwarsstraat. Op de hoek van de 
Hudsonstraat -Blokmakersdwarsstraat 

keek ik nog over de 
treinbanen links van 
mij richting Marco-
niplein. Mensen die 
onder een vrijstaande 
wagon waren gekro-
pen en wegschuilen 
werden door bommen 
die vielen vóór en 
in de Kuyperstraat 
weggevaagd. Ik 
veronderstel dat velen 
zo niet allen werden 
gedood. Toen ik 
door de Blokmakers-
dwarsstraat rende, 
werd links voor mij 
de Gimenes fabriek 
gebombardeerd. Mijn 
bovenbuurman de 
heer Dane werd in 
zijn oog getroffen door een granaat-
scherf. Hevig bloedend gilde hij het 
uit van pijn. Mijn vader die muziekle-
raar was, stond in de open gangdeur al 
schreeuwend mij aan te moedigen zo 
snel als mogelijk naar huis te komen. 
Op het moment dat hij mij naar binnen 
trok viel er een voltreffer achter mij en 
maakte vóór de winkel van bakkerij 
Kraak een krater van ongeveer 7 me-
ter. De foto daarvan is nog te zien in 
de fotoseries van Uitgeverij H.A.Voet.

Chaotische toestand
De bommen vielen achter ons huis 
op de huizen van de Schiedamse-
weg neer. Ons huis stond door het 
schudden bijna op instorten Een zeer 
chaotische toestand volgde waarbij 
vele mensen het leven lieten. Twee 
jaren later speelden mijn vader samen 
met mijn broer muziek voor onze 
bevrijders op een stelling voor de 
winkel van Bakkerij kraak (Zie foto 
met links, onze Hollands bevrijder en 
oud buurman , Aad van Velzen en een 

aantal Canadese medestrijders.) Als 
helden werden deze mannen samen 
met Aad al daarvoor op de Coolsingel 
in Rotterdam verwelkomt . Wij zijn ze 
dankbaar.

Stan Rompas
info.qms.ultramatics@gmail.com  

Gebombardeerd en ontsnapt aan voltreffer
Ik neem u even mee terug naar het bombardement van 31 Maart 
1943, ondanks de huidige verschrikkingen rondom de oorlogen 
in Oekraïne en Rusland en de aardbevingen in Turkije en Sy-
rië waar honderdduizenden slachtoffers zijn gevallen. Ja, toch 
nog even terug naar de persoonlijke oorlog ervaring die werd 
veroorzaakt niet direct door de Duitsers maar door Amerikaanse 
bommenwerpers die waren opgestegen van een basis in Groot 
Brittannië. 

 lLnks op de foto onze Hollands bevrijder en oud buurman Aad van Velzen naast een aantal Canadese medestrijders.   

 Het zwart-wit fotootje meet 8 x 12 centimeter. Uw 
columnist ontdekte dit curieuze sfeerbeeld in het 
bekende fotobakje dat bij antiquariaat Looijestijn 
op een fraai houten bureau staat op de eerste etage 
van het boekenwalhalla Donner. (Tussen haakjes: 
uw redacteur mocht in 1992 het jubileumboek 
schrijven over deze zo puur Rotterdamse boekwin-
kel, die indertijd 80 jaar bestond.) Maar dit terzijde. 
Uw redacteur betaalde 2,00 euro voor het kiekje. 
Op de achterzijde staat met potlood geschreven: 
‘Rotterdam, augustus 1950’. Dat geeft weinig aan-
wijzingen. U mag best weten, dat deze foto nooit 
in de rubriek terecht zou zijn gekomen, zonder 
de naam van het schip ‘Scherpendrecht’. Juist die 
naam geeft iets van duidelijkheid. Het gezelschap 
van tien personen poseert keurig, precies op de 
juiste plek. De fotograaf kiende dat heel mooi uit. 
Het gaat absoluut om een familie. Wie zijn zij? 
Waarom staan zij juist op die plek? Wij zullen het 
NOOIT weten!
Wij zien uiterst links twee dames. Zij zijn exact 
hetzelfde gekleed en met een donkere handtas in de 
linker hand. De man er naast, keurig in het pak, en 
met een strakke das op een wit overhemd, draagt 
een regenjas over zijn arm. Naast hem zien wij zijn 
echtgenote, die haar linkerarm laat rusten op de 
schouder van het pakweg zeven jaar oude ventje. 
De grootmoeder? Er naast staat een man in grijs 

pak. Vervolgens zien wij twee zusjes in de leeftijd 
van circa 12 en 14 jaar. Zij hebben precies dezelfde 
kleding, en zij dragen ook allebei witte sokjes en 
witte strikjes in het haar. Vermoedelijk zijn het de 
ouders die achter hen staan. Nee hoor, er klimt nie-
mand aan boord. De Stichting Maritiem Historische 
Databank geeft als bouwjaar van het schip 1950 
aan. Het gaat om een tanker van ruwe olie. Een 
dergelijk schip vervoerde geen passagiers. De   lezer 
zal bij het aanschouwen van dit zo simpele familie-
kiekje denken: ‘Waarom dit tafereel?’ Hij/zij heeft 
wellicht gelijk. Tóch moet dit lieve familiekiekje 
heel eventjes vreugde scheppen. Zeker weten! 

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografi sch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

 Familiekiekje (2)   
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rpho.nl/mahler

11, 12 & 14 mei
in de Doelen

HERDENKINGS-
CONCERT
MAHLER 2

Drieëntachtig jaar 
nadat Rotterdam 
werd gebombardeerd 
herdenken we hoe de 
stad weer uit haar as 
herrees.

 

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl 
  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

Autovakan�es All Inclusive e  
Naar gastvrij hotels met een heerlijke  
All Inclusive vakan�e met ‘s avonds gra�s drankjes. 

Busvakan�es All Inclusive e  
Luxe bus excursievakan�es met veel extra’s 
naar gastvrij hotels op de mooiste plekjes!  

Autovakan�es arrangementen n  
Autovakan�es met aantrekkelijke arrangementen  
voor leuk vermaak �jdens uw vakan�e 

Fietsts-s  s- & wandelvakan�eses 
Fietsen & wandelen in de mooie toeris�sche streken 
en natuurgebieden, door BTR Reizen geselecteerd 

Riviercruiseses 
Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren, 
volledig verzorgd, mooie vaarroutes & programma 

Kerstss -tt  tt- & nieuwsjaarsreizenen 
Sfeervolle en goed verzorgde autoreizen,  
busvakan�es & riviercruises met kerstprogramma’s 

met de mooiste vakan�es 202323 
Voor meer informa�e kijk online op: 
www.btrreizen.nl/btr-brochure/ of bel 055 5059500 

met de mooiste vakan�es 20
De nieuwe reisbrochure is uit

0223
uituit 

- Sinds 2005 -

Bezoek onze 
webshop!
•	Nostalgische boeken

•	Rotterdamse wijken
door de tijd

•	Nieuwe boeken
	 over Rotterdam

www.deoudrotterdammer.nl/webshopwww.deoudrotterdammer.nl/webshop

Nieuw!Nieuw!
6000m26000m2

Bloemen - PlantenBloemen - Planten
InterieurInterieur

BloemenBloemen

99..9999
4 bossen4 bossen

GeraniumGeranium

00..9999
per stukper stuk

slingerlandbloemenslingerlandbloemen
Ommoordseweg 35 - Rotterdam (t.o.Shell)

Tuincentrum - Bloemen - Planten - InterieurTuincentrum - Bloemen - Planten - Interieur

De grootste van Rotterdam!De grootste van Rotterdam!
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Mijn vader was 34 jaar toen het bom-
bardement er kwam Hij vluchtte uit 
het Oude Noorden naar Hillegersberg 
waar hij vrienden had, samen met mijn 
moeder en mijn zus van 5. Daar zagen 
zij in de verte de bommen vallen en de 
grote branden. De volgende dag ging 
hij in zijn eentje terug om te kijken of 
het huis en onze (boek)winkel er nog 

stonden. Gelukkig was dat zo.
Na een paar dagen ging hij met zijn 
fototoestel naar de binnenstad om 
foto’s van de verwoesting te maken. 
Daarbij klom hij in de verwoeste 
Laurenskerk de puinhopen op en 
fotografeerde zo de overkant van het 
binnenschip.

Stiekem foto’s verkopen
In onze boekwinkel verkocht mijn 
vader foto’s van het koninklijk gezin 
in Canada. Die foto’s waren verstopt 
in een toonbank. De Duitsers hebben 
die gelukkig nooit gevonden. In 1942 
zou mijn vader en oom als centraal 
punt verzetskrantjes krijgen om die 
uit te delen aan de bezorgers. Helaas 
hebben zij die nooit gekregen, maar 
door verraden werk werden mijn vader 
en oom opgepakt. Mijn vader nam de 
schuld op zich, zodat mijn oom naar 
huis terug kon om de winkel draaiende 
te houden. Mijn vader werd achtereen-
volgens gebracht naar het Oranjehotel 
in Scheveningen, daarna naar kamp 
Amersfoort.

Sinterklaasfeest
Hij wilde daar na de oorlog nooit over 
praten. Tot een dag hij de Panorama 
las en uitriep: “Dat heb ik meege-
maakt, daar was ik bij!” Het artikel 
heette  ’Het mooiste sinterklaaslied 
ooit gezongen’. Wat bleek? Er waren 
diverse personen in de barak die op 
5 december een “sinterklaasfeest” 
probeerden te organiseren en aan het 
eind er van zongen ze met elkaar met 
tranen in de ogen ‘Waar de blanke 
top der duinen’ enzovoorts Ik heb 
die panorama bewaard en aan Kamp 
Amersfoort gegeven voor het archief.

Niet gestorven
In januari 1943 werden veel veel 
mensen uit Amersfoort naar Vught 
verhuisd. Een grote foto hiervan is te 
zien in de hal van Kamp Amersfoort. 
In de loop van 1943 kreeg mijn moe-
der bericht dat mijn vader gestorven 
zou zijn. Maar mijn moeder geloofde 
het niet. Later bleek dat iemand met 
dezelfde voor- en achternaam was 
gestorven.
Ik heb nog diverse briefjes van mijn 
vader die gesmokkeld waren naar 
huis. Aangezien men naar het kamp 
etenswaren mocht sturen vroeg mijn 

vader om eten, maar mijn moeder had 
dat zelf niet.

Aangezien niet bewezen kon worden 
dat mijn vader iets verkeerd had ge-
daan, mocht hij in oktober 1943 weer 
naar huis. Gelukkig maar, anders was 
ik er niet geweest. Bijgaand ook een 
foto van de etalage om de bevrijding 
te vieren.

T.E. van Noordennen
debarim@vanlingen.net

Boekwinkel verkocht stiekem Oranjefoto’s
Zelf ben ik van augustus 1944, dus ik heb zelf geen actieve 
herinneringen aan de oorlog. Mijn moeder vertelde dat zij niet 
genoeg melk voor me had. Mijn vader probeerde melk te kopen 
bij de boeren buiten Rotterdam. Als ik die dronk spuugde ik de 
melk weer uit omdat ze te vet was voor me.

Na het bombardement: het Witte Huis staat nog overeind.

Ik woonde ten tijde van de tweede we-
reldoorlog in het Scheepsvaartkwar-
tier. Ik bracht een groot deel van mijn 
tienerjaren door middenin Duits Sperr-
gebiet, en was jarenlang omringd door 
Duitse militairen. Deze stonden onder 
leiding van de Ortskommandant, de 
baas over de Wehrmacht in Rotterdam. 
Bijna alle villa’s, huizen en kantoren 
in de wijk werden betrokken door 
stafdiensten van de Kriegsmarine en 
andere Duitse onderdelen zoals de 
Gruenepolizei en de Feldgendarmerie. 
Het gebied werd omringd door muren, 
prikkeldraad, loopgraven en bunkers 
waardoor de Ortskommandant en zijn 
staf rustig hun werk konden doen.

Plattegrond
Ik werkte af en toe als vrijwilliger bij 
de blokbrandweer. Na een oefening 
met onze babymotorspuit vroeg ons 
blokhoofd, de heer Noorlander, aan 
enkele leden om nog even te blijven. 
Hij overhandigde ons een blanco 
plattegrond van het Scheepsvaart-
kwartier met het verzoek aan te geven 
waar de Duitsers gehuisvest zaten. Ik 

kreeg de Parklaan, de Parkstraat en 
het Westplein toegewezen, een ander 
de Calandstraat, de Westerkade en de 
Westerlaan. Ik was lid van de Lucht-
bescherming en kon dus gemakkelijk 
aangeven waar de Duitsers zaten. Es-
sentiele informatie, namelijk de locatie 
van een ondergrondse commandobun-
ker, kwam mij pas later ter ore.

Ondergrondse bunker
Daarvoor moeten we terug naar de 
Parklaan, waar in onze garage normaal 
gesproken de auto van Poseidon-Wal-
dorf, directeur G.A.E. van de Berg, 
stond. De garage was door de Duitsers 
gevorderd en nu stond alleen onze 
motorspuit erin. Na een tijd moest ook 
deze motorspuit plaatsmaken, omdat 
de Kampfkommandant een vaste 
parkeerplaats voor zijn auto opeiste. 
De vaste chauffeur van deze auto, een 
rasechte Amsterdammer echter wel in 
Duitse dienst, was een goede kerel. 
Hij repareerde heel wat lekke banden 
of kromme wielen van het kantoorper-
soneel. De auto moest iedere avond 
een rondje in de Parklaan rijden en als 

ik wel eens in de tuin was vroeg hij of 
ik zin had om mee te rijden. Dat heb 
ik een paar keer gedaan. Ik bedacht 
me dat deze chauffeur bij alle Duitse 
onderdelen van de wijk kwam, en dus 
vroeg ik hem of hij nog locaties van 
Duitse kantoren of manschappen wist, 
zodat ik deze aan de plattegrond kon 
toevoegen. Hij vertelde me dat er zich 
in de tuin van de Ortskommandant 
een ondergrondse bunker bevond waar 
niemand van ons van wist. Deze tuin 
bevond zich in villa Schoonoord, op 
Parklaan 17, achter het Emmaplein. 
De villa was van de heer Jamin 
gevorderd. De kaarten werden zo 
goed mogelijk bijgewerkt en aan ons 
blokhoofd overhandigd.

Geen toevallig bombardement
Als er luchtalarm afging was het niet 
onze gewoonte om naar de schuil-
kelder maar met de trap het dak op te 
gaan. Het dak werd afgedekt door een 
zware deur maar als ik hem openduw-
de en er een balkje onder zette, kon ik 
veilig naar de luchtgevechten en het 
afweergeschut kijken. Die ene nacht 
zou er weer een luchtalarm komen 
en het viel op dat ons blokhoofd ons 
waarschuwde dit keer wel naar de 
schuilkelder te gaan. Gelukkig zaten 
we in onze met balken versterkte 
schuilkelder toen we uit veel gedreun 

en herrie konden opmaken dat er bom-
men niet ver bij ons vandaan vielen. 
Onze ruiten trilden uit de kozijnen. 
Toen we buiten kwamen stapten we 
in een grote berg met glas. Doordat de 
ruiten eruit waren gesprongen, had het 
contragewicht ervoor gezorgd dat alle 
ramen omhoog waren gaan staan. Een 
vreemd gezicht. De bommen waren in 
de grote tuin van de Ortskommandant 
gevallen. Een voor en een achter de 
commandobunker, zonder veel schade 
aan te richten. Een derde bom viel 
op het Westelijk Handelsterrein in de 
Van Vollenhovestraat, maar was een 
blindganger die niet ontplofte. Een 
vierde bom viel op een woonhuis in de 

Van Vollenhovestraat en die ontplofte 
wel. Twee oude dammetjes van winkel 
Maison Puckel kwamen om het leven.
Later hoorde ik dat de plattegrond 
eerder al in microfilm in Engeland 
terechtgekomen was en waarschijnlijk 
was gebruikt bij de locatiebepaling 
van dit bombardement.

Jaap Mudde 
j.mudde196@upcmail.nl

Het Scheepvaartkwartier in oorlogstijd
Onlangs bladerde ik in een boek over de tweede wereldoorlog. 
Daarin kwam ik een oude plattegrond tegen van het Rotterdamse 
Scheepsvaartkwartier. In het zwart stonden alle huizen waarin de 
Duitse diensten en manschappen destijds gehuisvest waren. Ik 
was stomverbaasd. Aan deze kaart had ik zelf meegewerkt!

Onder deze villa aan de Parklaan bevond zich een ondergrondse bunker.

De etalage van onze boekwinkel na de Bevrijding.
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is) en Fred Huyskens van het dien-
stencentrum Feijenoord én dirigent 
van het Groot Rotterdams Koor er 
samen voor gezorgd dat het in de 
Larenkamp kwam.’’ 
Van de Wilhelminakerk weet Joke 
ook veel bijzonderheden te vertel-
len. “Het orgel is verkocht aan 
een kerk in Veenendaal, maar niet 
helemaal. De pijpen die niet mee 
konden verhuizen zijn als aanden-
ken aan liefhebbers verkocht.’’
Het is bekend dat in de Tweede 
Wereldoorlog op de torenzolder 
van de Breepleinkerk onderduikers 
schuilden. Minder bekend is dat 
ook in andere kerken mensen zich 
verborgen. Joke Krijgsman vertelt: 
“In de Wilhelminakerk hebben ook 
onderduikers gebivakkeerd, oudere 
kerkleden vertelden dat. De koster 
van de kerk had er ook kennis van. 
Hij vertelde erover nadat ik op de 
torenzolder wat spulletjes uit de 
oorlogsperiode had gevonden. Dat 
was op een Koninginnedag toen 
ik in de kerktoren was om de Ne-
derlandse vlag uit te hangen. Daar 
bevond zich ook het mechanisme 
van de torenklok. Het gevaarte had 
een houten omlijsting met glas. 
In de omlijsting waren allemaal 

namen en boodschappen van 
krijgsgevangenen gekerfd. Ook in 
grote bijbels hadden ze hun namen 
geschreven. Met de grote razzia 
van de Duitse bezetter op 10 en 11 
november 1944 waren deze man-
nen in de kerk samengebracht, om 
later in binnenvaartschepen richting 
werkkampen te worden gevaren. 
Als we over de Beijerlandselaan 

liepen, vertelden mijn ouders over 
de joodse eigenaren van het Zuider 
Stoffenhuis op 165, die onderge-
doken waren op de zolder van de 
Maranathakerk op de Hillevliet. 
Ik meen me te herinneren dat hun 
familienaam Kool was.’’

Orgelbouwer
Jan Teeuw (73, Bergschenhoek, 
janteeuw@kpnmail.nl) is eveneens 
een orgelkenner. ,,Mijn hele leven 
heb ik orgelles gegeven en in 
beperkte mate ook orgels gebouwd. 
In 1968 werd ik organist in Kralin-
gen van de Oosterkapel en ook als 
2e organist in de Hofl aankerk. In 
1973 werd ik na een vergelijkend 
examen met 14 anderen benoemd 
tot organist van de Putseplein-
kerk in Rotterdam-Bloemhof. Tot 
de sluiting van de kerk in 1980. 
Daarna speelde ik in Berkel en 
Rodenrijs, waar ik ging wonen. 

Sinds 1989 ben ik organist van de 
Grote Kerk aan de Overschiese 
Dorpstraat in Rotterdam-Overschie. 
Dat orgel was in slechte staat en is 
tussen 2006 en 2009 gerestaureerd 
en teruggebracht in de staat van 
1912. De Rotterdamse orgelbou-
wers, de broers Van der Kleij 
van de Aelbrechtskade deden dat 
vakkundig. Jaarlijks wordt het in-
strument gestemd door Han Reil uit 
Heerde, intussen zit deze kleinzoon 
van Johann Reil in de zaak. Han is 
deskundig en heeft ook de orgels 
in onderhoud die staan in de Hil-
legondakerk in Hillegersberg en de 
Adrian Janszkerk in IJsselmonde. 
Hij restaureerde ook het orgel in 
de dorpskerk van Barendrecht. In 
Berkel en Rodenrijs (Teeuw woont 
in Bergschenhoek) staat in de 
NH-dorpskerk een orgel dat door 
Reil rond 1950 is uitgebreid. Dat 
orgel was vrij scherp van klank, 
maar door de ingreep van Reil 
is dat in positieve zin veranderd. 
Tegenwoordig bouwen ze bij het 
oorspronkelijk Rotterdamse bedrijf 
prachtige en degelijke instrumen-
ten, vorig jaar ook in Noorwegen. 
Nu zijn ze bezig met een groot 
orgel voor Berlijn. Reil is een 
bevlogen orgelbouwer met deskun-
dig personeel, echte vakmensen. 
Diverse keren was ik in Heerde in 
hun werkplaats, waar ze met liefde 
praten over ‘hun troetelkindjes’.”

Boekje
Jan Teeuw meldt voor de liefheb-
ber: “Er is een boekje bij Reil 
verkrijgbaar met de hele historie 
van het bedrijf, ook over de periode 
in de (gebombardeerde) Schou-
tenstraat in Rotterdam. Oprichter 
Reil overleed toen zijn zonen 17 
en 18 jaar waren. Samen met hun 
moeder is de zaak voortgezet en 
naar Heerde verhuisd, waar ze 
nog altijd gevestigd zijn. Ik ken 
het Colosseum-orgel van foto’s en 
verhalen. Dat was in de tijd dat ik 
organist was in de Putsepleinkerk. 
Met mijn vrouw Joke woonde ik 
noodgedwongen naast die kerk 
omdat de nieuwbouw van ons 
huis in Bergschenhoek maar niet 
opschoot.’’ Tot slot: “Het is jam-
mer dat door de jaren heen zoveel 
orgels verdwenen zijn.’’ (Reacties:   
reinwol@outlook.com)

Joke Krijgsman (Krijgsman@goomt.com) is een meer dan gemiddelde kenner van de historie 
van Rotterdam, in het bijzonder van Zuid. “In verschillende edities van De Oud-Rotterdammer 
kwam ik artikeltjes met reacties tegen van het voormalige filmtheater Colosseum aan de 
Beijerlandselaan 80,’’ mailt ze. “Ook las ik over kerkorgels, zoals van de in 1972 gesloopte 
Wilheminakerk in de Oranjeboomstaat . Omdat ik nogal eens in wijkgebouw de Larenkamp 
aan de Slinge in Zuidwijk vertoefde, weet ik dat het bioscooporgel daar een plek kreeg. 
Over het toetsenbord lag 
ter bescherming een plexi-
glasplaat met de geschiede-
nis van het instrument als 
opdruk.’’

Haar lezing: “Toen het orgel weg 
moest uit de bioscoop, hebben de 
voorzitter van de deelgemeente 
Charlois (waar Zuidwijk deel van 

 Zoon Han Reil in zijn orgelwerk-
plaats in het landelijke Heerde op 

de Veluwe. Foto verzameling Kees 
van Boven   

 Onderduiken 
ook in Wilhelminakerk   

 Toren van de Maranathakerk aan de Hillevliet met tramlijn 9 in 1937. Foto verzameling Rein 
Wolters   

 Wilhelminakerk in de Oranjeboomstraat nog zonder uurwerk kort na de oplevering in 1898. 
Foto verzameling Rein Wolters   

Gepakt 
Om te ontkomen aan de oproep 
van de Duitsers voor arbeid in 
Duitsland was ik ondergedoken. 
Ik had twee onderduikadressen. 
Het ene adres was een afgelegen 
scheepswerfje in Schiedam, het 
andere in Berkel en Rodenrijs.

In september 1944 werd ik tijdens een klop-
jacht op één bepaald persoon in Berkel en 
Rodenrijs gepakt. Wat was er aan de hand? 
De ondergrondse in Berkel en Rodenrijs 
had de daar aanwezige burgemeester (een 
NSB’er) opgepakt, zodat hij niet als zoveel 
anderen kon vluchten. Zij hielden hem dus 
gevangen, maar de geallieerde troepen zet-
ten hun opmars niet door. Wat nu?
Na overleg werd besloten hem vrij te laten 
maar daar zij wisten dat hij door de Duitsers 
verhoord zou worden, mocht hij drie namen 
van verzetslieden noemen. Zij hadden daar 
toestemming voor gegeven. Twee van hen 
uit Berkel en één uit Rodenrijs. Tijdens de 
klopjacht in Berkel werd een tuindersjongen 
op zijn vlucht gedood, maar er werd verder 
niemand gepakt. De volgende dag waren zij 
in Rodenrijs voor de derde man. Die was al 
gewaarschuwd en met vrouw en kinderen 
bij de buren ondergebracht. Tijdens de klop-
jacht op deze persoon werd ik dus gepakt. 
Met nog wat anderen werden wij voor het 
huis van de gezochte opgesteld. Het huis 
werd doorzocht, de petroleumkan leeggego-
ten en het huis in brand gestoken.
Als de Duitsers gezochte personen niet 
vonden in Rotterdam werden als voorbeeld 
enkele willekeurige personen geëxecuteerd. 
Op diverse plaatsen staan hier gedenkte-
kens voor. De gezochte persoon was dus 
bij de buurman. Ook hier werd huiszoeking 
gedaan. De jongeman die de vorige dag 
was doodgeschoten was de zoon van deze 
mensen. Zijn kist stond in de kamer opge-
steld met een tot op de grond afhangend 
doek. Het verhaal gaat dat de gezochte 
daar zijn schuilplaats had. De vrouw en 
dochters waren in het huis ernaast. Ook daar 
werd huiszoeking gedaan. De aanwezige 
bewoners, allen vrouwen, zaten op de vloer 
een paardendek te repareren. De vrouw van 
de gezochte zat op het toilet dat via een deur 
achter in de keuken bereikbaar was. Twee 
mannen zaten onder de vloer. Een Duitser 
zei: “Veel vrouwen. Waar zijn de mannen?” 
Het antwoord was: “Die werken in Duits-
land.” Het hele huis werd doorzocht maar 
de deur naar het toilet werd niet geopend. 
Mijn vriendin en haar schoonzus moesten 
hun Ausweiss tonen, de overigen bleven 
ongemoeid. Het zoeken werd gestaakt. Wij 
stonden met het gezicht naar het brandende 
huis. De gearriveerde brandweer mocht niet 
blussen, alleen het naastgelegen huis nat 
houden. De bevelvoerende offi cier wilde 
geen beslissing nemen. Een hogere militair 
kwam uit Rotterdam en gaf het bevel: 
meekomen. Op de Rodenrijseweg stond een 
overvalwagen. Alle manschappen stapten 
in. Wij stonden nog buiten. De bevelvoe-
rende offi cier commandeerde ons: lopen. Ik 
dacht: ze schieten ons in de rug, laat ik maar 
midden op de weg lopen dan val ik niet in 
de vaart als ze schieten. Er werd niet meer 
geschoten. Wij kwamen er weer goed vanaf.

C. Kunst (corenjans.kunst@kpnmail.nl)  



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser  Dinsdag 18 april 2023    pagina 17   

Christine de Rooij
Met het oog op het hoofdstuk, gewijd 
aan de jaren 1965 – 1967, zou ik 
graag in contact komen met mevrouw 
C.S. De Rooij. Zij was in de eerste en 
tweede klas van de Koningin Wilhel-
minaschool in Rotterdam-Crooswijk 
mijn lerares algebra/meetkunde en 
biologie en trouwde in die tijd met de 
heer Cees Borsboom. Ze woonde in de 
Abraham Kuyperlaan en droeg op de 
eerste dag van het schoolkamp in Ben-
nekom een lichtblauw broekpak.

Dirk Mout
dwnmout@gmail.com

Hanny van Daalhuizen
Wie weet iets van Hanny (Han) van 
Daalhuizen. Het laatst wonende in 
Bergschenhoek met een Indische man 
als partner .Zij zou nu ongeveer 90 
jaar moeten zijn. Wij zijn heel lang 
vriendinnen geweest. Helaas is het 
contact verloren gegaan. Wie heeft 
haar gekend of kent haar verblijf-
plaats?

Joyce Burggraaf
Joanneburggraaf@gmail.com

Onderzoek behandeling voet-
klachten bij diabetes
Samen met tien andere ziekenhuizen 
doen het Franciscus Gasthuis Rot-
terdam en het Maasstad Ziekenhuis 
onderzoek naar de beste behandeling 
van zenuwklachten in de voeten en 
onderbenen (pijn, tintelingen, een 
doof/vreemd gevoel) bij diabetes. 
Deze zenuwklachten kunnen veel 

impact hebben op de kwaliteit van 
leven en in ernstigere gevallen leiden 
tot wonden en amputaties. Het is 
daarom belangrijk om te onderzoeken 
of we de klachten kunnen verminde-
ren. 12 ziekenhuizen in Nederland 
onderzoeken of een operatieve 
behandeling helpt bij het verminderen 
van de klachten en het voorkomen van 
wonden en amputaties.
Het Franciscus Gasthuis Rotterdam en 
het Maasstad Ziekenhuis zoeken nog 
steeds mensen met diabetes en klach-
ten van de voeten en/of onderbenen. 
U kunt contact opnemen voor een 
uitgebreid onderzoek van de voeten en 

om te kijken of deelname gewenst is. 
Meer informatie over deelname aan de 
studie kunt u vinden op www.lastvan-
mijnvoeten.nl. U kunt ook mailen naar 
decostudie@umcutrecht.nl

Zondagmiddagsoos over gast-
vrijheid
Op 23 april staat de Zondagmiddags-
oos in De Banier, Banierstraat 1 in het 
teken van gastvrijheid. Ontmoetingen 
met anderen verrijken ons leven. 
Daarom wordt het een middag met bij-
zondere gasten en verhalen, gedichten 
en muziek uit alle windstreken. Een 
greep uit het programma: de Iraanse 

Somaia Ramish draagt voor uit eigen 
werk, Veronika en Anastasia zingen 
Oekraïense liederen en Firas Ka-
loussiyh zingt een Syrisch lied. Ook 
is rapgranny José van Zutphen van de 
partij en zet Annemarie Labinjo van 
het Scapino Ballet ons in beweging. 
De Zondagmiddagsoos begint om 
14.00 uur. De entree is 2 euro (incl. 
koffi e, thee en iets lekkers). Infor-
matie: tel. 06-53923760 of info@
theaterwerkplaatsouwerotten.nl

Wandelen met stadsambas-
sadeurs
Aan alle Oud-Rotterdammers.

Jullie wonen overal, maar jullie 
hart blijft gelukkig toch kloppen 
voor Rotterdam. “Ben aan de Maas 
geboren, daar heeft m’n wieg gestaan” 
enzovoorts. Ik ben stadsambassadeur 
van Rotterdam. Die geven gratis (ja, 
echt waar!) wandelingen door vele 
wijken en ze doen het vanuit hun 
Rotterdamse hart, laten de parels zien 
van de verschillende wijken waar ze 
hebben gewoond of gewerkt en weten 
er heel veel van. Kijk maar eens op de 
website www.stadsambassadeursRot-
terdam.nl.Je kunt zelf een wandeling 
plannen en reserveren op de tijd die 
jou uitkomt.
Ik ben jullie overal tegen gekomen 
als er wat te doen was in Rotterdam, 
denk aan de trappen bij het Groothan-
delsgebouw en later de brug over de 
Coolsingel, open Monumentendagen, 
de marathon, Wereldhavendagen, 
Max Verstappen, Tour de France, EK 
roeien, para Championships. Dat zijn 
slechts een paar evenementen waar-
voor jullie naar Rotterdam komen en 
dan hoor ik, ik ben al 10, 25, 30 jaar 
weg uit Rotterdam, maar wat is het 
mooi geworden! Vroeger was er altijd 
rotzooi, open gebroken straten enz. 
Loop maar eens over de Kruiskade 
(vroeger zeiden mijn kinderen: Ma, let 
op je tassie), nu de leukste straat van 
Rotterdam, zo ook de Binnenweg, Ka-
tendrecht en het ‘Nieuwe westen’. Er 
is kunst, cultuur, architectuur, de ha-
vens, lekkere multiculturele eettentjes, 
kortom, plan je bezoek aan Rotjeknor 
en kijk gauw op onze website om een 
leuke wandeling te gaan doen. Ik hoop 
jullie tegen te komen.

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Koninklijke foto-expo in Maas-
tunnel
Speciaal voor Koningsdag is tot en met 
30 april een expositie te zien langs de 
roltrappen in de Maastunnel, met 36 
prachtige grote foto’s die de rijke konink-
lijke historie van en in Rotterdam tonen. 
Aan de noordoever-kant is te zien op 
welke feestelijke manieren Koningsdag, 
toen Koninginnedag, door de jaren heen 
werd gevierd.  Van vrolijke inwoners uit 
1910 (zie bijgaande foto van Henri Bers-
senbrugge), kermis op het Heliportterrein 
in 1972, tot de koninklijke familie op 
het balkon van het stadhuis in 1992. Aan 
de zuidoever-kant zijn o.a. koninklijke 
bezoeken aan Rotterdam te zien. 

V&D Pleinweg
Hallo, zijn er nog mensen 
die rond 1962/63 heb-
ben gewerkt bij Vroom en 
Dreesmann op de Pleinweg 
?. Ik zou het leuk vinden 
om te horen hoe het hen is 
vergaan. bijvoorbeeld met 
Jan Schriek, Harry Mast ,Rob 
Veelbehr , Tiny Slotboom, 
mevr. Barkmeier ,Ina Kui-
pers, en vele andere,

  Ton van Haasteren
ton_haasteren@hotmail.com     

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

FutureLand 
Experience

Dé complete dagtour om de Rotterdamse haven te beleven. Reis door 100 jaar 
havenontwikkeling naar FutureLand per luxe touringcar vanuit Rotterdam.

30 april, 28 mei, 30 juli, 6, 13 en 20 augustus

of maak een

Volwassen € 15,75
Kinderen € 9,25

Rotterdam
Haven

rondvaart
75 minuten

BOEK
NU!

www.spido.nl
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Koninginnedag (1)
Mijn geboortejaar is 1943. Ik woonde 
in de wijk Delfshaven. Op Konin-
ginnedag ging ik meestal naar de 
Coolsingel waar van alles was te 
beleven. Op mijn hoofd een papieren 
puntmutsje en in mijn hand een balle-
tje aan een elastiekje. Het was grappig 
om het balletje tegen een ander mutsje 
te gooien. Door het elastiekje kwam 
het weer bij je terug. Over het alge-
meen werden de mensen niet gauw 
boos. Op mijn jas had ik nog een 
rood/wit/blauw lintje, met een speld 
vastgezet. Dat was goedkoper dan er 
eentje onderweg te kopen. ‘s Avonds 
vuurwerk te zien vanaf de heuvel ( bij 
Maastunnel ). Het vuurwerk werd op 
Zuid aan de andere kant van de Maas 
afgestoken. Was altijd gezellig.

P.Visscher
visscherpapendrecht@gmail.com

Koninginnedag (2)
Mijn herinneringen gaan terug naar de 
jaren ‘55 tot ‘65 in Oud Terbregge en 
de speeltuin in de Landstraat. Ik was 
toen 7 jaar en na schooltijd gingen 
we altijd naar de speeltuin. Ieder jaar 
was er feest met Konininnedag. ‘s 
Morgens was er een verklede optocht 
en ‘s middags waren er spelletjes 
zoals busje lopen, knikkeren of ring-
steken in de Rietstapstraat en als het ‘s 
avonds donker was, werd er achter in 
de straat op een groot scherm een fi lm 
vertoond. Er werden houten banken in 
de straat gezet en dan dacht ik altijd 
ik wou dat ik in dat huis woonde dan 
zat ik mooi eerste rang. In 1976 was 
het zover. Vlak voor de geboorte van 
onze jongste dochter kwamen wij in 
dat huis te wonen. Toen werd er allang 
geen fi lm meer vertoond want ieder-
een had inmiddels een tv. Er kwamen 
steeds meer jonge gezinnen te wonen 
en de koninginnendagen werden 
steeds drukker. De meeste jonge 
ouders hielpen als vrijwilligers mee 
en voor de optocht kwam zelfs een 
drumband met majorettes dus onze 
kinderen genoten volop en ‘s avonds 
was er muziek en werd er gedanst. 
Zelfs onze kleinkinderen waarvan de 
jongste alweer 17 jaar is hebben ook 
met veel plezier Koninginnedag en 
later koningsdag gevierd. Nu is het 
meer een soort reünie voor iedereen 
want er zijn bijna geen kleine kinde-
ren meer in Oud Terbregge.

Francien de Leede-van Driel
ariedeleede@gmail.com

Koninginnedag (3)
Ik ben geboren in hartje Rotterdam 
en Koninginnedag rond 1953 kan 
ik me nog heel goed herinneren. 
Ik was toen ongeveer 5/6 jaar. Het 
was natuurlijk maar een paar jaar na 
oorlog en veel geld te makken was 
er natuurlijk niet, maar er was overal 
feest in de straten. En er werd van 
alles georganiseerd voor de kinderen. 

Zaklopen,koekhappen, met een lepel 
(daar lag iets op) lopen of rennen naar 
de andere kant en dan zorgen dat het 
er niet afviel en de eerste die over de 
streep kwam had gewonnen. ‘s Mid-
dags ging ik dan met pa en ma de stad 
in. Voor ons dichtbij want waar wij 
woonden was bij de Oude Binnenweg. 
Dus toppie joppie gezellig op stap 
maar eerst langs de Goedkope Bazar 
die ook op de Oude Binnenweg zat. 
Knalerwten kopen en een balletje aan 
een elastiek. En wat was je daar blij 
mee. En dan op naar de Coolsingel 
en dan keek je je ogen uit...wat een 
gezelligheid. We liepen gezellig te 
kuieren en af en toe mocht ik van pa 
zo’n knalerwt op de grond gooien. Hij 
keek dan eerst of er niemand last van 
had, dus ik gooide zo’n erwt op de 
grond en tot mijn grote schrik kwam 
een mevrouw op hoge poten op ons 
af rennen, helemaal over de rooie. Ze 
riep: mijn nylonkousen hadden wel 
kapot kunnen gaan als het raak had 
geweest (nou was dat wel een dingetje 
als het was gebeurd want die waren 
duur). Maar waar ze zo snel vandaan 
kwam wisten we niet (ze stond zeker 
op de uitkijk). Nou voor mij was het 
schrikken nog niet afgelopen want er 
kwamen twee agenten op een paard 
aangereden en die hield ze aan om 
te vertellen wat er volgens haar had 
kunnen gebeuren. Nu was het toeval 
dat één van die agenten met mijn 
vader bij de Cavalerie had gezeten. 
Nou, ik stond me daar een partij trots 
te wezen want bij ons thuis hing ook 
een foto met mijn vader in tenue op 
een prachtig paard. Maar ik wijk af 
van mijn verhaal. Die agent luisterde 
aandachtig naar haar verhaal, vroeg 
of haar kousen inderdaad kapot zijn 
(nee dus) en wenste haar nog een 
gezellige Koninginnedag. De agent 
sprak nog heel even met mijn vader en 
na een ‘leuk om elkaar weer gezien te 

hebben’ ging ieder zijn eigen weg. Ik 
bedacht opeens dat ik nog dat balletje 
aan het elastiekje had en ik blij. Maar 
dat was van korte duur. Na een paar 
keer stuiteren met het balletje vloog 
hij opeens van het elastiekje en wat 
een pech:balletje weg. Nooit meer 
gevonden. Nou dit was mijn avontuur 
van een spannende maar geweldige 
Koninginnedag en voor mij een dier-
bare herinnering.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com

Zure bommen
Wij liepen van Zuid naar de Kra-
lingse plas om ons te vermaken, bij de 
ingang stond een handwagen met blik-
ken zure bommen. Wij haasten om een 
zure bom te kopen. Zo’n grote jongen. 
Wij keken wel zuur maar het was lek-
ker. Het vocht liep langs de kin. Wat 
een leuke herinnering aan zo’n grote 
bom van 15 cent!

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

RET-bussen
In een artikel over de gele RET-bussen 
noemt Willem Alblas de twee uitstap-
deuren van de serie 900: een achter het 
voorwiel en een achter het achterwiel. 
Herman van ’t Hoogerhuijs, een 
erkend autoriteit op het gebied van 
trams en autobussen, geeft in een 
aanvulling op de bijdrage van Willem 
Alblas aan dat de deur achter het voor-
wiel was bedoeld als instapdeur voor 
kaarthouders en abonnees.
In de reactie hierop van Willem Al-
blas, met honderden reizen een erkend 
ervaringsdeskundige, is waarschijnlijk 
door een foutje het woord ‘nooit’ 
in zijn tekst weggevallen. Dat zorgt 
natuurlijk voor vraagtekens; want nu 
lijken beide heren het kennelijk eens 

te zijn over de  instap functie van die 
deur.
Om de verwarring compleet te maken 
lees ik op blz 128 van het boek ‘75 
jaar autobussen in Rotterdam’ door 
Martin Wallast dat de serie 900: 
“eveneens twee uitstapdeuren had, 
een achter de vooras en een achter 
de achteras”. Als ik ook de foto van 
bus 901 op blz 130 van het genoemde 
boek bekijk lijkt het me logisch dat 
het twee uitstapdeuren betreft, maar 
wie het weet mag het zeggen.

Leo Verhoef
Brummen
l.m.verhoef@kpnmail.nl

Spurs tegen Atletico Madrid
In Ken je dit Nogi in het vorige num-

mer van DOR staat ten onrechte dat 
de foto was van een training van de 
Spurs voor een wedstrijd tegen 
Feyenoord. Het ging om Tottenham 
Hotspur-Atletico Madrid In De Kuip. 
Het was de fi nale om de Europacup 2. 
(Met dank aan Frans Polak.)

De Kuip
De leuke en minder leuke artikelen 
die in DOR stonden op 4 april 2023 
riepen bij mij ook herinneringen 
op. Sinds 1947 heb ik zo wat alle 
wedstrijden in De Kuip gezien. Wat 
een gezellige sfeer er altijd aanwezig 
was, niet alleen bij winnen maar ook 
bij verlies. Ik was er bij toen we de 
Europa Cup wonnen in Milaan. Wat 
een feest was dat. De foto van Ben 
Seekles ons cluppie tegen het toen 
grote de Spurs. Zeker weten dat ik 
daar ook bij was. In 1971 verhuisde 
wij met vrouw en kinderen naar 
Amerika en was het afgelopen met de 
bezoeken van de Kuip. Ons verblijf 
in de VS duurde maar 4 jaar want 
mijn vrouw miste haar familie te erg. 
De eerste zondag na dat we weer in 
Rotterdam waren, ben ik mij rot ge-
schrokken. De ene na de andere vloek 
en erge ziektes welke over de hoofden 
van de spelers kwamen, net zoals af-
gelopen wedstijd tegen Ajax. Daarom 
ga ik nooit meer naar de Kuip, maar 
doneer wel jaarlijks een aardig bedrag 
aan ons kluppie want dat blijft het wel 
voor mij ondanks dat ik al ver in de 
80 ben. Laten we straks weer juichen 
als ze weer kampioen worden.

J. Kamp
Bergen op Zoom
jkamp@home.nl

(Naschrift: Deze brief is door de 
redactie ingekort.)    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Straatfeest Zomer 1945
In mijn herinnering raakten de Rotterdammers in de zomer na de bevrijding niet uitgefeest. Het kwam van straatfeesten, 
ook in de in Tuindorp Vreewijk liggende Voordonk waarin ik opgroeide. Met drie buurtvriendjes namen wij deel aan 
een optocht, waarvoor onze ouders ons hadden uitgedost in een tenue dat de zo welkome artikelen uitbeelden, voedsel 
en andere zaken die de geallieerde bommenwerpers een paar maanden eerder óók bij Rotterdam hadden uitgeworpen. 
Van links naar rechts Kees Jansen als cakeblik, Wim Spaans als porc-blikje, ik vermomd als Marvels-sigaretten en Chris 
Michielsen als een reep chocolade. Aan de op de kar staande galg hangt een suikerbiet. Deze behoorde tijdens de gepas-
seerde hongerwinter tot het schamele voedselpakket. Wij vielen in de prijzen.
Ik sta op blote voeten. Dat beviel beter dan de door mijn vader gefabriceerde kleppers. Schoeisel was óók niet te krij-
gen. Als reactie vermeed mijn moeder later het om oude schoenen weg te doen. Van de weeromstuit ik trouwens tot op 
de huidige dag evenmin.

  Gerard Ouweneel
Maasdam
glo@xs4all.nl   

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Adverteren:
Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44 
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl 

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van 
gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
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0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl
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Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederand)
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. roofvogel; 7. burcht of slot; 12. � guur bij het kunstschaatsen; 13. voortdurend; 14. heffing voor weggebruik; 15. Frans lidwoord; 
17. pier; 19. cafébediende; 21. zuiderbreedte (afk.); 22. oude naam voor FC Den Haag; 24. in goede conditie; 27. toiletartikel; 28. 
overschot; 30. sprekende vogel; 31. eikenschors; 32. zwaardwalvis; 33. niet moedig; 35. betaalplaats; 37. familielid; 38. onder 
invloed van drugs; 41. in de grond levend zoogdier; 42. telwoord; 44. bakmengsel; 46. land in Zuid-Amerika; 47. hoofdstad van 
Oekraïne; 48. brandstofcylinder; 49. schrijfvloeistof; 50. huidplooi (lichaamsdeel) 52. uitdrukking; 54. Oost-Europeaan; 56. vesti-
bule; 58. chef-kok; 61. roem; 62. verzekeringsdocument; 64. keel, neus en oorheelkunde (afk.); 65. handgewricht; 67. bestuurbare 
slee; 68. priem; 70. verlegenheid; 72. ieder; 73. overdekte wielerbaan; 76. spinnewebdraden; 77. muzieknoot; 78. zwemvogel; 79. 
tandaanslag; 81. vanaf (afk.); 82. schil (vel); 83. verdieping; 84. Ned. aardolie maatschappij (afk.); 86. deel van een oorlogsvloot; 
87. iemand die voor niets deugt.

Verticaal 
  1. maandloon; 2. maanstand (afk.); 3. ongeschaafd; 4. bittere haat; 5. plooi in de huid; 6. drietenige struisvogel; 7. hartige snack; 
8. hemellichaam; 9. kever; 10. oude lengtemaat; 11. maag van een koe; 16. plaats in Gelderland; 18. borstbeen; 20. dierenmond; 
21. verpakkingsmiddel; 23. Noorse hoofdstad; 25. traag en lui; 26. deel van de hals; 27. houten bak; 29. deel van de mond; 32. 
uitverkoop; 34. sprookjes� guur; 36. balsport; 37. sterk ijzerhoudende grondsoort; 39. plaats in Duitsland; 40. schermwapen; 42. 
gistmiddel; 43. bijenhouder; 45. brandstof; 46. hoofddeksel; 51. Europeaan; 53. recht stuk vaarwater; 54. groentesoort; 55. zui-
velproduct; 56. houten blaasinstrument; 57. hijswerktuig; 59. omwenteling; 60. gracieus (sierlijk); 62. ingedijkt land; 63. vernielen; 
66. Spaanse uitroep; 67. mand voor fruit en vis; 69. muzieknoot; 71. naar aanleiding van (afk.); 73. open stuk grond (terrein); 74. 
gang van het paard; 75. moeilijk lopend; 78. een en ander (afk.); 80. oogholte; 82. krachteenheid (afk.); 85. met name (afk.).   

De oplossing van de puzzel van vorige keer luidde:

Weer lekker lang licht ‘s avonds

En dat sloeg natuurlijk op de zomertijd die weer is ingegaan. Veel goede inzendingen bereikten ons weer op tijd om 
mee te dingen naar de prijzen. Die gaan deze keer naar: Rob van Leeuwen, Wout Verheij en B. IJsselstijn.

Zij winnen ieder een waardebon van 30 euro voor restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord, te besteden 

bij de huur van een bowlingbaan of fl uisterboot.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer vijf prijzen 
klaarliggen. Vijf exemplaren van het boek ‘Het grootste 
van het grootste’ over het leven en werk van Abraham 
Tuschinski.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw oplossing van de puzzel voor 
donderdag 4 mei 2023 bij ons binnen hebben. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrot-
terdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan 
den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl  
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4 54 29 10 60 86

73 19 83 59 67 22 35 63 6 43 21 23 68 84

81 32 66 5 28 37 9 52 86 18 44 54 75

Horizontaal  1. roofvogel; 7. burcht of slot; 12. figuur bij het kunstschaatsen; 13. voortdurend; 14. heffing
voor weggebruik; 15. Frans lidwoord; 17. pier; 19. cafèbediende; 21. zuiderbreedte (afk.); 22. oude naam
voor FC Den Haag; 24. in goede conditie; 27. toiletartikel; 28. overschot; 30. sprekende vogel; 31. eiken-
schors; 32. zwaardwalvis; 33. niet moedig; 35. betaalplaats; 37. familielid; 38. onder invloed van drugs;
41. in de grond levend zoogdier; 42. telwoord; 44. bakmengsel; 46. land in Zuid-Amerika; 47. hoofdstad
van Oekraïne; 48. brandstofcylinder; 49. schrijfvloeistof; 50. huidplooi (lichaamsdeel) 52. uitdrukking; 54.
Oost-Europeaan; 56. vestibule; 58. chef-kok; 61. roem; 62. verzekeringsdocument; 64. keel, neus en
oorheelkunde (afk.); 65. handgewricht; 67. bestuurbare slee; 68. priem; 70. verlegenheid; 72. ieder; 73.
overdekte wielerbaan; 76. spinnewebdraden; 77. muzieknoot; 78. zwemvogel; 79. tandaanslag; 81. van-
af (afk.); 82. schil (vel); 83. verdieping; 84. Ned. aardolie maatschappij (afk.); 86. deel van een oorlogs-
vloot; 87. iemand die voor niets deugt.

Verticaal   1. maandloon; 2. maanstand (afk.); 3. omgeschaafd; 4. bittere haat; 5. plooi in de huid; 6. drie-
tenige struisvogel; 7. hartige snack; 8. hemellichaam; 9. kever; 10. oude lengtemaat; 11. maag van een
koe; 16. plaats in Gelderland; 18. borstbeen; 20. dierenmond; 21. verpakkingsmiddel; 23. Noorse hoofd-
stad; 25. traag en lui; 26. deel van de hals; 27. houten bak; 29. deel van de mond; 32. uitverkoop; 34.
sprookjesfiguur; 36. balsport; 37. sterk ijzerhoudende grondsoort; 39. plaats in Duitsland; 40. schermwa-
pen; 42. gistmiddel; 43. bijenhouder; 45. brandstof; 46. hoofddeksel; 51. Europeaan; 53. recht stuk vaar-
water; 54. groentesoort; 55. zuivelprodukt; 56. houten blaasinstrument; 57. hijswerktuig; 59. omwente-
ling; 60. gracieus (sierlijk); 62. ingedijkt land; 63. vernielen; 66. Spaanse uitroep; 67. mand voor fruit en
vis; 69. muzieknoot; 71. naar eenleiding van (afk.); 73. open stuk grond (terrein); 74. gang van het paard;
75. moeilijk lopend; 78. een en ander (afk.); 80. oogholte; 82. krachteenheid (afk.); 85. met name (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Open dag aquariumvereniging
Aquarium- en Vijververeniging 
Groot Hoogvliet houdt zaterdag 
22 april een open dag. Wij zijn de 
enige nog overgebleven aquarium- en 
vijververeniging voor Hoogvliet en 
(verre) omstreken, waaronder tevens 
de Zuid-Hollandse eilanden en de 
Hoekse Waard vallen. Het doel van de 
vereniging is om van elkaar te leren 
hoe de diverse soorten aquaria kunnen 
worden ingericht en hoe vissen en 
andere (water)dieren op verantwoorde 
wijze kunnen worden gehouden. Er 
staan diverse showaquaria opgesteld 
voor zowel zoet- als zout water. Voor 
liefhebbers zijn er planten, vissen 
en overige aquarium- en vijverbeno-
digdheden te koop. Er is, zolang de 
voorraad strekt, ook een tweedehands 
markt. Bovendien kunt u gratis uw 
vijver- of (zoete) aquariumwater laten 
testen. Met alle eventuele vragen over 
uw vijver of aquarium (zowel zoet- 
als zeewater) kunt u bij ons terecht. 
Heeft u interesse en wilt u wat meer 

van deze hobby weten, kom dan naar 
onze Visklas aan de Gebbeweg 14 B 
te Rotterdam Hoogvliet. De dag vangt 
aan om 11.00 uur en eindigt om 17.00 
uur. Iedereen is welkom en…..ook de 
koffi e is gratis.

J.M. Vermeer,
secretaris van Aquarium- en Vijver-
vereniging Groot Hoogvliet

Arie Soeterboek
Ik ben op zoek naar mensen die fami-
lie zijn van Adriaan (Arie) Soeterboek, 
geboren in 1897 in Loon op Zand. 
Adriaan Soeterboek woonde in de ja-
ren 40/50 aan de Boekweitstraat 40 in 
Rotterdam Zuid. Hij had een schoen-
makerij aan de Resedastraat, ook in 
Zuid. Voor zover ik weet verkocht hij 
ook lappen leer aan andere schoen-
makerijen in de stad. In Krimpen a/d 
IJssel ligt een dochter van Adriaan 
Soeterboek begraven, dat is Wilhel-
mina Soeterboek. Soeterboek kwam 
in de schoenmakerij van mijn opa, aan 

de Christiaan de Wetstraat. Adriaan 
Soeterboek werd een huisvriend van 
mijn opa en oma en kwam ook met 
regelmaat bij familie in Breda. Het 
verhaal gaat dat mijn oma een korte 
buitenechtelijke relatie had met Soe-
terboek, waarbij mijn moeder verwekt 
zou zijn. Er zijn uiteraard twijfels, 
maar ik zou graag in contact komen 
met familie van Adriaan Soeterboek. 
Misschien zijn er nog foto’s van Adri-
aan Soeterboek?

G. Hartogs
suisvivere@hotmail.com

Foto’s juwelierszaak
Zijn er misschien mensen die nog 
oude foto’s hebben van de Bergsingel 
170 waar vroeger de juwelierszaak 
van de familie Bazuin zat?

Martin Bazuin
martinbazuin@gmail.com   

Boerderij Zeldenrust
Onze grootouders Jacob en Maria Verboom hadden een boerderij aan de 
Spoorweglaan 4 in Moordrecht, ‘Zeldenrust’ genaamd. In de oorlog kwamen 
veel Rotterdammers langs voor groenten. Iedereen was welkom, groenten 
werden verkocht tegen veilingprijzen en ze gaven ook veel weg. De Rotter-
damse vader en zoon Gluvers kwamen elke zaterdag. Ze kregen middageten en 
groenten mee. Antoon Gluvers sr, een expeditieknecht, woonde aan de Jacob 
Catsstraat in het Oude Noorden, zoon Antoon wasserijknecht, woonde aan de 
Juliana van Stolberglaan in Hillegersberg. Ook twee tramconducteurs kwamen 
regelmatig langs. Voor ons familieboek komen we graag in contact met deze 
families en anderen die wel eens iets over de boerderij hebben gehoord.

Jaap Reijm (jreijm@gmail.com) 

Oppassen in woningen iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T 0578 - 614 235
I www.iwbepe.nl

vrije tijd... vakantietijd!

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-16 uur  
bij de Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.ha-europe.nl

27 APRIL 
(KONINGSDAG) 

GESLOTEN!!
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Horizontaal  1. roofvogel; 7. burcht of slot; 12. figuur bij het kunstschaatsen; 13. voortdurend; 14. heffing
voor weggebruik; 15. Frans lidwoord; 17. pier; 19. cafèbediende; 21. zuiderbreedte (afk.); 22. oude naam
voor FC Den Haag; 24. in goede conditie; 27. toiletartikel; 28. overschot; 30. sprekende vogel; 31. eiken-
schors; 32. zwaardwalvis; 33. niet moedig; 35. betaalplaats; 37. familielid; 38. onder invloed van drugs;
41. in de grond levend zoogdier; 42. telwoord; 44. bakmengsel; 46. land in Zuid-Amerika; 47. hoofdstad
van Oekraïne; 48. brandstofcylinder; 49. schrijfvloeistof; 50. huidplooi (lichaamsdeel) 52. uitdrukking; 54.
Oost-Europeaan; 56. vestibule; 58. chef-kok; 61. roem; 62. verzekeringsdocument; 64. keel, neus en
oorheelkunde (afk.); 65. handgewricht; 67. bestuurbare slee; 68. priem; 70. verlegenheid; 72. ieder; 73.
overdekte wielerbaan; 76. spinnewebdraden; 77. muzieknoot; 78. zwemvogel; 79. tandaanslag; 81. van-
af (afk.); 82. schil (vel); 83. verdieping; 84. Ned. aardolie maatschappij (afk.); 86. deel van een oorlogs-
vloot; 87. iemand die voor niets deugt.

Verticaal   1. maandloon; 2. maanstand (afk.); 3. omgeschaafd; 4. bittere haat; 5. plooi in de huid; 6. drie-
tenige struisvogel; 7. hartige snack; 8. hemellichaam; 9. kever; 10. oude lengtemaat; 11. maag van een
koe; 16. plaats in Gelderland; 18. borstbeen; 20. dierenmond; 21. verpakkingsmiddel; 23. Noorse hoofd-
stad; 25. traag en lui; 26. deel van de hals; 27. houten bak; 29. deel van de mond; 32. uitverkoop; 34.
sprookjesfiguur; 36. balsport; 37. sterk ijzerhoudende grondsoort; 39. plaats in Duitsland; 40. schermwa-
pen; 42. gistmiddel; 43. bijenhouder; 45. brandstof; 46. hoofddeksel; 51. Europeaan; 53. recht stuk vaar-
water; 54. groentesoort; 55. zuivelprodukt; 56. houten blaasinstrument; 57. hijswerktuig; 59. omwente-
ling; 60. gracieus (sierlijk); 62. ingedijkt land; 63. vernielen; 66. Spaanse uitroep; 67. mand voor fruit en
vis; 69. muzieknoot; 71. naar eenleiding van (afk.); 73. open stuk grond (terrein); 74. gang van het paard;
75. moeilijk lopend; 78. een en ander (afk.); 80. oogholte; 82. krachteenheid (afk.); 85. met name (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Afrikaanderplein
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Rijnhaven

Maashaven

Op donderdag 27 april 2023 viert de Koning samen met zijn familie Koningsdag in Rotterdam. De viering van 10 
jaar Koningschap in 010 belooft een groot feest te worden. Op z’n Rotterdams. Met een veelzijdig en kleurrijk 
programma voor het Koninklijke gezelschap én voor iedereen die het feest die dag mee wil vieren. 
Het thema is: Wij zijn allemaal Kings & Queens. Want, iedereen is bijzonder. Op ieder hoofd past een kroon!

You never walk alone

Welkom op Zuid! 
De route van de Koninklijke Familie 
begint donderdag 27 april om 
11.00 uur ter hoogte van het 
Afrikaanderplein. Burgemeester 
Ahmed Aboutaleb en Commissaris 
van de Koning Jaap Smit verzorgen 
de officiële ontvangst. Ook is er een 
rol voor kinderburgemeester Louey 
Zerourou.

Swingend spektakel & veerkrachtige 
ontmoetingen 
Aansluitend volgt er op de 
Pretorialaan een swingend 
spektakel. Verschillende culturen en 
nationaliteiten smelten samen.

Circusacts en voetbaltrucs 
Het Koninklijke gezelschap wordt 
daarna getrakteerd op acrobatische 
trucs van Circus Rotjeknor en 
de twintig acrobaten van het 
internationaal vermaarde gezelschap 
Compagnie XY. Iets verderop wacht 
de wereldberoemde straatvoetballer 
Soufiane Touzani samen met talenten 
van FC Straat het Koninklijke 
gezelschap op.

Op het water 
Vanaf de hoek in de Maashaven 
wordt de route vervolgd per 
watertaxi. 
Op het water vormt zich 
een kleurrijke stoet van 
eenmansjeugdzeilbootjes en enkele 
duurzame en innovatieve schepen. 

Happy Street met 
Blaakparty 
Het derde gedeelte 
van de route begint hier bij 
het herinneringsmonument ‘De 
Verwoeste Stad’ van de Franse 
beeldend kunstenaar Ossip Zadkine. 
De wandeling voert verder richting 
de Blaak dat toepasselijk wordt 
omgetoverd tot een ‘Happy Street’. 
De route gaat vervolgens via de Ds. 
Jan Scharpstraat door de Markthal. 
Via de uitgang komt het gezelschap 
op de Binnenrotte terecht. 

Koningsdag Festival op de 
Binnenrotte 
Op donderdag 27 april start 
om 10 uur op de Binnenrotte het 
programma van het Koningsdag 
Festival met de live uitzending van 
de NOS. Op een groot podium zijn 
er de hele dag tot 17 uur optredens 
van bekende artiesten zoals Davina 
Michelle, Lee Towers, Ronnie Flex en 
Broederliefde. Op het podium neemt 
de Koninklijke Familie rond circa 13 
uur afscheid van het Rotterdamse 
publiek, waar het feest nog doorgaat 
tot 17 uur. 
Bekijk op uitagendarotterdam.
nl/koningsdag het complete en 
actuele aanbod voor, tijdens en na 
Koningsdag in Rotterdam.

ROUTE 
KONINKLIJKE 
WANDELING. 
KONINGSDAG 2023.
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Moeders lezen de krant graag met 
een lekker bakje koffie erbij.
Daarom deze week een uniek 

cadeau in onze Winkel. 
De Oud-Rotterdammer 
Moeder-Koffie Mok !.  

NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL 

* excl. €5,75 verzendkosten

NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

MOEDERDAGTIP!

De Oud-Rotterdammer-mok
speciaal voor moeders 14,25 *DRAAI RELAXFAUTEUILS 

IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN 

798,-

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOREN, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
STOF EN LEDER 

1298,-

 

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

VANAF 

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
MAANDAG GESLOTEN EUROVERTO MEUBELEN B.V.

De zaak van
vertrouwen

VANAF 
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