
Begin dit jaar deden we in 
deze krant een oproep om 
verhalen en anekdotes te stu-
ren over de vele muziekcon-
certen die in stadion De Kuip 
in Rotterdam zijn gehouden. 
Dat was niet aan dovemans-
oren gezegd! Sjonge, wat 
kregen we een partij reacties 
binnen. In deze krant leest u 
daar een aantal van op twee 
speciale pagina’s én op deze 
voorpagina. Verhalen over de 
jaren ‘80, ‘90 en nog iets later. 
Van fans die nu geen tiener of 
twintiger meer zijn, maar nog 
volop nagenieten van die tijd!

,,Concerten in de Kuip waren gewel-
dig mooi!”, schrijft Inge Kalkman ons. 
Op de bijgaande foto is ze te zien. Ze 
vetelt zelf waar in haar verhaal. Lees 
maar!

Helemaal vooraan bij U2
Alleen al de kaartjes kopen, je moest 
er uren voor in de rij staan, zitten of 
liggen. Soms al een nacht van te vo-
ren, al dan niet in de regen, bloedhitte 
of in de kou maar altijd gezellig. Je 
stond er allemaal voor hetzelfde leuke 
concert. In de Kuip heeft Jeroen, toen 
nog mijn vriend, en nu mijn man en 
schoonzus Jacqueline, in hetzelfde 
jaar David Bowie gezien. En naar U2, 
op 10 juli 1987, ging ik ook mee. We 
waren erg vroeg bij de Kuip want we 
wilden bij U2 helemaal vooraan staan, 
wij hadden veldkaarten. Eerst zit je 
nog met z’n allen op het gras maar op 
een gegeven moment als de tijd nadert 
komt de onrust en als er één gaat staan 

dan gaat de hele massa staan. Maar het 
was ons gelukt, we stonden vóóraan 
tegen de hekken, bij het podium. 
Dichterbij konden we niet komen. 
Na een paar nummers ging de massa 
achter ons duwen en werden we tegen 
de hekken plat gedrukt. Jacqueline 
liet zich door de concertmedewerkers 
uit de menigte trekken en wij volgden 
ook. Samen keken we de rest van het 
concert aan de zijkant verder. Wij von-
den het een geweldig concert. Jeroen 
kocht ook altijd een T-shirt van het 
concert waar hij was geweest en heeft 
er heel wat gehad. Volgens mij heeft 
hij op de foto ook het T-shirt aan. Ik 

ben het meisje met het gestreepte shirt 
aan. Links mijn schoonzus en rechts 
mijn man.

Inge Kalkman

Bierdouche zonder opzet
Ik ben al naar heel veel Kuipconcer-
ten geweest zoals: Stones diverse 
concerten, Bruce Springsteen, U2, 
PinkFloyd, Eagles, Elton John/Eric 
Clapton. Bij het Stones concert op 4 
juni 1982 (Still Live tour), zaten mijn 
zwager en ik op de, toen nog niet 
overdekte, 2e ring in de bloedhete 
zon. De Stones traden pas s’avonds op 

maar je moest al vroeg naar de Kuip 
voor een goede plaats en ook voor 
het voorprogramma (J.Geilsband) Als 
gevolg van de hitte werd er veel bier 
gedronken, (maar dat gebeurt zonder 
hitte ook wel) dus het was bijzonder 
druk bij de horecatenten waardoor je 
wel 1,5 a 2 uur in de rij stond voordat 
je eindelijk je biertje had.
In de rij boven ons zat een grote groep 
vrienden, die natuurlijk ook allemaal 
dorst hadden, dus één van hen offerde 
zich op om in de rij te gaan staan 
bij de horecatent en na circa 2 uur 
kwam hij de tribune weer oplopen 
met een kartonnen tray met daarin 10 

plasticbekers bier. Of het door de hitte 
kwam of een andere oorzaak maar 
op het moment dat hij bij zijn maten 
aankwam, klapte de tray dubbel en al 
het bier spetterde over de hoofden van 
de vrienden. Grote hilariteit natuurlijk 
op de tribune maar niet bij de jongen 
die net 2 uur in de rij had gestaan. Hij 
ging in ieder geval niet weer in de rij 
staan. Het concert van de Stones was 
trouwens TOP

Ben Seekles

Lees meer over de Kuipconcerten van 
vroeger op pagina 8 en 9 .

 Met z’n allen naar concerten in De Kuip   
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 Verhalen over ‘statten’ en ‘naar de mart’ gevraagd   
 Lekker ‘statten’ en ‘naar de mart’ in de Rotterdamse binnenstad: ervaring mee? Wij zijn op 
zoek naar leuke anekdotes en verhalen over winkelen en boodschappen doen in het Rotterdam 
van de jaren ‘50, ‘60, ‘70, ‘80 en ‘90. Daar willen we binnenkort in de krant extra aandacht 
aan besteden.
Rotterdam is tegenwoordig een shopping paradijs, maar was dat vroeger ook zo? Wat waren 
de leukste winkels? Naar welke verdwenen zaken verlangt u terug? Bij welke zaken of markt-
kramen komt u al uw hele leven en waarom? We zijn nieuwsgierig naar uw bijdragen! Stuur 
ze naar: info@deoudrotterdammer.nl    

 Een bijzonder Moederdagcadeau   
 Ook nog aan het piekeren over een cadeautje voor Moederdag? Tja, onze moe-
ders hebben bijna alles al, zeggen veel kinderen. Dan is dit wellicht een oplos-
sing. De Oud-Rotterdammer komt deze week met een eenmalige aanbieding: een 
speciale koffi e- en theemok voor moeder. Met een leuke opdruk. Kijk op onze 
website en bestel nu!!

    Nog even een tip: wacht niet te lang met bestellen. De voorraad is beperkt en het 
is eerder Moederdag dan je denkt! Verzending na 15 april.   

  Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Incl. alle koelingskosten.
- Laatste verzorging, verv oerskosten, 

uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels), 
plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 50 
consumpties. 

Uitvaart compleet  € 4750,-

v.a € 3500,- 

-  Budget 
uitvaart € 1575,-

-  Basis 
uitvaart

Mient 16c • 2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 30 65 26 09 •       Andersgedenkmonumenten

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.
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Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan. 
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de 
(basis) verzekering.  
  
Behandeling aan huis mogelijk!

Ontwerp uw
droomsieraad

 Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een

tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

Of weet u niet wat te doen met oud
goud? Jewel Trend Juweliers Ridderkerk

kunt u hierbij helpen!
Wij hebben namelijk een eigen atelier en kunnen als

goudsmeden uw visie omtoveren tot een prachtig
sieraad. Van het restylen van een trouwring en het
laseren van een handschrift, tot het verwerken van
een vingerafdruk, niets is ons te gek! Bovendien zijn

wij ook gespecialiseerd in assieraden. Met vele
mogelijkheden die wij u bieden, wordt het een uniek

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

Jewel Trend Ridderhof 90-91
2981 ET Ridderkerk | Tel. 0180 497170
info@jeweltrend.nl | www.jeweltrend.nl
Whatsapp: 06-24030740

Ontwerp je eigen 
gedenksieraad al vanaf € 169

WAT ZIJN ASSIERADEN?
Een assieraad is een tastbare herinnering 
in de vorm van een sieraad. Iedereen 
verwerkt gebeurtenissen op zijn eigen ma-
nier en voor sommige mensen is het een 
prachtig concept om op deze manier hun 
dierbare dichtbij te kunnen houden. 

Mensen kiezen het vaakst voor een asring, 
asarmband of ashanger. Wil je liever wat 
anders dan bieden wij ook de mogelijkheid 
om je eigen ontwerp in te leveren.

Ontwerp uw
droomsieraad

 Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een

tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

Of weet u niet wat te doen met oud
goud? Jewel Trend Juweliers Ridderkerk

kunt u hierbij helpen!
Wij hebben namelijk een eigen atelier en kunnen als

goudsmeden uw visie omtoveren tot een prachtig
sieraad. Van het restylen van een trouwring en het
laseren van een handschrift, tot het verwerken van
een vingerafdruk, niets is ons te gek! Bovendien zijn

wij ook gespecialiseerd in assieraden. Met vele
mogelijkheden die wij u bieden, wordt het een uniek

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

Jewel Trend Ridderhof 90-91
2981 ET Ridderkerk | Tel. 0180 497170
info@jeweltrend.nl | www.jeweltrend.nl
Whatsapp: 06-16919628

€ 5,25
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 40,-

Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

 
 
 

               RIJNMOND 

 

    
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam  
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl 
                                    www.rynmond.com 

 
 

 
 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 20 april. Uw verzameling 
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s) 
op ons kantoor is gratis (na afspraak). 
 
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de 
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe 
locatie die goed met de auto en openbaar vervoer bereikbaar is.

  

 
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf 

      brengen. 
 

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 

 
 

                

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

 
 

        

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING 

Onze volgende 88ste veiling wordt gehouden op 
2 en 3 juni 2023

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

Onze firma veilt in Rotterdam sinds 1984. Op de 87ste veiling werden 
weer enorme prijzen gehaald. Vooral China, Nederland klassiek, 
diverse munten en Engelse koloniën brachten zeer goede prijzen op.



Hij memoreert: “Tot half jaren in de 
jaren ’60 van de vorige eeuw werden 
bananen op de plantage van de stam-
men gesneden en in koelschepen 
verscheept naar Europa en Rotterdam. 
Bij verschillende groothandels onder-
gingen ze een rijpingsproces voordat 
ze in winkels en bij klanten in de tas 
kwamen. Voor die tijd verliep de route 
iets anders. De stammen van gemid-
deld 40 kilo werden op de plantage 
gekapt en hard en groen verscheept in 
koelschepen naar de Maashaven bij 
Katendrecht. Het lossen gaf spektakel 
en trok kijkers. Bij het overbrengen 
van de stammen van het schip naar de 
wal ging er nogal eens ‘per ongeluk’ 
een stammetje over boord. Voor som-
mige omstanders was het een duik in 
de Maashaven waard om zo’n stam op 
de kant te krijgen. Hun handelen trok 
aardig wat bewonderend publiek en 
de havenarbeiders aan boord hadden 
er ook schik in. Ik was vaak getuige 

van hun actie. Maar even heldhaftig 
als zij waren, was ik beslist niet. Ik 
moedigde hen wel aan en als beloning 
kreeg ik dan een paar bananen voor 
thuis. Die waren niet eetbaar, moesten 
nog rijpen. Thuis gingen de groene 
pisangs afgedekt in een donkere 
kast tot ze geel waren geworden. Ze 
moesten eerst nog ‘stoken’, zoals de 
uitdrukking luidde. Nu weten veel 
mensen niet wat daarmee bedoeld 
wordt. Begrijpelijk, want dat stoken 
van bananen is in de jaren 60 van de 
vorige eeuw gestopt. Toen was ik een 
knul van een jaar of 12 en kon niet 
bevroeden dat in mijn latere leven 
ontelbare stammen door mijn handen 
zouden gaan. Dat begon nadat ik 
in Rhoon was gaan werken bij de 
groothandel in groenten en fruithandel 
van een oom. Daar ‘stookten’ we om 
bananen te rijpen, wat later niet meer 
mocht. Dat stoken gebeurde nadat 
op maandag een vrachtwagen was 

geweest met bananen aan de stam. 
Die hingen we direct in bananencel-
len, met een laag plafond en haken 
om de stammen aan een stropje op te 
hangen. Vervolgens ging de gasvlam 
aan en werd de temperatuur naar 
tropische waarden gebracht. Een heel 
nauwkeurig en handmatig proces. Er 
was geen computer om het allemaal te 
controleren. Bananen mochten niet te 
rijp zijn vanwege de verdere logistiek. 
Twee dagen later konden we de eerste 
bananen gaan snijden.’’
“De meest ‘doorgeslagen’ trossen 
werden het eerst behandeld, de een 
sneed af en een ander woog de kam-
men en verpakte de bananen in kisten 
van elk 10 kilo. Onderin eerst houtwol 
en dan mooi blauw afdekpapier. Dat 
inpakken gebeurde gespiegeld, zoals 
we dat noemden. Eerst een grote kam 
en zo werkte je met wat kleinere naar 
beneden, een vak apart. De eerste keer 
smikkelde ik zo af en toe zo’n lekker 
warme banaan naar binnen als die 
tijdens het snijden was beschadigd. 
Onbedoeld at ik er teveel en mijn 
ervaren collega’s zeiden daar mooi 
niks van. Die stiekemerds dachten, die 
knul komt straks wel. Inderdaad, na 
een paar uur wist ik niet hoe snel ik 

naar het toilet moest lopen. Een goeie 
leer voor een volgende keer.’’

Spinnen
Ook doemde bij het afsnijden van 
kammen van de stam van alles op 
aan ongedierte. “De meeste torren 
en tropische spinnen waren gelukkig 
dood gegaan tijdens het transport in 
de koelschepen, maar soms kwamen 
er wat tot leven in die warme cellen. 
Ik moest er niets van hebben en onze 
werfhond ook niet, want het waren 
best fl inke beestjes en nog snel ook. 
Het verwerken van bananen op deze 

wijze is helemaal verdwenen doordat 
alles nu op de plantages gebeurt. Nu 
vinden uitpakkers van pisangs andere 
dingen tussen bananen op transport. 
De drugsmaffi a maakt er bijvoorbeeld 
gretig gebruik van bij het illegaal 
transporteren van hun spul.’’
Tot slot heeft Rinus Verheij als wens: 
“Ik zou graag met iemand in contact 
komen die nog aan het proces van 
bananenstoken heeft meegedaan.’’

Bewerking door Rein Wolters  
reinwol@outlook.com

 Vieze beesten tussen de bananen   
Bananen! Wie lust ze niet? Natuurlijk bijna iedereen! Maar hoe 
komen die thuis op de fruitschaal? Veel, vooral jongere, mensen 
zullen niet weten hoe vroeger, dus voor en kort na de Tweede We-
reldoorlog, de banaan van de plantage richting consument kwam. 
Arie Verheij (cwmverhey@solcon.nl) weet er alles van. Zijn arbeid-
zame leven is doorspekt van kromme pisangs, goudgeel en groen.
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 Kammen van de tros snijden, wegen en verpakken. Foto verzameling Arie Verheij   

CCtjeCCtje

Wat een arrogante Jandoedel is dat zeg. 
Voordat hij klop gekregen had van ons Fey-
enoord zag ik hem op de donderdag daarvoor 
geïnterviewd worden op de televisie. Wat een 
humorloze kwast, zelfs voor een Mokummer. 
Die avond speelde onze club een Europese 
wedstrijd, Heitinga was Europees al uitgeteld, 
en op de speelse vraag of hij bij zo’n gelegen-
heid dan voor de Rotterdammers was zei hij, 
met een kop vol chagrijn, van niet. Hij was 
voor zijn eigen club, ja dat dachten wij al. 
Hoopte hij dan misschien wel dat Feyenoord 
zou winnen? En toen zei hij: “Joa in blis-
suretaad…” ( ik probeer het Mokumse accent 
enigszins weer te geven.) Nou het werd die 
avond 7-1, dus ik weet niet hoelang meneer 
Johnnie heeft zitten wachten.

Ik vind het altijd wat merkwaardig hoe in 
de pers het gedrag van onze “supporters”, 
dat af en toe schandelijk is, laten we het 
daar over eens zijn, altijd breed uitgemeten 
wordt. Terwijl ik tijdens de vreugderun van 

de Feyenoordspeler die in de Arena 1-0 had 
gemaakt toch ook de glazen bier door de lucht 
zag vliegen. Moet daar ook niet eens een net 
komen te hangen? Was het niet in hetzelfde 
stadion dat enige jaren geleden met een galg 
werd gezwaaid met daaraan de keeper van de 
Rotterdammers, die van de Mokummers was 
over gekomen? Daar heb ik nooit iets over 
gelezen, maar over het geloei tegen Berghuis 
raken de media niet uitgepraat en geschreven. 
(Tussen haakjes, jongens, doe dat niet, het be-
treft hier een heel goede voetballer die in zijn 
tijd bij Feyenoord alles heeft gegeven, en die 
uiteindelijk voor zijn boterham koos, en dat is 
zijn goed recht.) Bij de laatste cupfi nale in de 
Kuip, waar Feyenoord helaas niet bij betrok-
ken was, het ging tussen Mokum een PSV, ik 
vond het altijd amusant hoe die naam door 
bijvoorbeeld Romario werd uitgesproken, zo-
iets als Puhsuhvuh, was aan de Mokumse kant 
van ons stadion het sanitair volledig vernield, 
maar dan ook totaal.

Niets over gelezen, niet zo verwonderlijk, 
want alle media op een splintertje na, zitten in 
onze hoofdstad.

En om nog maar eens een betrekkelijk oude 
koe uit de sloot te halen, het laatste elftal 
dat door het gajes van het veld werd getrapt 
was Feyenoord twee, en dat gebeurde na een 
wedstijd op “de Toekomst” tussen de toenma-
lige jeugdelftallen.

Toenmalig aankomend talent Robin van 
Persie moest na het laatste fl uitsignaal rennen 
voor zijn leven. Toenmalig jeugdtrainer Mario 
Been zag een mes op zich gericht. Toenma-
lig middenvelder Acuna heeft een nacht in 
het ziekenhuis doorgebracht met een lichte 
hersenschudding. De aanwezige televisieploe-
gen werd door een aantal gespierde lafaards 
het registreren van het treurige gebeuren 
onmogelijk gemaakt. Dat was georganiseerde 
misdaad.

Werd dit een groot schandaal? Welnee, het 
hele spektakel verdween als een scheet in een 
hooikist. De Feyenoordleiding liet zich belul-
len door een stelletje Mokumse gladjanussen 
om er geen grote zaak van te maken en de 
hoofdstedelingen kregen een boetetje van 
ik meen tienduizend gulden. Dat haalden ze 

fl uitend uit hun kontzak.

Feyenoordsupporters! Straks komen de 
Mokummers weer naar de Kuip. SUPPORT 
je club in de ware betekenis van het woord: 
hou het beschaafd en laat het niet uit de 
hand lopen. Er komt nog zeker één Europese 
wedstrijd. Maak je club niet te schande en ga 
in het buitenland geen steden lopen afbreken. 
Laat je van je beste zijde zien. Dat wil ik jul-
lie vurig vragen.  

 Koning Voetbal   
Het is misschien niet mooi om het te zeggen maar alles wat me tegenstaat 
in de enige niet failliet gegane hoofdstedelijke professionele voetbalvereni-
ging komt samen in de tronie van hun huidige noodtrainer de “heer” Hei-
tinga.

De grote schrijver Gerard Reve zou het noemen: een Karpatenkop.
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Bezoek onze webshop!

www.deoudrotterdammer.nl/webshop
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00  
 

Kijk voor meer informatie op de  
website, of vraag een folder aan. 

Tel.:  010-4194010 

www.uvvw.nl 
email: info@uvvw.nl 

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

Bij ons staat 
persoonlijk
contact, kwaliteit 
en service hoog 
in het vaandel!

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

                               cvu.nl

Herdacht worden
zoals u bent

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

Rotterdam

Uitvaartcentrum Bergweg

0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

“Kies voor de uitvaart die bij u past.

CVU is er voor iedereen in de regio.”

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

- Sinds 2005 -

Bezoek onze 
webshop!
•	Nostalgische boeken

•	Rotterdamse wijken
door de tijd

•	Nieuwe boeken
	 over Rotterdam

www.deoudrotterdammer.nl/webshopwww.deoudrotterdammer.nl/webshop

VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT

“Hogadent”
-  HET BESTE KUNST –OF KLIKGEBIT HAAL JE BIJ HOGADENT
       ( bij een nieuw kunstgebit betaald U deze maand 
      de HELFT van de eigen BIJDRAGE! )
 
-  WIJ REPAREREN WEER KUNSTGEBITTEN, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK
 
-  ONZE ERVAREN TANDARTS GUUS GARRITSEN NEEMT DEZE MAAND 
   NOG PATIENTEN AAN VOOR REGULIERE TANDHEELKUNDE
 
-  GRATIS PARKEREN
 

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam
Tel. 010-483 03 72

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, 
vrijdag gesloten 

Website: www.hogadent.nl

#samenvoordieren



Ken je dit nog? 

 284   

 286   Nr.

Nr.

K

Ken je dit nog? Een demonstratie. Maar waar en wanneer? Heeft u er nog herinneringen aan? En hoe 
denkt u er inmiddels over? Wij zijn benieuwd, want deze discussie van zo’n 40 jaar geleden speelt im-
mers nog steeds. Stuur uw verhalen, anekdotes en herinneringen over toen en nu naar info@deoudrot-
terdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl is de foto groter en beter te bekijken.  

Frans Polak: “De foto stamt uit de tijd dat er 
naast het stadion nog twee trainingsvelden 
lagen. Hier trainde de selecties van Feyenoord 
op en op zaterdagmiddag speelde het B-team 
hier hun thuiswedstrijden op. De velden werden 
ook gebruikt voor de “warming up” wanneer 
Feyenoord dus moest spelen. De spelers kwa-
men gewoon tussen het publiek door vanaf de 
Olympiazijde, want daar lagen toen de kleedka-
mers. Op de foto staan spelers van SPURS. Dat 
moet dus Tottenham Hotspurs zijn uit Engeland 
(Londen) Nou heeft Feyenoord niet zoveel tegen 
de Spurs gespeeld, slechts 1x een vriendschap-
pelijke wedstrijd en 4x een dubbel gespeeld voor 
de een of andere Europacup. Gelet op de vraag-
stelling ga ik er van uit dat deze gaat over de 
meest besproken ontmoeting en wel die van de 
fi nale van de UEFA-cup van het seizoen 1973-
1974. Deze vonden toen niet met 1 wedstrijd op 
neutraal terrein plaats, maar gewoon een uit- en 
thuiswedstrijd voor de fi nalisten. De uitwedstrijd 
was op 22 mei 1974 in het White Hart Lane 
stadion van Tottenham Hotspurs in Londen.
Uitslag: 2-2. Op 29 mei 1974 vond de return 
plaats in de Kuip. Er waren duizenden Engelse 
supporters al vroeg in de stad en de sfeer werd 
al onrustig, zeker na een paar pilsjes... Toen de 
wedstrijd ‘s-avonds begon waren de Engelse 
supporters over diverse vakken verdeeld, maar 
veruit de meeste zaten op vak GG. De politie 
was er vooral voor het regelen van het verkeer 
en het wijzen op de diverse parkeergelegenhe-
den. De sfeer in de Kuip was ook wat beklem-

mend en werd onrustiger nadat Wim Rijsbergen 
vlak voor rust de 1-0 liet noteren. De spanning 
in de 2e helft en de ongeregeldheden werden 
steeds heftiger. In de 84e minuut scoorde Peter 
Ressel de 2-0 en dat betekende letterlijk dat de 
vlam in de pan schoot. Er werd op de tribunes 
waar de Engelsen zaten fl ink huis gehouden en 
ontstonden brandjes, houten stoeltjes werden 
gesloopt en vlogen door de lucht. Politie moest 
in allerijl opgeroepen worden. Dit soort taferelen 
was men in Nederland niet gewend. Het begrip 
‘hooligans’ deed in Nederland zijn intrede en is 
helaas nooit meer weggegaan. Nog heden ten 
dagen zijn er bijna wekelijks ergens rellen en 
veel voetbalverenigingen willen de komst van de 
uitsupporters dan ook gaan verbieden Net als nu 
al jaren bij de ontmoetingen van Feyenoord en 
Ajax het geval is. Jammer dat het niet meer kan 
zoals vroeger.”

Jan van Oorschot: “Vooral de fotoachtergrond 
roept nostalgische herinneringen op. Ogen-
schijnlijk worstelende voetballers van Tottenham 
Hotspur tijdens hun training op het voorma-
lige eerste bijveld van het Feijenoord Stadion 
verdwenen voor mij totaal naar de achtergrond. 
Het was de achtergrond op foto 284 van de 
rubriek Ken je dit nog? die zich als nostalgische 
herinnering alras naar de voorgrond drong. 
Waarom? Eigenlijk om een heel simpele reden. 
Het linkerhuis tussen de tribunes V en W is mijn 
geboorteplek en voor zover mij bekend, ben ik 
de enige die daar in al de tijd dat de 4 woningen 

hebben bestaan, het levenslicht heeft gezien. In 
die woning – voor die tijd naar mijn idee be-
hoorlijk groot – heb ik vele mooie herinneringen 
kunnen opbouwen vooral ook door de warmte 
waarmee de bewoners – mijn oma en opa – mij 
omringden. Mijn opa en naamgenoot, Jan van 
Oorschot, woonde samen met mijn oma en mijn 
inwonende moeder – niet ongebruikelijk voor 
die tijd – in deze stadionwoning met als buren 
o.a. de families Barendrecht (terreinknecht), Van 
Krimpen (directeur), De Kimpe (boekhouder), 
Konings (trainer). Mijn opa was doordeweeks 
ook terreinknecht en op zondagen, wanneer 
Feijenoord thuis speelde, in eerste instantie 
portier bij de hoofdpoort aan de Olympiaweg om 
o.a spelersbussen en genodigden in hun auto’s 
binnen te laten. Wanneer de hotemetoten binnen 
waren en zijn grijze stadionpet met de nodige 
sigaren gevuld was, werd zijn aanwezigheid ver-
eist bij de kleedkamers van de Feijenoordspelers 
en de tegenstander. Mijn oma zorgde er bijna 
dagelijks voor dat de kantoren die onder de ge-
noemde woningen lagen, er picobello uitzagen.
Uiteraard gaan mijn herinneringen niet helemaal 
terug naar 1946, maar op foto’s uit de tijd kort 
daarna zie ik mijzelf terug in een kinderwagen 
voor het huis Olympiaweg 50 2 of liggend op 
het eerste bijveld. De herinneringen stammen 
vanzelfsprekend uit een latere levensfase die 
toch een aanzienlijke tijd heeft geduurd, daar 
mijn opa pas in 1967 met pensioen is gegaan en 
de woning moest verlaten. In al die jaren ver-
toefde ik met zeer grote regelmaat in schoolva-
kanties en op zater- en zondagen op het stadion, 
waar eigenlijk op een gegeven moment niets mij 
meer vreemd was, zoals het grote hok voor de 
grasmachines e.d , de garage voor de direc-
teursauto, de ruimte voor de lichtgenerator, de 
kantoren, de kleedkamers voor en achter, de drie 
kantines, waarvan 1 met toneel, het pad naar het 
hek tegenover de scheepswerf van Piet Smit, 1 
van de toegangshekjes aan de voorkant, waarvan 
ik de sleutel bezat.
Ik herinner me de vele wedstrijden waarvoor ik 
altijd gratis toegang had. Daarvoor zorgde mijn 
opa natuurlijk. Aan kennismaking met een aantal 
Feijenoordspelers, omdat mijn opa en meestal 
ik ook bij hun kleedkamer stonden. Aan Coen 
Moulijn die op doordeweekse dagen als eenling 
extra kwam trainen om zijn fameuze schijnbe-
weging te perfectioneren. Aan balletje trappen 

op het eerste en tweede bijveld dat toen als 
trainingsveld diende. Ook aan goaltje schieten 
op een groot houten bord dat voor de training 
van de spelers was opgezet. Aan de zaterdagen 
met vrienden kijken naar het tweede elftal vanuit 
huis – ze speelden immers op het eerste bijveld 
– of aan de zijlijn. Niet vergeten als nostalgisch 
punt mijn eerste werkzaamheden als “stadionve-
ger” in de schoolvakanties op maandag, dinsdag 
en woensdag na de wedstrijd.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik op 
uitnodiging met mijn kleinkinderen het stadion 
bezocht en uiteraard heb ik hen meegenomen 
naar mijn geboorteplek. De woning was ver-
dwenen en verworden tot een soort politiepost. 
Misschien voor een ieder totaal onbelangrijk, 
wat ik begrijp, maar voor mij opvallend, was dat 
de trap nu omgekeerd stond. Het nostalgische 
plaatje was daarmee behoorlijk verstoord. Met 
de achtergrond op de foto uit een vervlogen 
tijd is dat historische plaatje met de daarbij 
behorende nostalgische gevoelens weer voor een 
groot deel hersteld.”

Peter Schilthuizen: “Mijn gedachten terug naar 
die historische wedstrijd in mei 1974, toen 
de Feyenoord en de Spurs elkaar troffen in 
De Kuip. Op school ging het de dagen ervoor 
nergens anders over. En ook over de supporters 
die de Spurs meebracht. Die stonden bekend als 
onbehouwen en wild. Dat kon wel eens knokken 
worden, dachten wij brugklassers van net 13 jaar 
destijds. Eén van onze klasgenoten, hij heette 
Fred en kwam uit Sliedrecht, ging die bewuste 
avond naar De Kuip. Wij waren jaloers. Tot we 
‘s avonds de beelden zagen van de chaos op de 
tribune. Er werd door de Britse ‘fans’ vanaf de 
tweede rij met afgebroken stoeltjes gegooid en er 
werd gevochten. Het vak met Spurs-supporters 
werd ontruimd, maar buiten gingen de opstootjes 
nog verder. Een dag later ontbrak Fred in de 
klas. Wij waren bezorgd. Hij zou toch niet tot de 
gewonden behoren? Maar nee, een dag later was 
hij er weer. Wat bleek? Hij was zo bang geweest 
van de Engelse hooligans dat hij niet naar het 
station durfde te lopen om de trein richting Dor-
drecht te nemen. In plaats daarvan had hij het op 
een lopen gezet naar de andere kant van de stad. 
Daar doolde hij een nacht rond. Pas ‘s ochtends 
vroeg pakte hij een trein naar huis.”  

 Feyenoord, de Spurs en de Kuip   
De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden was er eentje van trai-
nende voetballers van Tottenham Hotspur, ook bekend als ‘de Spurs’ 
aan de vooravond van een wedstrijd tegen Feyenoord, bij De Kuip. 

Eigenlijk is Tottenham Hotspur uit Londen net zo’n volksclub als Feyenoord. De 
confrontatie tussen beide teams liep in 1974 uit op een veldslag met Britse hoo-
ligans. Veel reacties op de foto gingen daarover, maar de foto betrof in dit geval 
een eerdere wedstrijd tussen beide voetbalteams in mei 1963. 
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen 

de gehele EU


 

Senioren-verhuizingen
 
met  zorg en aandacht   

10% korting
 

 

www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

Telefoon 010 - 707 15 40       
Mobiel  06 - 41 85 79 21

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Barendrecht - Dordrecht - Leerdam - Papendrecht
Ridderkerk - Rotterdam - Zwijndrecht

 088 - 676 43 89   opnieuwenco.nl
Opnieuw & Co Kringloopwarenhuizen

DURE TIJDEN?
NIET ALLES HOEFT NIEUW

IEDERE DAG ANDERS!

Waar wandel jij mee?
Ga naar wandeltegenkanker.nl



Na het overlijden van mijn 
man ontving ik van zijn pen-
sioenfonds een partnerpen-
sioen en van zijn verzekering 
een uitkering. Ik zag in de 
aangifte erfbelasting dat ik 
deze moet opgeven, maar ik 
had juist begrepen dat pen-
sioen en levensverzekering 
geen deel uitmaken van de 
nalatenschap. Waarom moet 
ik het toch opgeven?

Het klopt dat pensioenen of lijfrente 
uitkeringen en uitkeringen levensver-
zekering geen deel uitmaken van de 
nalatenschap maar dat u ze wel moet 
opgeven bij de aangifte erfbelasting. 
Ze worden beide anders behandeld. 
Over het pensioen betaalt u geen 
erfbelasting. Wel heeft het partner-
pensioen of de -lijfrente invloed op de 
vrijstelling erfbelasting voor partners. 
Het bedrag dat u jaarlijks aan pensi-
oen of lijfrente als partnerpensioen 

ontvangt, wordt na een berekening ge-
imputeerd (in mindering) gebracht op 
de vrijstelling voor partners (€723.526 
in 2023). Hoeveel deze vrijstelling 
lager wordt, hangt af van de leeftijd 
van de langstlevende partner en het 
bedrag dat jaarlijks aan pensioen en/
of lijfrente wordt ontvangen.

Voorbeeld
Is de weduwe of weduwnaar bijvoor-
beeld 72 jaar en ontvangt zij of hij 
€10.000 bruto pensioen per jaar, dan 
wordt gerekend als volgt: 7 x €10.000 
= €70.000. Hierop mag 30% aan la-
tente belasting in mindering gebracht 

worden: €49.000. De helft daarvan 
wordt in mindering gebracht op de 
vrijstelling erfbelasting voor partners, 
i.c. €24.500. De vrijstelling die hierna 
resteert in dit voorbeeld bedraagt 
€723.526 – €24.500 = €699.026. 
Ontvangt de langstlevende partner een 
groot pensioen en is zij/hij nog jong 
dan kan het bedrag dat geïmputeerd 
moet worden fl ink oplopen. Helemaal 
nul wordt het nooit want er blijft altijd 
een vrijstelling erfbelasting beschik-
baar van €186.915 in 2023. De uit-
kering levensverzekering maakt geen 
deel uit van de nalatenschap maar telt 
deze voor de erfbelasting wel mee bij 

het erfdeel van de ontvanger. Tenmin-
ste, wanneer deze de premie voor de 
levensverzekering niet zelf betaald 
heeft. Betaalde hij/zij de premie van 
de verzekering op het leven van de 
overledene dan ontvangt hij/zij de 
uitkering levensverzekering juist wél 
vrij van erfbelasting. Dit is wat veel 
echtparen ook doen; ze sluiten een 
levensverzekering af op het leven van 
hun partner en betalen daar ook zelf 
de premie voor. Overlijdt de partner 
dan ontvangen zij de uitkering vrij 
van erfbelasting. Voor echtparen of 
geregistreerd partners die in gemeen-
schap van goederen zijn getrouwd/
geregistreerd gaat dit niet volledig op. 
Omdat ze beiden voor 50% eigenaar 
zijn van de onverdeelde helft van alle 
bezittingen en schulden kan slechts 
de helft van de uitkering levensverze-
kering met erfbelasting onbelast zijn. 
De andere helft heeft de overledene 
immers (indirect) zelf betaald. Echt-
paren en geregistreerd partners die 
met huwelijkse voorwaarden zijn ge-
trouwd/geregistreerd kunnen volledig 
kruislings omgaan met de premiebeta-
ling en uitkering levensverzekering 
waardoor deze levensverzekeringen 
buiten de erfbelasting kunnen blijven.

 Pensioen ≠ nalatenschap; 
toch erfbelasting   
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Vraag zorgtoeslag aan

Uit onderzoek van de ANBO blijkt 
dat veel ouderen de zorgtoeslag, waar 
ze recht op hebben, laten liggen. Dat 
komt vaak omdat ze niet weten dat de 
bovengrens van het inkomen in 2023 
een stuk hoger ligt (€38.520 voor 
een alleenstaande en €48.224 voor 
echtparen)) dan in de 2022 (respec-
tievelijk €32.000 en €42.000). U 
vraagt de zorgtoeslag aan via www.
toeslagen.nl met uw DigiD of de 
DigiDapp. Durft u de zorgtoeslag niet 
aan te vragen omdat u bang bent  het 
achteraf terug te moeten betalen? 
Vraag dan de zorgtoeslag achteraf 
nog aan wanneer u het volgend jaar 
de aangifte inkomstenbelasting heeft 
gedaan. U weet dan zeker hoe hoog 
uw inkomen in 2023 is geweest. U 
kunt nog zorgtoeslag 2023 aanvragen 
tot 1 september 2024.

Vrijstelling erfbelasting voor 
ouders

Overlijdt een kind zonder het maken 
van een testament dan erven ouders 
altijd tenminste een kwart van de de 
nalatenschap. Samen dus de helft. Is 
er nog een kind dan erven ze allemaal 

een derde. Zijn er meer kinderen dan 
erven ze toch minimaal ieder een 
kwart. Voor de erfbelasting hebben 
ouders een grotere vrijstelling dan 
kinderen, namelijk €54.270 tegen 
€22.918. Ouders die beiden erven, 
hebben overigens samen maar een 
keer de genoemde vrijstelling. 

Bezittingen en schulden

Om te weten welke bezittingen en 
schulden een overledene heeft, tasten 
we vaak in het duister. Gelukkig 
zijn er een drietal mogelijkheden om 
bezittingen en schulden op te sporen. 
Zo kunt u via vanatotzekerheid.nl 
achterhalen welke verzekeringen de 
overledene had afgesloten, kunt u via 
slapendetegoeden.nl ontdekken welke 
bankrekeningen de overledene bij 
welke bank had en ziet u via het BKR 
welke schulden voor de overledene 
geregistreerd waren.

Erfdeel wordt opeisbaar

In veel testamenten krijgen de kinde-
ren een vordering ter grootte van hun 
erfdeel op de langstlevende ouder. 
Die vorderingen zijn volgens de wet 
en veel testamenten pas opeisbaar 
bij overlijden van de langstlevende 
ouder. De wet geeft nog een drietal 
andere redenen waarom een erfdeel 
opeisbaar wordt: bij faillissement en 
aanvraag van surseance van betaling 
van de langstlevende en wanneer de 
langstlevende ouder in aanmerking 
komt voor de schuldsaneringsrege-
ling natuurlijke personen. In het testa-
ment kunnen daar extra redenen voor 
worden opgenomen. Veel gebruikt, 
zijn de opname in een zorginstelling, 
hertrouwen van de langstlevende 
ouder in gemeenschap van goederen 
of wanneer deze bijstand aanvraagt.  

Uit de praktijk 

Wij hebben een haat-liefde verhouding 
met banken. Met de ene bank wat meer 
dan met de andere. De ‘haat’ of beter 
gezegd de verzuchting zit met name in 
de verwerkingstijd die banken nodig 
hebben om de executeur of boedel-
gevolmachtigde na een overlijden 
het beheer over de rekening van de 
overledene te geven. Na het insturen 
van de benodigde papieren en kopieën 
kan dit zomaar vier weken duren. Ook 
weten we dan pas wat het saldo van de 
rekening is en of dat voldoende is om 
alle openstaande rekeningen te kunnen 
betalen. De ‘liefde’ of beter gezegd het 
prettige is dat vrijwel iedere bankmede-
werker zeer bereidwillig en behulpzaam 
is. Helaas gaat de afhandeling daar niet 
sneller door. Een volgende hindernis 
komt bij het opheffen van de rekening. 
Vrijwel iedere bank heeft daarvoor een 
apart formulier of eigen methodiek. Ge-
lukkig hebben wij voldoende ervaring 
én geduld om de steeds veranderende 
werkwijze van banken aan te kunnen. 
Maar we vragen ons wel eens af hoe dat 
gaat bij nabestaanden die voor het eerst 
met de afwikkeling van een nalaten-
schap en banken te maken krijgen. 
Zouden ze ook zo nu en dan met de 
handen in het haar zitten? Wat ons ook 
bevreemdt, is dat wij dit werk nu al 
vele jaren doen en toch bij iedere klant 
opnieuw alle formele stukken van Akto 
en onszelf moeten insturen. Er valt dus 
nog wel wat te verbeteren. Daar staat 
tegenover dat na het afwikkelen van de 
formaliteiten over het algemeen eigen-
lijk alles op rolletjes loopt.  

?

Gratis het dak op   Op 
woensdag tot en met zaterdag na 
sluitingstijd (18.00 uur) kunt u 
gratis het dak op van Het Depot in 
Rotterdam via restaurant Renhilde. 
Neem de lift naar de zesde etage en 
u geniet gratis van het uitzicht.

Gratis musea  Loopt u op 
vrijdagavond door naar de Witte 
de Withstraat (of kom u er juist 
vandaan) dan kunt u daar tot 21.00 
uur gratis alle kunstinstellingen 
bezoeken.

Nog meer gratis cultuur  Op 
dinsdagmiddag tussen 12.45 en 
13.15 uur kunt u gratis naar het 
orgelconcert in de Laurenskerk. 
Op woensdagmiddag vanaf 12.30 
uur repeteert het Rotterdams 
Philharmonisch in de Doelen een 
half uur en u mag er gratis bij zijn. 
De Doelen organiseert ook gratis 
lunchconcerten; deze vindt u terug 
op de site (agenda) van de Doelen.
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Onderuit bij mijn allereerste concert
Ja wat was dat geweldig. Mijn allereerste concert 
was bij de Rolling Stones. En ja, een veldkaart! Ik 
ging samen met mijn broer die er al vaker geweest 
was. Wij stonden ongeveer in het midden toen er 
iets gebeurde op het podium, en iedereen begon te 
duwen en naar voren te lopen. Ik wist dit niet en 
kwam ten val. Mijn broer reageerde razend snel 
en pakte mij ergens aan mijn kleding trok me om 
hoog en riep lopen. Ik heb een waanzinnig Stones-
concert gehad en door dit voorval is dit nooit meer 
gebeurd. En sindsdien heb ik meerdere concerten 
gezien in mijn Kuip. Ik heb er nog de kaartjes van.

Yvonne van Eijk

Naar de Kuip én de TT
Vrijdag 23 juni 1978 om 15.00 uur naar de Kuip. 
Achtereenvolgens treden op Lake, Champion Jack 
Dupree, Eric Clapton en Bob Dylan. Het allereerste 
Kuipconcert, het was volgens mij koud en nat. De-
zelfde avond in mijn VW bus naar Assen gereden 
voor de Dutch TT. Hopeloos verdwaald richting 
Duitsland, Oberhausen. Tegen de ochtend op het 
circuit aangekomen. De hele dag in de regen onder 
een plastic zeil op het talud gelegen met een kratje 
bier tussen in. Johhny Cecotto won de konings-
klasse. Had het niet willen missen.
In de jaren erna heb ik bijna alle kuipconcerten 
bezocht.

Bertus Weeda

Kaartjes van de bezochte Kuipconcerten worden nog steeds bewaard.

Gedwongen gegaan, maar geen spijt
Als leverancier in de Kuip van reclamematerialen, 
zoals grote spandoeken en de echte Feijenoord-
vlaggen, deed ik indertijd veel zaken met de tech-
nisch directeur de heer Van Kalken, waarbij ik ook 
diverse malen kaartjes kocht voor mijn kinderen en 
hun vrienden voor de toen talloze concerten in de 
Kuip. Ik schrijf bewust Feijenoord met een ij wat 
indertijd hun logo was.
Ook kocht ik bij de heer Van Kalken kaartjes voor 
de Rolling Stones die indertijd een concert in de 
Kuip gaven. Persoonlijk was ik veel meer een fan 
van de Beatles, als de Stones op de radio waren, 
draaide ik het volume altijd was lager, dus een 
echte fan kan je mij zeker niet noemen. Toen ik de 
gekochte kaartjes voor mijn kinderen en hun vrien-
den in mijn zak stak (na betaald te hebben) zij ik 
tegen Van Kalken: “Zo, dan kunnen mijn kinderen 
naar de Rolling Stones“. Waarop hij antwoordde: 

“Kom je dan niet zelf met je vrouw??” Ik vertelde 
hem het verhaal van het zachter zetten van de ra-
dio, dat ik dus geen fan was van de Stones, waarop 
hij zei tegen mij: “Hier heb je twee kaartjes voor 
de ere-tribune, voor jou en je vrouw, maar als niet 
niet komt doen we geen zaken meer samen.”
Aan de uitnodiging moesten wij dus gehoor geven, 
lopend onderweg bij het stadion vroegen diverse 
gasten of wij nog kaarten hadden, toen ik ant-
woordde dat wij twee kaartjes eretribune hadden, 
ze boden ons 1000 toenmalige guldens voor die 
kaartjes maar ik moest wel, wilde ik met Stadion 
Feijenoord zaken blijven doen. Aangekomen in het 
stadion stond Van Kalken te kijken of we kwamen 
en stak zijn hand op van herkenning en controle 
van aanwezigheid. Op die eretribune zaten veel be-
kende Nederlanders, waaronder Erica Terpstra met 
vriendinnen aan een joint te lurken die van hand 
tot hand ging. Na de pauze kwam Cliff Richard 

naast ons zitten. Hij gaf die avond ook een concert 
in Ahoy en kwam toen hij daar klaar was nog even 
de sfeer in de Kuip proeven. Moet toegeven dat 
ik nooit spijt heb gehad van de Rolling Stones. 
Het was een meer dan geweldige avond om nooit 
te vergeten. Heb toen aan de lijve ondervonden 
dan de Kuip meedeinde op het enthousiasme van 
de bezoekers. Later vertelde van Kalken dat het 
geluid van de Stones in delen van het stadion 
fragmenten later doorgegeven werd om instorting 
te voorkomen, zoals soldaten “uit de mars” moeten 
als ze over een brug lopen. Heerlijke tijd gehad en 
tussen haakjes, als de Stones op de radio komen, 
zet ik het geluid wat zachter.

Peter H. Van der Hoeven
p.v.d.hoeven13@kpnplanet.nl

Wat waren ze toen al oud
Ik was op 5 juni 1982 bij een concert van de 
Rolling Stones, voorprogramma o.a. The J. Geils 
Band. Samen met mijn toenmalige vriendin, in 
haar lelijke eendje naar De Kuip. We hadden per-

fecte plaatsen, parterre Maastribune, met fantas-
tisch zicht op podium. Wat vonden mijn vriendin 
Britt, en ik de Stones al oud, ze waren toen midden 
dertig. Het was een perfecte dag, samen naar de 
Stones, in de zomer van 1982.

Ronald van Bennekom 

Voor pampus
Mijn vrouw en ik zijn al vanaf onze jeugd fan van 
de Stones en we hebben ze ook meerdere malen 

Wij waren in de Kuip
1994!!! Pink Floyd zou in de Kuip komen. Mijn 
man werkte bij de krant, had nachtdienst en zou 
gelijk na zijn werk kaartjes gaan kopen. Destijds 
was het nog zo dat je heel vroeg bij het verkoop-
punt moest zijn, anders viste je achter het net. We 
hebben genoten van het concert. Fenomenaal. 
Steengoede muziek, varkens naast het podium 
en een vliegtuig dat door de Kuip vloog. De 
volgende avond, er waren meer concerten, zijn 
we met de kinderen aan de overkant van de Maas 
gaan staan en konden opnieuw van het concert 
genieten. We missen Pink Floyd nog steeds.

Emmy Tillemans

Fotolijstjes van concerten
Wij hebben veel herinneringen aan de concerten 
in de Kuip. Ik woonde samen met mijn man 
Cock in de Riederstraat als wij de balkon deur 
open zette en de wind stond onze kant op dan 

hadden we alvast een voorproefje van het con-
cert. Maar wij zijn daar heel wat keertjes geweest 

en we bewaarden alle kaartjes met foto’s die 
we in de Korte Hoogstraat konden kopen. Wij 
woonden op de 2e etage en omdat de muren zo 
kaal waren besloten we in overleg met de buren 
onze gang te behangen met de schilderijen van 
de concerten. En als we visite kregen bleven ze 
wat langer onderweg om de lijstjes te bekijken.

Y.Boute-Derek

Michael Jackson
Een van de grote namen die in de Kuip heeft 
gestaan was Michael Jackson met zijn Bad 
tour, in juni 1988. Ik was een groot fan en had 
mijn kamermuren vol hangen met posters en 
uitgeknipte foto’s uit de Hitkrant en Popfoto. Ik 
draaide lp’s grijs op mijn pick-up en ik nam zijn 
liedjes op, op bandjes van de top 40 op de radio. 
In die dagen was het een hele onderneming om 
vanuit Ede naar Rotterdam te komen, maar met 
mijn broer en vriendin stonden we toen wel mooi 

in de arena zone. We mochten om 17.00 uur naar 
binnen en we konden lekker op de mat zitten 
omdat het prachtig weer was en erg warm. De 
Kuip liep vol. We konden de tribunes goed zien 
en keken onze ogen uit. Op de linkertribune zag 
ik een ‘Look-a-like’ helemaal uitgedost als MJ. 
Opeens was er op de rechtertribune ook eentje 
en de vakken begonnen tegen elkaar op te joelen. 
Dan deed de ene MJ zijn dansmoves en daarna 
de andere nog beter. Het was een over en weer 
van opbieden wie de beste was. Geweldig. Na 
het voorprogramma van T’Pau begon het concert 
en we genoten van zijn songs, zijn geweldige 
performance en dansers. Zeker ook van de act 
van de verdwijning in het podium links en nog 
geen 3 seconde later, kwam hij uit het podium 
aan de rechterzijde weer omhoog. Mysterieus. 
Een fantastisch concert van een toen nog mooie 
Michael Jackson, de grote King of Pop!!

Petra van Ruitenbeek

De Stones, de Stones en nog ‘ns de Stones
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Wat een geweldige respons kregen we op onze oproep voor verhalen over concer-
ten die ooit in De Kuip zijn gehouden! Op de voorpagina kon u er al over lezen en op 
deze twee pagina’s treft u een bloemlezing aan uit alle reacties. Terug dus naar nog 
niet zo lang geleden, toen de ‘heilige’ grasmat van het stadion er nogal eens aan 
moest geloven. Maar o,o.o... wat werd er genoten!

Opvallend veel reacties op onze oproep voor verhalen over Kuipconcerten gingen over 
de Rolling Stones. Mick Jagger en z’n maten spraken en spreken kennelijk het meest 
tot de verbeelding. Hier nog eens drie leuke herinneringen aan hun optredens.



De eerste keer was in 1988. Ik woonde nog in de 
Achterhoek, maar mijn verkering woonde al in Rot-
terdam. Bruce Springsteen was mijn idool. En nu 
zou ik hem in het echt gaan zien! Bij mijn verloofde 
achterop de fiets naar het stadion. Alleen dat al: dat 
stadion! zo groot! zo hoog! zoveel mensen! Vol ver-
wachting stond ik daar op het veld, een bakvis, met 
mijn vriend, maar mijn hart was op dat moment vol 
van Bruce, en alleen maar van Bruce. Daar kwam hij 
het podium op!

The Boss
Het concert schijnt fantastisch te zijn geweest, 
natuurlijk. Maar dat heb ik alleen maar van horen 
zeggen: ik heb daar blijkbaar bijna drie uur met open 
mond en open ogen gestaan, maar heb er geen enkele 
herinnering aan. Overweldigd door de Kuip en door 
the Boss.
Daarna heb ik Bruce nog een paar keer in de Kuip ge-

zien, en er hevig van genoten, van het concert, maar 
ook van het gevoel van het deinende veld als we met 
zijn allen sprongen.
Ook Prince zag ik er diverse keren, onder andere een 
keer met hevig onweer, in 1990. De bliksem sloeg 
in op zijn piano, en dat was het abrupt eind van het 
concert.

Feyenoord
Jaren later kwam ik in de Kuip voor Feyenoord. 
Eerst met de kindertjes aan de hand om de nieuwe 
spelers in de helikopter te verwelkomen, veel later 
om Feyenoord te zien spelen. De sfeer die zoveel 
mensen in dat stadion teweegbrengen, geweldig, zo-
wel bij wedstrijden als concerten, heerlijk. En ik kan 
niet nalaten om dan tegen mijn man te verzuchten: 
‘hier zag ik als jonge meid Bruce en Prince.’

Mirjam Giepmans

Open mond bij Bruce Springsteen

De meningen over de muziek van 
Madonna mogen verdeeld zijn maar ik 
vind haar een geweldig lekker wijf. Een 
bizarre stoot, een spannende chick, een 
coole cat. En da ‘s een gezonde zaak 
voor een potente 25-jarige weet ik.

Het is juli 1987 en ik twijfel dan ook geen moment 
wanneer de voorzitter van mijn voetbalcluppie 
Excelsior-Pernis, die tevens eigenaar is van ‘t be-
drijf dat het Feyenoordstadion beveiligt, een aantal 
suppoosten vraagt voor het Who’s that girl -concert 
in de Kuip. En nét als bij voorgaande evenemen-
ten vloeien de verdiensten dan réchtstreeks in de 
kas van de vereniging; dus ben ik nog goed bezig 
ook terwijl ik The Queen of Pop een avondje van 
naderbij kan aanschouwen.

Plan B
Maar vandaag ‘sta ik’ een keer ongunstig helaas. 
Want helemaal onderaan de buitentrap bij vakkie 
HH. En voor de enkeling die niet weet hoe dat Fey-

enoord-Stadion van 
mij in elkaar steekt 
zal ik dat eventjes 
uitleggen. Want dan 
sta je dus weliswaar 
bínnen de hekken 
van ’t terrein; maar 
gewoon nog búiten 
het stadion. Vanaf 
hiér pas kunnen be-
zoekers na ‘t tonen 
van hun kaartje de 
hoge trap omhoog 
alwaar -áchter de 
zware stalen deuren- 
de magische wereld 
van De Kuip zich 
opent. En zo sta ik 
verdorie dus tickets 

te scheuren met m’n rúg naar de plaats waar het 
feest te gebeuren staat. Met bovendien een niet 
mis te verstane metalen constructie tussen mij en ‘t 
vertier in zodat me niéts anders rest dan plan-B in 
werking te laten treden! 

Cola-cognac
Want als ervaren rot ben ik natuurlijk voorbereid. 
Uit beider kontzakken peuter ik m’n platvinkjes 
cognac -mijn favoriete sterkedrankje- et-soit! Nu 
is’t óók voor mij een feestje tijdens die lange krui-
pende uren voordat het concert begint. 
En doordat mijn medesuppoost en voetbalvriend 
Bert Jansen naast mij aan de trap zegt géén cognac 
te lusten heb ik vandaag zelfs béide platvinkjes 
door m’n colaatjes te mixen. Lékker!

Security
Pas wanneer ‘t voorprogramma aanvangt mogen 
Bert en ik óók de trap omhoog; om daar de deuren 
van HH te beveiligen “maar mooi niet!” zeg ik dan! 
Want mijn taak zit erop vind ik. Alle concertgan-
gers zijn toch wel ‘binnen’ onderhand? En in de 
wetenschap dat m’n plichtsgetrouwe Bert nooit 
in zijn taak zal verzaken; en dattie de plasgeiten-
breiers die ‘t vak in- en uitlopen nauwlettend in de 
gaten zal houden, peer ik hem. Het veld op! Met 
toestemming van Bertje natuurlijk. Hoppa... Exact 
als bij de concerten van Bowie en U2 hier al voor! 
Toen uitstékend verlopen en een béétje ondeugend 
moet je blijven.
Maar wanneer ik mezelf handig met mijn security-
shirt “Pérsoneel!” naar voren tot aan ‘t podium 
gebabbeld heb en The Queen of Pop haar show 
begonnen is, raak ik danig van slag. Niet zozeer 
vanwege Madonna’s zangkunst want daar hebben 
we het al over gehad. Nee verbaasd ben ik doordat 
het veld afgeladen staat met ienemini wulps-
dansende Madonna-adeptjes. Piepjonge meisjes die 
nauwgezet hun gróte voorbeeld imiteren. En da ‘s 
Madonna dus die vlak boven hen op de bühne sen-

sueel staat te kronkelen in pikant 
Gaultier-corset met gigantische 
kunsttieten. En al die kleine 
draaiende bakvisjes rond mij 
heen vind ik bepaald geen prettig gezicht eerlijk 
gezegd? Het klopt niet. Vind het een beetje onsma-
kelijk zelfs. Óndanks m’n natte droom die hier vlak 
voor me staat te performen. Zélfs dan nog!

Gang in, gang uit
Liever dus maar bezoek ik de drankpunten in de 
hoeken van ’t veld waarna ik mijn security-shirt 
weer zichtbaar maak en de catacomben van De 
Kuip in verdwijn. Al ietwat aangeschoten schar-
rel ik door de zalen en gangen van mijn Stadion. 
Gang in gang uit. Deur in deur uit; want wát een 
eenvoudig security-shirt en een gewichtig “Sorry 
beveiliging!” allemaal niet vermag? Het opent deu-
ren die voor anderen gesloten blijven. Vooral als 
je brutaal veel gedronken hebt. Totdat een stalen 
exemplaar recht voor mijn neus geblokt blijft. En 
niét voor niets zo blijkt wanneer ik me alsnog met 
mijn security-praatje naar binnen heb geluld. Of 
eigenlijk naar búiten... want opeens sta ik récht 
achter het podium!? Alwaar ik aangestaard word 
door Madonna’s roadcrew die achter lange buffet-
tafels gevuld met salades en hapjes onderuit hangt 
tot ze aan ‘t einde van het concert eindelijk de boel 
weer mogen opbreken. Zich zichtbaar vervelend en 
de tijd dodend met hoge stapels kratten bier, bour-
bon, whisky, cognac en rum waar dan ook gretig 
van genipt wordt.

Blote rug
Maar wat smakelijker is dan dat, zie ik in een 
vluchtige blik opzij, is dat op een paar meter van 
hen, achter een lang zwart gordijn, Madonna’s 
geblindeerde limousine staat te glimmen! Terwijl 
ik slechts een klein stukje verderop, tussen de 
geluidsboxen en apparatuur door, op vijf metertjes 
de blote rug van de zingende Madonna zie staan 

kronkelen. Dichterbij dan dit kán niet besef ik, 
dus stante-pede neem ik plaats aan ’t tafeltje bij de 
limousine; en daar wordt het verdorie nog gezellig 
ook! Want de verveelde roadies vinden het bést 
amusant eigenlijk. Zo’n vreemde eend in de bijt. 
Een inheemse security-gast. En dan nog vrolijk in 
de kroten bovendien.

Dubbele tong
Geanimeerd Rotterdams-Engels bazelend vullen 
we het ene glaasje na het andere. Een whisky voor 
het lekker. Een biertje tegen de dorst. Een bourbon-
netje tussendoor terwijl we gezellig ervaringen 
uitwisselen. Bomend over de muziek waar we van 
houden. De concerten die ik gezien cq zij opge-
bouwd hebben. Kortom de tijd vliegt.
Tot ik na een laatst glaasje stérk opeens niet meer 
normaal praten kan? Van het ene op het andere mo-
ment. Geen zinnig woord. “Boewaah!” denk ik een 
uiterst gevat antwoord te geven waarna de roadies 
mij nogal verbolgen aankijken. “Neemt ‘ie ons nou 
in de maling?” zie ik ze denken. En “Zwaab” pro-
beer ik ‘t nog te herstellen. Maar helaas. Heus! Ik 
probeer zonder dubbele tong te praten. In ’t Engels 
ook, hun voertaal, maar ‘t lukt gewoonweg niet? 
Steeds iets bozer kijken mijn nieuwe ‘vrienden’ 
elkaar aan totdat ik -VLÁK voor ‘t klinken van 
Madonna’s láátste valse noot!- nét zo makkelijk de 
catacomben word uitgesodemieterd als dat ik erin 
gekomen ben. Machteloos zie ik hoe de deur voor 
de méést begeerde vrouw ter wereld op dit moment 
voor m’n neus dichtgekwakt word. Terwijl ik 
nog wel zó had gehoopt in die limousine eventjes 
lepeltje-lepeltje te kunnen liggen...

Leen de Vries
lenco.frigo@gmail.com

In bed met Madonna
De verzamelde toegangstickets van Leen de Vries
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zien optreden. Maar op deze bewuste dag waren 
wij er met onze zonen van 11 jaar. Het was hun 
eerste keer dat ze een concert bijwoonden, en dat 
in De Kuip. We dachten: we gaan hoog in de ring 
zitten, uit de drukte en het gedrang. Maar wel een 
verrekijker meegenomen. De sfeer, de spanning: 
het was allemaal heel indrukwekkend voor hun. 
Onze zonen waren net zo opgewonden en nieuws-
gierig als wij. Mooi dit mee te maken met elkaar 
en een beetje door hun ogen mee te kijken. Naast 
ons zaten twee mannen die al helemaal uit hun dak 
gingen bij het voorprogramma en die regelmatig 
aan onze zonen vroegen of ze even de verrekijker 
mochten lenen. Nu wil het geval dat wij nogal 
rare luchtjes roken als de mannen hun zoveelste 
shaggie aan het roken waren. En toen dan eindelijk 
de Stones kwamen, lage ze voor pampus naast ons, 
nog net niet in slaap. Dit was gelijk een mooie 
gelegenheid voor ons om het roken zeer sterk af te 
raden. Maar... het was een geweldige middag en 
een geweldig concert.

Fam . van Luijk

Lang voordat ik met mijn kindertjes naar de open dag van Feyenoord in de Kuip ging, 
was ik er zelf ook al een aantal keren geweest: nog nooit voor een voetbalwedstrijd, 
wel voor concerten.
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CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

*	Afvoer restboedel in eigen beheer.
*	Verwijderen alle denkbare
stoffering inclusief lijmresten.

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

Dorpsstraat 119 (0180) 63 11 11    Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen   voorbrood.nl    zaterdag 10:00-17:00

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
JOKEREN EN KLAVERJASSEN 

IN SPORTDORP
Masc Jokeren en klaverjassen is op zoek 
naar dames en heren om gezellig te spelen 
Op de donderdagen inloop 19.30 uur en 
spelen vanaf 20.00

Locatie Sportsingel 62 ( VBC IJsselmonde) 
informatie via marjavink@outlook.nl of
tel. 010-4803378

Ook hier adverteren?

Bel

0180-820244

OUD-ROTTERDAMMERTJESDE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HET AARD PAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244
€ 7,9510 kilo

Eigenheimers    

WANTED!

bandjeverstandje.nl

voorraad

>3.000
24 uursservice

tel. 06-53 438 087

Zolang het nog kan 
profiteer ervan!

    

Uw BOEKHOUDING en alle
belastingaagiftes.

Sinds 1978
Tel. 010 - 425 47 28

of kijk op www.adkas.nl

 WIST 
U DAT.... DE OUD-ROTTERDAMMER 

ONLINE EEN GROTE DATABASE 
AAN OPROEPJES EN HERINNE-

RINGEN HEEFT STAAN?

ELKE 2 WEKEN IN DE KRANT MAAR 24/7 ONLINE TE 
PLAATSEN WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

Misschien staat er wel een oproepje tussen 
waarin u gezocht wordt of bent u zelf op 

zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s 
van uw straat, klas of school?

Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina: 
www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes
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Concert True Colors
Op 15 april 2023 geeft Intercession een concert in de Grote Kerk in Rotterdam-Overschie. De avond staat in 
het thema van True Colors, waarbij een grote verscheidenheid aan nummers uit de gospel- en popwereld ten 
gehore zal worden gebracht. Door middel van diverse liederen en verhalen gaat Intercession en het publiek 
met dit concert op zoek naar hun “true colors”. Aan het concert wordt ook meegewerkt door Joke Buis met 
band. Zij zal eigen nummers brengen maar ook worden nummers gezamenlijk gebracht. Na afl oop van het 
concert nemen we de tijd om na te praten met een hapje en een drankje. n de voorverkoop kosten kaarten € 
14,00. De kaartverkoop is al gestart! Aan de kassa, als er dan tenminsten nog kaarten zijn, bedraagt de prijs 
€ 17,50. Om 19.30 uur gaat de zaal open en is er koffi e en thee. Om 20.00 uur begint het concert. Kaarten 
via www. www.intercessionkoor.nl/

New York Mini Marathon in Rotterdam
  Op zaterdag 13 mei is de New York Mini Marathon in Rotterdam. Een hardloopevenement georganiseerd 
door het Diabetes Fonds. Nieuw deze vijfde jubileumeditie is dat ook wandelaars kunnen meedoen. Het doel 
is om aandacht te vragen voor diabetes en geld op te halen voor onderzoek. Dat is hard nodig, want al 1.2 
miljoen Nederlanders hebben diabetes en wekelijks komen daar duizend bij. Iedereen vrij van diabetes. Dat 
is de droom.
Als deelnemer waan je je voor een dag in New York. Je hardloopt of wandelt tussen de wolkenkrab-
bers, langs de Maas en over de Erasmusbrug. Langs de route moedigen onder meer cheerleaders en een 
gospelkoor je aan. Op het festivalterrein staan foodtrucks, zorgt een DJ voor de leukste deuntjes en treedt 
Lee Towers op als slotact. Iedereen kan meedoen aan de New York Mini Marathon. Dat kan alleen of als 
team. Bijvoorbeeld met je gezin, familie, vrienden of collega’s. Je kan verschillende afstanden hardlopen: 
4.2 km, 10.5 km of 21 km. De wandelroute is 5 km. Speciaal voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar is 
de Kidsrun. Die bestaat uit een parcours van 420 meter met allerlei obstakels en spellen. De New York Mini 
Marathon is geen offi ciële wedstrijd. Er is geen tijdsregistratie en de route is niet volledig afgezet. Vrijwil-
ligers geven de route aan en wijzen de weg. (Zie elders op deze pagina’s voor inschrijving.)

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk geble-
ven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een 
verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction 
Europe elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten be-
oordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, 
nabij Utrecht. Zij zijn gewoon geopend. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. 
Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje 
of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen 
en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of 
militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij 
Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende 
taxatie. Ook in deze coronatijd geopend. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop 
of verzekering. Meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een 
veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. 
Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk 
waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open 
inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak 
tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Gewoon 
geopend.   

 Zaterdag 15. april

Concert True Colors
  Het is weer tijd voor een spetterend concert van Intercession! Dit keer met 
medewerking van Joke Buis. Aanvang: 20.00 uur. Locatie Kerk Overschie Over-
schiese Dorpsstraat 95, 3043 KR Rotterdam. Kaarten via www. www.interces-
sionkoor.nl/

    Zaterdag 29 april

Rotterdamse Postzegelbeurs
  Op zaterdag 29 april 2023, organiseert de Rotterdamsche Philatelisten Vereni-
ging, de Rotterdamse Postzegelbeurs in de Seinpost aan de Middelharnisstraat 
153 in Rotterdam, Pendrecht. Openingstijden van 10.00 tot 16.00 uur. Meer dan 
300 boeken met 5 cent zegels aanwezig, verkoop van restpartijen, ruimte voor 
onderling ruilen. Veiling met leuke kavels om 14.00 uur. Kavels zijn te bezichti-
gen vanaf de opening van de postzegelbeurs.Toegang gratis en er is voldoende 
gratis parkeerruimte in de buurt.Nadere info. tel. 06-22184304.

    Zaterdag 13 mei

Meedoen aan de New York Mini Marathon in Rotterdam
  Op zaterdag 13 mei wordt de New York Mini Marathon gehouden in Rotterdam. 
Een hardloopevenement van en voor het Diabetes Fonds. U leest er elders op 
deze pagina’s meer over. Via www.newyorkminimarathon.nl schrijf je je in voor 
de New York Mini Marathon. Als hardloper betaal je € 29,50 inschrijfgeld. De 
Kidsrun kost € 22,50. Wandel je mee? Dan betaal je als volwassene € 20 en als 
kind € 10 inschrijfgeld.

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloop-
dag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan 
tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7, 
IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of 
verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op kantoor. 
Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze 
pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor 
een gratis en vrijblijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire 
spulletjes kunt u elke donderdag terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 
7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open in-
loopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat 
kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , 
Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn 
van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.   
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Welk Theo past bij uw gezicht?
De Racetracks modellen van Theo Eyewear zijn geïnspireerd door de
buitengewone vormen van racebanen zoals Daytona, Indianapolis en Le
Mans. Hou je stevig vast, je zal met topsnelheid vallen voor deze
sensationele slimline monturen!
Verder in onze collectie vindt u zowel trendy als tijdloze merken zoals
Etnia Barcelona, François Pinton, Lafont, Lindberg, Silhouette en TitanFlex.

P. Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam
010 236 1939 ! www.dehesse.nl !Metrohalte Hesseplaats

Wilt u een vrijblijvend stijladvies inclusief gratis oogmeting?
Kom langs of bel voor een afspraak!

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 10 januari 2023    pagina 14   

Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
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Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?



  De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser De Oud-Rotterdammer -  De Krant voor de 50-plusser  

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloop-
dag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan 
tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7, 
IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of 
verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op kantoor. 
Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze 
pagina.

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor 
een gratis en vrijblijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire 
spulletjes kunt u elke donderdag terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 
7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open in-
loopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat 
kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , 
Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn 
van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.   
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederland)

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Moeders lezen de krant graag met 
een lekker bakje koffie erbij.
Daarom deze week een uniek 

cadeau in onze Winkel. 
De Oud-Rotterdammer 
Moeder-Koffie Mok !.  

NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL 

* excl. €5,75 verzendkosten

NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

MOEDERDAGTIP!

14,25 *
De Oud-Rotterdammer-mok
speciaal voor moeders
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VOLLEDIG VERZORGDE 
VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN 
IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK! 

• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND 
           GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
 

• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENETEN VAN 
           ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.

 

• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA 
           MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

• AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF 
MET PERSOONLIJKE AANDACHT! 

Tel: +31 (0)13  528 2555
Mobiel +31 (0)6 3002 17 76

info@hoteldepaddestoel.nl
www.hoteldepaddestoel.nl

• VRAAG NAAR ONZE FOLDER EN ZOMER ARRANGEMENT

Klassieke Havenrondvaart
Een gezellige rondvaart met het nostalgische
schip "Nehalennia" door de havens waar
vrachtgiganten, ferry’s, cruiseschepen en
sleepboten hun thuishaven hebben.

€ 16,50
Audio gids

Reserveer online via www.rivercruiserotterdam.nl of bel 010 - 302 0288

Stap aan boord voor een borrelvaart door de
havens. De bemanning serveert heerlijke wijnen
met allerlei verschillende kazen. Samen geniet je
van de zonsondergang!

Cheese & Wine Cruise

1½ uur

Rondvaart Skyline
Stap aan boord van mps. Liza voor een rondvaart
langs alle highlights van Rotterdam. Bewonder de
imposante skyline terwijl een live gids je alle ins
en outs vertelt!

€ 34,50

€ 14,00

Havenrondvaart
Deze havenrondvaart met live gids is een must-
do! De enthousiaste gids vertelt je alles over de
containerschepen, de havens, de geschiedenis
en het heden.

€ 16,50

Boompjeskade bij Erasmusbrug
Audio gids

1½ uur

Boompjeskade bij Erasmusbrug

Live gids

1 uur

Parkhaven tegenover Euromast
Live gids

1½ uur

Parkhaven tegenover Euromast

Oppassen in woningen
iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T  0578 - 614 235 I www.iwbepe.nl

vrije tijd...vakantietijd!vrije tijd...vakantietijd!

Nog enkele paasarrangementen beschikbaar!

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, 
koffie, thee, live muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00  
Apr 9*, 30     Mei 7, 14*, 21, 28*    
Juni 11, 18*     Juli 2, 16  
Aug 6, 20, 27     Sep 2*, 3*

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment. 

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15   
Apr 8, 29*     Mei 6, 13, 20      
Juni 10      Juli 1, 15  
Aug 5, 19*     Sep 2*, 16, 30

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

MET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDERMET MARCO DEN HOLLANDER
29 APRIL

19:00uur - 23:30uur

29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL29 APRIL

HOLLANDSE AVOND CRUISE

v.a. € 89,50

Inclusief rondvaart, koffie met gebak, 
dinerbuffet, dessert, muziek & entertainment. 

www.rederijfortuna.nl

MET MARCO DEN HOLLANDER

   

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM

IEDERE VRIJDAG, IEDERE VRIJDAG, 
ZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAG

IEDERE VRIJDAG, 
ZATERDAG EN ZONDAG

WWW.LECKERS.NLWWW.LECKERS.NL

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden
ZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAGZATERDAG EN ZONDAG

2e zondag 

van de maand

Brunchvaartvan de maand
van de maand

Brunchvaart
Brunchvaart

v.a. € 42,50

Inclusief rondvaart 2,5 uur 
en koud- en warm dinerbuffet

   

DE LECKERS BOOT ROTTERDAM

IEDERE VRIJDAG, IEDERE VRIJDAG, IEDERE VRIJDAG, IEDERE VRIJDAG, 

16:00 - 18:30 & 19:00 - 21:30

Tel. 055 - 505 13 58

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

W

rrdd
er

eeeeeeeeeeeeerrr
ttttte

Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl
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17:00 uur. Zaterdag & Zondag van 10:00-17:00 
uur. Extra open: Pasen: van 7 t/m 10 april van 
10:00 tot 17:00 uur; meivakantie: van 25 t/m 28 
april van 12:00-17:00 uur (Koningsdag gesloten); 
1 t/m 7 mei: 10-17 uur.

www.miniworldrotterdam.com

de Oude Haven, Leuvehaven of de industrieha-
vens. Opstappen kan bij bijna alle waternetpon-
tons in Rotterdam. Maak uw rondvaart compleet 
met een gezellige borrel of heerlijke lunch. Een 
Tender is ideaal om familie, vrienden of collega’s 
Rotterdam te laten zien! Meer informatie: 
www.rivercruiserotterdam.nl 

Beleef het voorjaar bij  
Miniworld Rotterdam!

River Cruise Rotterdam breidt vloot uit! 

Op vakantie in eigen land en buitenland in één 
dag? Bij Miniworld kan dat! Reis via wereldstad 
Rotterdam, door de haven en langs prachtige pol-
derlandschappen, om vervolgens te eindigen aan 
de andere kant van Het Kanaal, in Groot-Brittan-
nië (deels in aanbouw!). Ontdek een wereld vol 
met de leukste details en verhalen! Let op: elke 
24 minuten valt de nacht en fonkelen duizenden 
lampjes in het donkere landschap. Hier wacht een 
hele wereld op u…

Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 12:00-

De vier Tenders zijn  toegevoegd aan 
de vloot van River Cruise Rotterdam. 
Groepen van klein tot groot en met elk 
budget kunnen nu terecht voor een 
rondvaart op de Maas. Kies voor een 
Tender (max. 25 passagiers), mps. Liza 
(max. 100 passagiers) of mps. Neha-
lennia (max. 200 passagiers).

Vroeger vervoerden de Tenders passagiers van 
ss Rotterdam naar de wal. Nu worden de vier 
bijzondere scheepjes ingezet als rondvaartboot om 
de stad optimaal te beleven. Met een Tender is een 
stadscruise eenvoudig. Samen met u wordt een 
mooie vaarroute uitgestippeld, bijvoorbeeld naar 

Misschien wel één van Duitslands meest pit-
toreske streken: het Zwarte Woud. Bedekt met 
hoge sparrenbossen en bekend om de bronnen 
van de Donau en de Neckar. Het gemoedelijke 
plaatsje Alpirsbach ligt in een prachtig natuur-
landschap met glooiende heuvels, groene dalen, 
uitgestrekte bossen, weideveldjes en riviertjes. 
Langs de weg ziet u oude stadjes en mooie houten 
boerderijen, afgewisseld door boomgaarden, ak-
kerlanden en wijngaarden. We maken een aantal 
mooie tochten door het Zwarte Woud, maar gaan 
ook naar schitterende steden als Freudenstadt en 
Triberg. Ook rijden we naar Mainau, een eilandje 

in de Bodensee op de grens met Oostenrijk en 
Zwitserland. Het eiland is een klein subtropisch 
bloemen- en plantenparadijs. Altijd al de grootste 
koekoeksklok ter wereld willen zien? Ook die 
komt u onderweg tegen! Nieuwsgierig naar het 
hele programma van deze reis? Kijk op www.
dejongintra.nl/busreizen en zoek op Alpirsbach. 
Diverse vertrekdata tussen juni t/m oktober.

Ga mee naar de  
mooiste plekken van het Zwarte Woud!
Geniet van mooie uitstapjes tijdens de 8-daagse busreis Alpirsbach in het Zwarte 
Woud van de Jong Intra Vakanties. Reis comfortabel per luxe comfort class tou-
ringcar en laat u begeleiden door een deskundige en enthousiaste chauffeur die 
tevens uw reisleider is.

drankjes bij de reis inbegrepen. Bij enkele grotere 
hotels als De Bonte Wever in Assen of Wunder-
land Kalkar zijn vele vermakelijkheden, leuke 
entertainment en de drankjes de gehele dag gratis.

Ook de All Inclusive busreizen met veel 
extra’s, met vertrektijd tussen 08.00 en 11.00 uur 
wordt door vele zeer gewaardeerd, evenals de 
luxe touringcars met vriendelijke chauffeurs en de 
uitstekende verzorging in de gastvrije hotels. Ie-
dere dag zijn er leuke uitstapjes naar interessante 
bezienswaardigheden waarbij de entreegelden bij 
de prijs zijn inbegrepen.

Nieuw zijn de autovakanties met leuke 
arrangementen voor iedereen die er een 
weekend of wat langer op uit willen. Hiervoor 
selecteert BTR Reizen goede hotels en andere 
accommodaties met arrangementen voor een leuk 

vermaak tijdens uw vakantie. Wandelen & fietsen 
om de prachtige omgeving te ontdekken, motor- 
of autorijden voor ritten door de mooie vakantie-
gebieden of weekendje uit om lekker te Shoppen 
& Stappen, ontdek deze aantrekkelijke vakanties.

BTR Reizen heeft ieder jaar ook een ruime keuze 
aan riviercruises over Europa’s mooiste 
rivieren. Comfortabele cruiseschepen nemen u 
mee in een sfeervolle ambiance voor een volledig 
verzorgde cruise met een mooi vaarprogramma en 
gepaste entertainment aan boord. 

Tot slot heeft BTR Reizen ieder jaar een mooi 
programma met sfeervolle auto-, bus- en rivier-
cruise Kerst- en Nieuwjaarsreizen.

Vakantieplannen! zie www.BTRreizen.nl of bel 
055-5059500 voor informatie en gratis reisbro-
chure.

BTR Reizen geniet van de mooiste 
vakanties 2023
BTR Reizen is al jaren een bekende 
reisorganisatie in deze krant en heeft 
ook dit jaar weer een ruime keuze aan 
de mooiste vakantiereizen.

Het hele jaar kunt u genieten van All Inclu-
sive autovakanties, veelal naar gastvrije 
familiehotels of grotere hotels met speciale va-
kantiefaciliteiten, allemaal gelegen in de mooiste 
vakantiestreken in Nederland en Duitsland. Naast 
de goede en volledige verzorging met logies in 
een comfort kamer met uitgebreid ontbijtbuffet, 
lunch of lunchpakket en diner, zijn ’s avonds de 

Het Landhuis, gelegen aan de rand van Oldenzaal 
en op loopafstand van het stadscentrum en het 
Twentse natuurschoon.

Meer informatie via www.hotelhetlandhuis.nl

Dit arrange-
ment bestaat 
uit:
-Schitterende cruise
- Koffie of thee met gebak
- Koud en warm buffet met thema gerechten
- Dessert
- Live muziek en entertainment

Vanaf € 89,50 informatie en reserveren via www.
rederijfortuna.nl

Een aangenaam verblijf bij  
Hotel Het Landhuis

Hollandse avond met  
Marco den Hollander

De gemeente Oldenzaal biedt te veel 
om in één dag te beleven. Blijven sla-
pen is dan ook een aanrader, zeker als 
u erop uit wilt trekken om de omge-
ving te verkennen.

In plaats van een dagje fietsen, cultuur of shop-
pen wordt uw verblijf ineens een echte vakantie. 
Wilt u genieten van de prachtige omgeving en alle 
bezienswaardigheden die de gemeente rijk is?

Boek dan vandaag nog uw kamer bij familiehotel 

Bent u op zoek naar een avond oer-Hollandse 
gezelligheid? Ga mee met onze Hollandse avond! 
Tijdens de compleet verzorgde vaart kunt u 
genieten van gerechten afgestemd op het thema, 
in dit geval de Nederlandse keuken. Dit feest mag 
u absouluut niet missen. Wij pakken flink uit met 
het live entertainment. De zang en muziek wordt 
verzorgd door onze huisartiesten de 2 V’s en 
uiteraard Gene Travis. Om de Hollandse avond 
compleet te maken komt Marco den Hollander 
een spetterend optreden geven. Zing uit volle 
borst mee met feestmuziek van Hollandse bodem!
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www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 7498-daagse busrondreis
Normandische invasiestranden en Bretagne

vanaf p.p.

€ 499 www.dejongintra.nl/ebblk026-daagse busreis
De Vlaamse kust

www.dejongintra.nl/eefr302www.dejongintra.nl/eefr302

vanaf p.p.

€ 769www.dejongintra.nl/ebsod0310-daagse busreis
Vorstendom Andorra

vanaf p.p.

€ 839www.dejongintra.nl/ebmtm02www.dejongintra.nl/ebmtm0210-daagse busreis
Indrukwekkend Toscane

vanaf p.p.

€ 509www.dejongintra.nl/ebclx016-daagse busreis
Groothertogdom Luxemburg

vanaf p.p.

€ 469www.dejongintra.nl/ebebr026-daagse busreis
Frankenland en het Steigerwald 

Weena 745 / Rotterdam / 5 minuten lopen vanaf Rotterdam CS
www.miniworldrotterdam.com

Pasen
7 april 2023 - 10 april 2023 10.00 - 17.00 uur

Meivakantie (Koningsdag dicht)
24 april 2023 - 28 april 2023 12.00 - 17.00 uur
29 april 2023 - 7 mei 2023 10.00 - 17.00 uur

Extra Openingstijden

Beleef het voorjaar bij Miniworld

Wist u dat u met de Rotterdampas één keer per jaar GRATIS
gratis toegang heeft tot Miniworld Rotterdam?

GRATIS

 

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl 
  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

Autovakan�es All Inclusive e  
Naar gastvrij hotels met een heerlijke  
All Inclusive vakan�e met ‘s avonds gra�s drankjes. 

Busvakan�es All Inclusive e  
Luxe bus excursievakan�es met veel extra’s 
naar gastvrij hotels op de mooiste plekjes!  

Autovakan�es arrangementen n  
Autovakan�es met aantrekkelijke arrangementen  
voor leuk vermaak �jdens uw vakan�e 

Fietsts-s  s- & wandelvakan�eses 
Fietsen & wandelen in de mooie toeris�sche streken 
en natuurgebieden, door BTR Reizen geselecteerd 

Riviercruiseses 
Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren, 
volledig verzorgd, mooie vaarroutes & programma 

Kerstss -tt  tt- & nieuwsjaarsreizenen 
Sfeervolle en goed verzorgde autoreizen,  
busvakan�es & riviercruises met kerstprogramma’s 

met de mooiste vakan�es 202323 
Voor meer informa�e kijk online op: 
www.btrreizen.nl/btr-brochure/ of bel 055 5059500 

met de mooiste vakan�es 20
De nieuwe reisbrochure is uit

0223
uituit 

 

                                       
s

Geniet ruim een uur van een prachtige tocht in een open fluisterboot door de 
historische havens van Schiedam.
De gids vertelt wat u onderweg ziet. 

Afvaarten 
Vanaf 8 april tot en met 28 oktober 2023
Dinsdag tot en met zondag om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.00 uur. In verband 
met het prille voorjaar start de tocht van 15.00 uur vanaf dinsdag 2 mei.
De tocht om 11.30 duurt 1 uur 20 minuten en vaart een extra route door de 
Schie en ziet u vier molens vanaf het water.
De vaarten om 13.30 uur en 15.00 uur duren een uur door historische 
Schiedam. De prijzen van de vaarten zijn gelijk.

Tarieven
DE PRIJZEN ZIJN DIT JAAR NIET VERHOOGD.
€ 8,50 per volwassene
€4,00 kinderen  4 t/m 12 jaar
Kinderen t/m 3 jaar gratis (op schoot geen eigen zitplaats)
Personen in bezit van een Rotterdampas kunnen één maal gratis meevaren.

Kaartverkoop
Museummolen De Walvisch, Westvest 229 Schiedam, I-Punt S’-dam in de Waag, 
Lange Kerkstraat 39,  Schiedam. Online www.sdam.nl/rondvaarten

Beleef Schiedam vanaf het water

Inlichtingen en boekingen
www.rondvaartenschiedam.nl
Vertrek en aankomstplaats de steiger 
naast Museummolen De Walvisch, Westvest 229 in Schiedam
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Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan alle 
facetten van de jeneverindustrie en de gebouwen 
die daarvoor nodig waren zoals het Zakkendra-
gershuisje, de Korenbeurs, de grootste stelling-
molens van de wereld en natuurlijk de mouterijen, 
branderijen en distilleerderijen. Maar ook andere 
monumentale panden kunnen vanaf het water 
worden beken zoals de imposante Havenkerk 
en de voormalige HAV bank, gebouwd door de 
bekende architect Dudok. In de Lange Haven en 
de Korte Haven vaar je onder historische gietijze-
ren ophaalbruggen, langs schepen van de bruine 
vloot en in de Nieuwe Haven kan je de historische 
beurtschepen bijna aanraken.

Aleida
In de fl uisterboot Aleida, genoemd naar de sticht-
ster van Schiedam gravin Aleida die Schiedam 
in 1275 stadsrechten gaf, kunnen 50 passagiers 
plaatsnemen. De mensen zitten achter elkaar in 
een autobusopstelling. Hierdoor heeft men naar 
alle kanten goede zichtlijnen. Het is een open boot 

er zijn geen toiletvoorzieningen aan boord echter 
wel bij het vertrekpunt.

Liedewij
De tweede boot de Liedewij, genoemd naar 
Sint Liduina, de stadsheilige van Schiedam, is 
omgebouwd tot een loungeboot. Hierin zitten de 
passagiers in twee rondopstellingen van ieder 16 
personen en is ook voorzien van twee koelkasten. 
Deze boot wordt voornamelijk ingezet voor een 
rondvaart bij een bruiloft, familiefeest of bedrijfs-
uitje. De boot kan afzonderlijk worden geboekt 
op een tijdstip en datum die u schikt. U kunt ook 
kiezen voor verschillende op- of afstap plaatsen 
langs de route.

Informatie en vertrek
De rondvaart vertrekt vanaf de steiger naast 
Museummolen De Walvisch, Westvest 229 Schie-
dam. Er is een ruime betaald parkeren gelegen-
heid. Voor of na de vaartocht kunt u terecht in 
de winkel van museummolen De Walvisch voor 
bakproducten voor pannenkoeken en brood, ge-
malen door molen De Vrijheid en voor een kopje 
koffi e, thee of een glaasje frisdrank.  Inlichtingen 
en boekingen: www.rondvaartenschiedam.nl

Haven komt tot leven
De dag start in Port Pavilion, dé plek waar bewo-
ners en bezoekers van de havenstad informatie en 
inspiratie vinden om de haven in te gaan en écht 
te leren kennen. De elf meter lange fotomaquette 
met interactieve projectie geeft je alvast een voor-
proefje van wat er tijdens deze dagtocht komen 
gaat. Daarna loop je in tien minuten naar het Wil-
lemsplein aan de voet van de Erasmusbrug.
Per luxe touringcar reis je dwars door de haven 
naar informatiecentrum FutureLand op Maasvlak-
te 2. Onderweg komt de haven tot leven en zie 
je de havengebieden met verschillende vormen 
van industrie. Midden in de ontwikkeling van het 
jongste havengebied biedt het interactieve infor-
matiecentrum uitzicht op de modernste container-
terminals in bedrijf. Ook zie je de ontwikkeling 
van nieuwe offshore activiteiten.
Je vindt er bovendien eenvoudig en speels álle 

informatie over de ontwikkeling van Maasvlakte 
2 en de Rotterdamse haven. Vanuit FutureLand 
maak je een rondvaart van een uur en beleef je 
de modernste haven van Europa vanaf het water. 
Vaar vlak onder de hoogste containerkranen door, 
kom de allergrootste containerschepen tegen en 
passeer kolossale kademuren.

Aan boord vertelt een deskundige FutureLand-
voorlichter alles wat je altijd al wilde weten over 
de modernste haven en slimste haven van Europa.

Prijzen
Deelname aan de deze dagtour kost € 34,95 p.p.

Dit is inclusief: Vervoer per touringcar van Rot-
terdam naar FutureLand v.v, de rondvaart met de 
FutureLand Ferry en een bezoek aan FutureLand.

Reserveren via www.spido.nl  

Schiedam vanuit de fl uisterboot 
een historische belevenis

FutureLand Experience: reis door 100 
jaar havenontwikkeling naar FutureLand

De Stichting Rondvaarten Schiedam 
vaart met twee elektrisch aangedre-
ven boten, zogeheten fluisterboten, de 
Aleida en de Liedewij, waarmee rond-
vaarten door de Schiedamse historische 
havens kunnen worden gemaakt. Vanaf 
deze boten kan men onder begeleiding 
van een gids kennisnemen van de Schie-
damse geschiedenis vanaf de 13e eeuw 
en de hieruit voortkomende prachtige 
grachtenpanden. 

Per luxe touringcar vanuit Rotterdam 
Merwehaven, Waalhaven, Eemhaven, 
Botlek, Europoort en de Maasvlakte. In 
ruim 40 kilometer beleef je bijna 100 
jaar havengeschiedenis. Maar zie je 
ook de Rotterdamse haven van morgen 
en overmorgen. Want voor een roos-
kleurige toekomst heb je ruimte nodig. 
Een havenuitbreiding in de Noordzee 
was het resultaat van de voortdurende 
Rotterdamse expansiedrift. Op ruim 40 
kilometer vanaf het centrum van Rot-
terdam sta je op Maasvlakte 2 nu oog 
in oog met de toekomst.

dammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Belangrijk: maak uw verhaal niet te 
lang. 600 woorden met foto is ruim voldoende!   

 Schrijf een vakantieverhaal!   
Binnenkort breekt de vakantietijd weer aan. De 
Oud-Rotterdammer reserveert in de zomermaan-
den traditiegetrouw ruimte voor leuke vakantie-
verhalen. Verhalen over belevenissen van lezers 
uit Rotterdam en omstreken tijdens hun vakanties. 
Anekdotes over opmerkelijke gebeurtenissen, 
mooie ontmoetingen, bijzondere plaatsen, over 
campings en hotels, autopech en alles wat je nog 
meer op vakantie kunt meemaken. Heeft u zo’n 
verhaal? Zet het op papier en stuur het toe. Liefst 
met een foto erbij. Schrijf naar: info@deoudrot-
terdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotter-

besproken wat de mogelijkheden in materiaal zijn 
in combinatie met plaatsing op de zerk. Dit maakt 
de visueel symbolische herinnering aan uw dier-
bare uniek. Tevens hebben wij de keuze uit een 
aantal artistieke urnen die door onze kunstenaars 
ontworpen zijn. Deze zijn te bezichtigen in onze 
showroom.

Kom kijken
Openingstijden showroom/beel-
dentuin: Hoeksekade 162 2661 JL 
Bergschenhoek
Maandag 12:00 uur – 17:00 uur

Dinsdag t/m vrijdag 09:00 uur – 17:00 uur
Zaterdag 10:00 uur – 17:00 uur

www.artihove.nl/  

nauwe band met de stad hebben. De jury viel voor 

de monumentale en 
visueel overweldi-
gende beeldtaal van 
Visser die altijd, al 
vijftig jaar, groots en 
gedurfd werkt. Zodoende heeft ze een consistent 
en inhoudelijk gelaagd oeuvre opgebouwd dat in 
het huidige tijdsgewricht er onverminderd actueel 
uitziet.

ADRES Museumpark 11 3015 CB Rotterdam
OPENINGSTIJDEN Di – za 11:00 – 17:00 / Zo 
12:00 – 17:00 / Maan- en feestdagen gesloten  

 Kunst In Memoriam van Artihove    Eveline Visser: Up in the Clouds – ten-
toonstelling Hendrik Chabot Naast de prachtige locatie, de sereni-

teit van de natuur, bieden wij ook de 
mogelijkheid tot het ontwerpen van 
een persoonlijke sculptuur ter nage-
dachtenis of als eerbetoon aan uw 
dierbare. Ieder mens is uniek en elke 
uitvaart ook. 

De plek van ter aarde stelling of het visueel voor-
komen van de urn is vaak minder uniek. Daarom 
bieden wij de mogelijkheid een gepersonaliseerde 
uitvoering daarvan te realiseren. De door u 
gekozen kunstenaar zal in overleg met de nabe-
staanden een ontwerp maken. Welke de nodige 
waarde geeft aan de overledene. Vervolgens wordt 

Chabotprijswinnaar Eveline Visser neemt je mee 
in de wolken via nieuw en bestaand werk en een 
selectie werken van Henk Chabot (1894-1949) 
uit de collectie van het museum. Voor deze ten-
toonstelling maakt zij twee nieuwe installaties die 
aansluiten op de ruimten van het Chabot Museum, 
het Museumpark en de historie van de stad.

Op 22 november 2022 ontving Eveline Visser de 
Hendrik Chabotprijs, de driejaarlijkse Neder-
landse kunstprijs voor beeldend kunstenaars die 
wonen of werken in de regio Rotterdam of een 
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Afscheid midden in de natuur

‘Je voelt hier overal een sterke connectie met de natuur’

Een uitvaart is de viering van iemands leven. Een uiterst persoonlijke gebeurtenis die 
bij alle betrokkenen - ondanks het verdriet - een warme, liefdevolle herinnering hoort 
achter te laten. 

Veranderende seizoenen zijn een mooie metafoor voor het leven. De rituelen rond 
de uitvaarten die we bij Van der Spek Uitvaart organiseren kunnen ook meebewegen 
met de seizoenen. Had iemand een bijzondere binding met de natuur? Wellicht is een 
locatie (deels) in de buitenlucht dan passend.

Rust en ruimte
Vlakbij Rotterdam bevindt zich een groene oase. Landgoed Vidaa is een serene plek 
om afscheid te nemen van een overleden dierbare. Midden in de natuur, met alle 
faciliteiten die u van ons gewend bent. Op het landgoed kunt u in alle rust en ruimte 
afscheid nemen. Geen tijdslimiet, maar een dag(deel) welke u geheel naar eigen wens 
kunt invullen. Samen herinneringen ophalen met beeld, geluid, hapjes en drankjes.

Vidaa Landgoed is een locatie met een eigen eiland, veel natuur en waterpartijen. 
Vidaa Lago is een uitvaartlocatie langs de rivier de Rotte met een prachtig en sereen 
uitzicht over het water. Beide locaties bieden zowel buiten- als binnenruimte voor 
een liefdevolle condoleance of uitvaart. Op het landgoed is zelfs een complete 
buitenuitvaart mogelijk. In het hart van het groene landgoed staat tussen de bomen 
dan een stretchtent. De kist wordt hier met een loopkoets naartoe gebracht.
Martin van der Spek: “Wanneer een dierbare begraven wordt, is de wandeling naar 
het graf vaak heel betekenisvol. We begrepen van nabestaanden dat ze dit ritueel 
soms kunnen missen bij een crematie. Op landgoed Vidaa wandel je heel symbolisch 
samen met familie en vrienden rond de loopkoets naar de plechtigheid. Of je die 
in het landgoedgebouw wil houden of buiten onder een sfeervolle tent, de groene 
idyllische omgeving maakt het afscheid extra bijzonder. Je voelt hier overal een 
sterke connectie met de natuur.”

Een waardevol afscheid, een dierbare herinnering

inclusief:
· Halen en brengen vanaf uw opstapplaats
· Volpension, incl. koffie/thee in de ochtend en avond
· Mooie middagtochten door Twente en Duitsland
· Gezellige avonden met professionele optredens
· Bezoek centrum Oldenzaal
· Ochtendgymnastiek, jeu de boules en modeshow
· Op aanvraag kunt u gebruikmaken van thuiszorg
· Te boeken van 6 mei tot 23 september (za-za)
· toeslag eenpersoonskamer v.a. € 55,00

SENIOR 
WEEKARRANGEMENT

Hotel Het Landhuis Hotel Het Landhuis 
Bentheimerstraat 118 
7573 EC Oldenzaal 
0541-512496
www.hotelhetlandhuis.nl

Kijkt u op onze site voor onze 
fiets- & wandelarrangementen

vanaf 
€ 620,=

- Sinds 2005 -

Bezoek onze 
webshop!
•	Nostalgische boeken

•	Rotterdamse wijken
door de tijd

•	Nieuwe boeken
	 over Rotterdam

www.deoudrotterdammer.nl/webshopwww.deoudrotterdammer.nl/webshop
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afgesproken dat hun route via dat 
land zou gaan, vanwege eventuele 
problemen in Roemenië en de 
Roemeens-Turkse grens.

Arie vertelt: “Op zondagmorgen ar-
riveerden we bij Ipsala, de Grieks-
Turkse grens. Het was zoeken naar 
een geschikte parkeerplek bij die 
kleine grensovergang. Wij hadden 
toch wel grote vrachtwagens en een 
bijzondere vracht voor de passage 
van de smalle douanepost. Onze 
auto’s mochten we alvast over 
de grens rijden en daar parkeren 
omdat er meer ruimte was. Alles 
afsluiten en met de nodige papieren 
onder de arm op zoek naar een 
expediteur voor het regelen van 
de documenten. Het duurde zeker 
twee uur voordat die expediteur 
eindelijk kwam. Met hem voorop 
naar de douanebeambte. In dat 
kleine hok zat douanier Ali te sla-
pen aan zijn bureau met zijn hoofd 
op zijn armen. Huib en ik wilden 

hem aanspreken, maar de man van 
de expeditie deed, ‘ssstttt, mond 
houden’.’’

Verbazing
Arie verder: “We wisten niet wat 
we moesten denken en zwegen in 
alle talen. De stilte duurde zeker 
tien minuten voor er eindelijk 
beweging kwam in Ali. Hij keek 
verbaasd op en zei ‘probleem’ en 
liet opnieuw zijn hoofd zakken op 
zijn armen. Wij vroegen wat voor 
probleem. Ali keek zowaar op en 
wuifde dat we de pleitvaart moes-
ten nemen.’’
Arie en Huib dus naar buiten voor 
overleg met de expediteur. De man 
zei dat ze later nog maar eens terug 
moesten komen. Na een uur dus 

weer naar binnen en opnieuw het-
zelfde ritueel. Ali kwam overeind 
en pakte een papiertje op van zijn 
bureau en daarna ook een groter 
stuk papier en legde dat over het 
kleine heen. Vervolgens zei hij 
‘probleem’, wees naar de papiertjes 
en zei ‘camion’ en ‘ladung zu gros’ 
en legde zijn hoofd weer op zijn 
armen.
Telkens als Arie weer aan dat mo-
ment denkt, gloeit boosheid in zijn 
ogen: “Je bent om zo’n moment 
in staat om zo een iemand neer te 
slaan, maar dat zou ons niet helpen. 
Dan hadden we als kleine kinderen 
misschien nu nog bij zijn bureau 
gestaan. Dus weer naar buiten en 
voor een nieuwe poging na een 
uur weer naar binnen. Tussentijds, 

ten einde raad, ook weer met de 
expediteur overlegd en hij zei dat 
we moesten betalen. Hóeveel wist 
hij niet, dat zou nog komen. We 
wisten van waarschuwingen van 
collega’s van zulk gedrag en waren 
er uiteraard op voorbereid. Terug 
dus na een uur en weer hetzelfde, 
Ali snurken, overeind komen en 
zeggen ‘probleem’. Dan maar: 
“Oké, hoeveel betalen?’’ Geen ant-
woord, weer even naar buiten. De 
expediteur bleef achter bij Ali en 
vervoegde zich even later bij ons.’’

Stenguns
“Hij zal het bedrag opschrijven. 
Wij weer naar binnen. Inderdaad, 
Ali had het opgeschreven. Schrik 
even niet, voor twee auto´s moes-
ten we 7.500 Duitse marken uittel-
len. We vroegen om een bon, maar 
daar wilde de douanier niets van 
weten. Wij dus weer naar buiten en 
overleggen. Vooraf was afgespro-
ken, dat als er iets geschokt moest 
worden, we eerst zouden praten en 
dan pas beslissen. Het werd betalen 
én met de expediteur onderhande-
len over een bon. Die konden we 
krijgen, echter zonder een stempel 
of wat dan ook. Ali grijnsde 
zowaar toen hij incasseerde. Wij 
de pleitvaart naar de expediteur 
voor een bon en daarna met de 
pest in ons lijf naar onze auto’s, 
onderwijl giftig pratend. Doch dat 
verstomde ineens, want we hoorden 
roepen ‘halt’. Er kwamen een paar 
mannen met stenguns in de aanslag 
op ons af. Wij roepen ‘chauffeurs, 
chauffeurs’, maar ze bleven op ons 
afkomen en almaar herhalend ‘halt, 
halt’.’’
Huib liet van schrik alle spullen 
vallen en stond achter Arie te tril-
len op zijn onderstel. Er gebeurde 
echter niets. Kennelijk begreep een 
van de gewapende mannen dat ze 
de chauffeurs waren van de auto’s 
aan de andere kant van de grens. 
Het was inmiddels donker gewor-
den. Achteraf vernamen Arie en 
Huib dat er na 18.00 uur ‘s avonds 
niemand meer de grens mocht 
passeren. Dat was een gebeurtenis 
die diep in de ziel van de twee is 
gegrift.

Wordt vervolgd. Reacties: rein-
wol@outlook.com  

De wieg van Arie Willem Veldhoen (a.w.veldhoen@gmail.com) stond in de Martinus Steijn-
straat in de Rotterdamse Afrikaanderwijk. Hij slaakte er zijn eerste kreetjes op 4 juli 1945. 
In de Tweebosstraat zat hij op de lagere school. Daarna doorliep hij het 7e leerjaar in de 
Zwederstraat en vervolgens de ulo (Uitgebreid Lager Onderwijs) in de Sikkelstraat. Na een 
kleine omzwerving werd hij beroepschauffeur bij König Zwaartransport Rotterdam op bui-
tenlandse routes. Eerdere afleveringen op 18 oktober 2022, 10 januari, 7 februari en 7 maart 
2023. Nu deel 5.

Hun proefreis van Rotterdam naar 
Bagdad verliep tot dusverre voor-
spoedig voor Arie en zijn kompaan 
Huib Schaap. Gedurende het rijden 
genoten ze van het afwisselende 
landschap. Ze tuften op hun gemak, 
vooral het rijden door Griekenland 
was een leuke ervaring. Vooraf was 

 Een dieplader met een rol van 
vier wielen aan de achterzijde. 

Foto A. Weeda-Paesens   

 Arie en de 
vrachtwagen 

 Het laden en lossen van een kraan met graafbak was een karwei van precisie. Foto A. Weeda-Paesens   

 Arie Veldhoen te midden van collega’s in Milaan in afwachting van de Europa-Cup wed-
strijd Milaan-Feyenoord in 1970. Foto W.A. Veldhoen   

Kapper Bultje

Tijdens mijn lagereschooltijd in 
de vijftiger jaren van de vorige 
eeuw bezoek ik de dichtstbij-
zijnde herenkapper in de Mathe-
nesserstraat, ter hoogte van het 
Taanderplein. Zijn bijnaam Bultje 
ontleent hij aan een grote kale 
halfronde uitstulping achter op 
zijn hoofd. Behalve Bultje wordt 
hij ook de kwartjeskapper ge-
noemd, ongetwijfeld verwijzend 
naar de prijs die hij voor het kin-
derknippen vraagt.

De vierkante zaak bevindt zich aan de 
straatzijde en ademt een bijna Spartaanse 
sfeer uit. Om ongewenste inkijk tegen te 
gaan is het raam aan de onderzijde voorzien 
van een wit gordijn opgehangen aan een ho-
rizontale stok. De toegangsdeur is verbon-
den met een belletje. Rechts bevinden zich 
enkele houten stoelen en kledinghaken voor 
klanten die op hun beurt wachten. Links is 
zijn nering voorzien van een koud aandoend 
wit marmeren blad met in het midden een 
waskom met kranen voor warm en koud 
water. Onder het blad zijn houten laden en 
kastjes aangebracht voor zijn kappersbe-
nodigdheden en voorraden. Boven het blad 
hangt een omvangrijke spiegel. Daarnaast 
plankjes met artikelen die hij in de verkoop 
heeft zoals scheerzeep, brillantine en ber-
kenhaarwater.
Op de vloer belegd met vaal geel zeil staat 
voor de spiegel prominent een bruinleren 
kappersstoel met een hoofd- en voetensteun 
en armleuningen. De stoel kan in hoogte in-
gesteld worden door een pompmechanisme 
dat de kapper via een voetpedaal bedient. 
Om de volwassen klanten een koude zitting 
te waarborgen is de stoel uitgevoerd met 
een omklapbare zitting. In de hoek staan een 
bezem en een veger en blik.
De uitstraling van de werkruimte gecombi-
neerd met zijn witte kappersjas doet eerder 
aan een medische dan aan een schoonheids-
behandeling denken.
Na schooltijd weten jongens de kappers-
winkel ook te vinden voor andere zaken dan 
haarknippen. Ze gooien de toegangsdeur 
open om dan vervolgens onder luid gelach 
snel weg te hollen.
Woensdagmiddag is kindermiddag. Om 
door hem behandeld te worden, moet ik 
plaats nemen op een hoge houten stoel met 
leuning. Muisstil zitten is nu het devies. 
Met een witte kapmantel om ben ik klaar 
voor zijn chromen handbediende tondeuse, 
schaar en kam. Vragen naar model of coupe 
is niet aan de orde. Jongens dragen allemaal 
hetzelfde korte kapsel met de beide oren 
duidelijk zichtbaar. Model bloempot is de 
gangbare uitdrukking.
Aan het eind van de knipbeurt pakt hij de 
glimmende waterverstuiver met rood rub-
beren bal en slang. Hij spuit mijn haar nat. 
Met een kam rondt hij zijn werk af. De kap-
mantel schudt hij uit op de vloer en veegt de 
haren naar een hoek in de zaak.
“Volgende klant” roept hij.
Buiten voel ik de haartjes nog in mijn nek 
kriebelen.

Kees Bjorkman
keesbjorkman@hetnet.nl  
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Het rijden van puzzelritten met een 
motor of auto was in de naoorlogse 
jaren een populair tijdverdrijf voor de 
vrije zaterdagmiddag. Wat het betreft 
het genoemde motorfilmpje, het zou 
volgens het bijgaande verhaal gemaakt 
zijn in 1946 maar gezien de benzine 
schaarste in die tijd zal het wel van 
latere datum zijn, eerder begin jaren 
50. Volgens het verhaal zou de rit 
georganiseerd zijn door de Ridder-
kerks/ IJsselmondense Motorclub Ons 

Genoegen. De start vond plaats bij 
café Bestebreurtje tegenover het oude 
Barendrechtse station, maar omdat er 
op het filmpje nogal wat prominente 
Barendrechters te zien zijn zoals de 
toenmalige burgemeester is het waar-
schijnlijker dat de rit georganiseerd 
werd door Motorclub Barendrecht.

Bloeiperiode
De naoorlogse jaren waren een bloei-
periode voor verenigingen van welke 

soort dan ook, in elke plaats van enige 
betekenis was er toen wel een motor 
of autoclub en behalve de genoemde 
clubs in Barendrecht en Ridderkerk 
was er ook in het nabije Rotterdam 
Zuid een actieve motorclub. Op de 
nog steeds actieve Ridderkerkse 
motorclub na zijn al die clubs al lang 
ter ziele.
Op het filmpje zien we de start van de 
rit, de deelnemers gingen om de beurt 
van start en kregen een vel papier mee 
met daarop een ris opdrachten voor 
onderweg, men moest bepaalde dingen 
langs de route trachten te vinden of 
te ontcijferen zoals een Romeins 
jaartal op een gebouw, een bepaalde 
gevelsteen zien te vinden of een naam 
van een huis of boerderij. Zeker voor 
degenen met wat minder ervaring was 
zo’n rit vaak een kwestie van stoppen, 
keren en terug rijden, en zeker na 
1970 met de toen al flink toegenomen 
verkeersdrukte flink was het rijden van 
een puzzelrit een gevaarlijke bezigheid 
geworden voor zowel de puzzelaars 
zelf als de overige weggebruikers.

Prijzen
Uiteraard vielen er medailles en 
bekers te verdienen maar ook werden 
de ritten vaak gesponsord door de 
lokale middenstand die leuke prijzen 
beschikbaar stelde. De meeste van de 
motoren die op het filmpje voorbij 
komen zijn vooroorlogs, men heeft 
er blijkbaar toch nog aardig wat 
verborgen weten te houden voor de 
Duitsers die behalve fietsen alles wat 
reed konden gebruiken, maar je ziet 
er ook al wat van na de oorlog tussen, 
van Duitse makelij zelfs.

Blootshoofds
Hoewel de meeste rijders wel met 
een stevige leren jas reden was de 

hoofd bescherming in die tijd nog van 
minder groot belang. Veelal werd er 
gereden met een alpinopet of geheel 
blootshoofds, een enkeling had iets 
op wat op een helm leek. Ongeveer 
90 procent reed met een peuk in de 
mondhoek en ook het publiek langs 
de kant pafte er flink op los. In die tijd 
waren de meeste motoren op de zadels 
na nauwelijks afgeveerd en ook het 
wegdek liet nogal wat te wensen over, 
buiten de bebouwde kom waren het 
nog overwegend grindweggetjes, men 
was wel wat gewend in die tijd.

Teun van Driel
j.driel5@chello.nl

Puzzelritten op de motor
Begin dit jaar stond in streekbladen ten zuiden van Rotterdam een stukje over een pas uitgebracht 
filmpje wat gaat over een puzzelrit voor motoren in 1946 wat te zien is op de website van Bas Ro-
meijn Films. Behalve genoemd filmpje zijn er op deze website nog veel meer leuke korte amateur-
filmpjes te vinden zowel over Barendrecht maar ook Rotterdam met onderwerpen als het vertrek 
van emigranten, de bouw van de Euromast, het Ikazia ziekenhuis in 1970, herbouw Laurenskerk en 
nog veel meer.

Puzzelritten op de motor waren vroeger heel populair.

Februari jl. zat ik samen met fotograaf 
Helmuth Tjemmes twee(!) uur lang 
achter het beeldscherm van zijn pc om 
zijn enorme fotocollectie te bekijken. 
Helmuth (1943) schat zijn verzame-
ling op 200.000 afdrukken. Al zijn 
werk is gedigitaliseerd en gecatalogi-
seerd. Hij begon op zijn zestiende met 
een eenvoudig Kodakje en is sindsdien 
nooit meer gestopt met echt alles en 
iedereen op het gebied van Rotterdam 
fotografisch vast te leggen. Wij zien 
hier een foto uit 1965 van een jochie 
dat uitdagend op het dak staat van 
een sloopauto die is geparkeerd in de 
Joubertstraat. De kleurschakering van 
de diverse auto’s is fraai. Auto-blauw 
kwam in de jaren zestig veelvuldig 
voor. Nochtans overheerst in dit geval 
de toevalsfactor. Overigens zie je dat 
vaalblauwe tegenwoordig nooit meer. 
Het grappige is dat de blouse van het 
jochie prima past bij het totale plaatje, 
evenals het blauwgrijs van de garage-
deur. De jongen kijkt ietwat brutaal, en 
dat versterkt het beeld. Zo te zien staat 
de auto al geruime tijd op dezelfde 
plek. Volgens een erkend autokenner 
gaat het om een Opel Olympia. Feit 

blijft dat ie lekke banden heeft, en wij 
ontdekken eveneens dat de koplam-
pen er uit zijn gesloopt. Verder is een 
stuk rafelig stuk touw nogal slordig 
vastgebonden aan de autodeur. Zou 

ie er anders uitvallen? Dat weten wij 
niet. Het is een beetje vreemd dat de 
voorkap van de auto inzakt. Zo zwaar 
is onze ‘lieve’ schavuit toch niet? 
Tja, auto’s werden zestig jaar geleden 

eenvoudig gefabriceerd. De carros-
serie stelt met dat blik weinig voor. 
Een beetje nostalgisch zijn de vier 
voordeuren van de huizen, keurig met 
hout gekwadreerd. Ook de bovenlich-

ten zijn omlijst. Eén deur staat open. Is 
dat het huis waar het mannetje woont? 
De fotograaf weet het niet, terwijl hij 
in zijn jeugd op ongeveer deze plek 
heel lang heeft gewoond.

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag 
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst 

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

RDe gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Sloopauto

Met de motor op pad. Ook ‘oudere jongeren’  doen het nog graag.
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Mannenkoor wil herstarten
De Koninklijke Zangvereeniging 
Rotte’s Mannenkoor is op zoek naar 
jonge en oudere mannen die willen 
meedenken en meewerken bij de her-
start van het één na oudste mannen-
koor van Nederland.. Voor de zomer 
van dit jaar moeten de contouren van 
het hernieuwde mannenkoor duidelijk 
zichtbaar zijn. Een eerste ontmoe-
ting is er al op maandag, 17 april as. 
Michel de Valk wil de uitdaging als 
nieuwe dirigent aangaan. Nieuwko-
mers hoeven geen ervaring met zingen 
in en koor te hebben. Een positieve 
geest is het belangrijkst. Denkt u dat u 
die man bent, neem dan direct contact 
op met Peter Zuiderwijk, secretaris 
van de Koninklijke Zangvereeniging 
Rotte’s Mannenkoor. Hij is voor meer 
informatie telefonisch bereikbaar 
onder nummer 06-20497324 of email 
secretariaat@rottesmannenkoor.nl. De 
eerste kennismakingsbijeenkomst op 
17 april  begint om 19.30 uur. Inloop 
vanaf 19.00 uur, locatie is de kerkzaal 
van het verzorgingstehuis ‘Son-
neburgh’ aan de Groene Kruisweg 381 
in Rotterdam-Zuid.

Muziek gezocht bij oud liedje
Tijdens een reis naar Kroatië hoorde 
ik een Rotterdammer een oud liedje 
zingen. De man die het zong is inmid-
dels overleden. De tekst van het lied 
heb ik kunnen achterhalen, maar ik 
zou graag de bladmuziek terugvinden. 
Wie kan mij daar aan helpen?
Het lied heet ‘Beelden uit mijn kinder-
jaren’ begint als volgt:

Beelden uit mijn kinderjaren
komen dikwijls voor mijn geest
En dan zie ik in gedachten
hoe het bij ons thuis is geweest
Nog zie ik dat wankele huisje
in die enge nauwe steeg
Waar mijn moeder elke zomer
weer een nieuwe baby kreeg
O wat was het er gezellig
In ons huisje, ons huisje in de steeg

Ik zou het ook leuk vinden als deze 
tekst weer bij zanggroepen weer wor-
den opgepakt in hun repertoire. 

Aad van Driel

driel13@hotmail.com
tel. 06-15244487

Herdenking Joods Kindermo-
nument
Donderdag 13 april wordt om 11.00 
uur bij het Joods Kindermonument 
aan de Eva Cohen-Hartogkade in 
Rotterdam-Zuid een speciale herden-
king gehouden vanwege het 100-jarig 
bestaan van het monument, dat des-
tijds werd onthuld door burgemeester 
Aboutaleb in aanwezigheid van 
honderden Rotterdamse schoolkinde-
ren. Op het monument staan de namen 
van 686 Joodse kinderen van 0 t/m 12 

jaar die in de Tweede Wereldoorlog 
vanuit Rotterdam werden weggevoerd 
en vermoord. Kinderen van een aantal 
Rotterdamse basisscholen zullen ook 
nu aanwezig zijn bij de herdenking. 
Zij hebben namen van Joodse kinde-
ren geadopteerd en met hun klas zijn 
zij op onderzoek uitgegaan naar de ge-
schiedenis van deze kinderen, waar zij 
vroeger woonden en wat er met hen 
is gebeurd. Nu gaan zij bij de namen 
van ‘hun’ kinderen een steentje of een 
bloem leggen ter nagedachtenis. Tij-
dens de herdenking wordt stilgestaan 
bij deze dramatische geschiedenis. 
Enkele kinderen dragen gedichten 

voor die zij gemaakt hebben. Iedereen 
is van harte welkom deze herdenking 
bij te wonen. Tevens zal op die dag 
de musical “Struikelstenen” worden 
opgevoerd. Uitvoerenden zijn het kin-
derkoor van basisschool Christophoor, 
bestaande uit twaalf kinderen van 
deze school, samen met vijf Rotter-
damse spelers van De jonge Stokerij, 
Codarts, de theaterschool en Jonge-
rentheater Quint. De muziek wordt 
verzorgd door een Combo o.l.v. Keim-
pe de Jong. De musical wordt overdag 
uitgevoerd voor de kinderen van de 
deelnemende scholen. ’s Avonds om 
19.30 uur wordt de musical nogmaals 
uitgevoerd in de aula van Hogeschool 
Inholland (Posthumalaan 90, 3072 AG 
Rotterdam) voor overige belangstel-
lenden. Iedereen is van harte welkom. 
De entree is gratis, zolang er plaats is. 
Er wordt een gift gevraagd ter dek-
king van de onkosten.

Arie de Bruin,
voorzitter Onderwijswerkgroep, 
namens stichting Loods 24/Joods 
Kindermonument Rotterdam

RET Conducteurspet
Ik ben nu 1 jaar vrijwilliger bij de 
stichting ROVM ( Rotterdams Open-
baar Vervoer Museum) als conducteur 
op oldtimer trams. Ik heb een uni-
form, maar een tramconducteurspet 
ontbreekt nog. Ik zoek dus een oude 
RET conducteurspet, die mijn uniform 
compleet zal maken. Graag een mail-
tje naar robko@online.nl

Rob Koster    

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met 
het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Rotterdamse Dakdagen
Van 1 tot en met 4 juni vinden de Rot-
terdamse Dakendagen weer plaats op 
circa 60 daken door de hele stad. En net 
als vorig jaar (Rotterdam Rooftop Walk) 
komt er weer een groot project dat de 
hele maand juni te bezoeken is. Je kunt 
namelijk het dak op van Winkelcentrum 
Zuidplein, waar kunstenaars een dakland-
schap van 6 voetbalvelden groot tot leven 
brengen. Het project Bovenop Zuid be-
staat uit een knalgeel wandelpad van 850 
meter over verschillende niveaus op het 
dak, waar wanden, objecten en het dak 
zelf zijn beschilderd. Zo zag je Zuidplein 
nog nooit! Tickets zijn vanaf 1 mei te 
koop op rotterdamsedakendagen.nl. Een 
bezoek aan Bovenop Zuid kost €3,50. 

Winkelen in Rotterdam
Stichting Ons Rotterdam 
houdt zondag 16 april van 
14.00 tot 16.00 uur een 
diapresentatie getiteld ‘Win-
kelen in Rotterdam’. Aan de 
hand van foto’s en fi lmpjes 
brengen we een bezoek aan 
in de naoorlogse jaren beken-
de winkels als Termeulen en 
Jungerhans. De presentatie 
wordt verzorgd door Ed van 
der Ven. Aanvang: 14.00 uur. 
Locatie: Kerkwervesingel 
53 te Rotterdam-Pendrecht. 
Zaal is open om 13.30 uur. 
Toegang is gratis. Vooraf wel 
aanmelden bij Annelies, tel. 
06-30609494 of diawerk-
groep@onsrotterdam.nl 

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?
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RET-bussen
Lezer Alblas maakt in zijn (begrijpe-
lijke) enthousiasme voor de gele RET 
bussen een veel voorkomende fout. 
De twee deur (achter het voorwiel) 
van de serie 900 was bedoeld als 
instapdeur voor kaarthouders en abon-
nees, die dan niet gehinderd zouden 
worden door hen die bij de bestuurder 
wensten af te rekenen; dit zou de 
halteprocedure bekorten. En voor de 
volledigheid: de bussen op Verheul 
onderframe (zo heette dat toen) waren 
de 713-799 en 801-803; opgebouwd 
door Verheul. Werkspoor en Hainje. 
901-928 waren gebouwd op Leyland 
Worldmaster chassis, dat we toen veel 
als toerwagen zagen.

Herman van ‘t Hoogerhuijs
hoog6418@kpnmail.nl

Reactie Willem Alblas: “Ik vraag me af 
of ik een begrijpelijke ’fout’ heb gemaakt 
over de tweede deur achter het voorwiel 
van de 900-serie. De heer van ’t Hoog-
erhuijs beweert dat die deur functio-
neerde als ingang voor abonnement- en 
kaarthouders om de instap-procedure te 
versnellen. Ik heb wel honderden keren 
in die 900-serie gezeten maar heb die 
deur  als instapdeur dienst zien doen. 
Niet op lijn 62 en 63 naar Hoogvliet en 
ook niet jaren later op lijn 36 van CS 
naar Alexanderpolder.”

Geen Friendship
In De Oud Rotterdammer van 7 maart 
2023 staat bij het artikel ‘Vlieg-
tuigspottertjes op Zestienhoven’ een 
verkeerd onderschrift bij de foto. Als 
zoon van een ‘vliegende’ marineman 
kan ik u vertellen dat het afgebeelde 
vliegtuig geen Friendship is maar een 
Fellowship F28. De Friendship was 
een propellervliegtuig en het afge-
beelde toestel is een straalvliegtuig.

Ton Kleppe
tonkleppe@gmail.com

Zorg over inkrimpen tramnet
Het Rotterdams Openbaar Vervoer 
Museum (Stichting RoMeO) maakt 
zich grote zorgen over de plannen 
om het tramnet in te krimpen, zoals 
gepresenteerd in het plan ‘Toekomst-
vast Tramnet’. Door het verdwijnen 
van tramtrajecten in verschillende 
Rotterdamse straten komt het rijden 
van toeristisch interessante rondritten 
in gevaar. Met de opbrengsten van die 
rondritten fi nanciert het Rotterdams 
Openbaar Vervoer Museum het onder-
houd van de gemeentelijke collectie 
historische trams, bussen en metro’s. 
Dit erfgoed van 140 jaar Rotterdamse 
OV-historie vormt een wereldwijd 
unieke verzameling, die we graag 
inzetten om de Rotterdammers en de 
bezoekers van buiten de stad te laten 
genieten.
Daarom pleiten wij voor het behoud 
van een deel van de ter discus-
sie staande traminfrastructuur, om 

daarmee zowel de toeristische als de 
cultuurhistorische belangen van de 
stad veilig te stellen. De bereikbaar-
heid van toeristische bestemmingen 
als Historisch Delfshaven en de 
Euromast, maar ook de Markthal, het 
Centraal Station en de havenrondvaar-
ten van de Spido, wordt door Citytour 
Lijn 10 al sinds tientallen jaren effi ci-
ent en duurzaam verzorgd. Toeristen 
die 100% elektrisch met Lijn 10 naar 
Delfshaven komen veroorzaken geen 
parkeeroverlast, maar stappen bij de 
aanblik van de Voorhaven spontaan uit 
de tram om het enige echt historische 
stadsdeel van Rotterdam te verken-
nen. Ze bezoeken de talrijke terrassen, 
café’s, restaurants en winkeltjes en 
kunnen met een volgende tram hun 
rondrit voortzetten.
Lijn 10 met zijn iconische  Vierassers
van de RET uit 1931, die alleen al 
door hun verschijning een bijzondere 
bijdrage leveren aan de aantrekkelijk-
heid van de stad, is tot ver over de 
landsgrenzen beroemd als dé toeristi-
sche rondrit van Rotterdam. In Europa 
staat lijn 10 op vergelijkbare hoogte 
met de gele trammetjes van Lijn 28 in 
Lissabon, die door die stad gekoesterd 
worden en niet weg te denken zijn. 
Met 24.000 passagiers in het laatste 
jaar vóór corona is de Rotterdamse 
Lijn 10 de grootste geheel door 
vrijwilligers uitgevoerde toeristische 
tramrondrit ter wereld.
De vrijwilligers van het Rotterdams 
Openbaar Vervoer Museum willen 
hun dienstverlening aan de stad en 
haar bezoekers en aan de Rotterdam-
mers graag voortzetten. We willen de 
toeristen laten genieten van de Rotte, 
de fraaie Rotterdamse singels en histo-

risch Delfshaven. Maar dat kan alleen 
met behoud van de tramrails in het 
Scheepvaartkwartier (Willemsplein), 
in de Zaagmolenstraat, op de Nieuwe 
Binnenweg, op de Lage Erfbrug en 
op de Schiedamseweg ter hoogte van 
Historisch Delfshaven. Voor het zeker-
stellen van de toeristische aantrekke-
lijkheid van Rotterdam!

John Krijgsman
afdeling communicatie RoMeO
j.krijgsman@stichtingromeo.nl

Gevoeligheidswasstraat
Helemaal eens met Gerard Cox’s 
column ‘Zeggen of niet zeggen?’ in 
de DOR van 21 maart 2023. Uiteraard 
dienen we allemaal respectvol met 
elkaar om te gaan, maar de woke-
beweging ontspoort. Deze beweging 
is tot een onnatuurlijk ‘wokisme’ 
afgezakt. Met het vergrootglas ernaast 
zweten cabaretiers inmiddels over hun 
teksten. Ook schrijvers liggen op het 
woke-hakblok. Stripboeken van Sjors 
en Jimmy worden aangepast. Na die 
van Roald Dahl gaan ook de boeken 
van Agatha Christie door de gevoe-
ligheidswasstraat. De lichtgeraaktheid 
van de ‘sensitivity readers’ ligt wel 
erg hoog. Hopelijk staat er gauw een 
oké-beweging op.

Paul Seesink
paul@seesinkweb.nl

Succesvol Snotterfestival
Het was weer zover, het Hoogvliets 
Smartlappenkoor Tranen met Tuiten 
trakteerde de bezoeker op alweer het 
15e Snotterfestival. Er was volop 
gezelligheid in Partycentrum De 

Heerlijkheid te Hoogvliet. Bezoe-
kers genoten van maar liefst vijf 
koren zoals Fruitig Gefl ip(T) uit Tiel, 
Koor Nieuw-Zuid uit Rotterdam, 
De Dordtse Lijsters uit Dordrecht, 
Trug in de Ted uit Beneden Leeuwen 
en natuurlijk Tranen met Tuiten uit 
Hoogvliet. Dit evenement werd mede 
mogelijk gemaakt door: Cultuur Con-
creet, Gemeente Rotterdam -Stichting 
De Groot Fonds, Stichting Verzame-
ling van Wijngaarden-Boot, Uitvaart-
zorg Hoogvliet en Partycentrum De 
Heerlijkheid.

Struikelsteen
Vrijdag 31 maart werd in de Bot-
hastraat 34 in Rotterdam een strui-
kelsteen gelegd door de nu 90-jarige 
Roos (Derks) Bazuijnen. Voor de plek 
waar haar ouderlijk huis stond en 
van waaruit eerst haar vader in 1941 
en later haar moeder in 1942 werden 
afgevoerd naar concentratiekampen in 
Duitsland. Roos bleef met haar jon-
gere zusjes (Magda en Clara) achter 
in het huis. Aanvankelijk hielden de 
buren een oogje in het zeil, maar al 
snel waren ze helemaal op zichzelf 
aangewezen. Ze konden de bommen 
die op de havens werden gegooid her-
kennen aan het geluid. Ze probeerden 
zo goed en zo kwaad als het kon het 
dagelijks leven voort te zetten in de 
platgebombardeerde stad. Tijdens de 
hongerwinter bevroren ze bijna tijdens 
één van hun tochten door de polders. 
Uiteindelijk overleven de zusjes de 
oorlog. Ook hun moeder komt, welis-
waar geschonden, terug uit het kamp; 
eerst Ravensbrück en daarna Mau-
thausen. Vader Hendrik Bazuijnen 
overleeft het kamp Neuengamme niet. 
Hij sterft in het voorjaar van 1942. 
Het levensverhaal van de drie zusjes 
is recent in boekvorm verschenen bij 
uitgeverij Noordboek. “Zo ben jij er 
ook nog” vertelt het verhaal van een 
intellectueel communistisch gezin dat 
geschonden uit de oorlog komt. Het 
verhaal van kinderen in oorlogs-
tijd. Roos Derks-Bazuijnen zegt: 
“Wie zegt stolperstein, zegt Joodse 
slachtoffers. De stolperstein voor 
mijn vader laat zien dat ook andere 
groepen op dezelfde manier geleden 
hebben onder de nazi terreur.”

Rowena van der Wal
rvanderwal@noordboek.nl

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Barend Fox 25 jaar 
Shantykoor Barend Fox van de Rotterdamse brandweer bestaat 25 jaar. Er was 25 jaar geleden een aantal brandweerlie-
den die vaak roeiden en ook aan wedstrijden deelnamen. Daarbij werd er gezongen en ook erna bij een kopje koffi e of 
iets sterkers ging dat zingen gewoon door. Zo is het koor ontstaan. Na de eerste optredens groeide ook het enthousiasme 
en werd het koor steeds bekender. Nu zijn er zo’n 20 tot 25 optredens per jaar in de regio maar ook ver daarbuiten en op 
diverse plaatsen. Meestal op festivals maar ook op de markt of in een kerk (zie foto). Samen met Shantykoor Rotterdam 
organiseren wij al 21 jaar een Shantyfestival tijdens de Wereldhavendagen waar zo’n 30 koren uit Nederland maar ook 
uit buitenland naar toe komen. Door festivals uit buitenland worden we ook vaak uitgenodigd en wij proberen daar een 
keer per twee jaar gehoor aan te geven. We zijn bij voorbeeld in diverse steden in Duitsland geweest zoals, Bremen en 
Rostock maar ook in Praag en ook dit jaar zijn we nog bezig met een festival in Vegesack, Duitsland.
Dit jubileumjaar willen we proberen een aantal leuke en mooie dingen te organiseren, waaronder optredens met andere 
soorten koren zoals pop of gospel. En we willen het jaar afsluiten met een kerstconcert. Door de jaren heen is ons re-
pertoire aangepast, in het begin zongen we alleen maar echte shantyliedjes, dus zeemansliedjes, Nu zijn daar ‘seasongs’ 
bijgekomen of mooie Ierse 
liedjes. Van de mensen die 
dit koor opgericht hebben 
zijn de meesten ons ontval-
len.   Wij hebben nu nog 
dertig zangers, vier musici 
en een dirigent. Denkt u nu 
het lijkt mij leuk om mee te 
zingen of spelen neem dan 
contact met mij op. Of kom 
op donderdagavond langs 
in de brandweerkazerne in 
de Frobenstraat.

  Peter Tak
p.j.tak19@chello.nl     

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Adverteren:
Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44 
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl 

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van 
gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Administratie, webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederand)



Tante Postbus In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord 
gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. zomervrucht; 7. versteend overblijfsel van plant of dier; 12. vochtig koud; 13. Joodse geestelijke; 14. schrijfgerei; 15. hoge 
raad (afk.); 17. voertuig; 19. Duitse ontkenning; 21. lidwoord; 22. insect; 24. kalkachtige afzetting op het gebit; 27. hemel-
lichaam; 28. knevel; 30. Russisch ruimtestation; 31. straat; 32. vlinderlarve; 33. godin van de dageraad; 35. ooievaar; 37. 
halskraag; 38. werelddeel; 41. roem; 42. veertigdagentijd voor Pasen; 44. insectenlarve; 46. verbrandingsverschijnsel; 47. 
morsdoekje; 48. eenheid van geluidssterkte; 49. rijstbrandewijn; 50. toegankelijk; 52. maatstaf (richtsnoer); 54. weegtoe-
stel; 56. bergweide; 58. wegwerpluier; 61. eikenschors; 62. boksterm; 64. ogenblik; 65. sportief; 67. vogeleigenschap; 68. 
gevangenis; 70. verbinding van naaiwerk; 72. voorzetsel; 73. servet; 76. brandstof; 77. inhoudsmaat (afk.); 78. jong rund; 
79. trip (toer); 81. inhoudsmaat (afk.); 82. nachtkleding; 83. larve van de langpootmug; 84. koeienmaag; 86. stimulans; 87. 
onordelijk in zijn werk.

Verticaal
1. rangtelwoord; 2. godsdienst (afk.); 3. projectieplaatje; 4. platzak; 5. bedekte spot; 6. reigerachtige vogel; 7. dun laagje 
opleghout; 8. insect; 9. Japanse munt; 10. voorzetsel; 11. scheel kijken; 16. jongensnaam; 18. niet wild; 20. Europese 
Economische Gemeenschap (afk.); 21. flesafsluiting; 23. deel van schip; 25. telwoord; 26. telwoord; 27. hoofdkaas; 29. 
zuivelproduct; 32. een paard met borstel en kam reinigen; 34 plaats in België; 36. blindenschrift; 37. collectieve arbeids-
overeenkomst (afk.); 39. nachtroofvogels; 40. inheemse slang; 42. in overvloed; 43. verdieping; 45. lidwoord; 46. kip-
penloop; 51. zwarte kleverige stof; 53. knaagdier; 54. Europese voetbalbeker; 55. teken; 56. jongensnaam; 57. korf; 59. 
gras- of heidezode; 60. gymnastische omwenteling om de lengteas van het lichaam; 62. bultos (bizon); 63. verhoogde 
lichaamstemperatuur; 66. slangachtige vis; 67. loop- en waadvogel; 69. hertensoort; 71. oude vochtmaat; 73. militair 
voertuig; 74. grondsoort; 75. gewicht; 78. keukenmeester; 80. Sociaal Economische Raad (afk.); 82. onmeetbaar getal; 
85. buiten dienst (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer luidde:

De lente is weer in het land

En alhoewel daar nog lang niet overal iets van te merken is, waren er weer veel goede inzendingen. Uit alle toege-
zonden juiste oplossingen lootten wij vijf prijswinnaars van het boek ‘Het grootste van het grootste’ over het leven 
en werk van Abraham Tuschinski. De prijswinnaars zijn: Nanny van der Holst, Arjan Gerretsen, M. Scheffer, G. 
Bonte en Nelly Veeningen.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie prijzen klaarliggen. 
Het zijn waardebonnen van 30 euro voor restaurant en partycen-
trum De Theetuin in Rijsoord, te besteden bij de huur van een 
bowlingbaan of fluisterboot.

Wilt u  ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw 
oplossing van de puzzel voor donderdag 20 april 2023 bij ons 
binnen hebben. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de 
puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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Jeu de boulen
Bij de Jeu de Boulers van KCR in Ridderkerk is 
volop plaats voor sportieve dames en heren die 
op een gezonde manier en in de buitenlucht, een 
leuke sport willen beoefenen. Kom eens sfeer 
proeven op ons Sportpark aan de Kastanjelaan 40 
in Ridderkerk op onze speeltijden Dinsdag 13.30 
u., Donderdag 19.30 u. of Zaterdag om 13.30 
uur. Leenmateriaal is aanwezig en meespelen kan 
altijd en op onze 18 grindbanen is genoeg ruimte.

Hans Nicodem
tel. 06-21206703

Gezocht: Marijke
Ik ben op zoek naar Marijke Corveleijn/Corve-
lijn..Zij woonde in de Zegenstraat en trouwde met 
Harry Venema.

Elly van Galen
Ellyvang1@gmail.com

Gezocht; Jaap, Jan en Annie Dirks
Ik Theo Franken, Ben op zoek naar mijn half-
broers Jaap en Jan Dirks, en mijn halfzus; met 
haar meisjesnaam Annie Dirks. Als iemand info 

heeft kan je me bellen op nr: 0611140758.

Gratis bridgen
Gratis bridgen op maandagen om 13.00 uur. Bel 
Daan Jansen 06 4601 2690 of mail janhvanhoe-
ven@gmail.com.
Wijkgebouw, Kipstraat 37, Rotterdam.

Reuma-inloop in De Boekenberg
Elke maand is er een inloopmiddag voor diegenen 
die op zoek zijn naar een luisterend oor of infor-
matie. Zij kunnen die vinden bij medepatiënten 
die uit eigen ervaring bekend zijn met soortge-
lijke vragen of problemen door de ziekte. Don-
derdag 6 april is er, zoals elke eerste donderdag 
van de maand een koffie/thee/inloopmiddag op 
de eerste etage van bibliotheek De Boekenberg, 
Markt 40 in Spijkenisse. Iedereen die informatie 
wil over reuma, artrose en fibromyalgie en/of de 
activiteiten van de Reumapatiëntenvereniging 
Spijkenisse (waaronder hydrotherapie bij de 
Zuidwester en zaaloefentherapie/ hydrotherapie 
en andere vormen van bewegen bij Delta Sport-
centrum) is welkom van 13.30 tot 15.30 uur. U 
hoeft geen afspraak te maken. U kunt uw vragen 
combineren met een bezoek aan de bibliotheek.

Ober
Ik wil graag reageren op ‘De gevoelige plaat’ in DOR van 21 maart. Dat was een zeer emotionele ver-
rassing voor mij. De ober op de foto is namelijk mijn vader Koos Jongsma (1921). Bij leven ambulant 
kelner (een kelner bediende in de wat betere gelegenheden). Hij heeft in de meest gerenommeerde 
zaken gewerkt en z’n sporen achtergelaten. Op de foto is hij 44 jaar en al een poos werkzaam bij het 
Fust samen met collega (eigenaar) Maarten. Daar zijn ook foto’s van in mijn bezit. M’n vader was al-
tijd onberispelijk gekleed en zeer zeker als hij naar het werk ging, soms in smoking met bijbehorende 
strik en met diverse kelnersattributen die hij altijd voor z’n werk bij zich had om cocktails te maken 
(maatbekertje, half citroenschijfpersje) Op bijgevoegde foto een collage van het Fust in 1965 (zelfde 
kleding) met collega’s en een diner op het stadhuis van een later jaartal, denk eind 60’ er jaren, waar 
m’n vader de ‘obibob’ was. Ik wil jullie danken voor het hartverwarmende bericht met foto van m’n 
vader, helaas al in 1980 overleden.

Jack Jongsma
dedean558@gmail.com

EENBROEKVOLCHOCOLADE.NL
Avonturen van een mantelzorger

Veel leesplezier voor 19,95 euro
in de webshop van deze krant en bol.com
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RESERVEER UW TICKETS ONLINE OP WWW.SPIDO.NL

Al meer dan 100 jaar het icoon 
van de Rotterdamse haven

HIGH WINE
CRUISE

DAGTOCHT
WILLEMSTAD

FutureLand Experience

MOEDERDAG HIGH TEA
CRUISE

DAGTOCHT
WOUDRICHEM

PAAS
CRUISE

DAGTOCHT 7 RIVIEREN EN
DELTAWERKEN

VADERDAG 
CRUISE

DAGTOCHT LAND VAN
HEUSDEN EN ALTENA

Driedubbel genieten voor de 
wijnliefhebber. Rondvaart, 
heerlijke wijnen en veel lekkere 
bijpassende gerechten.

Spido neemt u mee op een 
indrukwekkende reis terug in de 
tijd naar het tijdperk van Willem 
van Oranje.

Dé complete dagtour om de Rotterdamse haven te beleven. 
Reis door 100 jaar havenontwikkeling naar FutureLand 
per luxe touringcar vanuit Rotterdam.

Verwen uw moeder met een 
leuke en uitgebreide 
havenrondvaart van ca. 3 uur 
terwijl u geniet van een heerlijke 
high tea met diverse zoete en 
hartige lekkernijen.

Wandel door het middeleeuwse 
decor van de film Oorlogswinter 
en de populaire serie Dokter 
Tinus.

Vier Pasen samen met vrienden 
en familie tijdens een uitgebreid 
Paasbrunch aan boord.

Tijdens deze 135 km lange 
dagtocht varen wij langs 
natuurgebieden, pittoreske 
havenstadjes, havengebieden en 
historische vestingsteden.

Vier vaderdag met een cruise 
van 3 uur en geniet van diverse 
lekkere gerechten aan boord.

Een bijzondere vaartocht door 
het Zuid-Hollandse, Gelderse en 
Brabantse landschap.

3 uur

8 uur

5,5 uur

3 uur

7,5 uur

4 uur

7,5 uur 3 uur 8 uur

Volw. € 45,95 | Kind* € 30,95
14 mei

Volw. € 64,95 | Kind* € 35,95
20 juli, 10 en 24 augustus

Volw. € 45,95 | Kind* € 32,95
9 april om 10.30 uur

Volw. € 62,95 | Kind* € 34,95
28 mei, 5 juli, 26 juli, 16 augustus

en 31 augustus

Volw. € 64,95 | Kind* € 35,95
13 juli, 3 augustus en 17 augustus

Volw. € 34,95
30 april, 28 mei, 30 juli, 6, 13 en 20 augustus

HIGH TEA
CRUISE

De ideale invulling van een lazy
afternoon. Een ontspannen 
prettige middag met 
smakkelijke traktaties.

3 uur

Volw. € 42,95 | Kind* € 30,95
25 juni, 17 september, 

29 oktober en 3 december

Volw. € 49,95 | Kind* € 34,95
13 mei, 24 juni, 24 september en

19 november

Volw. € 45,95 | Kind* € 32,95
18 juni

Volw. € 62,95 | Kind* € 34,95
6 juli, 9 en 30 augustus

DAGTOCHT
TIENGEMETEN

CHRISTMAS
BRUNCH

NEW YEAR EVE
CRUISE

Vaar gezellig een dag mee en 
maak een wandeling op het 
prachtige natuureiland 
Tiengemeten.

Ontdek met de Kerst Rotterdam 
vanaf het water en geniet van 
een onvergetelijke Kerstbrunch.

Vier de jaarwisseling aan boord 
van de James Cook en ervaar 
een spectaculaire show vanaf 
het water.

8 uur

4 uur 4 uur

Volw. € 64,95 | Kind* € 35,95
19 juli, 2 en 23 augustus

Volw. € 59,95 | Kind* € 39,95
25 december om 11.00 uur

Volw. € 140,- | Kind* € 80,-
31 december

SEAFOOD
DINNER CRUISE

Stap aan boord en ervaar de
Rotterdamse havens en geniet 
van al het lekkers dat de zee te 
bieden heeft in het seizoen.

3,5 uur

Volw. € 59,95 | Kind* € 39,95
19 mei, 28 juli,

25 augustus, 28 oktober en 

9 december

DAGTOCHT
TWEEDE MAASVLAKTE

Dichterbij een nieuw stuk 
Nederland en haven in 
aanbouw kunt u niet komen.

Volw. € 64,95 | Kind* € 35,95

Iedere dinsdag en zondag in juli en 
augustus. Alle overige maanden
1x per maand 7 uur

UITGEBREIDE
HAVENRONDVAART

Havenrondvaart van 2,5 uur door 
het Rotterdamse havengebied.

2,5 uur

Volw. € 28,50 | Kind* € 16,25
Iedere zaterdag in juli en

augustus om 10.30 en 13.30 uur.

Alle overige maanden 1x per maand

Vaar met ons mee door de 
meest innovatieve havens 
ter wereld.

Volw. € 16,75
Kind* € 9,65 75 min

AFVAARTTIJDEN:

April en mei: 09:30, 10.15, 11.00, 
11.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 
16.15 en 17.00 uur

Juni, juli en 
augustus: 10.15, 11.00, 11.45, 

12.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.15 
en 17.00 uur

September 
en oktober: 10.15, 11.00, 11.45, 

12.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30 en   
17.00 uur

November en december:
Maandag t/m 
woensdag: 14.00 uur
Donderdag 
t/m zondag: 11.00, 12.30, 14.00 

en 15.30 uur

Of kijk voor ons actuele 
vaarschema op spido.nl.

FAMILIETICKET
2 volwassenen 
en 2 kinderen                      € 49,95
Ontvang 2 x gratis scheepspost, 
het doeboekje met leuke 
opdrachten en ansichtkaarten.

CADEAUVAART
Geef in een feestelijke envelop een 
rondvaart, datum naar keuze.
Makkelijk te bestellen op spido.nl 

Kind* 4 t/m 11 jaar

Volg Spido:

spido.nl

Willemsplein 85

3016 DR Rotterdam

+31(0)10 275 99 99

Kijk op spido.nl voor tijden en tickets.

‘t leukste uitje 
op het water

De nummer 1 
havenrondvaart 
van Rotterdam

Meer informatie:
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